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Ons logo uitgelegd…
Wat zien we op het logo?

Onderaan: blauw = water 
Het water staat voor de IJsselspiritualiteit. De Moderne Devotie ontstond eind 14e eeuw na Christus in steden langs 
de IJssel zoals Deventer en Zwolle.

In het midden: een rode cirkel 
Deze cirkel symboliseert de kringontmoetingen waar het vuur van de Geest branden mag. Daar aan tafel eten we, 
delen we de verhalen om vervolgens te luisteren en te “kauwen” op enkele mystieke spreuken van moderne 
devoten als Thomas a Kempis.

Bovenaan 
Het gele huis. Het huis verwijst naar het Huis van Licht zoals een kerk als lichaam van Christus ten diepste toch 
bedoeld wil zijn. Een plek om te schuilen en om lichtpunten van Hogerhand te zien en te delen met elkaar.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Voor onze activiteiten is het noodzakelijk dat 
u zich aanmeldt. Het aanmelden verloopt via 
het aanmeldformulier op de website:
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl

Na het invullen van uw gegevens wordt gevraagd 
om te betalen via de IDEAL-knop.

Door deze handeling wordt u automatisch op de 
deelnemerslijst geplaatst. Is dit voor u technisch 
niet mogelijk en wilt u toch graag een avond 
bijwonen? Neem dan contact op via ons 
mailadres ontmoetingshuis@pknzwolle.nl 

Voor meer informatie, ga naar de website 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl

Thomas a Kempis, vereeuwigd door Donovan Spaanstra, 
in het hart van het 21ste eeuwse Zwolle.
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Beste lezer,

Voor u ligt het eerste magazine van het Ontmoetingshuis. Het Ontmoetingshuis bestaat 
alweer bijna negen jaar. Wie had dat kunnen denken bij onze start in de Grote Kerk op 
5 februari 2017? Ooit deed ik met enkele Zwolse collega’s mee aan een hardloopwed-
strijd langs de IJssel. We droegen toen een speciaal shirt. Daarop stond in het Latijn 
een fraaie spreuk en motto voor onze sportieve actie: Wie liefheeft, vliegt, rent en is blij. 
(Navolging van Christus IV,5,15).

Deze gevleugelde spreuk van Thomas a Kempis is wat mij betreft ook van toepassing op 
onze pioniersplek, al die omgevlogen jaren. Al leerden wij, in navolging van deze Zwolse 
monnik, eveneens te vertragen en rustig te mediteren op zijn geloofsparels. We maakten 
destijds een vliegende start in de consistorie van de Grote Kerk. We huisden vervolgens 
enkele jaren heel toepasselijk in studentencafé Het Vliegende Paard en momenteel
vinden onze bijeenkomsten plaats op wisselende locaties in Zwolle.

Ik beschouw dit alles als een godsgeschenk. Wat kun je vandaag toch mooie dingen 
doen met de Moderne Devotie. We maakten een meditatieboek, een kaartspel, een rad 
van Moderne Devotie en een stripboek. We voerden een musical uit over de Terugkeer 
van Thomas. Er werd gewandeld, geschilderd, gefilmd, gezongen en nog veel meer.

Dit nieuwe seizoen staan er in ons programma weer prachtige ontmoetingen opgeno-
men. Wat te denken van ons Mystiek Café, Lectio Divina, koffieochtenden, Kerstconcert, 
kloosterweekend, etc. Zo vliegen we vrolijk verder. En alles doen we uit Liefde, het 
basiswoord van de Moderne Devotie. Geniet van dit magazine. We zien u graag 
terug op een van onze bijeenkomsten.

Veel Liefde en alle goeds gewenst,
Hans Tissink, pionierspredikant 

Wie liefheeft, vliegt, rent en is blij
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Bij mystiek denken velen nogal eens aan zweverige mensen omgeven door wierook, 
klankschalen en mantramuziek. Toch is dat een groot misverstand. Mystiek is ten 
diepste het kloppende hart van elk geloof en van elke godsdienst. Via de mystieke 
weg kan er juist verbinding groeien tussen mensen met verschillende achtergronden. 
Mystiek betekent letterlijk: ‘dat wat verborgen is’. Bij godsdienst en geloof cirkelt alles 
uiteindelijk om een groot mysterie. De raadselen van het leven dwingen mensen om 
bewuster om te gaan met diepere zin- en levensvragen. Wie ben ik? Wat is de zin van 
mijn leven? Is er een God bij Wie ik terecht kan? 

De beroepskrachten van de Protestantse Gemeente Zwolle bogen zich het afgelopen 
seizoen met grote interesse en vreugde over een beroemd boek van Evelyn Underhill 
‘Mystiek’ uit 1915. Vertaler Jean-Jacques voorzag zijn vertaling-bewerking van Underhills 
bestseller (2022) van een treffende ondertitel: ‘Hoe God werkt in de mens’. In dit 
mystieke boek worden we meegenomen in het landschap van de ziel. We horen over 
vijf fasen van de geestelijke weg: ontwaken, loutering, verlichting, de donkere nacht 
van de ziel en leven in eenheid met de Ene. 

Aan de hand van veel citaten uit de mystieke literatuur worden we als lezers uitgenodigd 
om te kijken waar en hoe God in mens en natuur aan het werk is. Dat vergt een andere 
manier van zien en schouwen. Het is meer leren kijken met de ogen van je hart of ziel. 
Wie zich daar met vallen en opstaan in ontwikkelt, kan een rijker en vreugdevoller mens 
worden. Open voor het geheim, gevoelig voor de wonderen, empathisch voor de 
medemens, maar ook eerbiediger voor het leven en strijdbaarder tegen onrecht. 

Mystiek hoeft bepaald geen luchtfietserij of egotripperij te zijn. Veel mystici stonden 
met beide benen op de grond. Ze runden een ziekenhuis, zorgden voor de allerarmsten, 
protesteerden tegen onrecht, oorlog en dictatuur. Zo wil mystiek wezen: altijd een combi 
van gebed en handelen (ora et labora), contemplatie en actie, verzet en overgave. 

Door: Hans Tissink

Het Mystiek Café in 2026
20 januari	 :	 Keltische spiritualiteit – Spreker Anne Zweers
10 februari	 :	 Jan van Ruusbroec – Spreker Gerlof van Rheenen
18 maart	 :	 De bruidsmystiek van Sint Bernardus van Clairvaux – Spreker Gert jan Codée 

Maarten Luther was iemand die consequenties trok uit de ideeën van de mystiek 
en van allerlei soorten hervormingsbewegingen uit de 13e, 14e en 15e eeuw. 
Martin Luther (op zijn Duits) is geboren in 1483. Hij gaat studeren, wordt priester 
en al snel hoogleraar (1512). Daar ontwikkelt hij zijn ideeën over hoe een mens 
boete moet doen voor zijn zonden. Hoe doe ik boete? Je hebt iets verkeerds 
gedaan en hoe komt het weer goed niet alleen bij de mensen, maar ook bij God. 
Wat moet je daarvoor doen?  In de middeleeuwen kon je daarvoor biechten bij 
een priester. De kerk bemiddelt tussen God en een mens. Bij Luther valt die 
bemiddelende functie weg. De mens komt alleen tegenover de hemel te staan. 

Luther wordt een publiek figuur wanneer hij zijn 95 stellingen publiceert, die hij op 
31 oktober 1517  in Wittenberg aan de kerkdeur zou hebben gespijkerd. Hij ontketent 
daarmee een geweldige volksbeweging, mensen dachten na over zijn ideeën; zijn 
pamfletten, boeken en preken gingen als warme broodjes over de toonbank. In grote 
delen van Duitsland en later ook daarbuiten, vonden een radicale verandering van 
ideeën over geloof en kerk plaats.

Striptekenaar Bernhard Bos maakte een beeldverhaal over het leven van Maarten Luther. 
Het heeft de titel “De geur van braadworst”. De diefstal van drie originele boekjes van 
Luther brengt de lezer middenin Thüringen en Saksen. Daar woonde en werkte Maarten 
Luther. De strip tekent zijn markante figuur met de vele rake opmerkingen. Terwijl hij 
zijn klooster, waar hij met Katharina en de kinderen woont, binnentreedt na een 
vermoeiende dag, kan hij zomaar gezegd hebben: “Ik ruik de geur van braadworst!”

Door: Bernard Bos

Het kloppend hart van elk geloof

Maarten Luther, de monnik die de kerk 
op zijn kop zette

Hans Tissink, 
pionierspredikant.

Maarten Luther en 
zijn vrouw 

Katharina van Bora, 
een tekening uit 
het stripboek.
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Locatie Jeruzalemkerk, 19.30 – 22.00 uur. Deuren open: 19.00 uur. 
Gratis toegang, Vrijwillige bijdrage.

Kerst met de Zandprinses
Het doet een beetje aan de volkskerstzang denken uit de zestiger en 
zeventiger jaren. Maar deze kerstzang is toch net iets anders. We zingen 
aloude kerstliederen met muzikale begeleiding van het combo Sela. 
Geschikt voor jong en oud.

Het kerstverhaal klinkt en wordt meegetekend in het zand door Rosa van 
der Vijver. Rosa gooit, strooit en schuift met zand op een verlichte glasplaat 
en laat op betoverende wijze het kerstverhaal verschijnen.

Spreker Bernard Bos. Locatie de Huppe, 
met maaltijd, 18.30 uur – 21.30 uur

De Moderne Devotie, met zijn focus op 
persoonlijke spiritualiteit, eenvoud en 
een meer directe relatie met God, vormde 
een belangrijke context en inspiratiebron 
voor de Reformatie, waarvan Luther een 
belangrijke drijvende kracht was.

Op deze avond worden de Moderne 
Devotie en de Reformatie naast elkaar 
gezet, en dat levert vast een boeiende 
vergelijking op. De jonge Luther zat al 
een jaar bij de devoten in huis!

Kerst met de Zandprinses   
19 december 2025

Ontmoetingsavond Maarten Luther & Moderne Devotie  
27 januari 2026 

Mystiek café: Keltische spiritualiteit – 20 januari 2026
Spreker: Anne Zweers, Locatie SIO, met maaltijd, 18.30 uur – 21.30 uur

De Kelten leefden in stamverband in Ierland, Schotland en Wales in diepe verbondenheid met de natuur. 
De Kelten waren spirituele mensen die zich sterk bewust waren van de levenskracht die de natuur doortrekt.

Zij geloofden in de nabijheid van het goddelijke en zochten naar manieren om dit te ervaren, zowel in de 
natuur als in het dagelijks leven, vaak door middel van gebed, meditatie en contemplatie. Keltische spiritualiteit 
en mystiek bieden een rijke bron van inspiratie en inzicht voor mensen die op zoek zijn naar een diepere 
verbinding met zichzelf, de natuur en het goddelijke.
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Anneke 
van der Meulen, 
al vele jaren de 
drijvende kracht 

achter de 
kloosterweekends.

Jaarlijks wordt er een kloosterweekend georganiseerd vanuit het Ontmoetingshuis. 
Het klooster waar we de eerste keer zijn ontvangen was de St. Adelbert Abdij 
in Egmond. Dit klooster dateert uit de 10e eeuw en de monniken leven volgens de 
regel van Benedictus. Er volgden daarna veel andere kloosters, aangesloten bij 
verschillende ordes en daardoor met verschillende tradities. We logeerden bij onder 
anderen de franciscanen, trappisten, augustijnen, norbertijnen en bij de missiezusters 
in het kloosterdorp Steyl. 

Omdat ieder klooster weer anders is,  
is het verblijf steeds weer verrassend 
en bijzonder. In het ene klooster eet 
je met de monniken samen en in het 
volgende samen met de gasten in de 
gastenrefter.  
In sommige kloosters wordt er niet 
gepraat tijdens de maaltijd, in andere 
mag dat wel. Soms mag je de eucharis-
tie meevieren op zondag, maar soms is 
dat niet toegestaan. Iedere orde heeft 
zo zijn eigen regels.   

Mee in het ritme van de kloosterorde
Met ons eigen dagprogramma, opge- 
steld aan de hand van een thema, 
sluiten we zoveel mogelijk aan bij de 
dagorde van het klooster. Dat betekent 
dat we vier tot zes vieringen per dag 
bijwonen. 

’s Avonds na de dagsluiting hebben we het met elkaar gezellig met een hapje en een 
drankje. We proberen op tijd naar onze eigen kamer te gaan om vervolgens ons om  
6.00 uur weer aan te sluiten bij eerste dienst in de basiliek of kapel, of om 8.00 uur  
bij het ontbijt. 

Thema
De werkvormen die we kiezen sluiten aan op een bepaald 
thema. Zo gingen we onder andere meditatief schilderen 
aan de hand van een Bijbelverhaal, lazen we een Bijbel- 
tekst met behulp van lectio divina, maakten we een  
Emmaüswandeling,  speelden we bibliodrama en  
bezochten we een keer de Matthäus-Passion. We kiezen 
altijd voor afwisseling. Gemiddeld zijn we met twaalf 
tot vijftien deelnemers mede afhankelijk van het aantal 
beschikbare kamers in het klooster. Tegenwoordig sluiten 
steeds meer gemeenteleden vanuit de Protestantse  
Gemeente Zwolle zich aan en dat levert mooie 
ontmoetingen en gesprekken op. 

Doe je mee? 
Wil je ook een keer proeven aan de sfeer in het klooster, 
de rust en stilte ervaren en meer weten van het leven in 
het klooster?  Meld je aan en ga een keer met ons mee. 
We ontmoeten je graag! Voor informatie kun je contact 
opnemen met Anneke van der Meulen, programma  
coördinator, via ontmoetingshuis@pknzwolle.nl 

Door: Anneke van der Meulen 

Kloosterweekend altijd verrassend

De Abdij van Berne in Heeswijk

Het beeldje van deze monnik staat in de eetzaal van
Onze lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout.
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Spreker: Gerlof van Rheenen, Locatie Jeruzalemkerk, met maaltijd, 18.30 uur – 21.30 uur.

Jan van Ruusbroec was een vooraanstaand 
mysticus die een belangrijke rol speelde in de 
ontwikkeling van de christelijke mystiek in de 
Nederlanden en daarbuiten. Zijn focus op de 
innerlijke reis naar God en zijn beschrijving 
van de eenwording met God als een geschenk, 
hebben hem tot een invloedrijke figuur in de 
mystieke traditie gemaakt. Gerlof van Rheenen 
raakte geïnspireerd door Jan van Ruusbroec en 
deelt met ons zijn inzichten en ervaringen. 

Thema: “Wie is God voor jou?”

De monniken in Berne stellen ons in de gelegenheid enke-
le dagen bij hen door te brengen en met hen mee te leven 
en mee te vieren: ’s morgens de metten en aansluitend de 
lauden, op het midden van de dag de eucharistieviering, 
en tegen de avond de vespers. We eten gezamenlijk in de 
refter (eetzaal) en volgen verder ons eigen programma. We 
sluiten de dag af met een gezellig samenzijn en het onder-
ling uitwisselen van onze ervaringen.

Mystiek Café - Jan van Ruusbroec – 10 februari 2026

Kloosterweekend 13 t/m 15 maart 2026 
Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther  

Tapasmaaltijd met verhaal – 13 februari 2026
Kookdominee Han Wilmink in de Kruiskerk in Wezep, 
16.30 – 20.30 uur

Hou je van koken en ben je benieuwd hoe dat 
Bijbels kan? Dan ben je van harte welkom op deze 
kookworkshop. Han Wilmink combineert een passie 
voor voedsel met een passie voor de Bijbel.

We gaan aan de slag om een aantal Bijbels geïnspi-
reerde mini-gerechtjes te maken. Samen lekker en 
bijzonder koken is een feest. En aan tafel zorgt 
Han voor “gekruide verhalen”.  

Juist door de combinatie van “maal en verhaal” 
onderscheidt deze avond zich van andere kookwork-
shops. Achtergronden van voedsel in Bijbelse tijden, 
joodse tradities, symboliek van de maaltijd en 
anekdotes. Voedsel vertelt een verhaal. 

Samen koken, samen genieten van maal en verhaal, 
is proeven hoe goed de Bijbel smaakt. Kookt u mee? 
Alleen mee-eten en luisteren naar de verhalen van 
Han kan ook. 

Er zijn minimaal 16 en maximaal 20 personen nodig 
voor de kookworkshop. 

Datum	 :	 vrijdag 13 februari 2026
Leiding	:	 Han Wilmink, kookdominee
Thema	 :	 Maaltijd met een verhaal
Locatie	:	 Kruiskerk Kerkweg 6, 8091 GA Wezep 
Tijdstip	:	 16.30 – 20.30 uur kookworkshop en 
		  aansluitend tapasmaaltijd. Eigen vervoer.

Kosten: €25,00 pp voor kookworkshop, tapasmaaltijd 
en drankje. Eveneens voor €25,00 pp kunt u genieten 
van een “maal met een verhaal” en hoeft u niet zelf te 
koken. Aanmelden: via het aanmeldformulier op 
de website; let op dat u het juiste formulier gebruikt. 
De aanmeldtermijn sluit op 10 februari.

Han Wilmink, bekend als 
de kookdominee, die de 
kookworkshop leidt.
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Gert van der Linden, 
ervaren pelgrim, 

geeft een presentatie 
over het maken van 

een pelgrimsreis.

Pelgrimeren is de laatste jaren enorm aan populariteit toegenomen. Covid was 
medeoorzaak dat mensen wandelen ‘ontdekten’, maar ook de combinatie met 
flexibeler arbeidsinvulling en gewijzigde samenstelling van de huidige huishoudens 
maken het langer van huis zijn voor meer mensen mogelijk. 

Er is een wezenlijk verschil met wandelen echter, 
er is een doel en dat doel is over het algemeen 
ver weg en heeft een geloofsachtergrond. 
Te denken valt dan aan Jeruzalem, Rome,
Mekka, Fatima, Lourdes, maar ook kleinere 
bedevaartsoorden komen steeds vaker in beeld.

Niets is inmiddels zo populair in ons deel van 
de wereld als een tocht naar het graf van 
Jacobus de Meerdere in Santiago de Compos- 
tela in noordwest Spanje. Lopend, fietsend, 
te paard, zelfs zeilend zijn er mogelijkheden. 
De beloning wacht, het felbegeerde kerkelijke 
document de Compostela.

Daar zit mijns inziens dan ook gelijk de valkuil, het wordt een DOEL. Inmiddels (2025) 
behalen zo’n half miljoen reizigers dit doel en komen officieel in aanmerking voor dit 
document.

Een hele industrie is ontstaan in de vorm van basic tot luxe 
onderkomens, georganiseerde reizen, bagagetransport 
etc. Begrijpelijk, waar vraag is ontstaat aanbod. In welke 
vorm dan ook. De reiziger, langzaam wordend pelgrim, 
die vanuit Nederland of België loopt met de rugzak en 
wel ziet waar hij eet, drinkt en slaapt wordt zeldzamer. 
Vaak wordt alleen de verplichte 100 kilometer lopend 
of 200 kilometer op de fiets nog afgelegd.

Begrijp me goed, niets is fout, ik (ver)oordeel niet. Elke 
vorm van hulp, die het voor jou mogelijk maakt je tocht 
te vervullen, is goed.

Ik merk dat veel van mijn medereizigers het doel als 
stip zien en hier bovenmatig op focussen en zich 
daarheen haasten.

Er is hier een heel mooie term voor in het Engels:
“It is not about the amount of k’s a day, but what 
do You get out of a k?” 

Hier zit de essentie van het verschil in Reiziger (op naar 
het doel) en de Pelgrim (openstaan voor de omgeving, 
de lokale bevolking, de medereizigers en het agenda- 
leven achterlatend).

De mentale rust die dit geeft laat ook ruimte voor 
spirituele ervaringen, populair genaamd ‘Jacobs 
momentjes’. Deze zullen eerder opvallen. Overigens 
zijn die er altijd en overal, alleen je moet er wel open 
voor staan.

In het eerste deel van mijn presentatie van 14 april 2026 
zal ik wat dieper ingaan op het pelgrimeren en in 
het tweede deel zal ik verhalen delen over dit soort 
‘Jacobsmomentjes’ (uit eigen ervaring).

Ik kijk uit naar deze avond en jullie allen te treffen.

Door: Gert van der Linden 

Pelgrimeren, een andere vorm van reizen
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Spreker: Gert-Jan Codée. Locatie Jeruzalemkerk, met maaltijd, 18.30 uur – 21.30 uur

De Franse monnik Sint Bernardus van Clairvaux (1090-
1153) was een van de meest invloedrijke personen van 
zijn tijd. Hij wordt beschouwd als groot mysticus.

De spiritualiteit van Bernardus is gericht op Christus. 
Hij is de goddelijke bruidegom die zich aan de mens 
heeft overgegeven. De mystieke vereniging van de 
ziel met God is het einddoel van ieder menselijk leven. 
Bernardus is ervan overtuigd dat de ziel gedurende het 
aardse leven steeds verder naar de volmaaktheid toe 
kan groeien.

Spreker: Gert van der Linden, Locatie de Huppe, 
met maaltijd, 18.30 uur – 21.30 uur

Op deze avond neemt de ervaren wandelaar/pelgrim 
Gert van der Linden ons mee in de boeiende wereld 
van het pelgrimeren langs pelgrimspaden richting 
Santiago de Compostella. Het verhaal van Gert bevat 
veel weetjes, anekdotes, rituelen e.d., maar er is 
uiteraard ook ruimte voor serieuze zaken. 
Zo komt ook de historische context van het ontstaan 
van deze pelgrimspaden in Europa aan bod. 
Gert vertelt zijn verhaal op basis van eigen ervaringen 
en toont ons mooie foto’s die hij onderweg op zijn 
tochten maakte. De focus zal liggen op de drie fases 
van dit type tocht, de fysieke, de mentale en 
de spirituele fase.

Mystiek café – Bernardus van Clairvaux – 18 maart 2026

Ontmoetingsavond Pelgrimeren 
naar Santiago – 14 april 2026   

Een nieuw begin,  gezongen Paasverhaal – 27 maart 2026
Locatie: SIO, 19.30 – 21.30 uur. Zaal open: 19.00 uur. Vrijwillige bijdrage gevraagd

Het gezongen Paasverhaal met medewerking van Gospelkoor Grace & Glory. We wisselen prachtige liederen 
af met korte lezingen uit de Bijbel. Er worden bekende en soms wat minder bekende Nederlandstalige en ook 
Engelstalige liederen gezongen, waarbij er een mooie opbouw is van Goede Vrijdag naar Pasen. We nodigen 
iedereen daarbij van harte uit om mee te zingen. 
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Mariska van Beusichem, 
neemt haar

toehoorders mee naar 
de gedachtewereld van 

de woestij nvaders

Eeuwen geleden, ongeveer in 270 na Christus, gaat een zekere Antonius in Egypte naar 
de kerk. Hij moet een jaar of twintig zijn geweest. Kort daarvoor zijn zijn beide ouders 
overleden. Net als hij de kerk binnengaat wordt voorgelezen hoe Jezus tegen een rijke 
man zegt: ‘Ga al je goederen verkopen, geef de opbrengst aan de armen en kom, volg 
Mij. Dan zal je een schat in de hemel bezitten.’(Mat. 19: 21). Antonius gaat meteen naar 
huis. Alles wat hij van zijn ouders heeft geërfd schenkt hij aan het dorp. Zelf trekt hij de 
woestijn in om in de eenzaamheid helemaal op God gericht te leven.

Maar in de stilte van de woestijn 
ontmoet hij niet alleen God maar 
ook zichzelf. Hij vecht tegen alle 
verleidingen die hem bij God willen 
wegtrekken. Hij beschouwt ze als 
demonen. Wij zouden ze eerder 
hartstochten noemen, heftige emoties 
die ons van binnen onrustig maken. 
Door die onrust kunnen wij niet horen 
wat God tegen ons wil zeggen. 
Antonius bindt met zijn ‘demonen’ 
de strijd aan. Hierdoor raakt hij 
uiteindelijk van binnen zo vrij dat 

mensen die hem in de woestijn komen bezoeken, zeggen dat hij zo evenwichtig en 
standvastig is. Er gaat harmonie van hem uit die anderen goed doet. Zieken worden 
genezen en vechtersbazen verzoenen zich.

Antonius’ voorbeeld vindt navolging. Ook andere mensen willen in de eenzaamheid 
met God gaan leven. Zij trekken de woestijnen in om er een leven te leiden van vasten, 
bidden, meditatie en handenarbeid. Door de confrontaties met zichzelf worden ze echte 
mensenkenners. Ze zijn de psychologen van hun tijd. Velen uit de bewoonde wereld 
komen naar de woestijn om advies te vragen. Veel van deze adviezen zijn bewaard 
gebleven. Ze geven een boeiend inkijkje in de spiritualiteit van de woestijn. 

Na verloop van tijd gaan deze kluizenaars, ‘woestijnvaders’ genoemd, dichter bij elkaar 
wonen. Gaandeweg krijgt een van hen de geestelijke leiding over een groepje anderen. 
Dit is het begin van de kloosterbeweging waarbij monniken samenleven met een abt 
aan het hoofd. 

Op 28 mei 2026 zullen we met een aantal woestijnvaders kennismaken en kijken of hun 
adviezen ons ook vandaag nog iets te zeggen hebben.

Door: Mariska van Beusichem

Spiritualiteit van de woestij n

Ontmoetingsavond De Woestij nvaders - 28 mei 2026
Spreker: Mariska van Beusichem. 
Locatie de Huppe, met maaltijd, 18.30 uur – 21.30 uur

Op deze avond neemt Mariska van Beusichem ons mee naar een periode van 
voor de Middeleeuwen (3e eeuw) toen kluizenaars in de wildernis van het Midden 
Oosten rondtrokken. Zij staan in de geschiedenis bekend als ‘de woestijnvaders’.

Van de woestijnvaders, die zelf te bescheiden waren om hun gedachten op papier 
te zetten zijn 2500 spreuken overgeleverd, tussen 450 en 500 verzameld en 
opgetekend door hun leerlingen. De spreuken hadden een vooraanstaande plaats 
in de Moderne Devotie (Geert Grote) maar raakten later in het westen in onbruik.
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Tijdstip: 19.30 uur – 21.30 uur. Verzamelen bij restaurant de Agnietenberg. 
Kosten: € 9,50

Onder begeleiding van geestelijk begeleider Hans Tissink maken we een wandeling 
van ongeveer 5 km in het gebied rondom de Agnietenberg waar Thomas a Kempis 
leefde en werkte en ”De Navolging van Christus” schreef. 

De route is afwisselend; nu eens loop je over de verharde weg, dan weer over mooie 
avontuurlijke wandelpaden door de bossen.

U krijgt een spreuk uit de Navolging mee met de opdracht om daar een paar foto’s 
bij te maken. 

Na afl oop sluiten we samen af met uitwisselen van onze verhalen en foto’s onder het 
genot van een kopje koffi e/thee met gebak bij Restaurant de Agnietenberg.

In de voetsporen van Thomas – 9 juni 2026

Lectio Divina – 8 januari, 12 februari, 26 maart en 7 mei 2026
Lectio Divina: een relatie met God op een dieper niveau

“Niet alles in je leven zit altijd mee. Soms kom je problemen tegen die gewoon te groot 
zijn en die niet op te lossen zijn, zoals wanneer een dierbare overlijdt, je je baan of een 
geliefde kwijtraakt. Dan zijn er geen pasklare oplossingen, ook niet bij God. Dat kan zo 
zwaar zijn dat je in een depressie raakt. Maar toch is God dan wel bij je, maar op een 
andere manier. Lectio Divina, de Bijbel op een andere manier lezen, kan daarbij helpen”. 

Citaat Joke Heijkens, mei 2020.

Lectio divina is Bijbellezen met je hart, luisterend naar wat Gods geest op dat moment wil doen en zeggen 
in jouw leven. Een kenmerk van deze vorm van het lezen van de Bijbel is het meditatieve karakter ervan. 
In deze tijd van hectiek en onzekerheid, blijkt een uurtje met een Bijbeltekst als middelpunt een weldadige rust 
te geven. 

De ochtenden worden geleid door Hans Tissink en Cora Tienstra. U kunt binnen lopen zonder aanmelding vooraf.

Bent u geïnteresseerd en wilt u eerst meer informatie? 
Dan kunt u mailen met Cora Tienstra: coratienstra@hetnet.nl    

Op dinsdagochtend om de veertien dagen (even weken) tussen tien en half twaalf zijn bezoekers welkom in 
wijkcentrum SIO in Zwolle-Zuid, voor een kopje koffi e en gezellig contact met elkaar. Het Ontmoetingscafé wil 
een plek zijn voor jong en oud. Coördinatoren zijn Bert en Wilma Letwory.  

Toen in november 2023 het Ontmoetingscafé van start ging was het niet zo verwonderlijk, dat men bij Bert en Wilma 
Letwory uitkwam met het verzoek om als gastheer/gastvrouw het Ontmoetingscafé te coördineren. Vanuit hun kennis 
en ervaring zijn zij met enthousiasme begonnen en maken zij hun omgeving attent op deze mogelijkheid van contact. 
En dat werkt aanstekelijk, zo laten de stijgende bezoekerscijfers zien. Gestart met rond de tien deelnemers, trekt het 
Ontmoetingscafé nu ongeveer 15 tot 20 gasten per bijeenkomst. Er is een vaste kern van bezoekers, maar er komen 
ook steeds weer nieuwe gasten bij. De gemiddelde leeftijd is van begin 50 tot rond de 90 jaar. Mocht er iemand zijn 
die graag wil komen, maar slecht ter been is, dan kan vervoer geregeld worden.

Het Ontmoetingscafé is laagdrempelig: 
men hoeft zich niet aan te melden en men 
kan komen en gaan wanneer men wil. 
De ontmoetingen met koffi e en thee zijn 
gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Bert Letwory: 06 2813906 
of een e-mail sturen naar:
ontmoetingshuis@pknzwolle.nl

Ontmoetingscafé in SIO

Cora Tienstra



Als vriend van het Ontmoetingshuis krijgt u jaarlijks korting op een aantal 
programma onderdelen. U kunt al vriend worden vanaf € 50,00 per jaar. U 
kunt dit bedrag overmaken op bankrekening NL83 RABO 0380 3749 43 t.n.v. 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie onder vermelding van “Vriend van het 
Ontmoetingshuis”.

Wie de Moderne Devotie beter wil leren kennen, raden we een aantal mogelijkheden tot verdieping aan. 
Deze zijn te bestellen via ontmoetingshuis@pknzwolle.nl

✔	 Lezing Moderne Devotie (max. groepsgrootte 20 personen) € 150,- 
✔	 Moderne devotie stadswandeling Zwolle (max.15 personen) € 175,- 
✔	 Rondleiding Agnietenberg/ Bergklooster met historische vertelling. 
	 Kosten € 175,- met een maximale groepsgrootte van 20 personen. 
✔	 Museumbezoek en film over Thomas a Kempis op Bergklooster. 
	 Minimaal 10 personen. Kosten € 7,50 per persoon. 
✔	 Stripboek “de terugkeer van Thomas” (2024) is te koop voor € 7,50. 

Ds. Hans Tissink schreef:
✔	 Kijken met je ziel; Heilig kijken met Vincent van Gogh €7,50
✔	 Ontmoetingen met Moderne Devotie € 7,50
✔	 Kaartspel Moderne Devotie € 5,00 

Deze zijn te bestellen via https://www.hanstissink.nl/publicaties

Vrienden van het Ontmoetingshuis

Meer leren over de Moderne Devotie

Het kaartspel van het Ontmoetingshuis biedt gezelschappen
stof tot gesprek.

Bernard Bos tekende het stripboek “De terugkeer van Thomas”, 
dat in november 2022 verscheen. Op de foto ontvangt Eduard 
Metselaar als Thomas a Kempis (links) uit handen van de 
striptekenaar het eerste exemplaar.


