Zondagsbrief

Adres kerk: Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle @& 0384212614
Predikant : vacant

Koster . wisselend van dienst @ 0645135706

Pastoraat : vacant

Scriba : dhr. JW. Bosselaar & 0610450516

Rekening : Wijkkas: NL49 RABO 0373 7485 15

Rekening : Diaconie NL82 RABO 0373 7495 70. Nr: 2619 & www.stinskerk.nl
Zondag 3 mei 2026 09.30 uur SZ0z 19.00 uur Westenhage

Voorganger: dhr. F. Noordstar Dhr. J. Mulder

Organist/pianist dhr. H. Kamphof Dhr. H. Bouwhuis

Inzameling van de gaven: 1¢: Diaconie  2¢: De kerk Bij de deur: Instandhouding synagoge

De uitzending van de dienst is te bekijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/279/events/live

Bl®emen Gaan namens de gemeente naar: Dhr. Herman van Assen voor zijn 87¢ verjaardag.
Een attentie is gebracht bij dhr. Egbert Beltman na een operatie. Sterkte gewenst bij verder herstel.

Welkom
Van harte welkom in de Stinskerk. Fijn dat u deze zondagsbrief leest. Via deze brief houden we elkaar
op de hoogte van ons gemeenteleven. Het is vandaag de 5e zondag van Pasen, Cantate. Dit verwijst
naar het begin van Psalm 98: “Zing voor de Heer een nieuw lied”. Daarbij past natuurlijk een ‘Stinskerk
Zingt op Zondag'—dienst. Ongetwijfeld zullen wij vanochtend genoeg bekende liederen zingen, maar
misschien worden we ook wel verrast door een nieuwe tekst of melodie.
Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik trouwens net terug van een rondje fietsen en ‘vogelen’. Ik mag
graag met de verrekijker op pad gaan, in de hoop op bijzondere waarnemingen. Maar minstens zo
belangrijk is daarbij het geluid van de vogels. Genoeg soorten laten zich nauwelijks zien, maar ze zijn
des te beter hoorbaar. Vergeleken met al dat prachtige gezang, mogen mijn eigen pogingen nauwelijks
de naam ‘zingen’ dragen. En toch hoeft ons dat niet tegen te houden. ledereen is van harte uitgenodigd
om uit volle borst mee te zingen!
De dienst van vanochtend wordt geleid door Fred Noordstar. Vanavond is er een viering in
Westenhage, onder leiding van dhr. J. Mulder. Goede diensten gewenst!

Jacco Dankers

Zondag 3 mei 2026: Instandhouding synagoge
De synagoge aan de Samuel Hirschstraat is een karakteristiek gebouw in de Zwolse binnenstad. Tot in
de Tweede Wereldoorlog bood de synagoge onderdak aan een grote joodse gemeenschap. Het
gebouw overleefde de oorlog wonderwel. Maar voor de meeste leden van de joodse gemeente was dat
anders: zij werden gedeporteerd en omgebracht. Slechts enkelen keerden terug. Op 4 mei staan we stil
bij dat immense leed. U begrijpt dat de naoorlogse joodse gemeente veel te klein is om zorg te dragen
voor de Zwolse synagoge. Daarom wordt deze beheerd en onderhouden door twee stichtingen. Zo
staat de synagoge open voor iedereen om verbonden te blijven met haar geschiedenis én met de
joodse religie van vroeger en nu (zie: www.synagoge-zwolle.nl). Vanzelfsprekend dragen we als
Protestantse Gemeente Zwolle hieraan bij.

Namens de diaconie, Gert Regtering

De Kompasgroep...

... is ontstaan uit de wijkgemeenten Stinskerk en Open Kring. Beide kerkenraden hebben de
Kompasgroep gevraagd om hen te helpen met het adviseren in het beloop van het proces van samen
naar elkaar toegroeien van beide gemeenten. Deze groep bestaat uit gemeenteleden van beide
gemeenten, die gevraagd (en desnoods ongevraagd) advies uitbrengen aan de gezamenlijke
kerkenraad.

De Kompasgroep heeft geen enkele besluitende rol in het geheel. Dat is de taak van de gezamenlijke
kerkenraad. De Kompasgroep loopt mee in het proces. Observeert, luistert, kijkt en spreekt met
gemeenteleden over de inbreng van beide gemeenten.

Door naar elkaar te luisteren en elkaar positief te bemoedigen hopen we te komen tot goede adviezen
die we mee kunnen geven aan de beide kerkenraden. De Kompasgroep bemiddelt niet, maar luistert
vooral.


https://kerkdienstgemist.nl/stations/279/events/live

Wilt u als gemeentelid een van ons spreken en uw gedachten met ons delen over dit proces van samen
naar elkaar toegroeien? Spreek een van ons dan gerust aan. Wij lopen met u mee. Maar niet alleen,
enkel uit Godsgenade kunnen we dit doen.

Sharda, Lucie, Freek, Joke, Martijn, Niels, Wim

SZ0Z -dienst - Wat zou je doen? Zondag 3 mei 2026 9.30 uur.

Op zondagmorgen 3 mei is er in de Stinskerk een Stinskerk Zingt op Zondagdienst. (SZ02)

Het thema is: wat zou je doen? Het gaat over het maken van keuzes. Wat zou je doen en voor wie kies

je op welk moment. Een belangrijke vraag bij alles wat er zich momenteel afspeelt in de wereld. En ook

in de bijbel stonden mensen regelmatig voor het maken van keuzes.

Voorganger is dhr. Fred Noordstar uit Raalte. Hij neemt ons op zijn inspirerende wijze mee bij twee

belangrijke vragen: Wat is waarheid? en: Wat is vrijheid? De Bijbellezing is uit Johannes 8: 30-36

Wij gaan veel zingen en luisteren naar gevarieerde liederen in deze dienst. De liederen gaan vooral

over Gods trouw, vrijheid, hoop en toekomst.

Muzikale begeleiding is er op orgel en piano door Henk Kamphof.

De collectes zijn bestemd voor de doelen, die aangegeven zijn op de zondagsbrief en kunnen digitaal

via de Apppostel app of in klinkende munt bij de uitgang worden gedaan.

Wij kijken uit naar een mooie en gezegende dienst. Vertel het verder en neem gerust iemand mee.
SZOZ-commissie

Bijbelgespreksgroep
Dinsdagmorgen 5 mei 2026 komen we als gespreksgroep weer bij elkaar. We praten over een gesprek
dat Jezus had met Thomas. Thomas wil heel graag geloven dat Jezus is opgestaan uit de doden, maar
hij kan het nog niet. Maar voordat Thomas nog maar een vinger heeft uitgestoken, opent hij zijn mond
en laat hij een prachtige geloofsbelijdenis horen: ‘Thomas antwoordde en zei tegen Hem: "Mijn Heer en
mijn God” Het is goed om samen te praten over belijdenis doen. We vragen om Gods leiding in ons
leven. Om kwart voor tien staat de koffie klaar. U bent welkom in de Stinskerk.

Met een vriendelijke groet, Gerrit Zwakenberg

Terugblik op de vieringen van de Stille Week en Pasen: donderdag 7 mei vanaf 19:30 uur
We hebben in Zwolle-West als Fonteinkerk, Stinskerk en Open Kring een aantal gezamenlijke
vesperdiensten gevierd, voorbereid in samenwerking tussen de Vespercommissie en de voorgangers.
Daarnaast waren er de diverse vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Stille Zaterdag als
een avondwake. Elk van de vieringen met een eigen karakter en een keuze voor de vormgeving.
De vespercommissie is gewoon om intern de vespers te evalueren.
Daarnaast willen wij als kerkenraden en als voorganger graag met gemeenteleden terugkijken op deze
vieringen. Dat willen we doen tijdens een 'open inloop’ op donderdag 7 mei van 19:30 tot 21:00 uur, dan
gaan we om de tafel in de Open kring.

Van harte welkom, Anne Zweers

Samen wandelen
Wat boffen we tot nu toe met het weer! Alle avonden is het stralend weer, geen spatje regen
tegengekomen. We zijn alweer op de helft en Pinksteren komt in zicht. Zin om mee te gaan? De
volgende wandeling is op donderdag 7 mei. We vertrekken om 19.30 uur vanuit Westenholte:
Koolzaadweg 1. De dinsdag daarna, 12 mei is ons startpunt Hasselterdijk 32L.
ledereen is van harte welkom! We wandelen maximaal een uur en sluiten gezellig af met een kopje
koffie of thee. ® &

Hartelijke groet, Riet van der Wenden

Hemelvaartsdag: Gezamenlijke viering in de Open Kring, op donderdag 14 mei.
Eerst is er een korte fietstocht vanaf 8.30 uur, vanaf de Open Kring voor wie daar zin in heeft, de koffie
staat voor iedereen klaar vanaf 9.15 uur. Daarna is er een dienst waarin ds. Wim Bloemendaal
voorgaat. Na afloop van de dienst is er geen koffie moment meer.
Wees Welkom!

Geertje Wijnja

Boekbespreking
De commissie Bezinning en Verdieping van de Open Kring organiseert een boekbespreking over het
boek De redding van Judith Koelemeijer.



Het boek telt 125 bladzijden en beschrijft een ingrijpende, waargebeurde gebeurtenis die vragen
oproept over moed, verantwoordelijkheid en naastenliefde. Centraal staat de vraag waarom de ene
persoon wel ingrijpt wanneer iemand in nood is, en de ander niet. De boekbespreking vindt plaats op
16 juni om 19.30 uur in de Open Kring en staat onder leiding van Joke Gosker. Onder het genot van
koffie en thee hopen we op een mooie en inspirerende avond.

U kunt u opgeven bij Joke Gosker via jm.gosker@gmail.com of @ 0657849661.

Michaélsviering in de Grote of St. Michaélskerk Zwolle, aanvang 17.00 uur

Zondag 3 mei: Michaélsviering. De Michaélscantorij zingt 0.a. het stuk: "Waar woorden tekortschieten".
Tijdens de herdenking op de Dam op 4 mei 2021 werd de tekst van dit stuk voorgedragen door de
schrijver: de 19-jarige Amara van der Elst. Zij maakte diepe indruk tijdens deze Nationale
Dodenherdenking. Toon Hagen heeft haar tekst op muziek gezet en heeft de muzikale leiding.

Philline Coops neemt de pianopartij voor haar rekening en de alt Eske Tibben zingt de solopartij. Ds.
Bert Schussler is de voorganger. Zie de website www.michaelscantorij.nl

Wist u dat....er in Zwolle behoefte is aan Christelijke pleeggezinnen? Voor info zie www.Timon.NL

Bloemendienst
Zondag 3 mei Mw. W. v/d Weide
Zondag 10 mei Mw. F. v/d Wal

Oppasdienst
Zondag 3 mei  Berienke en lte
Zondag 10 mei Wilma en Dennis

Stinskids
Zondag 3 mei Elke
Zondag 10 mei Lucie

Agenda
Vrijdag 8 mei  Gebedskring 13.30 uur

De zondagsbrief van 10 mei wordt gemaakt door: Ria Hollander I<I zondagsbrief@stinskerk.nl
@ 038-4227251. Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk donderdag 17:00 uur.

Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan,
u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch
akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd — van uzelf of een ander — zowel in de papieren versie als
op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar
bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.
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