
Zondagsbrief 

Adres kerk:  Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle   0384212614                 
Predikant  :  vacant 
Koster       :  wisselend van dienst         0645135706 
Pastoraat  :  dhr. J. Knol                                            0387851294 
Scriba       :  dhr. J.W. Bosselaar                               0610450516 
Rekening   : Wijkkas :  NL49 RABO 0373 7485 15       

Rekening   : Diaconie  NL82 RABO 0373 7495 70.          Nr: 2615               www.stinskerk.nl               

Zondag 5 april 2026           09.30 uur     Pasen                 19.00 uur Westenhage – Heilig Avondmaal 
Voorganger:                         ds. J.C. Borst                           ds. E. van ‘t Slot 
Organist/pianist                    dhr. H. Kamphof                      mw. F. Rose                             
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: Paascollecte 
De uitzending van de dienst is te bekijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/279/events/live 

Blemen  Gaan namens de gemeente naar: Mevr. Lies Hendriksen voor haar 85e verjaardag en naar 
Erwin en Bertine Booy als bemoediging vanuit de gemeente. Er is een attentie gebracht bij fam. van 't 
Slot. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Welkom  
De Heer is waarlijk opgestaan! Van harte welkom in de Stinskerk. Fijn dat u deze zondagsbrief leest. 
Via deze brief houden we elkaar op de hoogte van ons gemeenteleven. Het is Pasen. We vieren dat 
Jezus de dood overwonnen heeft. Vandaag zal de dienst weer om 9.30 uur beginnen. De voorganger is 
ds. J.C. Borst en Henk Kamphof verzorgt de muziek. Vanavond om 19.00 uur is er een korte 
paasviering in Westenhage waar ds. E van ’t Slot in voor zal gaan en Frouwien Rose de piano bespeelt. 
Ik wens u goede vieringen toe!  
Volgende week, 12 april, zal ikzelf voor het laatst voorgaan in de Stinskerk. Het thema is dan: ‘Ingaan in 
Gods rust of niet’. Na de dienst is er uitgebreid de gelegenheid om afscheid van elkaar te nemen.  
 
In memoriam – Ton Nijman (1940–2026)  
Op 25 maart jl. is Ton Nijman overleden, in de leeftijd van 86 jaar. Ton was een man van weinig 
woorden, bescheiden en op de achtergrond, maar betrouwbaar en trouw. Iemand op wie je kon 
bouwen.  
In zijn leven heeft hij veel gedragen, waaronder het verlies van zijn zoon en later van zijn vrouw Wil. 
Toch bleef hij standvastig, zonder te klagen, op zijn eigen stille manier.  
Wij gedenken hem met dankbaarheid om wie hij was: rustig, zorgvuldig en aanwezig in de kleine 
dingen. Zijn leven herinnert ons eraan dat betekenis niet zit in grootse woorden, maar in er zijn voor 
elkaar.  
Tijdens de uitvaartdienst op dinsdag 31 maart in crematorium Kranenburg, lazen we het 
Paasevangelie. Aansluitend aan de dienst hebben we het lichaam van Ton begraven op begraafplaats 
Kranenburg.  
Wij wensen zijn zoon Herman en allen die hem liefhadden Gods troost en nabijheid toe. Moge de hoop 
van Pasen ons dragen: dat het leven sterker is dan de dood.  
 
Paasbrief – beweging  
De scriba van de generale synode ds. Kees van Ekris schreef een paasbrief. In deze brief schrijft hij 
over de innerlijke heilige ruimte als bron van geestelijk leiderschap. Geïnspireerd door een ontmoeting 
met de Duitse priester en schrijver Anselm Grün, pleit hij voor een kerk die haar kracht put uit 
geestelijke beweging – en roept hij voorgangers op om op weg naar Pasen zelf de catharsis van de 
Goede Week te ondergaan, zodat wat vastzit, beweegt. Ik lees het ook voor ons allemaal als een 
uitnodiging om te kijken hoe we ruimte houden, ook na het Paasfeest, voor onze eigen innerlijke heilige 
ruimte. Zoeken wij regelmatig de stilte? De heilige plek in ons leven waar de wereld niet kan komen? 
Geestelijk leven is die ruimte beschermen en invloeden van de wereld afweren. Just om van daaruit in 
beweging te kunnen komen. De hele brief is hier te 
lezen: www.protestantsekerk.nl/verdieping/paasbrief-beweging/  
 
Young & Holy  
Afgelopen maandag speelden we de PaasChallenge. We hebben door het Paasverhaal geleerd om 
anders te kijken naar de wereld om ons heen. Het was een erg leuke avond!  
13 april sluit de 12-16 groep het seizoen af. 16+ komt daarna nog 2 keer bij elkaar in mei en juni.  

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/279/events/live
http://www.protestantsekerk.nl/verdieping/paasbrief-beweging/


Bij de actualiteit: Midden-Oosten  
Afgelopen zondag, palmpasen, wees de paus de inzet van religie om oorlogen te rechtvaardigen 
resoluut af. Hoewel hij geen personen en landen noemde lijkt het overduidelijk dat zijn boodschap 
gericht was tegen president Trump en diens MAGA-achterban. We kunnen het als iets typisch 
Amerikaans zien, om te bidden voor je eigen volk en haar succes, maar is dat zo? Doen wij niet 
hetzelfde als we bidden voor ons eigen belang en dat van een ander uit het oog verliezen? Laten ook 
wij in het klein, zoeken naar vrede, voor iedereen, dus ook die ander die je niet zo leuk vindt. Oorlog is 
namelijk nooit heilig, alleen vrede is heilig.  
 
Tot slot  
Ik wens u allen een Gezegend Paasfeest toe!  
    Jeroen Knol  
 
Avondmaalscollecte 3 april: Inloophuis De Bres Zwolle 
De Bres is als inloophuis een bekend ‘gezicht’ in het centrum van Zwolle. Men biedt laagdrempelige 
gastvrijheid aan een nog groeiende brede doelgroep. De Bres helpt velen om stabiel te blijven en 
opgedane contacten te onderhouden. De gasten ervaren het inloophuis als een veilige plek in de 
hectiek van het bestaan. Met name mensen die, om wat voor reden dan ook, de reguliere hulp- en 
dienstverlening mijden en -dus- vaak niemand hebben om eens even mee te praten, hun leven ‘op een 
rijtje’ te zetten en gevoelens van ontreddering te delen Tevens draagt het bij aan het versterken van 
een informeel netwerk. De vrijwilligers stimuleren deelname aan activiteiten, het maatschappelijk 
verkeer en waar nodig wordt doorverwezen naar hulpverlenende instanties. De Bres levert een 
specifieke benadering waarmee ze de eigen kracht van mensen aanwakkert. De krant en koffie zijn 
ondersteunend aan dit proces. 
Vanuit de diaconie vragen wij uw bijdragen tijdens deze collecte bij het Heilig Avondmaal. Alvast 
hartelijk bedankt. Mocht u naast uw bijdrage ook tijd willen schenken, dat kan: De Bres is op zoek naar 
vrijwilligers.  
 
Paaszondag 5 april 2026: Paascollecte voor de Protestantse Gemeente Zwolle 
De opbrengst van de Paascollecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Zwolle. Het College van 
Kerkrentmeesters hoopt dat u ook bijdraagt aan de Paascollecte. Alle beetjes helpen, ook de kleinste. 
En bedenk: uw wijkgemeente deelt mee in de opbrengst! 
 
Paaskaars Lam Gods 
Het reliëf op de kaars geeft het lam en het boek met de zeven zegels weer. Dit beeld refereert aan het 
boek Openbaring waarin Christus het boek ontvangt met de zeven zegels. De zegels symboliseren de 
geestelijke machten en krachten die op aarde werkzaam zijn. Jezus Christus ontvangt volledig inzicht 
en de volledige controle over wat er op aarde gaat gebeuren. Daarom kunnen we op Hem vertrouwen. 
Het kruis is een ontwerp van Slabbinck.  

Namens de diaconie, Gert Regtering 
 
“Havendag” 
Beste gemeenteleden,   
Op zaterdag 28 maart hebben onze wijkkerkenraden een gezamenlijke ‘Havendag’ gehad, waar we in 
dankbaarheid op terugkijken. Ook een aantal leden van de Kompasgroep heeft aan deze dag 
meegedaan. We hebben ’s ochtends uitgebreid gesproken over de betekenis die het Heilig Avondmaal 
voor ons heeft. Welke bijzondere viering herinneren we ons nog? Wat zouden we missen als we geen 
Avondmaal meer vieren? ’s Middags hebben we het gehad over welke stappen wij als kerkenraden nu 
te zetten hebben, met het oog op onze toekomst. Mooie gesprekken, waarbij we de tijd hadden om de 
diepte in te gaan en uitgebreid naar elkaar te luisteren. En die zicht geven op een verdere stappen in 
onze gemeenten.   
Een belangrijke uitkomst is dat we op korte termijn toe willen werken naar het samen houden van onze 
vergaderingen. Niet meer twee keer per jaar, maar altijd. Dat past ook bij de uitkomsten van het 
gezamenlijke gemeenteberaad van vorig jaar april. Er is toen door gemeenteleden aangegeven dat het 
aantal gezamenlijke diensten omhoog moest, wat wij dit jaar hebben gerealiseerd. En op nummer twee 
stond toen het toewerken naar één gezamenlijke wijkkerkenraad.   
Omdat wij jullie als gemeenteleden in deze stappen ook nadrukkelijk mee willen nemen, houden wij op 
zondag 19 april na afloop van de gezamenlijke dienst weer een bijpraatmoment. U bent hierbij van 
harte uitgenodigd om mee te praten en mee te denken over onze toekomst.   
                       Namens de wijkkerkenraden, Hans van Eerbeek en Jacco Dankers   



Afscheidsdienst kerkelijk werker Jeroen Knol 
Zoals bij jullie bekend vertrekt onze kerkelijk werker Jeroen Knol per 1 mei aanstaande naar de 
Protestantse Gemeente Ten Holten. Op zondag 12 april gaat Jeroen Knol voor het laatst bij ons voor. 
Aansluitend aan die dienst nemen wij als gemeente afscheid van hem. Hierbij zal Jacco Dankers 
namens de kerkenraad Jeroen kort toespreken. Wij willen Jeroen daarbij namens de gemeente een 
cadeau aanbieden. Vervolgens kan iedereen bij het handen schudden en koffie drinken Jeroen nog 
persoonlijk dank zeggen en een toekomstwens meegeven. 
Voor het afscheidscadeau dat wij onze kerkelijk werker Jeroen Knol namens de gemeente willen 
aanbieden kan jij een vrijwillige bijdrage geven. Daarvoor staan sinds deze zondag een donatie-box in 
de hal van de kerk. Je kunt er ook voor kiezen om een gift digitaal over te maken aan de wijkkas (via 
IBAN: NL49 RABO 0373 7485 15). Vermeld daarbij dan ‘cadeau Jeroen Knol’. Verder kun je een kaart 
schrijven met jouw wensen voor Jeroen. We kunnen alle kaarten dan gezamenlijk aanbieden bij het 
overhandigen van het cadeau. De kaart kan ook in de donatie-box of in het postvak van de scriba 
worden ingeleverd. 
                                     Namens de wijkkerkenraad, Jan Willem Bosselaar (scriba@stinskerk.nl) en 
                                                                                     Jacco Dankers (voorzitter@stinskerk.nl) 
 
Verkoop collectemunten 
Dinsdag 7 april is er weer verkoop van collectemunten in de Stinskerk en in ‘s Heerenbroek. Let op dat 
dit i.v.m. tweede Paasdag dus op dinsdag is. De tijden en locaties blijven zoals vertrouwd: vanaf 16.30 
in de Stinskerk en vanaf 18.15 uur aan de Jan Pelleboerstraat 16 in ’s Heerenbroek. 
                                      Namens de kerkrentmeesters, Wilbert Huls 
 
Bijbelgespreksgroep 
Dinsdagmorgen 7 april 2026 komen we als gespreksgroep weer bij elkaar. We praten met elkaar over 
een gesprek dat Jezus had met Thomas, een ongelovige gelovige. Thomas wil heel graag geloven dat 
Jezus is opgestaan uit de doden, maar hij kan het nog niet. Thomas twijfelt. Ook wij hebben soms zo 
onze twijfels Onze twijfels kunnen bij voorbeeld liggen op het niveau van ons verstand, onze wil, ons 
geloof of ons gevoel. Het is goed om samen te praten over Gods leiding in het leven. Om kwart voor 
tien staat de koffie klaar. U bent welkom in de Stinskerk. 
                                     Met een vriendelijke groet, Gerrit Zwakenberg 
 
Gespreksgroep “Zinvol leven” 
Op donderdagavond 9 april om 20:00 uur komt de gespreksgroep “Zinvol Leven” weer bij elkaar in de 
Open Kring. Deze gespreksgroep is de voortzetting van de gespreksgroep van ds. Van Rheenen, hij 
wees ons op het boek: Volhouden van ds. L.W. den Boer, e.a. 
Het boek is niet nodig om deel te nemen aan het gesprek. We zullen ons gesprek voeren over 
“Gehoorzamen” naar aanleiding van Hebreeën 11-1-8 en zoals Abraham in Genesis 11:27 – 12:4. 
Welkom. 
                                     Popke Alkema 
 
Samen lekker eten 
U kunt zich opgeven voor de Stinsmaaltijd in de Stinskerk voor woensdag 15 april 2026 
De Stinsmaaltijd is een gezellig moment om even samen aan tafel een lekkere maaltijd te nuttigen.  
Er wordt door verschillende mensen gekookt, wat de maaltijden altijd gevarieerd maakt. 
Het eten wordt in buffetvorm aangeboden. 
Iedereen, jong en oud, is welkom! 
 
Jeugd ouder dan 12 / Volwassenen: € 7,50 
Kinderen 8 t/m 12: € 3,-     Kinderen onder de 8: Gratis 
Graag gepast betalen ☺ 
 
De deuren gaan om 17:30 uur open. Eten tussen 18:00 en 19:30 uur.                                                    
U moet zelf voor vervoer zorgen. 
Opgeven voor het eten kan via de lijsten in de Stinskerk tot zondagochtend 12 april 2026, bij Sylvia 
Eikenaar (4203533), Geertje de Graaf (4210188) of per e-mail: stinsmaaltijd@stinskerk.nl tot en met 
maandag 13 april 2026. 
 
We heten u graag welkom in de Stinskerk op woensdag 15 april 2026. 
                                     Groeten, de stinsmaaltijdcommissie 



 
Werkgroep Groene Kerk 
Het hier onderstaande stukje is overgenomen uit de Nieuwsbrief Raad van Kerken van 18 maart 2026.  
        Oefengroep groen en vrolijk leven  
Veel mensen willen duurzaam leven, maar het komt er niet genoeg van of je denkt dat je de 
enige bent. Onder de naam 7 weken Groen & Vrolijk Leven start theologe Corinne Groenendijk 
tussen Pasen en Pinksteren een Signal-groep met dagelijkse tips voor kleine en grote stappen 
naar duurzamer leven. Corinne: “het wordt een vrolijke groep waarin we ideeën opdoen en 
ervaringen delen.” De groep start op 5 april 2026.  
In zeven weken kunnen mensen samen met anderen hun leven stap voor stap groen en vrolijk maken, 
is de overtuiging van Corinne Groenendijk. Deelnemers ontvangen van Pasen tot Pinksteren 2026 
iedere dag via de speciale Signal-appgroep een filmpje met een tip van een deelnemer met een kleine 
of grote stap, verrassend en praktisch met daarbij inspiratie van de deelnemer.   
Mensen kunnen zich – alleen of met een groep – aanmelden voor de groep door een berichtje te sturen 
naar info@corinnegroenendijk.nl of via de website, corinnegroenendijk.nl/zevenweken. Deelname is 
gratis.  
Toevoeging: Volgens de Consumentenbond is Berichten-app Signal een privacyvriendelijk alternatief 
voor Whatsapp.  
                                        Werkgroep Groene Kerk  
 
Michaëlsviering in de Grote of St. Michaëlskerk  Zwolle, aanvang 17.00 uur  
5 april Paaszondag, 17:00 uur Michaëlscantateviering.   
In deze Michaëlscantateviering voeren solisten, de Michaëlscantorij en Musica Michaelis o.l.v. Toon 
Hagen, het Oster-Oratorium ‘Kommt, eilet und laufet’ (BWV 249) van J.S. Bach uit. Solisten: Sopraan – 
Elles Venhuizen. Alt – Eske Tibben. Tenor – Roelof Polinder. Bas Jan Kruisselbrink. Vg. is ds. Iemke 
Epema. Zie de website www.michaelscantorij.nl    
  
Bloemendienst 
Zondag 5 april      Mw. H Hendriks 
Zondag 12 april    Mw. A. Koersen 
 
Oppasdienst 
Zondag 5 april      Esra en Lieke 
Zondag 12 april    Harienke en Gezina 
 
Stinskids 
Zondag 5 april     Alle leiding 
Zondag 12 april   Mirande en Didi 
 
Agenda 
Dinsdag 7 april    Verkoop collectemunten  Stinskerk 16.30 uur 
                                                                      Jan Pelleboerstraat 16 in ’s Heerenbroek  18.15 uur 
Vrijdag 10 april     Gebedskring  13.30 uur 
 
De zondagsbrief van 12 april 2026 wordt gemaakt door: Ria Hollander  zondagsbrief@stinskerk.nl  
 038-4227251. Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk donderdag 17:00 uur.  
Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan, 
u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch 
akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de papieren versie als 
op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar 
bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.  
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