
Zondagsbrief 

Adres kerk:  Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle   0384212614                 
Predikant  :  vacant 
Koster       :  wisselend van dienst         0645135706 
Pastoraat: :  dhr.J.Knol                                              0387851294 
Scriba       :  dhr. J.W. Bosselaar                               0610450516 
Rekening   : Wijkkas :  NL49 RABO 0373 7485 15       

Rekening   : Diaconie  NL82 RABO 0373 7495 70.          Nr: 2609                 www.stinskerk.nl               

Zondag 22 februari 2026   10.00 uur                            19.00 uur Westenhage geen dienst 
Viering Heilig Avondmaal / Tienerdienst 
Voorganger:                         ds. J.C. Oosterwijk 
Organist/pianist                    dhr. H. Bouwhuis                                   
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: Studentenpastoraat 
De uitzending van de dienst is te bekijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/279/events/live 

Blemen gaan namens de gemeente naar: mevrouw C. Stoel-Goudbeek na een ziekenhuis opname 
en sterkte nu ze weer thuis  is gekomen. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Welkom  
Welkom in de Stinskerk. Fijn dat u deze zondagsbrief leest. Via deze brief houden we elkaar op de 
hoogte van ons gemeenteleven. Deze zondag gaat ds. J.C. Oosterwijk voor in de kerkdienst waarin ook 
het Heilig Avondmaal wordt gevierd. We vieren de maaltijd die Jezus Christus heeft ingezet, waartoe Hij 
nodigt en waarin Hij zichzelf aan de zijnen schenkt. Een gezegende dienst gewenst. 
 
Veertigdagentijd  
De veertigdagentijd is begonnen. De liturgische kleur in de kerk is paars, de kleur van inkeer en 
soberheid. Het dienstboek van onze kerk stelt de volgende formulering voor, voor in de dienst op 
aswoensdag: In de komende veertig dagen bereiden wij ons voor op de viering van de dood en 
opstanding van onze Heer. Wij worden opgeroepen tot inkeer, vasten en gebed, tot het lezen en 
overwegen van Gods Woord en tot werken van liefde en barmhartigheid. Ik vind dit een mooie zin die 
ons bepaalt bij waar het nu om draait. Onze gemeente heeft geen uitgebreide traditie voor deze tijd. U 
mag dus zelf kiezen hoe u deze tijd invult. Wel beveel ik de veertigdagentijdkalender van harte bij u 
aan. Als u nog niet begonnen bent, kan dat natuurlijk alsnog. Benieuwd hoe Luther tegen vasten 
aankeek? Lees dan eens: www.protestantsekerk.nl/verdieping/luther-en-het-vasten/ 
 
Bij de actualiteit: Formatie  
Wanneer ik dit schrijf lijkt de formatie bijna tot een einde te komen. Alle seinen staan op groen om het 
nieuwe kabinet komende maandag te beëdigen. Van mijn mentor leerde ik elke zondag in de 
voorbeden ook te bidden voor de overheid. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet elke week doe. Toch 
is het wel goed. Misschien kunt u maandag ook bidden voor het nieuwe kabinet? Bijvoorbeeld met de 
volgende woorden: Voor onze ministers bidden wij U: geef dat ze hun naam waar maken als dienaars 
van mensen, dat ze hun macht vóór alles gebruiken ten dienste van hen die machteloos zijn, dat ze 
zich onderscheiden door visie en durf. 
 
Tot slot  
Ik wens u een goede zondag en een mooie week toe. Misschien wel een vakantieweek. Zelf ben ik t/m 
vrijdag gewoon bereikbaar. Zaterdag/zondag (28 feb. – 1 mrt) ben ik even onbereikbaar om 
beschikbaar te zijn voor het gezin. 
      Jeroen Knol 
 
Collecte Heilig Avondmaal: Eetcafé Zwolle 
Het Eetcafé, vanuit Stichting Er is Hoop Zwolle, biedt gasten in een gezellige en ontspannen sfeer een 
gratis maaltijd aan. De gasten van het Eetcafé hebben diverse achtergronden en redenen om aan te 
schuiven. Sommige gasten hebben een kleine sociale kring en zoeken vooral contact, anderen zijn blij 
met een gratis maaltijd om financiële redenen. Weer anderen zijn (tijdelijk) zonder vaste woonplaats of 
slagen ervoor zichzelf minder in om een goede maaltijd klaar te maken. De vaste structuur van de 
avond met een gezonde warme maaltijd en mogelijkheid tot gesprek zorgt voor rust en aandacht voor 
elkaar. De maaltijd wordt met gebed geopend en tijdens de gangen wordt er een korte meditatie 
verzorgd. Zo wordt het christelijke karakter van het Eetcafé in woord en daad uitgedragen. Elke 

 



woensdag is er Eetcafé in het restaurant van de WRZV-hallen. Vanuit de diaconie vragen wij uw 
bijdrage voor dit doel. 
 
Zondag 22 februari 2026: Studentenpastoraat 
Hoewel Zwolle geen universiteit heeft, is het wel een echte studentenstad. Een ruim aanbod aan hbo- 
en mbo-opleidingen trekt een groot aantal jongeren naar onze stad. Studenten die zich wel eens 
verloren en eenzaam kunnen voelen in een onbekende, hectische omgeving te midden van al die 
anderen. Ds. Martin Jans is als studentenpastor werkzaam op Hogeschool Windesheim. Hij organiseert 
activiteiten voor de studenten en biedt ook een luisterend oor als zij vragen hebben over geloof en 
zingeving. Of gewoon over ‘het leven’. Waar vinden zij troost en bronnen van inspiratie? De 
studentenpastor wordt deels betaald door de Protestantse Gemeente Zwolle, die met de collecte van 
deze zondag een bijdrage vraagt voor dit waardevolle en belangrijke werk. 
 
 
Aankomende zondag, zondag 22 februari, is er weer Tienerdienst! 
 
Thema: Wie ben ik eigenlijk? 
 

 
Je verandert, groeit en ontdekt steeds meer over jezelf. Maar wie ben jij echt? Wat bepaalt jouw 
identiteit: wat anderen van je vinden, wat je presteert, of wat God over jou zegt? Tijdens deze 
tienerdienst denken we samen na over jezelf zijn, erbij horen en Gods kijk op jou. 
We zien je graag in het Keldertje om met dit thema aan de slag te gaan! Wees welkom! 
Groetjes, de leiding van de Tienerdienst,  
   Stephan en Chaline, Evert en Petra 
 
 
Voorgenomen besluit door AK 
Maandagavond 16 februari heeft de Algemene Kerkenraad (AK) vergaderd en is het voorgenomen 
besluit over de toekomst van de PGZ en de gebouwenkeuze besproken. Na een zorgvuldige 
bespreking is door de AK een voorgenomen besluit genomen. In de loop van volgende week (week 9 – 
23 februari tot 1 maart 2026) krijgen alle gemeenteleden via mail en per post persoonlijk bericht over 
het voorgenomen besluit. Op maandag 23 maart is er dan een gemeenteberaad in de Jeruzalemkerk 
waarbij alle wijkgemeenten gehoord worden. 
    Geertje Wijnja en Jan Willem Bosselaar 
   (afgevaardigden naar de AK vanuit Open Kring en Stinskerk) 
 
 
Aankondiging Gemeenteberaad Stinskerkgemeente zondag 8 maart 
Op zondag 8 maart willen wij graag na de ochtenddienst met jullie in gesprek over de situatie waar wij 
als gemeente in zitten, nu wij vacant zijn. Dominee Gerlof van Rheenen heeft inmiddels afscheid 
genomen en op 1 mei zal ook onze kerkelijk werker Jeroen Knol in zijn nieuwe gemeente beginnen. 
Wat betekent dat voor de aankomende tijd? Hoe wordt het pastoraat ingevuld? Is er binnen de 
Protestantse Gemeente Zwolle de mogelijkheid om een nieuwe predikant te beroepen? Trekken wij 
daarin samen op met de Open Kring? Veel vragen die mogelijk bij jullie leven. Ook is er gelegenheid 
om met elkaar te spreken over het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad over de 
gebouwenkeuze. En ongetwijfeld zijn er nog veel meer vragen. Wij roepen jullie daarom op om vooraf al 
vragen aan ons door te geven, zodat wij daar al voor 8 maart een antwoord op kunnen zoeken. Vragen 
kun je sturen naar scriba@stinskerk.nl. Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst op zondag 8 maart. 
  Namens de wijkkerkenraad, Jan Willem Bosselaar en Jacco Dankers 
 
 
 



Uitvaartbegeleiders gevraagd 
Er bestaat de mogelijkheid voor gemeenteleden om een praktische training te volgen voor het 
zelfstandig leiden van een kerkelijke uitvaart. De PKN biedt hiervoor speciale cursussen aan. De 
kerkenraden willen deze mogelijkheid onder uw aandacht brengen en we stimuleren het als (één of een 
aantal) gemeenteleden deze cursus gaat volgen. 
Dat deze cursus voor gemeenteleden bestaat, heeft alles te maken met het kleiner worden van het 
aantal beschikbare predikanten en kerkelijk werkers. Dit is niet alleen een landelijke trend, ook de 
andere wijkgemeenten in Zwolle merken dit. Bij ons in Zwolle-West is met het vertrek van ds. Baljeu, 
ds. Van Rheenen en op termijn van kerkelijk werker Jeroen Knol ons team van uitvaartbegeleiders 
kleiner geworden. 
Om te voorkomen dat er situaties ontstaan dat er geen uitvaartbegeleiders beschikbaar zijn, moedigen 
onze kerkenraden gemeenteleden aan om zich beschikbaar te stellen voor dit werk en om deze cursus 
te gaan volgen. Het leiden van een kerkelijke begrafenis houdt in dat u onder verantwoordelijkheid van 
de kerkenraad de familie van een overledene begeleidt en in overleg met hen een kerkelijke 
afscheidsdienst voorbereidt en vervolgens leidt. 
Wil jij uitvaarten leiden om mensen die in onze gemeenten overleiden en te zorgen voor een waardig 
afscheid? Dan is deze training wat voor jou. In de cursus komen alle aspecten van een uitvaartdienst 
langs en wordt er geoefend. De training is gericht op uitvaartdiensten van zowel mensen die op afstand 
van kerk en geloof zijn, als van gemeenteleden. 
Voor wie? 
Gemeenteleden die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad uitvaartdiensten willen leiden. Is dit 
iets voor u/jou, dan willen we vragen om contact op te nemen met de scriba (scriba@stinskerk.nl of 
scriba@openkring.nl). Na een gesprek met (een afvaardiging van) de kerkenraad, kunnen de kosten 
voor deze training door de kerkenraad vergoed worden. Deze vraag wordt ook uitgezet bij de andere 
wijkgemeenten van de PGZ en bij voldoende aanmeldingen kan de training wellicht ook in Zwolle 
worden georganiseerd. 
Meer informatie en inkijk training https://protestantsekerk.nl/training/leiden-van-uitvaartdiensten-door-
gemeenteleden/ 
   Namens de kerkenraden van de Open Kring en Stinskerk 
  Hans van Eerbeek (voorzitter OK) en Jan Willem Bosselaar (scriba SK) 
 
Een vraag aan u: 
De Diaconie van de Protestantse Gemeente is een dynamische organisatie op het snijvlak van kerk en 
samenleving. Geïnspireerd door en gehoorzaam aan het Evangelie wil zij hier vorm aan geven. 
Vaak gebeurt er in het leven mensen dat niet was voorzien of verwacht. Een mens heeft geen mens, er 
zijn geen financiële middelen om de problemen het hoofd te bieden of er is geen hulpverlening 
beschikbaar. De Diaconie is dan veelal de laatste reddingsboei. 
Als organisatie wordt de Diaconie bestuurt door het College van Diakenen. In dit College heeft iedere 
wijkgemeente een afvaardiging. De dagelijks gang van zaken worden afgedaan door het moderamen, 
feitelijk het dagelijks bestuur. Op dit moment kent het moderamen twee vacatures, een vacature 
vicevoorzitter en één voor HRM-taken. 
Wellicht spreekt een dergelijke functie u aan en wilt u zich eventueel hiervoor inzetten. Laat het ons dan 
weten. Graag gaan wij dan met u hierover vrijblijvend in gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met 
de diaconaal consulent, te bereiken via de mail consulent-diaconie@pknzwolle.nl of telefonisch 06 – 
1018 6422. Een vraag aan u, misschien bent u het antwoord. 
 
 
Samen lekker eten 
U kunt zich opgeven voor de Stinsmaaltijd in de Stinskerk voor donderdag 26 februari 2026. De 
Stinsmaaltijd is een gezellig moment om even samen aan tafel een lekkere maaltijd te nuttigen. 
Er wordt door verschillende mensen gekookt, wat de maaltijden altijd gevarieerd maakt. Het eten wordt 
in buffetvorm aangeboden. Iedereen, jong en oud, is welkom! 
Jeugd ouder dan 12 / Volwassenen: € 7,50; Kinderen 8 t/m 12: € 3,--; Kinderen onder de 8: Gratis 
Graag gepast betalen 뇤눎눐눑눒눏! 
De deuren gaan om 17:30 uur open. Eten tussen 18:00 en 19:30 uur. U moet zelf voor vervoer zorgen. 
Opgeven voor het eten kan via de lijsten in de Stinskerk tot zondagochtend 22 februari 2026;  bij Sylvia 
Eikenaar (4203533), Geertje de Graaf (4210188) of per e-mail: stinsmaaltijd@stinskerk.nl tot en met 
maandag 23 februari 2026. 
We heten u graag welkom in de Stinskerk op donderdag 26 februari 2026. 
    Groeten, de stinsmaaltijdcommissie. 



 
Michaëlsviering in de Grote of St. Michaëlskerk Zwolle, 17.00 uur 
Veertigdagentijd 2026. Thema: KWETSBAAR EN VEERKRACHTIG ‘Een mens te zijn op aarde.’ 
22 februari Michaëlsviering: zondag Invocabit – Psalm 91, Schriftlezing: Marcus 1, 9 – 12. Vg. ds. Ad 
Geerling, m.m.v. de Michaelscantorij o.l.v. cantor-organist Eugene van Bohemen. Zie de website 
www.michaelscantorij.nl. 
 
Bloemendienst: 
Zondag 22 februari: mw. J. van Gerner 
Zondag 1 maart: mw. B. Koersen 
 
Oppasdienst: 
Zondag 22 februari: Harienke en Floortje. 
Zondag 1 maart: familie Lubbers. 
 
Stinskids: 
Zondag 22 februari: Elke 
Zondag 1 maart: Noran en Jannie 
 
Agenda: 
27 februari: 19.00 uur: Gebedskring 
 
De zondagsbrief van 1 maart 2026 wordt gemaakt door: Ria Hollander  zondagsbrief@stinskerk.nl  
 038-4227251. Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk donderdag 17:00 uur.  
Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan, 
u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch 
akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de papieren versie als 
op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar 
bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.  

   

 
 


