
Zondagsbrief 

Adres kerk:  Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle  ( 0384212614                 
Predikant  :                                                            (   
Koster       :  wisselend van dienst        ( 0645135706 
Pastoraat: :  dhr.J.Knol                                             ( 0387851294 
Rekening   : Wijkkas :  NL49 RABO 0373 7485 15                                           
Rekening   : Diaconie  NL82 RABO 0373 7495 70.          Nr: 2607                 www.stinskerk.nl               

Zondag 8 februari     10.00 uur             19.00 uur Westenhage geen dienst 
Voorganger:               ds. J.C. Borst Oldenbroek                
Organist/pianist          dhr. H. Bouwhuis                                            
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk         Bij de deur: Energiekosten Kerkgebouwen 
Bl{emen  Gaan namens de gemeente naar: De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. 
Harm Fix voor zijn 90e verjaardag.  
Er zal een attentie worden gebracht bij  Dhr. Joop de Vries voor zijn 88e verjaardag.  
Een kaart is gestuurd ter bemoediging naar Mevr. Stoel-Goudbeek  na een ziekenhuisopname.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Welkom 
Van harte welkom in de Stinskerk. Fijn dat u deze zondagsbrief leest. Via deze brief houden we elkaar 
op de hoogte van het gemeenteleven. Deze zondag gaat ds. J.C. Borst voor. We hopen dat het een 
gezegende dienst mag zijn. 
Vooruitkijken 
Op zondag 15 februari is er een gezamenlijke dienst met de Open Kring. Dit is een ‘vriendjes & 
vriendinnetjes-dienst’. Dat wil zeggen dat deze dienst speciaal gericht is op kinderen en hun vrienden. 
Neem dus je bestie mee! Van harte welkom, ook als je kindertijd al even achter je ligt. De band Joy 
verzorgt de muziek. 
Afscheid ds. van Rheenen 
Afgelopen zondag heeft u afscheid kunnen nemen van ds. Gerlof van Rheenen. Ik ga hem als collega 
zeker missen. Het betekent nu ook dat veel werkzaamheden even ‘in de lucht hangen’. Natuurlijk 
probeer ik samen met de kerkenraad en het Pastoraal Team waar nodig en mogelijk zoveel mogelijk op 
te vangen. Tegelijkertijd is het niet realistisch dat alles op dezelfde voet doorgaat. We hopen daarvoor 
op uw begrip maar ik wil u ook laten weten dat u altijd contact op mag nemen, dan zoeken we samen 
naar wat mogelijk is. Schroom niet. 
Generale Synode 
Deze vrijdag, 13 februari, vergadert de generale synode. Je zou dat kunnen zien als een vergadering 
van het ‘landelijk bestuur’. Zij doen belangrijk werk, en hebben gemeenten gevraagd voor deze 
vergadering te bidden. Bid u mee? Een voorbeeldgebed is eventueel te vinden op: 
www.protestantsekerk.nl/nieuws/voorbede-gevraagd-voor-generale-synodes/  
Bij de actualiteit: formatie 
Terwijl ik dit schrijf lees ik dat D66, VVD en het CDA het eens zijn over de verdeling van de ministeries. 
De eerste namen van ministers klinken. Het woord ‘minister’ betekent ‘dienaar’. In de Engelstalige kerk 
wordt met een ‘minister’ ook een dominee aangeduidt. De ministers zijn er dus om het land te dienen. 
Bidt u ook voor hen in hun werk? 
Ontmoetingskring Omega 
Komende week is er weer gelegenheid om aan te schuiven bij ontmoetingskring Omega. Deze 
gezamenlijke gesprekskring van de Open Kring en de Stinskerk biedt ruimte om met elkaar in gesprek 
te gaan over het laatste seizoen van het leven. 
Deze keer staan we stil bij ervaringen van eenzaamheid en/of je alleen voelen. 
We starten met het videofragment ‘Eenzaamheid, wat is dat eigenlijk?’. Wat herkennen we hierin en 
hoe beleef je dit zelf? Eenzaamheid en je alleen voelen zijn van alle tijden. Ook in de Bijbel vinden we 
verhalen van mensen die dit hebben ervaren. Kan deze herkenning en erkenning je tot steun zijn? 
De gespreksbegeleiding is in handen van kerkelijk werkers Jeroen Knol en Anne Claudine Tuller. 
Nog niet eerder geweest, maar wel nieuwsgierig? Ook dan ben je van harte welkom om aan te 
schuiven! 
Donderdag 12 februari, van 10.00 tot 11.30 uur, in de Stinskerk. 
Tot slot 
Ik wens u een goede zondag en een goede week toe. 
Jeroen Knol 
 

 

http://www.protestantsekerk.nl/nieuws/voorbede-gevraagd-voor-generale-synodes/


Zondag 8 februari 2026: Energiekosten kerkgebouwen                                                                      
De verschillende kerken van de Protestantse Gemeente Zwolle willen voor hun kerkgangers en gasten 
een goede gastvrouw of gastheer zijn. Iedereen is meer dan welkom in de kerk om samen te zingen, te 
bidden en te luisteren. Het moet in de kerk goed toeven zijn. Allen die in de kerk komen, willen we een 
warm onthaal bieden. Vandaar deze collecte. 

Veertigdagentijdkalender                         
  De veertigdagentijdkalender 'Kijk! Door Jezus' ogen' sluit aan bij het jaarthema van de 
Protestantse Kerk. Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten 
als voorbereiding op Pasen. De veertigdagentijd begint op woensdag 18 februari.  U kunt de kalender 
gratis aanvragen via de website van de PKN, protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender.   Een aantal 
exemplaren ligt in de hal van de kerk. Deze kunt u ook meenemen. 

Paasmaaltijd senioren.                                      
Om alvast in de agenda te noteren. Woensdag 1 april van 11.00 uur tot ongeveer 13.00 uur. In een 
volgende zondagsbrief volgt meer informatie hoe u zich kunt aanmelden.   
 Namens de Diaconie, Gerrie Groen 

Vanuit de wijkkerkenraad  
Beste gemeenteleden,  
Afgelopen maandag, 2 februari, was de eerste wijkkerkenraad van dit kalenderjaar. Op zondag hadden 
wij al afscheid genomen van dominee Gerlof van Rheenen en pastoraal ouderling Erna Wennemers. 
Maandag namen wij afscheid van kerkrentmeester Pieter de Jong.  
Zo vallen er behoorlijk wat gaten in de bezetting van de kerkenraad. Wij hopen dat er vanuit de 
gemeente mensen zullen opstaan om een taak op zich te nemen. Zou jij dat misschien kunnen zijn?  
Wat betreft de vacature voor predikant: in deze Zondagsbrief vinden jullie een aankondiging voor een 
gemeenteberaad waarin wij jullie willen informeren over de stand van zaken en de verwachtingen voor 
de nabije toekomst. Wij kunnen in ieder geval al wel melden dat dominee Codée van de Jeruzalemkerk 
bereid is om consulent te worden. Daarbij willen wij wel duidelijk aangeven dat de rol van consulent 
tegenwoordig veel beperkter is dan vroeger. De consulent ondersteunt de kerkenraad en het eventuele 
beroepingsproces, maar vervult geen pastorale taken.  
Een deel van de vergadering was gezamenlijk met de kerkenraad van de Open Kring. Daarbij hadden 
wij bezoek van het moderamen van de Algemene Kerkenraad (AK). Binnenkort gaan er waarschijnlijk 
besluiten vallen over de termijn waarop er in Zwolle kerkgebouwen verkocht zullen worden. Als er in 
ons cluster een gebouw verkocht moet worden, dan willen wij graag zelf invloed hebben op de keuze 
wélk gebouw dat dan wordt. Maar voor wij daar tijd en energie in steken, willen we ook de garantie 
hebben dat wij dat niet voor niets doen. Wij zullen moeten afwachten wat de AK gaat besluiten, maar 
deze wens zal zeker door het moderamen meegenomen worden in het overleg.  
Verder hebben wij een besluit genomen voor het aanstellen van vertrouwenspersonen en de daarbij 
behorende overeenkomst is vastgesteld. Ten slotte is het goed dat jullie weten dat wij als 
wijkkerkenraden in Zwolle-West op 28 maart bij elkaar komen voor een bezinningsdag die in het teken 
staan van onze gezamenlijke toekomst.  
 
Aankondiging Gemeenteberaad zondag 8 maart  
Op zondag 8 maart willen wij graag na de ochtenddienst met jullie in gesprek over de situatie waar wij 
als gemeente in zitten, nu wij vacant zijn. Dominee Gerlof van Rheenen heeft vorige week afscheid 
genomen en op 1 mei zal ook onze kerkelijk werker Jeroen Knol in zijn nieuwe gemeente beginnen.  
Wat betekent dat voor de aankomende tijd? Hoe wordt het pastoraat ingevuld? Is er binnen de 
Protestantse Gemeente Zwolle de mogelijkheid om een nieuwe predikant te beroepen? Trekken wij 
daarin samen op met de Open Kring? Veel vragen die mogelijk bij jullie leven. En ongetwijfeld zijn er 
nog veel meer vragen. Wij roepen jullie daarom op om vooraf al jullie vragen aan ons door te geven, 
zodat wij daar al voor 8 maart een antwoord op kunnen zoeken. Vragen kun je sturen naar 
scriba@stinskerk.nl. Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst op zondag 8 maart.  
 
Vrijwilligerswerk in de Stinskerk 
Velen zetten zich vrijwillig in voor onze gemeente en daar zijn we dankbaar voor. Vrijwilligerswerk is er 
in vele soorten en maten. Dat kan bijvoorbeeld door koffie te schenken na de dienst, door pastoraal 
bezoekwerk te doen, door de zondagsbrief te maken, of door de tuin van de kerk te onderhouden. Met 
elkaar vormen we zo de gemeente van Christus in onze wijk en daarbuiten. Samen verrichten we veel 
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werk, maar soms kunnen we nog wat extra hulp gebruiken. Als kerkenraad willen we daarom met enige 
regelmaat aandacht gaan vragen voor waar in onze gemeente extra hulp nodig is. Zo maken we 
duidelijk waar vacatures zijn of waar de huidige vrijwilligers wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. 
De bedoeling is om dit overzicht regelmatig in de zondagsbrief op te nemen om hier blijvend aandacht 
voor te vragen. 
De kerkenraad zoekt bijvoorbeeld versterking met (in ieder geval) twee pastorale ouderlingen en een 
kerkrentmeester. Om alle taken die wij in onze gemeente belangrijk vinden op te (blijven) pakken is een 
goede bezetting van de kerkenraad belangrijk. Verder kan het pastoraal team versterking gebruiken en 
zijn we op zoek naar deelnemers van een nieuw te vormen kompasgroep. 
 

Taak Extra informatie Plek open vanaf 
Pastorale ouderling  Per direct 
Ouderling-Kerkrentmeester  Per direct 
Vrijwilliger bij het pastoraal 
team 

Bezoeken van (veelal) oudere 
gemeenteleden 

Per direct 

Deelnemer aan kompasgroep Denk mee over de samenwerking met 
de Open Kring 

 

 
Als je niet goed weet welke taak bij jou past, maar als je wel graag actief wil bijdragen, kun je ook 
contact opnemen met één van de ambtsdragers of met de scriba via scriba@stinskerk.nl. Als je al actief 
bent en jouw groep kan wel wat hulp gebruiken, laat dat dan ook weten. De volgende keer dat we dit 
overzicht in de zondagsbrief zetten, komt jouw vacature er dan ook bij te staan.  
Namens de kerkenraad,  
Jacco Dankers (voorzitter) en Jan Willem Bosselaar (scriba) 
 
Overweldigend mooi afscheid                                                                                                                 
Wat was het bijzonder afgelopen zondag. Gyopár en ik kijken er nog een beetje beduusd en met vooral 
veel dankbaarheid op terug. Hoewel het allemaal in allerijl noodgedwongen een week was verplaatst, 
was het prima georganiseerd. En dan de warme waarderende woorden die zijn gesproken, de 
betekenisvolle cadeau’s en de met zorg beschreven kaarten die we kregen. En dan ook nog een fiks 
bedrag aan waardebonnen en het prachtige bloemstuk. Het heeft ons overweldigd. Fijn dat we onder 
een goed verzorgde lunch nog even konden napraten. Heel veel dank aan wie zich hiervoor heeft 
ingezet. Heel veel dank voor alle uitingen van hechte verbondenheid. ds. Gerlof van Rheenen 
 
Liturgisch bloemschikken 
1. De witte bloemen staan voor alle vieringen waarin je een huwelijk inzegende en verbond . 
2. De paarse bloemen staan voor de uitvaarten die je verzorgde, en de tijd/aandacht voor de mensen 

in tijden van rouw  
3. De blauwe en roze bloemen symboliseren de feestelijke doopvieringen die je hebt verzorgd . 
4. De gele bloemen staan voor de jeugd, 

Voor alle zorg en energie die je hebt gestoken in de speciale diensten                                         
en in onze jeugd en jongeren  

5. De rode bloemen staan voor de pastorale zorg 
Voor je zorg voor jong en oud en voor iedereen ertussen in , je bezoeken,                                  
je aandacht en meedenken. 

6. De lila bloemen doen ons herinneren aan corona tijd, 
Bedankt Gerlof voor de online vieringen, de andere manier van kerk zijn in corona tijd . 

7. De oranje bloemen staan centraal voor de passie die je in onze gemeente hebt gestoken, 
voor het meedenken in ‘samen op weg ‘                                                                                                 
Voor het meehelpen trekken, denken voor en in onze gemeente.  
Als laatste zie je de klimop die er tussen is verwerkt , maar er ook omheen slingert als teken 
van Gods Trouw . 
Wij wensen jouw en Gyopar  Gods zegen toe voor de toekomst . 
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Samen lekker eten 
U kunt zich opgeven voor de Stinsmaaltijd in de Stinskerk voor donderdag 26 februari 2026 
De Stinsmaaltijd is een gezellig moment om even samen aan tafel een lekkere maaltijd te nuttigen.  
Er wordt door verschillende mensen gekookt, wat de maaltijden altijd gevarieerd maakt. 
Het eten wordt in buffetvorm aangeboden. 
Iedereen, jong en oud, is welkom! 
 
Jeugd ouder dan 12 / Volwassenen: € 7,50 
Kinderen 8 t/m 12: € 3,- 
Kinderen onder de 8: Gratis 
 
Graag gepast betalen J 
De deuren gaan om 17:30 uur open. Eten tussen 18:00 en 19:30 uur.  
U moet zelf voor vervoer zorgen. 
 
Opgeven voor het eten kan via de lijsten in de Stinskerk tot zondagochtend 22 februari 2026, bij Sylvia 
Eikenaar (4203533), Geertje de Graaf (4210188) of per e-mail: stinsmaaltijd@stinskerk.nl tot en met 
maandag 23 februari 2026. 
 
We heten u graag welkom in de Stinskerk op donderdag 26 februari 2026. 
Groeten, de stinsmaaltijdcommissie 

Michaëlsviering in de Grote of St. Michaëlskerk Zwolle, 17.00 uur Thema van de komende weken: 
Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Zondag 8 februari Michaëlsviering: Marcus 9: 31 – 38, 
Mensenzoon. Aan deze viering werken mee: ds. Bert Schüssler en enkele leden van de 
Michaelscantorij, het geheel o.l.v. cantor-organist Ronald van Drunen. Zie de website 
www.michaelscantorij.nl NB. A.s. zondag 15 februari is er i.v.m. carnaval geen viering. 

Bloemendienst 
Zondag 8 februari: Mw. M.v.d Weide     
Zondag 15 februari: Mw. F. v.d Wal 
 
Oppasdienst                                                                                                                                        
Zondag 8 februari: Fam. Lubbers   
Zondags 15 februari:  Wilma en Berienke 
 
Stinskids   
Zondag 8 februari: Henriet en Bianca   
Zondag 15 februari:  Miranda en Didi 
 
Agenda 
Do 12 februari: Ontmoetingskring Omega10.00 tot 11.30 uur in de Stinskerk 
Vrij 13 februari: Gebedskring 13.30 uur 
 
De zondagsbrief van 15 februari wordt gemaakt door:  Ineke v/d Brink * zondagsbrief@stinskerk.nl                                             
( 06-27890351 Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk donderdag 17:00 uur.  
Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan, 
u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch 
akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de papieren versie als 
op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar 
bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.  
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