Zondagsbrief

Adres kerk: Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle @& 0384212614

Predikant : ds. G.C. van Rheenen @& 0383374368

Koster : wisselend van dienst & 0645135706

Pastoraat : dhr. J. Knol @ 0387851294

Rekening : Wijkkas: NL49 RABO 0373 7485 15

Rekening : Diaconie NL82 RABO 0373 7495 70. Nr: 2605 & www.stinskerk.nl
Zondag 25 januari 2026  10.00 uur 19.00 uur Westenhage geen dienst
Voorganger: ds. A. Zweers

Organist/pianist dhr. H. Bouwhuis

Inzameling van de gaven: 1¢: Diaconie 2¢: De kerk Bij de deur: Vakantieweken mensen met beperking

Bl®emen Gaan namens de gemeente naar: Koos en Gerrie Groen voor hun 40-jarig huwelijk.
Attenties zijn gebracht bij Freek en Lydia, dhr. Ben Fidder voor zijn 88¢ verjaardag en deze week wordt
er een attentie gebracht bij dhr. Ab Fidder voor zijn 85¢ verjaardag en bij mevr. Bertha Tissink voor haar
92¢ verjaardag.
Beste gemeenteleden,
In verband met ziekte hebben we de afscheidsdienst van dominee Gerlof van Rheenen helaas met een
week moeten uitstellen. Dat betekent dat wij deze zondag dus een ‘gewone’ dienst zullen hebben. Wij
zijn dankbaar dat dominee Anne Zweers op zo’n korte termijn bereid is gevonden om deze dienst te
leiden. Op zondag 1 februari zal dan de afscheidsdienst van dominee Van Rheenen zijn. Het Heilig
Avondmaal dat op die zondag gepland stond, komt dan te vervallen.

Namens de wijkkerkenraad, Jan Willem Bosselaar en Jacco Dankers

Welkom

Van harte welkom in de Stinskerk. Via deze zondagsbrief informeren we elkaar over ons gemeente-zijn
en leven we met elkaar mee. U had wellicht verwacht dat vandaag de afscheidsdienst van ds. Gerlof
van Rheenen zou zijn. Omdat hij ziek is, is dit afscheid een week uitgesteld. We zijn blij dat ds.

Anne Zweers vanmorgen de dienst wil leiden.

Collegialiteit

Afgelopen week schreef de preses (voorzitter) van de generale synode, ds. Trijnie Bouw, een brief aan
alle predikanten en kerkelijk werkers. Ze benadrukt het belang van collegialiteit in tijden van
verandering. Zelf heb ik als kerkelijk werker tot nu toe altijd naast collega’s gewerkt in de gemeenten
waar ik mocht werken. En ik heb die collegialiteit altijd als zeer waardevol ervaren. In het bijzonder wil ik
ds. Gerlof van Rheenen ook bedanken voor onze prettige collegialiteit. En hoewel deze brief van de
preses niet in eerste instantie aan gemeente-leden is geschreven sta ik er toch graag even bij stil. Te
midden van kramp en doorlopende verschuivingen in de kerkelijke praktijk is samen optrekken meer
dan ooit nodig. Dat geldt voor collega’s, maar dat geldt ook voor (wijk)gemeenten, zo is mijn
overtuiging. Collegialiteit is geen idealistische droom, maar een Bijbelse grondhouding die juist te
midden van alle verschillen beoefend moet worden. Hoe doen wij dat, binnen de Stinskerk en tussen de
Stinskerk en de Open Kring? Soms gaat collegialiteit vanzelf, soms is het hard werken. Beoefenen wij
collegialiteit? Ik hoop dat ons dat, geholpen door de Geest met een geest van licht en lichtvoetigheid,
toch lukt. Nieuwsgierig geworden naar de hele brief? Hij is te lezen

via: www.protestantsekerk.nl/verdieping/collegialiteit/

Bij de actualiteit: Groenland

Deze week hoorde ik de Canadese premier Carner de woorden spreken: “De op regels gebaseerde
wereldorde is aan het wankelen”. Thuis op de bank verzuchtten mijn vrouw en ik ons over de
spannende en onrustige tijd waarin wij leven. Je zou er wanhopig van worden. Op het moment dat ik dit
schrijf lijkt er een eerste stap gezet naar de-escalatie rond Groenland, maar de toekomst lijkt nog
steeds onzeker. En om mij heen zie ik mensen op verschillende wijzen reageren. De een maakt zijn
noodpakket in orde en zorgt helemaal klaar te zijn voor wat er maar kan komen. De ander besluit geen
nieuws meer te kijken, omdat het alleen maar erger lijkt te worden in de wereld. Begrijpelijke reacties.
Bij mij komen de woorden boven uit de Psalmen die klinken aan het begin van elke kerkdienst: Onze
hulp is in de naam van de heer die (...) niet laat varen het werk van zijn handen (Ps. 138:8). Ik hoop dat
dat voor u ook een bemoediging kan zijn Of zoals die bekende liedtekst zegt: Wat de toekomst brengen


http://www.protestantsekerk.nl/verdieping/collegialiteit/

moge, ons geleidt des Heren hand; moedig slaan wij dus de ogen naar het onbekende land (LB
913:1).

Young & Holy & Stins16+

Er is een nieuwe groep begonnen! De jongeren ouder dan 16 jaar mistten een groepje om samen mee
af te spreken, geloofsvragen te kunnen stellen (en soms te beantwoorden) en tot bezinning te komen.
Vandaar dat we nu naast Young & Holy (12 t/m 16 jaar) de Stins 16+ groep zijn gestart. Ben je ook
nieuwsgierig en durf je na te denken over lastige (geloofs)thema’s en vragen. Dan ben je van harte
welkom! Tijdens deze avonden gaan we op zoek naar jouw eigen mening.

Om de week komen we op maandagavond samen in ons Youthcave in de Stinskerk. De volgende keer
is 2 februari.

12 t/m 16 jaar van 19.30uur tot 20.30 uur: Young & Holy

16+ van 20.30 uur tot 21.30 uur: Stins16+ (en als je een betere naam weet....)

Tot slot
Ik wens u allen een gezegende week toe.
Jeroen Knol

Zondag 25 januari 2026: Vakantieweken voor mensen met een beperking
Waar gaat de reis dit jaar heen? Een dankbaar onderwerp voor deze tijd van het jaar waarop de
verschillende vakantiegidsen zijn verschenen. De voorpret is dan ook al begonnen. Zo zijn er ook
mensen die wel graag op vakantie willen, maar het niet zomaar kunnen omdat ze niet weten wie hen
dan kan helpen en of er de vakantielocatie wel de nodige aanpassingen aanwezig zijn. Daarom worden
er ook voor deze mensen vakantieweken georganiseerd waarin alle benodigde voorzieningen, zorg en
begeleiding aanwezig zijn. Jaarlijks zetten vele vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Samen kunnen we dit
mogelijk blijven maken.

Namens de diaconie, Gert Regtering

Huiskamerontmoetingen 2026
Afgelopen week zijn de uitnodigingen voor de huiskamerontmoetingen verstuurd. In die brief is per
abuis een fout geslopen. Eén van de voorgestelde data is dinsdag 4 maart om 20:00u. Dit moet
zijn: dinsdag 3 maart om 20:00u. We zien er naar uit om u/jou te ontmoeten!

Jan Willem Bosselaar

Samen lekker eten

U kunt zich opgeven voor de Stinsmaaltijd in de Stinskerk voor donderdag 29 januari 2026

De Stinsmaaltijd is een gezellig moment om even samen aan tafel een lekkere maailtijd te nuttigen.
Er wordt door verschillende mensen gekookt, wat de maaltijden altijd gevarieerd maakt.

Het eten wordt in buffetvorm aangeboden.

ledereen, jong en oud, is welkom!

Jeugd ouder dan 12 / Volwassenen: € 7,50
Kinderen 8 t/m 12: € 3,-

Kinderen onder de 8: Gratis

Graag gepast betalen ©

De deuren gaan om 17:30 uur open. Eten tussen 18:00 en 19:30 uur.
U moet zelf voor vervoer zorgen.

Opgeven voor het eten kan via de lijsten in de Stinskerk tot zondagochtend 25 januari 2026, bij Sylvia
Eikenaar (4203533), Geertje de Graaf (4210188) of per e-mail: stinsmaaltijd@stinskerk.nl tot en met
maandag 26 januari 2026.

We heten u graag welkom in de Stinskerk op donderdag 29 januari 2026.
Groeten, de stinsmaaltijdcommissie

Uitnodiging: Alpha-cursus

Wil je meer weten over het christelijk geloof? Of verlang je naar verdieping? Dan ben je van harte
welkom op de Alpha-cursus in de Stinskerk, Westenholte! In tien avonden en een weekend bespreken
we de basiselementen van geloven: wie is Jezus en waarom moest Hij sterven? Bidden, Bijbellezen,



kerk, Heilige Geest en meer. We beginnen de avonden altijd met een maaltijd en ontmoeting. Na een
korte inleiding over het thema is er in groepjes ruimte voor vragen en gesprek.

Start: 5 februari 2026 | Welkom om op de 1e avond vrijblijvend kennis te komen maken!
Data: 10 donderdagen (19-21.30 uur) plus een weekend (10-12 april)
Aanmelden: alphawestenholte@gmail.com of bel/app Rachel van de Worp: 06-48498691

Waalse Kerk te Zwolle
Sinds kort is er een filmpje beschikbaar over de Waalse Kerk aan de Schoutenstraat. Het gaat zowel
over het historische kerkgebouw als over de Waalse gemeente die er al sinds eeuwen samenkomt. De
Waalse gemeente te Zwolle maakt net als de Stinskerkgemeente deel uit van de Protestantse Kerk in
Nederland. De diensten worden er tweewekelijks in het Frans gehouden en een ieder is er van harte
welkom. Het filmpje is opgenomen op 2 november 2025 tijdens de landelijke Waalse kerkendag. Als u
belangstelling heeft: het filmpje is te vinden op de site van de Waalse gemeente te Zwolle
https://www.waalsekerkzwolle.nl

Aniet van Amstel, scriba Waalse gemeente Zwolle

Michaélsviering in de Grote of St. Michaélskerk Zwolle, aanvang 17.00 uur

Zondag 25 januari Michaelsviering: Thema: Marcus 4: 35 - 41 ‘Meester’

Aan deze viering werken mee: vg. ds. lemke Epema, en de Michaélscantorij, het geheel o.l.v. cantor-
organist Toon Hagen. Zie de website www.michaelscantorij.nl

Bloemendienst
Zondag 25 januari Mw. R. Hollander
Zondag 1 februari Mw. R. Kwakkel

Oppasdienst
Zondag 25 januari Esra en Lieke
Zondag 1 februari  Jenny en Ite

Stinskids
Zondag 25 januari Lucie en Dennis
Zondag 1 februari  Carlijn en Casper

Agenda

Maandag 26 januari Algemene Kerkenraad 19.30 uur
Donderdag 29 januari  Stinsmaaltijd 18.00 uur

Vrijdag 30 januari Gebedskring 13.30 uur

De zondagsbrief van 1 februari wordt gemaakt door: Pop van Gelder D<l zondagsbrief@stinskerk.nl
@ 06-50255746. Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk donderdag 17:00 uur.

Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan,
u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch
akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd — van uzelf of een ander — zowel in de papieren versie als
op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar
bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.


mailto:alphawestenholte@gmail.com

