
Zondagsbrief 

Adres kerk:  Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle   0384212614                 

Predikant  :  ds. G.C. van Rheenen                          0383374368 
Koster       :  wisselend van dienst         0645135706 
Pastoraat  :  dhr. J. Knol                                            0387851294 
Rekening   : Wijkkas :  NL49 RABO 0373 7485 15                                           

Rekening   : Diaconie  NL82 RABO 0373 7495 70.          Nr: 2604                www.stinskerk.nl               

Zondag 18 januari 2026      10.00 uur                            19.00 uur Westenhage geen dienst 
Voorganger:                         ds. H. de Jong 
Organist/pianist                    dhr. A. wendt                                  
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: Pastoraat en Catechese 

Blemen  Gaan namens de gemeente naar: Mevr. Alie Selles voor haar 86e verjaardag. 
Een felicitatie is gegaan naar dhr. en mevr. Faber voor hun 65-jarig huwelijk. 
Een attentie is gebracht bij Roel en Geke Slagter als dank voor het doorgeven van copy vanuit De 
Stinskerkgemeente voor Het Stinsje vele jaren lang.  
Een attentie wordt gebracht bij dhr. Jan Willem Tobsvoort voor zijn 85e verjaardag. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Welkom 
Fijn dat u/jij deze Zondagsbrief leest. Via de zondagsbrief informeren we elkaar over ons gemeente-zijn 
en leven we met elkaar mee. Vanmorgen is ds. H. de Jong onze voorganger. Volgende week zondag 
ga ik nog ‘gewoon’ voor en neem na afloop van de dienst afscheid van u en jou als predikant van de 
Stinskerkgemeente. Eerst deze zondag dat we samenkomen rondom het Woord. Dat dit ons kracht en 
vertrouwen zal geven. 
 
Meeleven 
We leven mee met Hans en Desirée Littel in hun zorg om de gezondheid van hun zoon Jonathan. Een 
onverwachte diagnose geeft veel onzekerheid voor de toekomst. 
We leven mee met Linda Postma en haar gezin. Linda is afgelopen week gestart met haar vierde kuur. 
Een tussentijdse scan liet gelukkig geen ongunstig beeld zien. 
We leven mee met Erwin en Alise Blokzijl i.v.m. het plotselinge overlijden van de vader van Erwin. We 
bidden om kracht en vertrouwen in rouw en gemis. 
We leven mee met de fam. van Leijen nu Jan aankomende week begint met de kuren en therapie. 
Hopelijk verwerkt het lijf de behandelingen goed en slaat het aan.  
We leven mee met wie dagelijks beperkingen en moeiten ondervinden en in het bijzonder voor wie dit 
lange tijd duurt. God de Heer zij ons in onze omstandigheden nabij en geve elke dag vertrouwen en 
nieuwe moed.  
 
Ontmoetingskring Zinvol Leven 
Van harte uitgenodigd om aan te schuiven bij ontmoetingskring Zinvol Leven. Deze keer praten we door 
over het eerste wonderteken van Jezus waar in de Bijbel over verteld wordt. Wat vertelt ons dit teken 
over Jezus? Hoe beleef je dit teken? En hoe zouden we zelf in het dagelijkse dit teken handen en 
voeten kunnen geven? Van harte welkom om mee te doen in deze kring die naast verdiepende 
gesprekken ook veel gezelligheid kent. Komende donderdag 22 januari om 20.00u staan koffie en thee 
klaar in de consistorie van de Stinskerk. Rond 21.30u sluiten we af.  
 
Armoededag Kerk in Actie 
Komende zaterdag 24 januari organiseert Kerk in Actie van 10-16u een landelijke dag over het thema 
‘Jouw kerk in actie tegen armoede’. Vragen die aan bod komen zijn: Wat is armoede precies en hoe 
herken je het? Wat kun je er als gemeente aan doen? En hoe kun je samen optrekken met andere 
kerken en organisaties? De dag wordt gehouden op het Dienstencentrum in Utrecht en begint met een 
ervaringsverhaal van iemand die jarenlang in armoede leefde. Daarna is er een keuzeprogramma om 
meer te leren over een bepaald deelonderwerp. Aanmelden kan via protestantsekerk.nl/evenementen.   
 
Tenslotte 
Maandags, dinsdags en donderdags ben ik beschikbaar voor overleg en gesprek. Telefonisch ben ik 

tussen 9.00-9.30u het beste bereikbaar (038-3374368). E-mailen kan via predikant@stinskerk.nl. 
 
Een gezegende zondag en een goede week gewenst. ds. Gerlof van Rheenen 
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Zondag 18 januari 2026: Pastoraat en Catechese 
Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in Jezus’ naam is sprake van pastoraat. Bij het licht 
van het evangelie zoeken zij samen een weg in geloofs- en levensvragen. Dat gebeurt ook in de 
catechese: vorming van kinderen en jongeren tot zelfstandig denkende en gelovende mensen én 
toerusting van volwassenen die willen blijven leren en lezen om zelf heel bewust in kerk en 
samenleving te staan en bovendien onze kinderen en jongeren willen begeleiden op hun weg. Helpt u 
mee dit ‘grondwerk’ van de kerk te ondersteunen? 
   Namens de diaconie, Gert Regtering 
 
Afscheidsdienst dominee Van Rheenen 
Op zondag 25 januari zal dominee Gerlof van Rheenen voor het laatst als wijkpredikant bij ons 
voorgaan. Aansluitend daarop nemen wij als gemeente afscheid van hem. Hierbij zullen er enkele 
toespraken zijn en wij willen namens onze gemeente een cadeau aanbieden. Vervolgens kan iedereen 
bij het handen schudden en koffie drinken dominee Van Rheenen nog persoonlijk dank zeggen en een 
toekomstwens meegeven. Voor gasten en mensen van verder weg en voor kerkenraadsleden is er 
aansluitend een broodmaaltijd in de Gosen ten Kloosterzaal. 
Veel van de voorbereidingen voor deze dienst zijn al in gang gezet. Als jij denkt dat wij misschien nog 
iets over het hoofd zien of je wilt graag zelf een bijdrage hierin leveren, neem dan vooral contact met 
ons op. 
Afscheidscadeau of afscheidswensen 
Voor het afscheidscadeau dat wij dominee Van Rheenen namens de gemeente willen aanbieden kan jij 
een vrijwillige bijdrage geven. Daarvoor staat deze week een donatie-box in de hal van de kerk. Je kunt 
er ook voor kiezen om een gift digitaal over te maken aan de wijkkas (via IBAN: NL49 RABO 0373 7485 
15). Vermeld daarbij dan ‘cadeau dominee Van Rheenen’. Verder kun je een kaart schrijven met jouw 
wensen voor onze vertrekkende wijkpredikant. We kunnen alle kaarten dan gezamenlijk aanbieden bij 
het overhandigen van het cadeau. Ook de kaart kan in de donatie-box of in het postvak van de scriba 
worden ingeleverd. 

Namens de wijkkerkenraad, Jan Willem Bosselaar (scriba@stinskerk.nl) en     
Jacco Dankers (voorzitter@stinskerk.nl) 

 
Actie Kerkbalans 
Afgelopen week is Actie Kerkbalans 2026 van start gegaan. Als gemeentelid heeft u via de post of 
email de brief ontvangen waarin het doel van de actie wordt toegelicht en hoe u daar uw bijdrage aan 
kunt leveren. We hopen dat u naar draagkracht een ruimhartige toezegging wil doen voor het nieuwe 
jaar. Wanneer u nog geen bericht ontvangen heeft, wilt u dat dan laten weten aan een van de 
kerkrentmeesters? Dat kan via krm@stinskerk.nl of 06-27544603. Krijgt u de brief altijd via de post, dan 
zou het door vertraging bij de bezorging kunnen voorkomen dat de brief alsnog komende week komt. 
De actie van 2025 is nu afgerond. Voor de Stinskerk is de eindopbrengst 98.466 euro die 
bijeengebracht is door 312 deelnemers. Daarmee is het bedrag net iets hoger dan in 2024, terwijl het 
aantal deelnemers licht gedaald is (2024: 97.986 euro van 332 deelnemers). Dat is een mooi resultaat. 
Alle bijdragers hartelijk dank! 
   Namens de kerkrentmeesters, Wilbert Huls 
 
Pastorale brief en huiskamerontmoetingen 2026  
Deze week ontvangt iedereen per mail of in de brievenbus de pastorale brief 2026 en een uitnodiging 
voor de huiskamerontmoetingen. Deze zondagmorgen liggen enveloppen met deze brieven in de hal 
van de kerk. We willen iedereen die deze zondag in de kerk aanwezig is vragen of u bij het verlaten van 
de kerk enkele enveloppen wilt meenemen en deze in uw buurt wilt bezorgen.   
  
Bij de jaarlijkse huiskamerontmoetingen willen we in kleine kring met elkaar in gesprek gaan over ons 
jaarthema ‘Welkom aan boord!’ Dit thema nodigt ons uit om samen in het schip van de kerk te stappen 
en uit te varen. Dat klinkt avontuurlijk en is het ook. Want, waar gaat de reis naartoe? Wie staat er 
achter het roer? En hoe houden we de wind in de zeilen? Spannende vragen die de actualiteit van het 
kerk-zijn in Zwolle-West raken. Ook dit jaar organiseren we deze ontmoetingen in samenwerking met 
de gemeente rond de Open Kring. Doet u, doe jij mee? Op de uitnodigingsbrieven staan de ingeplande 
data vermeld om aan te geven wanneer je mee kunt doen. Fijn ook als je in de gelegenheid bent je 
huiskamer beschikbaar te stellen.  

Jan Willem Bosselaar, scriba   
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Beste brs. en zrs. van de Stinskerk,  
Vanaf nu mag ik een van uw organisten zijn. In oktober jl. heb ik in een dienst uw zang mogen 
begeleiden en vanaf 2026 sta ik dan vast op het organistenrooster.  
Ik ben Arend Wendt, bijna 5 jaar wonen mijn vrouw en ik nu in Zwolle, Stadshagen en momenteel mag 
ik in 4 kerken in en rond Zwolle de diensten begeleiden. In het verleden ben ik organist geweest in de 
NOP en in en rond Hoogeveen. Het prachtige, vernieuwde, orgel in de Stinskerk nodigt uit tot 
enthousiaste zang tot lof van onze God.  
Ik ben in mijn werkzame leven  (vooral) als docent Economische vakken in de bovenbouw Havo 
en VWO actief geweest, na mijn studies Geschiedenis en Economie aan de VU in Amsterdam.   
Qua muziekstijlen ben ik breed georiënteerd. Werken van Bach, Buxtehude, Krebs en muziek uit 
Engeland vind ik prachtige muziek voor o.a. het orgel maar ook bijv. piano-,viool- , trompet- en 
gitaarmuziek kunnen mij zeer bekoren. De muziek uit Oost Europa , bijv. 
van Rachmaninov of Tsaikovsky is fantastisch om naar te luisteren. Zang in allerlei varianten, van 
Mattheus Passion tot Sela, Psalmproject of Matthijn Buwalda, ik luister er graag naar.   
Ik hoop in de kerk echter vooral uw zang zo te begeleiden dat u goed kunt zingen tot eer van onze God, 
die ons, mensen, ook de muziek als een van de varianten van kunst heeft geschonken.   
Gaat het te snel, of te langzaam, te scherp of te zacht, laat het mij gerust weten. Dan kunnen we dat 
vast wel aanpassen. En gaat het wel goed, dan is een complimentje aan de musici in de kerkdienst ook 
altijd leuk om te ontvangen.  

Met vriendelijke groeten, Arend Wendt  
 
Passage 
Op dinsdag 20 januari is onze ledenvergadering in de Gosen ten Kloosterzaal van de Stinskerk 
aanvang om 19.30 uur.  
Spreekster is Ilse van Duijn diëtiste die ons komt vertellen over een gezonde levensstijl.  
Gasten zijn ook van harte welkom. 
   Sophie Hoekman 
 
Samen lekker eten 
U kunt zich opgeven voor de Stinsmaaltijd in de Stinskerk voor donderdag 29 januari 2026 
De Stinsmaaltijd is een gezellig moment om even samen aan tafel een lekkere maaltijd te nuttigen.  
Er wordt door verschillende mensen gekookt, wat de maaltijden altijd gevarieerd maakt. 
Het eten wordt in buffetvorm aangeboden. 
Iedereen, jong en oud, is welkom! 
 
Jeugd ouder dan 12 / Volwassenen: € 7,50 
Kinderen 8 t/m 12: € 3,- 
Kinderen onder de 8: Gratis 
Graag gepast betalen ☺ 
 
De deuren gaan om 17:30 uur open. Eten tussen 18:00 en 19:30 uur.                                                    
U moet zelf voor vervoer zorgen. 
  
Opgeven voor het eten kan via de lijsten in de Stinskerk tot zondagochtend 25 januari 2026, bij Sylvia 
Eikenaar (4203533), Geertje de Graaf (4210188) of per e-mail: stinsmaaltijd@stinskerk.nl tot en met 
maandag 26 januari 2026. 
 
We heten u graag welkom in de Stinskerk op donderdag 29 januari 2026. 

Groeten, de stinsmaaltijdcommissie 
 
Uitnodiging: Alpha-cursus 
Wil je meer weten over het christelijk geloof? Of verlang je naar verdieping? Dan ben je van harte 
welkom op de Alpha-cursus in de Stinskerk, Westenholte! In tien avonden en een weekend bespreken 
we de basiselementen van geloven: wie is Jezus en waarom moest Hij sterven? Bidden, Bijbellezen, 
kerk, Heilige Geest en meer. We beginnen de avonden altijd met een maaltijd en ontmoeting. Na een 
korte inleiding over het thema is er in groepjes ruimte voor vragen en gesprek. 
 
Start: 5 februari 2026 | Welkom om op de 1e avond vrijblijvend kennis te komen maken! 
Data: 10 donderdagen (19-21.30 uur) plus een weekend (10-12 april) 
Aanmelden: alphawestenholte@gmail.com of bel/app Rachel van de Worp: 06-48498691 
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OVER DE ZIEL EN SPIRITUALITEIT 
We hadden een tweetal gepland over de ‘ziel en spiritualiteit’. 
Maar het blijkt dat beide avonden terecht kwamen in een week waarin of op een avond waarop er ook 
veel andere activiteiten zijn en dat zit het elkaar wat in de weg. Vandaar dat de avonden verplaatst 
worden: de eerste avond wordt nu dinsdagavond 17 februari  (was 21 januari) en de tweede avond 
wordt dinsdagavond 10 maart (was 28 januari). Het is fijn als degenen die meedoen zich even opgeven. 
Opgave graag via mijn mailadres: anne.zweers@openkring.nl 
De avonden beginnen om 19:45 uur (inloop vanaf 19:30), plaats: Open Kring.  
 
De avonden staan inhoudelijk op zichzelf, dus je kunt kiezen voor een van de twee of allebei. 
De eerste avond gaat over de ‘Ziel’. 
Wat bedoelen we eigenlijk als we het over ‘de ziel’ hebben?  
Aan de hand van ‘oude’ en ‘jonge’ omschrijvingen van de ziel gaan we op verkenningsreis. 
Waarbij ‘oud’ en ‘jong’ niet voor niets tussen haakjes staan, want oude gedachten zijn verrassend 
actueel en jonge inzichten hebben vaak diepe wortels.  
We luisteren naar wat Augustinus, Thomas a Kempis, Meester Eckhart, Hildegard van Bingen, 
Bonhoeffer, Tjeu van Knippenberg te zeggen hebben. En, belangrijker, we gaan in gesprek over wat de 
ziel voor jou is. Oude vragen komen voorbij waarop we onze antwoorden proberen te vinden. 
  
Op de tweede avond gaan we op reis naar het Noord-Engeland van de zesde eeuw en staan we stil bij 
Saint Hilda die probeerde de Latijnse (zeg maar ‘roomse’) spiritualiteit de verbinden met de 
Keltische. Saint Hilda was een boeiende en invloedrijke persoon in haar tijd en haar spiritualiteit is nog 
steeds inspirerend.  

Welkom!  Anne Zweers 
 
Michaëlsviering in de Grote of St. Michaëlskerk Zwolle, aanvang 17.00 uur 
Zondag 18 januari Michaelsviering, vesper. Aan deze viering werken mee: vg. ds. Hans Tissink en 
enkele leden van de Michaëlscantorij, het geheel o.l.v. cantor-organist Toon Hagen. Zie de website 
www.michaelscantorij.nl 
 
Bloemendienst 
Zondag 18 januari    Mw. A. Koersen 
Zondag 25 januari    Mw. R. Hollander 
 
Oppasdienst 
Zondag 18 januari    Willy en Gezina 
Zondag 25 januari    Esra en Lieke 
 
Stinskids 
Zondag 18 januari   Klarina 
Zondag 25 januari   Lucie en Dennis 
 
Agenda 
Maandag 19 jan.      19.30u Evaluatie Kerstavonddienst 
Donderdag 22 jan.   20.00u Ontmoetingskring Zinvol Leven 
 
De zondagsbrief van 25 januari wordt gemaakt door: Marijke Paulusma  zondagsbrief@stinskerk.nl 
 06-55024388. Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk donderdag 17:00 uur.  
Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan, 
u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch 
akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de papieren versie als 
op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar 
bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.  
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