Zondagsbrief

Adres kerk: Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle & 0384212614

Predikant : ds.G.C. van Rheenen @ 0383374368

Koster . wisselend van dienst & 0645135706

Pastoraat: : dhr.J.Knol @ 0387851294

Rekening : Wijkkas: NL49 RABO 0373 7485 15

Rekening : Diaconie NL82 RABO 0373 7495 70. Nr: 2603 € www.stinskerk.nl
Zondag 11 januari 10.00 uur 19.00 uur Westenhage geen dienst
Voorganger: ds. L. Van Aalst

Organist/pianist dhr. H. Bouwhuis

Inzameling van de gaven: 1° Diaconie  2°: De kerk Bij de deur: Wijkkas

Bl®emen Gaan namens de gemeente naar: Hilly Stobbink als welkom thuis na verblijf in Het
Zonnehuis.

Welkom

Fijn dat uljij deze Zondagsbrief leest. Via de zondagsbrief informeren we elkaar over ons gemeente-zijn
en leven we met elkaar mee. Vanmorgen is ds. L. van Aalst onze voorganger. Volgende week gaat ds.
H. de Jong voor. Dat de diensten ons geloofsvertrouwen zullen versterken.

Wit

In de gang door het kerkelijk jaar beleven we momenteel drie ‘witte’ zondagen (4, 11 en 18 januari). De
liturgische witte kleur duidt op de Epifanie, dat is de oplichting van de identiteit van het kind van
Bethlehem. Traditiegetrouw horen daar de verhalen bij van de Wijzen uit het Oosten, de doop van de
Heer en de Bruiloft te Kana. Deze drie verhalen hebben ons veel vertellen over wie Jezus is en vooral
wat zijn betekenis is voor ons leven. Bijzonder dat de natuur zich juist de afgelopen dagen evenzo in
een witte gedaante hulde en ons zo hielp om stil te staan bij de betekenis van deze periode van het
kerkelijk jaar. Het wekte gevoelens van verwondering en ontzag. Tegelijk vroeg de witte wereld om
aanpassing en keuzes maken voor wat echt belangrijk is. Dat is wat de verhalen over Jezus in deze
periode ook beogen. Wat betekent het voor mijn leven dat Jezus Gods Zoon op aarde is gekomen en
de weg is gegaan die Hij is gegaan? Nog een gezegende ‘witte’ tijld gewenst.

Ontmoetingskring ‘Omega’

Komende week is er weer gelegenheid om aan te schuiven bij de ontmoetingskring ‘Omega’. Deze
gezamenlijke gesprekskring van de Open Kring en de Stinskerk geeft ruimte om over het laatste
seizoen van het leven door te praten. Deze keer kijken we naar een videofragment waarin Herman
Finkers zijn gedachten deelt over het leven na de dood. Welke gedachten hebben we zelf bij ‘de ziel’ en
‘het eeuwige leven’? Waar hoop je op? We leggen daar een passage naast uit het Bijbelboek
Openbaringen. Wat vertelt deze tekst jou? Van harte welkom om mee te doen, donderdag 15 januari
van 10u tot 11.30u in de Stinskerk. Voor gewoon voor één keertje is ook helemaal goed.
Gespreksbegeleiders zijn kerkelijk werker Anne Claudine Tuller en ondergetekende.

Van Utrecht naar Jeruzalem

Momenteel reist ds. Kees van Ekris (scriba PKN) door Israél met Wilma Wolswinkel (relatiebeheer Kerk
in Aktie) en Geert de Korte (vertegenwoordiger van de kerk in Jeruzalem). In een lezenswaardig artikel
vertellen Wilma en Geert over hun werk en hoe zij aankijken tegen de conflictueuze omstandigheden
waarin zij hun werk doen. Zo zegt Geert: ‘Ik ben in dit conflict een betrokken buitenstaander, ik ben
geen partij. Ik liet tranen om de Israélische gegijzelden en kan net zo verdrietig zijn als ik denk aan de
Gazanen en wat zij op dit moment meemaken. Eén van mijn Joodse contacten zei: ‘Zeg tegen jullie
mensen dat ze niet pro-Israél of pro-Palestijns moeten zijn, maar pro-peace.’ Het hele artikel is te
vinden bij protestantsekerk.nl/verdieping.

Veertigdagentijdkalender

De Advents- en Kersttijd ligt inderdaad nog maar net achter ons, toch duurt het niet heel lang voordat
de Veertigdagentijd als voorbereidingstijd voor Pasen weer begint (woensdag 18 februari). De jaarlijkse
kalender die wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk is dan ook al weer te bestellen via de website
van de PKN. Deze uitgave nodigt je uit door Jezus’ ogen naar de wereld te kijken. Voor elke dag is er



een Bijbeltekst, overdenking, gebed en een lied of inspirerende uitspraak opgenomen. Kijk op
protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender.

Tenslotte

Vel dank voor de goede wensen die Gyopar en ik ontvingen via de post of email rond de Kerstdagen en
Oud en Nieuw. We hopen en bidden met u en jou dat God de Heer in de veranderingen die 2026 gaan
brengen opbouw en zegen zal geven.

Tijdens deze weken voorafgaand aan mijn afscheid op zondag 25 januari ben ik nog ‘gewoon’
beschikbaar op de maandag, dinsdag en donderdag. Neem gerust contact op als je behoefte hebt aan
gesprek of overleg. Telefonisch ben ik tussen 9.00-9.30u het beste bereikbaar (038-3374368). Emailen
kan via predikant@stinskerk.nl .

Een gezegende zondag en een mooie week gewenst.

ds. Gerlof van Rheenen

Actie Kerkbalans 2026 komt eraan

In januari is er weer Actie Kerkbalans waarin we u om een financiéle bijdrage vragen, zodat we als kerk
ook in 2026 kunnen blijven doen waar we voor staan. Tussen 10 en 24 januari ontvangt u een brief of e-
mail met het verzoek om bij te dragen. Dat willen we dit jaar ook weer zoveel mogelijk digitaal doen.
Heeft u nog niet eerder meegedaan aan de digitale Actie Kerkbalans, maar wilt u dat dit jaar wel doen?
Geef dit dan alstublieft zo spoedig mogelijk door aan administratie@pknzwolle.nl Heeft u een ander e-
mailadres? Laat het ons dan ook even weten! We hopen dat we weer op u mogen rekenen.

Zondag 11 januari is er weer Tienerdienst

Thema: God doet als The A-Team

God werkt vaak volgens het A-Team-principe. The A-team komt niet in de bijbel voor, maar het principe
wel:

Murdock, Face, BA en Hannibal van The A-Team knutselen altijd iets in elkaar om anderen te helpen.
Ze kammen een schuurtje uit en in een uurtje construeren ze met balen hooi, een ouwe tractor en
andere troep, een soort van botsauto.

Dus ze helpen anderen met wat er voorhanden is.

Het A-Team-principe is dus: 'Gebruiken wat voorhanden is." En dat doet God ook.

Nieuwsgierig geworden naar het thema? Wees welkom in het Keldertje!

Groetjes, de leiding van de Tienerdienst, Stephan en Chaline, Evert en Petra

Samen lekker eten

U kunt zich opgeven voor de Stinsmaaltijd in de Stinskerk voor donderdag 29 januari 2026

De Stinsmaaltijd is een gezellig moment om even samen aan tafel een lekkere maaltijd te nuttigen.
Er wordt door verschillende mensen gekookt, wat de maaltijden altijd gevarieerd maakt.

Het eten wordt in buffetvorm aangeboden.

ledereen, jong en oud, is welkom!

Jeugd ouder dan 12 / Volwassenen: € 7,50

Kinderen 8 t/m 12: € 3,-

Kinderen onder de 8: Gratis

Graag gepast betalen ©

De deuren gaan om 17:30 uur open. Eten tussen 18:00 en 19:30 uur. U
moet zelf voor vervoer zorgen.

Opgeven voor het eten kan via de lijsten in de Stinskerk tot zondagochtend 25 januari 2026, bij Sylvia
Eikenaar (4203533), Geertje de Graaf (4210188) of per e-mail: stinsmaaltijd@stinskerk.nl tot en met
maandag 26 januari 2026.

We heten u graag welkom in de Stinskerk op donderdag 29 januari 2026.

Groeten, de stinsmaaltijdcommissie

Afscheidsdienst dominee Van Rheenen

Beste gemeenteleden,

Op zondag 25 januari zal dominee Gerlof van Rheenen voor het laatst als wijkpredikant bij ons
voorgaan. Aansluitend daarop nemen wij als gemeente afscheid van hem. Hierbij zullen er enkele
toespraken zijn en wij willen namens onze gemeente een cadeau aanbieden. Vervolgens kan iedereen
bij het handen schudden en koffie drinken dominee Van Rheenen nog persoonlijk dank zeggen en een
toekomstwens meegeven. Voor gasten en mensen van verder weg en voor kerkenraadsleden is er
aansluitend een broodmaailtijd in de Gosen ten Kloosterzaal.


mailto:predikant@stinskerk.nl
mailto:administratie@pknzwolle.nl

Voor het cadeau dat wij willen aanbieden kan jij ook een vrijwillige bijdrage geven. Daarvoor hebben wij
de komende twee weken een donatie-box in de hal van de kerk staan. Ook kun je een gift digitaal
overmaken aan de wijkkas (via IBAN: NL49 RABO 0373 7485 15). Vermeld daarbij dan ‘cadeau
dominee Van Rheenen’.

Veel van de voorbereidingen voor deze dienst zijn al in gang gezet. Als jij denkt dat wij misschien nog
iets over het hoofd zien of je wilt graag zelf een bijdrage hierin leveren, neem dan vooral contact met
ons op.

Namens de wijkkerkenraad,

Jan Willem Bosselaar (scriba@stinskerk.nl) en Jacco Dankers (voorzitter@stinskerk.nl)

Michaélsviering in de Grote of St. Michaélskerk Zwolle, aanvang 17.00 uur

Zondag 11 januari Michaelsviering. Aan deze viering werken mee: vg. ds. Harm Bousema en enkele
leden van de Michaélscantorij, het geheel o.l.v. cantor-organist Toon Hagen.

Zie de website www.michaelscantorij.nl

Bloemendienst:

Zondag 11 januari: mw. H. Hendriks Zondag 18 januari: mw. A. Koersen
Oppasdienst:

Zondag 11 januari: Greciella en Margriet Zondag 18 januari: Willy en Gezina
Stinskids:

Zondag 11 januari: Noran en Jannie Zondag 18 januari: Klarina

Agenda

Ma 12 jan. 20.00u Kleine Kerkenraad
Do 15 jan. 10.00u Ontmoetingskring Omega

Terugblik op de Midwinternachtwandeling van 30 december 2025

We kijken terug op een mooie wandeling, onder prachtige omstandigheden, het weer de muzikale
bijdrages van de Midwinterhoornblazers en de Euphonian-singers, de gastvrije ontvangst op de
boerderij van Jos en Erica Poppe.

Na aftrek van de kosten (€90) bleef er een prachtig bedrag over voor het Kerkasiel te Kampen, te weten
€275. ledereen bedankt! A.H.Z.

OVER DE ZIEL EN SPIRITUALITEIT

We hadden een tweetal gepland over de ‘ziel en spiritualiteit’.

Maar het blijkt dat beide avonden terecht kwamen in een week waarin of op een avond waarop er ook
veel andere activiteiten zijn en dat zit het elkaar wat in de weg. Vandaar dat de avondeen verplaatst
worden: de eerste avond wordt nu dinsdagavond 17 februari (was 21 januari) en de tweede avond
wordt dinsdagavond 10 maart (was 28 januari). Het is fijn als degenen die meedoen zich even
opgeven.

Opgave graag via mijn mailadres: anne.zweers@openkring.nl

De avonden beginnen om 19:45 uur (inloop vanaf 19:30), plaats: Open Kring.

De avonden staan inhoudelijk op zichzelf, dus je kunt kiezen voor een van de twee of allebei.

De eerste avond gaat over de Ziel'.

Wat bedoelen we eigenlijk als we het over ‘de ziel’ hebben?

Aan de hand van ‘oude’ en ‘jonge’ omschrijvingen van de ziel gaan we op verkenningsreis.

Waarbij ‘oud’ en ‘jong’ niet voor niets tussen haakjes staan, want oude gedachten zijn verrassend
actueel en jonge inzichten hebben vaak diepe wortels.

We luisteren naar wat Augustinus, Thomas a Kempis, Meester Eckhart, Hildegard van Bingen,
Bonhoeffer, Tjeu van Knippenberg te zeggen hebben. En, belangrijker, we gaan in gesprek over wat de
ziel voor jou is. Oude vragen komen voorbij waarop we onze antwoorden proberen te vinden.

Op de tweede avond gaan we op reis naar het Noord-Engeland van de zesde eeuw en staan we stil bij
Saint Hilda die probeerde de Latijnse (zeg maar ‘roomse’) spiritualteit de verbinden met de Keltische
Saint Hilda was een boeiende en invloedrijke persoon in haar tijd en haar spiritualiteit is nog steeds
inspirerend.

Welkom! Anne Zweers

De zondagsbrief van 18 januari wordt gemaakt door: Marijke Paulusma P< zondagsbrief@stinskerk.nl
& 4227903/06-55024388 Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk donderdag 17:00 uur.
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