
Zondagsbrief 

Adres kerk:  Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle  ( 0384212614                 
Predikant  :  ds.G.C. van Rheenen                          ( 0383374368 
Koster       :  wisselend van dienst        ( 0645135706 
Pastoraat: :  dhr.J.Knol                                             ( 0387851294 
Rekening   : Wijkkas :  NL49 RABO 0373 7485 15                                           
Rekening   : Diaconie  NL82 RABO 0373 7495 70.          Nr: 2602                www.stinskerk.nl               

Zondag  4 januari                    10.00 uur                          19.00 uur Westenhage 
Voorganger:                              ds. A. Zweers                    ds. E. van ‘t Slot 
Organist/pianist                        dhr. H. Kamphof               dhr. H. Bouwhuis                   
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: Stedelijk diaconaat 
Bl{emen  Gaan namens de gemeente naar: Een plant  gaat als groet van de gemeente naar 
Mevr.Gerrie Knol - van der Kolk voor haar 91e verjaardag. 
Felicitatie kaarten zijn gestuurd naar Mevr. J. de Ruiter-Heikens voor haar 87e verjaardag en Mevr. M. 
Goeree-van Leussen  
voor haar 99e verjaardag. Voor Oudejaarsavond zijn de bloemen gebracht bij Jan en Jantje Zunneberg. 
 
De bloemengroeten zijn in de afgelopen weken gebracht naar mevr Wil Lobbes, Werkerlaan 209, als 
steun na  een korte ziekenhuisopname,  en naar Miranda en Eric Landsman, Drapenierlaan 24, als 
steun en meeleven, na overlijden van hun (schoon) vader.  
Zo leven we mee.  
Kaarten, heel veel kaarten, zijn bezorgd, als steun, als groet, als felicitatie, omzien naar elkaar.   
   
Terug kijken en denken aan het afgelopen jaar, waarin vreugde en verdriet dicht bij elkaar liggen, en we 
als mensen om elkaar heen konden en wilden staan, ieder op eigen wijze en moment. DANKBAAR 
voor elk gebaar, van saamhorigheid, soms ook zoekend, , maar wel met het hart.  
Voor ons allen de beste wensen voor het komende jaar, op al onze wegen, met Vertrouwen!  
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Welkom 
Fijn dat u/jij deze Zondagsbrief leest. Via de zondagsbrief informeren we elkaar over ons gemeente-zijn 
en leven we met elkaar mee. Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar komen we samen in een 
gezamenlijke dienst in de Stinskerk. Koffiedrinken doen we voorafgaand aan de dienst vanaf 9.30u. Om 
10.00u begint de dienst onder leiding van ds. Anne Zweers. Om 19.00u gaat ds. E. van ’t Slot voor in 
Westenhage. Volgende week is ds. L. van Aalst (Mastenbroek) onze voorganger. We wensen elkaar 
gezegende diensten. 
 
Zondag Epifanie 
In de liturgische jaarorde heeft deze zondag de naam Epifanie. Dit is een Griekse term die ‘verschijning’ 
betekent. Hiermee wordt gedoeld op het feest van Driekoningen (op 6 januari). Jezus ‘verschijnt’ aan de 
Wijzen of Koningen uit het Oosten. In de geschenken die zij meebrengen komt aan het licht wat Jezus’ 
identiteit is: een koning, een priester en een martelaar. De Bijbellezingen van de komende zondagen 
openbaren ons steeds meer over wie het kind van Bethlehem is.  
 
Meeleven 
Zondag 21 december overleed na een periode van afnemende gezondheid Riek van Vilsteren-Toersen. 
Riek mocht de hoge leeftijd bereiken van 94 jaar. Sinds ongeveer een half jaar werd zij verzorgd in het 
Zonnehuis. Maandag 29 december hebben wij in de Stinskerk God onze Heer gedankt voor het leven 
van Riek. We zongen haar geliefde liederen ‘Welk een vriend is onze Jezus’ en ‘Ga niet alleen door ’t 
leven’. We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen troost en vertrouwen in het gemis. In 
deze Zondagsbrief is een In Memoriam te vinden.  
 
Het consistoriegebed 
De pagina op de website van de Protestantse Kerk over het consistoriegebed is één van de meest 
gelezen in 2025, zo berichtte de PKN. Meestal wordt het gebed door een ouderling gebeden vóór de 
zondagse dienst. Het vindt plaats in de ruimte waar zij samenkomen: de consistorie. Het gebed 
markeert het besef dat een kerkdienst houden niet zomaar wat is. Als een geestelijke voorbereiding is 
het bedoeld, waarin gebeden wordt om Gods genade en kracht. Als voorganger beleef ik dit als een 
zeer waardevol moment. Het gebed geeft verbondenheid als dienstdoende ambtsdragers en 

 



draagkracht om de dienst te leiden. Tegelijk heeft dit gebed ook waarde voor de kerkgangers en online 
meekijkers, die hier niet bij aanwezig zijn. Zij mogen de dienst ingaan in het besef dat er voor deze 
dienst en voor hen gebeden is. Handig voor ambtsdragers is dat op de betreffende webpagina een 
stappenhulp is opgenomen om een consistoriegebed voor te bereiden. 
 
Contact en beschikbaarheid 
Maandags, dinsdags en donderdags zijn de werkdagen dat ik beschikbaar ben. Neem gerust contact op 
als je behoefte hebt aan gesprek of overleg. Telefonisch ben ik tussen 9.00-9.30u het beste bereikbaar 
(038-3374368). Emailen kan via predikant@stinskerk.nl . 
Gezegende zondag en een mooie week gewenst.  
ds. Gerlof van Rheenen 
 
In Memoriam Hendrika Alberta (Riek) van Vilsteren-Toersen 
*19 juli 1931 - †21 december 2025 
 
Na een periode van afnemende gezondheid kwam er op zondag 21 december een einde aan het 
aardse leven van Riek van Vilsteren-Toersen. Het lichaam was op. Riek verbleef sinds een half jaar in 
het Zonnehuis. In rust kon zij heengaan. 
Riek werd geboren in het toenmalige buurtschap Langenholte, waar momenteel de stadswijk Aa-landen 
is gelegen. Op deze afgelegen plek was in die tijd geen elektra en geen stromend water beschikbaar. 
Het gezin bevatte naast Riek nog 1 broer. Na de lagere school volgde ze de Huishoudschool, toen 
onderdeel van het Nijverheidsonderwijs. Na haar opleiding werkte ze een aantal jaren bij horlogemaker 
en juwelier Geerink in de Diezerstraat. In diezelfde Diezerstraat ontmoette ze Gerrit Jan van Vilsteren. 
‘Zo ging dat in die tijd’ vertelde ze, waarmee ze doelde op de jeugd die zich toen regelmatig in de 
Diezerstraat verzamelde. De jongens en meisjes flaneerden dan langs elkaar heen. Nadat Gerrit Jan in 
Indië had gediend, trouwde het stel in 1955. Aanvankelijk woonde het jonge echtpaar in bij de moeder 
van Riek. Haar vader was door een ongeval overleden toen ze 18 jaar was. In 1959 kreeg het echtpaar 
een eigen plek aan de Beltenweg, waar ze 19 jaar hebben gewoond. Inmiddels waren Gerhard, 
Anneke, Jan en Erik geboren. Riek stelde duidelijke regels aan de kinderen toen zij nog jong waren. 
Gerrit Jan had een SRV-wagen waarmee hij door de wijken reed. Riek hielp mee om alles op orde te 
houden. Mooie herinneringen zijn er aan de vakanties samen met twee andere families naar Dwingeloo 
en Duitsland. In 1978 werd er verhuisd naar een klein boerderijtje aan de Westenholterweg. Dit was het 
ouderlijk huis van Gerrit Jan. Riek mocht graag handwerken, zoals breien, naaien en borduren en deed 
graag mee met acties voor een goed doel. Verder zat ze een periode in het bestuur van de 
Vrouwenvereniging. In 2010 overleed Gerrit Jan ten gevolge van besmetting met de legionellabacterie. 
Riek had het er moeilijk mee en vond het lastig om alleen te zijn. Ze verhuisde naar Westenhage waar 
ze veel woordzoekers oploste en naar sport op televisie keek. ’s Zondags keek ze naar kerkdiensten 
die worden uitgezonden door RTV Hattem. Ook het muzikale zangprogramma Nederland Zingt mocht 
ze graag volgen. Het was een periode dat haar wereld kleiner werd en ze niet meer kon doen wat ze 
graag wilde. Na een korte opname in ziekenhuis Isala kwam Riek in het Zonnehuis, waar ze tot haar 
overlijden liefdevol werd verzorgd. 
We herinneren ons Riek van Vilsteren-Toersen als een zorgzame vrouw, die ontzettend genoot van 
haar klein- en achterkleinkinderen.   
Ds. Gerlof van Rheenen 

Zondag 4 januari 2026:  Stedelijk diaconaat                                                                                                                         
Stedelijk diaconaat Voor januari staat er voor veel mensen meer op het loonstrookje dan het jaar 
ervoor. Helaas zal niet iedereen hiervan profiteren, zoals bijvoorbeeld de dak- en thuislozen in Zwolle. 
Veel van deze mensen verblijven in de Herberg. Op zondagmiddag kunnen zij daar niet verblijven en 
slenteren ze door de stad of zitten doelloos en verveeld in het park. Of er zijn er die die wel een huis 
hebben, maar geen thuis.                                   De 
Diaconie van de Protestantse Gemeente organiseert i.s.m. met andere kerken in Zwolle ook dit nieuwe 
jaar een zondagmiddagopvang voor deze mensen. In het inloophuis de Bres creëren vrijwilligers een 
huiselijke sfeer om deze mensen te ontvangen met een kopje koffie, een luisterend oor, gezelligheid, 
warmte (letterlijk en figuurlijk) en medemenselijkheid ofwel waar ieder mens op zondagmiddag behoefte 
aan heeft. Helpt u het mede mogelijk te maken? 

 
 
 

mailto:predikant@stinskerk.nl


Terugblik 2025 Diaconie  
Rondom de jaarwisseling is er ruimte voor bezinning en terugkijken, zo dit jaar ook vanuit de 
diaconie. 2025 is een jaar geweest waarin we in januari Freddy Mijnheer hebben mogen bedanken voor 
de afgelopen jaren van ondersteuning in de diaconie. Als koster zorgt Freddy nog steeds voor de koffie 
en dat de kerkzaal klaar is op zondagen, wat ook als diaconaal kan worden bezien. Freddy nogmaals 
bedankt voor je inzet.  
Dit jaar is ook het weggeefkastje in gebruik genomen. Een mooie manier om de mensen 
die levensmiddelen en verzorgingsproducten nodig hebben, maar niet altijd de financiële middelen 
hebben om die meteen te halen, te kunnen ondersteunen. Vanuit de gemeente wordt het ook goed 
opgepakt door levensmiddelen en verzorgingsproducten beschikbaar te stellen, een hartelijke dank 
voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt of er nog steeds aan geeft.   
Als het gaat om het zorgen voor anderen hebben we, in samenwerking met stichting 
Present, zeventien jongeren een prachtige dag mogen geven bij Avonturenpark Hellendoorn, zijn er 
fruitmanden gemaakt voor de verzorgingstehuizen en fruitzakjes om uit te delen met dankdag. Hebben 
we inzamelingen voor de voedselbank in Zwolle gehouden en zijn er met kerst meerdere kerstpakketten 
uitgedeeld als extra steun in deze mooie dagen. Mooi dat we dat dit jaar hebben mogen doen, 
opgedragen vanuit de gemeente. Mocht u voor komend jaar nog voorstellen hebben, vernemen we dat 
graag.   
Qua collectes hebben we in 2025 de zes deurcollectes, die door de wijkdiaconie bestemd mocht 
worden, tezamen met de diaconie van de Open Kring gekozen. En ook voor 2026 zijn deze collectes & 
de Heilig Avondmaalscollecten tezamen gekozen. Maar ook het verjaardagsfonds en de bloemendienst 
brengen we graag onder uw aandacht.  
Tot slot hebben we de paaskaars naar de familie Lubbers mogen brengen, is er een paasmaaltijd, de 
kerstmiddag en kerstavonddienst gehouden en wordt er vanuit de ZWO-commissie en 
Stinsmaaltijd prachtig werk verricht.   
We hopen hiermee u te informeren en inspireren voor de diaconie. Mocht u aandachtpunten hebben, 
vernemen wij dit graag. Het diaconale werk is immers niet alleen voor de diaconie, maar geldt voor ons 
allemaal.    
Gert Regtering  
Secretaris diaconie Stinskerk Zwolle 
 
LITURGIE  ZONDAG 4 JANUARI 2026   NIEUWJAARSDIENST  
GEZAMENLIJKE DIENST  IN DE STINSKERK  
WIJ KOMEN SAMEN  
Aanvangslied: Lied 217: 1,2,3 De dag gaat open…  
Stil gebed Aanvangswoord en groet  
Vervolg aanvangslied: Lied 217: 5  
MET ALES WAT IN ONS IS  
Gebed voor de nood van de wereld:  
Bij de aandachtsschaal, na elke gebedsintentie   
steken we een kaarsje aan,  
En zingen we telkens een couplet van Psalm 142: 1,3,4,6  Tot God de Heer  
En Psalm 142:7 als loflied  
Genadeverkondiging  
Antwoordlied: Psalm 136: 1,3,4 (Loof de Heer)  
RONDOM HET WOORD  
Gebed bij de opening van het Woord  
De kinderen komen naar voren, en we kijken naar: via de 
beamer  https://www.youtube.com/watch?v=w1S0kR3xiVo  
Evangelielezing: Johannes 1: 1-5, 2:1-12  
Antwoordlied Lied 525:1,4,5/Gezang 74: 1,4,5 (Wij willen de bruiloftsgasten zijn)  
Overdenking in drie delen:  
Na elke deel zingen we een couplet van Lied 793: 1,2,3 (Bron van liefde..)  
WIJ DELEN  
Onze gebeden  
Onze gaven (collecte)  
Slotlied: Lied 1006: Onze Vader…  
Zegen  

https://www.youtube.com/watch?v=w1S0kR3xiVo


Bijbelgespreksgroep                                                                                                                                
Dinsdagmorgen 6 januari 2026 komen we als gespreksgroep weer bij elkaar. We hebben de geboorte 
van de Here Jezus weer gevierd. Koning Herodes is door de wijzen uit het Oosten bezocht Later is de 
Here Jezus ook een keer in het paleis van Herodes geweest. Hij is toen door Herodes en zijn 
lijfwachten bespot. Vanmorgen gaan we met elkaar praten over gesprek dat Jezus had met een deze 
nieuwsgierige Koning. Herodes was blij om Jezus te ontmoeten. Zijn wij ook wel nieuwsgierig om Jezus 
te ontmoeten en welke motieven spelen dan bij ons een rol? Daar gaan we met elkaar over praten. We 
lezen Lucas 11 vers 29-32. Dinsdagmorgen om kwart voor tien staat de koffie klaar..  U bent welkom in 
de Stinskerk.  Met een vriendelijke groet, Gerrit Zwakenberg.     
                                                                                                                                                          
5 januari 2026 - 16+ Pizzanight Let op: gewijzigde starttijd!                                                                                     
Durf jij het aan om samen met anderen na te denken over lastige (geloofs)thema's en 
grotelevensvragen? Of kun je wel wat hulp gebruiken bij het vormen van je eigen mening?                                                                                  
Vanaf januari starten we met een nieuwe 16+ groep! We komen eens in de twee weken samen op           
maandagavond van 20.30 tot 21.30 uur in onze Youthcave ('t Keldertje) in de Stinskerk.                                                                              
Nieuwsgierig geworden? Wil je meedenken over de invulling van deze avonden?                                                      
Kom dan vooral naar de Pizzanight op 5 januari!                                                                                                    
⚠ Let op: deze avond is van18:30-19:30 uur.                                                                                                             
Wij zorgen voor pizza 🍕 en samen verkennen we hoe we deze avonden vorm kunnen geven.Wil je je 
even aanmelden bij Jeroen Knol (06-26305286)? Dan weten we hoeveel pizza we moeten inslaan. 

Verkoop collectemunten                                                                                                   
Maandag 5 januari is er weer verkoop van collectemunten in de Stinskerk en in ‘s Heerenbroek. De 
tijden en locaties blijven zoals vertrouwd: vanaf 16.30 in de Stinskerk en vanaf 18.15 uur aan de Jan 
Pelleboerstraat 16 in ’s Heerenbroek. 
 
Bloemendienst 
Zondag 4 januari Mw. L. Zwakenberg          Zondag 11 januari: Mw. H. Hendriks 
 
Oppasdienst 
Zondag 4 januari Wilma en Dennis               Zondag 11 januari: Greciella en Margriet 
 
Stinskids 
Zondag 4 januari Elke                                    Zondag 11 januari: Noran en Jannie 
 
Agenda 
Maandag 5 januari: Verkoop collecte munten 
Dinsdag 6 januari: Bijbelgespreksgroep 
 
De zondagsbrief van 11 januari wordt gemaakt door: Pop van Gelder * zondagsbrief@stinskerk.nl  
( 0650255746  Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk donderdag 17:00 uur.  
Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan, 
u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch 
akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de papieren versie als 
op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar 
bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.  
 
 
 
 
 

   

 


