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Zondag 21 december
Voorganger:
Organist/pianist

10.00 uur

ds. J.G. Labooy, IJsselmuiden

mw. D. van der Kolk

16.00 uur
Kinderkerstfeest

Inzameling van de gaven: 1¢ Diaconie  2¢: De kerk Bij de deur: Diaconale noodhulp
Woensdag 24 december 21.00 uur

Voorganger: ds. G.C. van Rheenen
Organist/pianist koor Sjofar

Inzameling van de gaven: 1¢ Diaconie  2°: De kerk Bij de deur: Kinderen in de Knel
Donderdag 25 december 10.15 uur

Voorganger: dhr. J. Knol

Organist/pianist Excelsior

Inzameling van de gaven: 1¢: Diaconie  2°: De kerk Bij de deur: Kinderen in de Knel
Zondag 28 december 10.00 uur

Voorganger: ds. W. Bloemendaal

Organist/pianist dhr. R. Paulusma

Inzameling van de gaven: 1¢: Diaconie  2¢: De kerk Bij de deur: Oudejaarscollecte
Woensdag 31 december 19.30 uur in de Open Kring
Voorganger: ds. G.C. van Rheenen
Organist/pianist dhr. Arjan Wegerif

Inzameling van de gaven: 1¢: Diaconie  2°: De kerk Bij de deur: Oudejaarscollecte

Bl®emen Gaan namens de gemeente naar: Mevr. Brink-Dorst voor haar 90¢ verjaardag. Een attentie
is gebracht bij Jan en Joukje van Leijen. Een felicitatiekaart is gebracht bij dhr. Jukema voor zijn 88¢
verjaardag en bij mevr. Brouwer voor haar 94¢ verjaardag. Een attentie is gebracht bij dhr. en mevr.
Weuring voor hun 50-jarig huwelijk.

De bloemstukken die op 1e Kerstdag in de kerk staan gaan naar mevr. Roelie van der Woude voor haar
86¢ verjaardag en naar Gerrit en Irene Bargeman. De bloemen van zondag 28 december gaan

naar Tiny en Joop de Vries als bemoediging vanuit de Stinskerkgemeente.

Welkom

Fijn dat u/jij deze laatste Zondagsbrief van 2025 onder ogen hebt gekregen. Via de Zondagsbrief
informeren we elkaar over wat er rond de Stinskerk gaande is en leven we met elkaar mee in wat
aandacht verdient. Deze Zondagsbrief beslaat 2 weken. De volgende Zondagsbrief verschijnt rond het
eerste weekend van januari.

Diensten

In de komende weken zijn er natuurlijk extra diensten rond Kerst en Oud en Nieuw. Tegelijk blijven de
zondagen ons evenzo uithodigen om samen te komen. Hierboven is een overzicht weergegeven van de
diensten. Deze zondag gaat in de ochtend ds. Labooy voor en is er om 16.00u het Kinderkerstfeest,
verzorgd door de leiding van de Stinskids. Woensdagavond om 21.00u is de Kerstavonddienst met het
interkerkelijk koor Sjofar uit Amersfoort. Vorig jaar hebben we al een keer kennis kunnen maken met de
enthousiaste zangers van dit koor. Heel fijn dat zij opnieuw naar de Stinskerk komen. Op Kerstochtend
gaat Jeroen Knol voor en wordt de dienst natuurlijk volgens traditie muzikaal opgeluisterd door
Excelsior. De dienst op zondagmorgen 28 december is een gezamenlijke dienst met de Open Kring in
de Stinskerk. Ds. Bloemendaal gaat voor. Evenzo is de dienst op Oudjaarsavond om 19.30u een
gezamenlijke dienst, alleen dan gehouden in de Open Kring. En dan tenslotte als vooruitblik naar het
nieuwe jaar is de eerste dienst van 2026 op 4 januari ook een gezamenlijke dienst. Ds. Anne Zweers
gaat voor in de Stinskerk. Deze dienst begint om 10.00u, of eigenlijk al om 9.30u! Voorafgaand aan de
dienst is er namelijk inloop met koffie en thee en de gelegenheid om elkaar zegen toe te wensen voor
het nieuwe jaar.

Veel gelegenheden om elkaar deze dagen te ontmoeten. Dat het onze band met elkaar zal verstevigen
en bovenal ons geloofsvertrouwen mag versterken.



Kerst: het onmogelijke mogelijk

We vieren tijdens de Kerstdagen de geboorte van Jezus. Een gebeurtenis vol van kwetsbaarheid en
eenvoud. Gods Zoon komt op deze wereld, heel gewoon. Als één van ons. Dat is natuurlijk helemaal
niet mogelijk. God is de Schepper van de kosmos. Zijn wezen is niet te bevatten. En wat zou Hij zich
bemoeien met dat kleine blauwe bolletje in die onmetelijke ruimte en met de pieterige mensen die
daarop rondlopen? Ja, en toch! Vanuit zijn grenzeloze liefde wil Hij juist in kwetsbaarheid en eenvoud
naast ons komen staan. Omdat onze grote en kleine zorgen Hem aan het hart gaan. Jouw leven voor
Hem belangrijk is. Onmogelijk? ‘Alles is mogelijk voor wie gelooft’, zou Jezus later zeggen.

Liturgie Oudjaarsavond

Aangezien er voorafgaand aan Oudjaarsavond geen Zondagsbrief meer verschijnt in zowel de
Stinskerk als de Open Kring geef ik hieronder een beknopte weergave van de liturgie voor deze
avonddienst.

Welkom — Zingen LB 90a: 1, 3, 4 en 6 — Stil moment en beginwoorden — Gebed — Zingen: Psalm 71: 1
en 2 — Bijbellezing Psalm 71 vers 1-13 — Zingen: Psalm 71: 5 en 9 — Bijbellezing Psalm 71 vers 14-24 —
Zingen Psalm 71: 11 en 13 — Overweging — Zingen: LB 245: 1 en 3 — Ontsteken kaarsen van
dankbaarheid — Dankgebed — Mededelingen — Zingen: ‘Vertrouw de nieuwe wegen’ (tekst zie onder,
melodie LB 864 ‘Laat ons de Heer lofzingen’) — Zegen — Zingen: ‘Amen, amen, amen’.

‘Vertrouw de nieuwe wegen’

De dienst op Oudjaarsavond sluiten we af met een bijzonder lied dat helaas niet in het Liedboek is terug
te vinden maar dat er zeker een plaats in zou hebben kunnen krijgen. Het lied is in 1989 geschreven
door de Duitse theoloog Klaus-Peter Hertzsch voor het huwelijk van zijn peetdochter. Het bruidspaar
had als trouwtekst Gen. 12: 1-2 over het moment dat God Abraham opdroeg om Haran te verlaten. De
huwelijksgasten namen de tekst van het lied mee naar huis en de eigen kerk. Het lied sprak aan omdat
het aansloot bij het levens- en tijdgevoel in het bewogen jaar van de Wende. Nadat de muur was
gevallen nam de betekenis van het lied alleen maar toe. Het lied bezingt de hoop op een nieuwe
toekomst. Zo past het evenzo goed bij de jaarwisseling. Tegelijk bevat het betekenis voor onze
toekomstige gezamenlijke (huwelijks-?) weg die we als Open Kring en Stinskerkgemeente gaan.

1. Vertrouw de nieuwe wegen 2. Vertrouw de nieuwe wegen
waarop de Heer ons leidt, en trek voort in de tijd.

want leven is bewegen, God wil dat gij een zegen

is trekken door de tijd. op deze aarde zijt.

Sinds aan de hoge hemel Die ons reeds lang geleden
Gods regenboog verscheen, het ware leven bracht,

Zijn mensen uitgetogen, die zal ons daarheen leiden
gingen op zijn woord heen. waar Hij ons nodig acht.

3. Vertrouw de nieuwe wegen
waarop de Heer ons zond.
Steeds komt Hijzelf ons tegen:
wij gaan op vaste grond.

Wie opbreekt die mag hopen
in tijd en eeuwigheid.

De poorten staan wijd open,
het land wacht licht en wijd.

Meeleven

We leven mee met wie deze dagen met gemengde gevoelens beleven. Wat kan een medische
diagnose of een plotseling verlies het gewone dagelijks leven doorkruisen. Niet te bevatten. Met de
feestdagen lijken de tegenstellingen dan des te groter. Bij elkaar komen als familie en de dingen delen
krijgt des te meer betekenis. We wensen elkaar draagkracht en vertrouwen.

Contact en beschikbaarheid

Door de feestdagen ben ik wat onregelmatig in de wijk. Neem gerust contact op als er een aanleiding is
voor gesprek of overleg. Telefonisch ben ik bereikbaar via 038-3374368. Emailen kan via
predikant@stinskerk.nl

Gezegende Kerstdagen gewenst en een mooie jaarwisseling.
ds. Gerlof van Rheenen
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Zondag 21 december 2025: Diaconale noodhulp

Sommige mensen zit het vaak mee en dat is fijn. Zij hoeven geen beroep te doen op instanties om
volop van het leven te genieten. Helaas hebben vele anderen door allerlei oorzaken de pech dat ze
langdurig moeten zien rond te komen van een inkomen onder het minimum of daar net boven. Ook zij
willen een menswaardig bestaan, een samenleving waaraan ook zij kunnen meedoen.

Een kerkelijk noodfonds verstrekt bijdragen voor de eerste levensbehoeften, de drie b’s: bad, bed en
brood. Met een bijdrage van dit fonds wordt rust gecreéerd in een heftige en complexe situatie.
Vervolgens wordt gezocht naar een goede en duurzame oplossing. De diaconie werkt hierbij samen
met andere organisaties aan een structurelere aanpak van armoede. Tientallen Zwollenaren hebben zo
weer perspectief in het leven en zien de toekomst met meer vertrouwen tegemoet.

Zondag 25 december (Eerste Kerstdag) 2025: Kinderen in de knel

Met Kerst wordt er met Kerk in Actie gecollecteerd voor mensen in armoede in Nederland. Steeds meer
gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks meer aan elkaar knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar
school, de Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag en SchuldHulpMaatje krijgt dagelijks nieuwe
aanvragen. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht helpen: van directe hulp tot structurele
oplossingen.

Armoede in Nederland is een keiharde realiteit: volgens de laatste cijfers van het CBS leven 540.000
mensen onder de armoedegrens, en 1,2 miljoen net daarboven, maar ook zij zijn erg

kwetsbaar. Armoede in Nederland is een keiharde realiteit — maar samen kunnen we meehelpen het

tij te keren. Doe mee. Steun de strijd tegen armoede in Nederland.

Zondag 28 - woensdag 31 december (Oudejaarsdag) 2025: Oudejaarscollecte

De Oudejaarscollecte is een oude traditie in Zwolle. Gemeenteleden krijgen aan het eind van het jaar
gelegenheid een extra financiéle bijdrage te leveren aan het kerkelijk leven in hun stad. De opbrengst is
bedoeld om de winst- en verliesrekening van de Protestantse Gemeente Zwolle in evenwicht te houden.
In januari komt daarvoor weer de Actie Kerkbalans op gang, maar een extra gift is altijd welkom.

Woorden bij de schikking van de Kerststukken
Het is feest.
Zie het wit van de bloemen
hun kelken vol belofte.
Duiven, engelen, hemel en aarde ontmoeten elkaar
het Kind is geboren
licht over licht.
Els v/id Kamp

Douwe Egberts-zegelactie voor Voedselbank Zwolle
De Lionsclub Zwollerkerspel zamelt in december DE-waardepunten in voor Voedselbank Zwolle. Bij
diverse supermarkten staat een inzameldoos. Helaas niet in Westenholte. U kunt ze in de Stinskerk
inleveren; dan brengen wij ze naar een verzamelpunt. Ruim 300 gezinnen in Zwolle ontvangen
pakketten van Voedselbank Zwolle. Deze gezinnen zullen na deze actie koffie in hun pakket aantreffen.
Vorig jaar zijn er door deze actie ruim 1000 pakken koffie aan de Voedselbank geschonken. Helpt u
mee? In de hal van de kerk staat een koffieblik waar u de zegels in kunt doen. Alvast bedankt.

Namens de Diaconie, Gerrie Groen.

MIDWINTERNACHTWANDELING VAN KAMPEN NAAR ZWOLLE
DINSDAG 30 DECEMBER 2025, START OM 19.00 UUR STATION KAMPEN
(voor wie wil: opstappen om 18:51 Station Zwolle Stadshagen)
Dit jaar wordt er weer een ‘Midwinternachtwandeling’ georganiseerd langs de prachtige dijk van
Kampen via Wilsum naar Zwolle. Met onderweg een mooi verhaal, een stiltewandeling, muziek, de
natuur, de lichtjes in het donker en je medewandelaars.
Langs de route worden we weer begeleid door de midwinterhoornblazers, in Veecaten staan we even
stil bij de Mariakapel van de familie Henk en Diny van Dam.
In de stal van de familie Jos en Erica Poppe, Zalkerdijk 24, is er warme chocolademelk en
Gluihwein en live muziek door de Euphonian Singers. We vragen een kleine bijdrage voor de onkosten.
Het resterende bedrag wordt geschonken ter ondersteuning van het Kerkasiel in Kampen
ledereen is welkom, neem gerust medewandelaars mee.
In de verband met de inkoop graag even opgeven met hoeveel mensen je mee gaat doen, stuur
een mail naar anne.zweers@openkring.nl ovv ‘wandeling’

Van harte welkom, Anne Zweers.
PS Het is donker, koud en de wandeling is ongeveer 13 kilometer. We zijn met de tussenstops
ongeveer drie uur onderweg. Denk dus aan je veiligheid, hesjes en lampjes, warme kleding en goede
schoenen.
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5 januari 2026 - 16+ Pizzanight Let op: gewijzigde starttijd!

Durf jij het aan om samen met anderen na te denken over lastige (geloofs)thema's en grote
levensvragen? Of kun je wel wat hulp gebruiken bij het vormen van je eigen mening?

Vanaf januari starten we met een nieuwe 16+ groep! We komen eens in de twee weken samen op
maandagavond van 20.30 tot 21.30 uur in onze Youthcave ('t Keldertje) in de Stinskerk.
Nieuwsgierig geworden? Wil je meedenken over de invulling van deze avonden?

Kom dan vooral naar de Pizzanight op 5 januari!

A\ Let op: deze avond is van18:30-19:30 uur.

Wij zorgen voor pizza € en samen verkennen we hoe we deze avonden vorm kunnen geven.

Wil je je even aanmelden bij Jeroen Knol (06-26305286)? Dan weten we hoeveel pizza we moeten
inslaan.

Dankbaar
Voor de bloemen, de vele kaarten, felicitaties en berichtjes voor onze 505 trouwdag!
Het heeft onze dag mooier gemaakt!

Nogmaals dank Dick en Ria Hollander

Michaélsviering in de Grote of St. Michaélskerk Zwolle, aanvang 17.00 uur

Zondag 21 december, vierde Advent, Michaelsviering. We staan stil bij Bathseba (de vrouw van Uria).
M.m.v. vg. ds. Marjanne Dijk en enkele leden van de Michaélscantorij 0.l.v. cantor-organist Toon
Hagen. Zie de website www.michaelscantorij.nl

Kerstnachtviering in de Grote of St. Michaélskerk Zwolle, 24 december 22:00 — 23:30 uur
Woensdagavond 24 december 2025 om 22:00 uur Kerstnachtviering. De deuren van de kerk zijn vanaf
21:30 open. M.m.v. de Michaélscantorij: 0.a. ‘Herrscher des Himmels, erhére das Lallen’ uit het
Weihnachtsoratorium (BWV 248), Musica Michaelis.

Gehele muzikale leiding: Toon Hagen. Vg. ds Bert Schiissler.

Michaélsviering in de Grote of St. Michaélskerk Zwolle, aanvang 17.00 uur

Zondag 28 december Michaelsviering, Orgelvesper. Aan deze viering werken mee: Vg. ds. Harm
Bousema, enkele leden van de Michaélscantorij, het geheel o.l.v. cantor-organist Toon Hagen.
Zie de website www.michaelscantorij.nl

Bloemendienst

Zondag 21 december Mw. B. Koersen
Donderdag 25 december Mw. W. v/d Vegt
Zondag 28 december Mw. J. Heldoorn
Woensdag 31 december  Mw. Janny van Gerner
Zondag 4 januari Mw. L. Zwakenberg

Oppasdienst

Zondag 21 december Harienke en Ite
Donderdag 25 december Harienke, Lucie en Gezina
Zondag 28 december Berienke en Floortje
Zondag 4 januari Wilma en Dennis

Stinskids

Zondag 21 december Kinderen blijven in de kerkzaal.
Zondag 28 december Géén Stinskids i.v.m. vakantie.
Zondag 4 januari Elke

Agenda
Vrijdag 2 januari Gebedskring 13.30 uur

De zondagsbrief van 4 januari 2026 wordt gemaakt door: Pop van Gelder DX zondagsbrief@stinskerk.nl
@ 06-50255746. Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk donderdag 17:00 uur.

Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan,
u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch
akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd — van uzelf of een ander — zowel in de papieren versie als
op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar
bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.
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