
Zondagsbrief 

Adres kerk:  Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle   0384212614                 
Predikant  :  ds.G.C. van Rheenen                           0383374368 
Koster       :  wisselend van dienst         0645135706 
Pastoraat: :  dhr.J.Knol                                              0387851294 
Rekening   : Wijkkas :  NL49 RABO 0373 7485 15                                           

Rekening   : Diaconie  NL82 RABO 0373 7495 70          Nr: 2551                 www.stinskerk.nl               

Zaterdag 13 december           14.30 uur 
Seniorenkerstfeest 
Voorganger:                              Seniorencommissie 
Organist/pianist                         Henk Bouwhuis + zangers 
Inzameling van de gaven:         Seniorenkerstfeest 
    
Zondag 14 december             10:00 uur                         19:00 uur De Kandelaar, ‘s Heerenbroek 
3e Advent – Tienerdienst                                                 Kerstzangdienst 
Voorganger:                             ds E. van ‘t Slot                 ds L.W.M. van Aalst / ds J. Hooiveld                             
Organist/pianist                        dhr.R, Paulusma               mw. S. van der Steege + ensemble Excelsior 
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk      Bij de deur: Energiekosten kerkgebouwen 

Blemen gaan als groet van de gemeente naar Dick en Ria Hollander voor hun 50-jarig huwelijk. 
Een felicitatiekaart is gebracht bij echtpaar Kamphof-van Lemmen voor hun 12 1/2-jarig huwelijk. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Welkom 
Fijn dat u/jij deze Zondagsbrief leest. Via de zondagsbrief informeren we elkaar over ons gemeente-
zijn en leven we met elkaar mee. Op deze derde Adventszondag gaat ds. Edward van ’t Slot voor. 
Vanavond om 19.30 uur is er een gezamenlijke Kerstzangdienst met de gemeenten van Mastenbroek 
en Zalk in de Kandelaar te ’s Heerenbroek. Muzikale medewerking wordt verleend door een aantal 
leden van muziekvereniging Excelsior. Voorgangers zijn ds. van Aalst uit Mastenbroek en ds. Hooiveld 
uit Zalk. Volgende week zondag leidt ds. Labooy uit IJsselmuiden de eredienst. Om 16.00u is er 
volgende week Kinderkerstfeest in de Stinskerk. 
We wensen elkaar gezegende diensten toe die ons voorbereiden op het feest van de geboorte van 
onze Heer. 
Meeleven 
We leven mee met mevr. Jo Lammersen die vorige week uitslag kreeg van medisch onderzoek. Deze 
was niet alarmerend maar wel reden tot zorg. Wat is het kostbaar dat we ons vertrouwen kunnen 
stellen op de nabijheid van onze Heer. 
We leven mee met de fam. van Leijen in Westenhage in de zorg om de gezondheid. Jan was 
opgenomen in Isala en kon weer naar huis in afwachting van een behandeling. Joukje was eveneens 
kort opgenomen. Zo gebeurt er in korte tijd heel veel. Dat er in de komende tijd een periode van 
herstel en rust mag aanbreken. 
Superblij! 
Dat is het thema voor de Kerstavonddienst in de Stinskerk op woensdag 24 december. Op de 
Kerstmarkt was dit thema al creatief vormgegeven middels een lichtjesboom waar bezoekers van de 
markt een smiley in konden hangen met daarop geschreven waar zij superblij van worden. Het paneel 
met de lichtjesboom staat tot en met de Kerst in de hal van de kerk en is het zeker waard om even 
goed te bekijken. Met dank aan Albert en Mariët die er weer flink werk van hebben gemaakt om als 
Stinskerkgemeente feestelijk aanwezig te zijn op de markt. 
Beroep aangenomen 
Het beroep dat vorig weekend is uitgebracht door de Protestantse Gemeente Losser en de 
Protestantse Gemeente Glanerbrug heb ik aangenomen. Daarmee komt in Losser en Glanerbrug een 
einde aan een vacante periode, terwijl er natuurlijk hier in onze Stinskerkgemeente een periode van 
onzekerheid aanbreekt. Vanuit de kerkenraad is in deze Zondagsbrief in een aparte bijdrage te lezen 
over de actie die inmiddels is ondernomen. 
Veel dank voor de felicitaties die ik mocht ontvangen en voor het begrip voor deze stap die ik zet. 
Losser en Glanerbrug gaan een combinatiegemeente vormen, waarbij er plaatselijk zelfstandigheid 
blijft. De bedoeling is dat ik verbindend predikant wordt voor beide gemeenten. Het werk kan ik 
verdelen met een collega die ook ongeveer half-time werkt. Gyopár en ik blijven de komende tijd in 
Hattem wonen i.v.m. het werk van Gyopár en ons sociale netwerk. In Losser is voor mij een rust- en 

 



slaapplaats beschikbaar om het heen en weer reizen te kunnen beperken. Zover is het allemaal nog 
niet, ik zie er naar uit eerst samen Kerst te vieren en in vertrouwen de overgang te maken naar 2026. 
Contact en beschikbaarheid 
Maandags, dinsdags en donderdags zijn de werkdagen dat ik beschikbaar ben. Neem gerust contact 
op als je behoefte hebt aan gesprek of overleg. Telefonisch ben ik tussen 9.00-9.30u het beste 
bereikbaar (038-3374368). Emailen kan via predikant@stinskerk.nl 
Gezegende zondag en een mooie week gewenst. 
     ds. Gerlof van Rheenen 
                                                     
Zondag 14 december 2025: Energiekosten kerkgebouwen 
De derde collecte is vandaag bestemd voor een warm onthaal voor alle bezoekers in de kerken van 
de Protestantse Gemeente Zwolle. Een kerk is een veilig onderkomen om de Bijbel te openen, te 
zingen en te bidden om Gods ontferming en hartverwarmende liefde middenin de wereld die steeds 
killer lijkt te worden. Als kerken van Zwolle willen we aan iedereen een warm welkom bieden, zowel 
letterlijk als figuurlijk. Juist in deze tijd is uw gift hiervoor hard nodig. 
 
Bericht van de kerkenraad 
In de afgelopen weken heeft u gehoord dat onze wijkpredikant ds. Gerlof van Rheenen onze 
gemeente gaat verlaten. Hij heeft een beroep aangenomen naar de Protestantse Gemeenten Losser 
en Glanerbrug. Onze kerkelijk werker Jeroen Knol heeft per 1 mei 2026 een baan aangenomen als 
kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente Ter Holten, ten oosten van Wolvega in Friesland. Als 
kerkenraad zijn we dankbaar voor alles wat ze voor onze gemeente hebben betekend. We wensen 
Gerlof en Jeroen veel geluk en Gods zegen toe bij deze nieuwe stap. 
Als wijkkerkenraad zijn we nu druk bezig om al het nodige te regelen dat op ons afkomt. We zijn 
begonnen met de organisatie van het afscheid van Gerlof. Op zondag 25 januari 2026 zal Gerlof 
afscheid nemen van onze gemeente als onze wijkpredikant. Die zondagmorgen zal Gerlof zelf 
voorgaan in de dienst. Na de dienst kunnen we als gemeente afscheid nemen. We zijn de organisatie 
van het afscheid aan het opstarten, maar daarbij is iedere hulp welkom. Later in 2026 zullen we 
uiteraard ook op gepaste wijze afscheid nemen van Jeroen, maar daarover is nu nog niets bekend. 
Verder zijn we aan het nadenken hoe we de pastorale zorg na het vertrek van Gerlof en Jeroen 
kunnen invullen. We zijn in gesprek met de Algemene Kerkenraad om duidelijk te krijgen of (en voor 
hoeveel uur) we een nieuwe wijkpredikant kunnen gaan beroepen. Omdat een beroepingsproces vaak 
langere tijd duurt denken we ook na over tijdelijke oplossingen om de periode tot aan een eventueel 
beroep te overbruggen. 
Bij dit alles speelt voor ons als kerkenraad ook het samenwerkingsproces met de Open Kring een 
belangrijke rol. We zijn de afgelopen jaren steeds meer zaken samen aan het doen, zoals bijvoorbeeld 
meer gezamenlijke diensten organiseren, samen als kerkenraden vergaderen, samen vorming- en 
toerusting aanbieden, samenwerking van diaconie en ZWO, gezamenlijke organisatie van startdienst 
en huiskamerontmoetingen. In het voorjaar van 2026 gaan we tijdens een gezamenlijke 
kerkenraadsdag spreken over hoe we in de komende jaren voor elkaar van betekenis kunnen zijn. Nu 
ook de Open Kring op dit moment vacant is, denken we daarom ook na of en hoe we hierin samen 
kunnen optrekken. Uiteraard nemen we dit proces en waar we met elkaar naar toe op weg zijn mee in 
de profielschets van een nieuw te beroepen wijkpredikant. 
Als u hierover vragen heeft voor de wijkkerkenraad, horen wij die graag. 
  Jacco Dankers (voorzitter) en Jan Willem Bosselaar (scriba) 
 
 
Licht dat komt voor iedereen! 19 december - Kerstsamenzang 
Het doet een beetje aan de volkskerstzang denken uit de zestiger en zeventiger jaren. Maar deze 
kerstzang is toch net iets anders. We zingen aloude kerstliederen met muzikale begeleiding en met 
live gemaakte zandtekeningen door Rosa van der Vijver. Geschikt voor jong en oud. Locatie: 
Jeruzalemkerk, Ingang Assendorperdijk 134.  Van 19.30 - 21.30 uur. Deuren open: 19.00 uur.  Van 
harte welkom!Aanmelden: https://ontmoetingshuismodernedevotie.nl/agenda/licht-dat-komt-voor-
iedereen 
 
Midwinternachtwandeling van Kampen naar Zwolle 
Dinsdag 30 december 2025 – Start om 19.00 uur Station Kampen 
(voor wie wil: opstappen om 18:51 Station Zwolle Stadshagen) 
Dit jaar wordt er weer een ‘Midwinternachtwandeling’ georganiseerd langs de prachtige dijk van 
Kampen via Wilsum naar Zwolle. 



Met onderweg een mooi verhaal, een stiltewandeling, muziek, de natuur, de lichtjes in het donker en 
je medewandelaars. 
Langs de route worden we weer begeleid door de midwinterhoornblazers. In Veecaten staan we even 
stil bij de Mariakapel van de familie Henk en Diny van Dam. 
In de stal van de familie Jos en Erica Poppe, Zalkerdijk 24, is er warme chocolademelk en Glühwein 
en live muziek door de Euphonian Singers. We vragen een kleine bijdrage voor de onkosten. Het 
resterende bedrag wordt geschonken ter ondersteuning van het Kerkasiel in Kampen 
Iedereen is welkom, neem gerust medewandelaars mee. 
In de verband met de inkoop graag even opgeven met hoeveel mensen je mee gaat doen, stuur een 
mail naar anne.zweers@openkring.nl ovv ‘wandeling’ 
  Van harte welkom, Anne Zweers. 
PS Het is donker, koud en de wandeling is ongeveer 13 kilometer. We zijn met de tussenstops 
ongeveer drie uur onderweg. Denk dus aan je veiligheid, hesjes en lampjes, warme kleding en goede 
schoenen. 
 
5 januari 2026: 16+ Pizzanight 
Durf jij het aan om samen met anderen na te denken over lastige (geloofs)thema's en grote vragen? 
Of kun je wel wat hulp gebruiken bij het vormen van je eigen mening? Vanaf januari starten we met 
een nieuwe 16+ groep! We komen eens in de twee weken samen op maandag van 20.30 tot 21.30 
uur in onze Youthcave ('t Keldertje) in de Stinskerk.  
Ben je Nieuwsgierig? Wil je meedenken over de invulling van deze avonden? Kom dan vooral op 5 
januari naar de Pizzanight! Wij zorgen voor pizza, en samen verkennen we hoe we de avonden 
invulling kunnen gaan geven.  
Meld je even aan bij Jeroen Knol (06-26305286), dan weten we hoeveel pizza we moeten inslaan. 
 
 
Michaëlsviering in de Grote of St. Michaëlskerk Zwolle, aanvang 17.00 uur 
Zondag 14 december, derde Advent. Michaelsviering, Vesper. In deze tijd lezen we het overzicht van 
de wording (de genesis) van Jezus Christus. In de opsomming van namen worden, te midden van al 
de namen van mannen, enkele vrouwen genoemd. Deze zondag staan we stil bij Ruth. Aan deze 
viering werken mee: Vg. ds. Bert Schüssler, enkele leden van de Michaëlscantorij, het geheel o.l.v. 
cantor-organist Toon Hagen. Zie de website www.michaelscantorij.nl 
 
Bloemendienst: 
Zondag 14 december: mw. J. van Gerner. 
Zondag 21 december: mw. B. Koersen. 
 
Oppasdienst: 
Zondag 14 december: Jenny en Gezina. 
Zondag 21 december: Harienke en Ite. 
 
Stinskids 
Zondag 14 december: gezamenlijk onder- en bovenbouw: Mirande en Didi. 
Zondag 21 december: ’s morgens kinderen in de kerkzaal; 16.00 uur: Kinderkerst. 
 
Agenda: 
Maandag 15 dececember 19.30 uur: Kerstavonddienstcommissie 
Vrijdag 19 december 13.30 uur: Gebedskring 
 
De zondagsbrief van zondag 21 december wordt gemaakt door: Marijke Paulusma,  
 zondagsbrief@stinskerk.nl  038-4227903. Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk donderdag 17:00 
uur.  
 
Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander 
instaan, u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u 
automatisch akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de 
papieren versie als op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de 

Zondagsbrief en u daar bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.    


