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Zondag 17 december 2023 10:00 uur                                  19.00 uur Westenhage geen dienst 
Voorganger:                         ds. A.H. Veluw IJsselmuiden 
Organist/pianist                    dhr. R. Paulusma                                    
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk          Bij de deur: Diaconale Noodhulp  
Bl{emen  Gaan namens de gemeente naar: Mevr. Miep Mulder voor haar 91e verjaardag en Mevr. 
Tonnie vd Brink voor haar 88e verjaardag. Fijne verjaardagen toegewenst. Voor Mevr. Miep Mulder in 
moeilijke omstandigheden. Maar omringt door haar kinderen klein- en achterkleinkinderen mogen 
lichtpuntjes voor haar betekenen. Attenties zijn gebracht bij Jan en Hennie Jans voor hun 50-jarig 
huwelijksfeest en bij Bert en Ineke Bisschop voor hun 55-jarig huwelijksfeest. Vanuit De 
Stinskerkgemeente hartelijke gelukwensen met deze bijzondere dagen.   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Welkom! 
Deze zondag is het Derde Advent. Drie kaarsen mogen branden ten teken dat het Kerstfeest spoedig 
zal aanbreken. Dat mag ons blijdschap geven in alle drukte van onze voorbereidingen. Deze zondag 
gaat in de ochtend ds. van Veluw uit IJsselmuiden voor. In de middag om 16.00u is het kinderkerstfeest 
in de Stinskerk. Om 19.00u is er een Kerstzangdienst in de Kandelaar in ’s Heerenbroek. Samen met 
ds. Leonard van Aalst (Mastenbroek) ga ik in deze dienst voor. Muzikale medewerking wordt verleend 
door het dubbel mannenkwartet ‘Double Four’ uit Hattem. Veel gelegenheid deze zondag om samen te 
komen en ons te verblijden over het aanstaande Kerstfeest. 
 
Meeleven 
Mevr. Diny Kikkert werd afgelopen week opgenomen in ziekenhuis Isala. We bidden echtgenoot Piet en 
zoon Wander kracht en wijsheid toe in de zorg voor Diny. 
Afgelopen maandag overleed Willy van Ittersum-Koersen in de leeftijd van 86 jaar. Christien en Johan 
Enting, Elise van Ittersum en de kleinkinderen wensen we kracht en troost toe in het gemis van een 
lieve moeder en oma. 
 
Mijn ziel prijst en looft de Heer! (Lucas 1: 46) 
Bekende woorden zijn dit. Het zijn de eerste woorden van de lofzang van Maria, ook wel bekend als het 
‘Magnificat’. Ze passen voluit bij het vieren van de derde adventszondag. Advent begon in alle 
soberheid bij de beginwoorden van Psalm 25 ‘Tot U Heer strekt zich mijn ziel uit’. Die woorden drukken 
verlangen uit. Het nog niet zien, maar wel leven met hoop. Vertrouwen dat er in de duisternis van het 
leven een licht zal opgaan. Op deze derde advent is het verlangen gerijpt in een lofzang. Het licht kiert 
inmiddels aan alle kanten door nog gesloten deuren. Het heil is in aantocht, ook al is het nog verborgen. 
Reden genoeg voor Maria om God lof te zingen. En voor ons, in deze donkere dagen, waarin kunnen 
wij de tekenen herkennen dat God oog voor ons heeft? Wat doet ons deze zondag God lof toezingen?    
 
Vergeving 
In een periode van bezinning als de Adventstijd past het om bezig te zijn met het opruimen van 
blokkades. In relaties ontstaan blokkades door het moeite hebben elkaar te vergeven. Een 
lezenswaardig boek over vergeving verscheen dit najaar van de onlangs overleden Amerikaanse 
theoloog, schrijver en pastor Tim Keller. Keller plaatst Jezus’ oproep om elkaar te vergeven in het kader 
van Gods vergeving richting ons mensen. Het verband tussen beide schetst hij in navolging van een 
bekende gelijkenis van Jezus als heel direct: omdat God ons vergeeft moeten wij ook elkaar vergeven 
(Matt. 18: 21-35). Keller belicht vergevingsmodellen die in de samenleving rondgaan en je op het 
verkeerde been kunnen zetten. Zijn Bijbelse vergevingsmodel werkt hij op zo een manier praktisch uit 
dat het breed toepasbaar is. Tim Keller,  Vergeven. Waarom zou je? En hoe doe je het? Amersfoort 
2023. 
 
 
 
 

 



Contact en beschikbaarheid 
Op maandag, dinsdag en donderdag ben ik beschikbaar voor overleg en gesprek. Ik ben bereikbaar via 
mailadres predikant@stinskerk.nl of telefoon 038-3374368. Op mijn werkdagen ben ik tussen 9.00-
9.30u telefonisch het beste bereikbaar.  
 
Gezegende derde adventszondag en een goede week gewenst. De Heer zij ons allen nabij. 
Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen 
 
Zondag 17 december 2023: Diaconale Noodhulp 
Deze maand ontvangen heel wat mensen met een betaalde baan een eindejaarsuitkering. Voor hen is 
deze doelcollecte niet. Of misschien toch, want door bij te dragen aan de collecte voor diaconale 
noodhulp, laat je anderen meedelen in jouw verdiensten.  
Juist in deze tijd van het jaar ontmoet de diaconie mensen die leven op of onder het bestaansminimum 
en steeds minder perspectief zien. De diaconie wil mens en materieel inzetten bij de bestrijding van 
stille armoede. Diakenen, de diaconaal consulent en vele anderen (vrijwilligers) bieden letterlijk of 
figuurlijk de helpende hand. Uw steun is daarbij onmisbaar. Helpt u mee? 
 
Kinderkerstfeest 
Zondagmiddag 17 december vieren we om 16:00 het kinderkerstfeest! U/jullie zijn van harte 
uitgenodigd om te komen!  
 
🎶  Muzikale begeleiding door Lianne van Laar en Martijn Riezebos 
🎄  Kerstverhaal 
🎁  Boekjes 
 
☕ Warme chocolademelk en koekjes 
We kijken ernaar uit om samen met jullie het wonder van kerstmis te vieren! 
Groeten, leiding van de Stinskids 
 
 
21 december, 19.45u KerstChallenge: Ga mee! 
Op deze avond 'ontmoeten' we Jozef, Maria en Jezus neit in Bethlehem, maar in Egypte. We beleven 
het Kerstverhaal in omgekeerde volgorde. Jozef en Maria blikken terug op wat ze hebben meegemaakt. 
Wij ontvangen een reislogboekje met daar in de routekaart van de reis. Hieronder alvast wat 
achtergronden bij het verhaal: 
Jozef, Maria en Jezus hebben een hele reis afgelegd van Bethlehem naar Egypte. Een wandeling van 
zo'n 260 kilometer. De aanleiding om deze reis te maken is dat Jozef een droom kreeg. Matteüs 2: 
nadat de wijze mannen in Bethlehem waren weggegaan. In zijn droom zag hij een engel van de Heer, 
die zei: 'Sta op! Je moet met Maria en het kind naar Egypte vluchten. Daar moeten jullie blijven totdat ik 
zeg dat jullie terug kunnen gaan. 'Want Herodes is op zoek naar het kind, hij wil het doen.' 
De familie bleef in Egypte wonen tot de dood van Herodes. Dat moest zo gebeuren, aldus Matteüs. 
Want dat wordt al verteld in de heilige boeken. "Ik heb mijn Zoon teruggeroepen uit Egypte." Matteüs 
refereert hier aan de profeet Hosea, een profeet in het tienstammenrijk Israël in de achtste eeuw voor 
Christus. Hosea 11:1: "Toen Israël nog een kind was, had Ik het lief; uit EGyte heb Ik mijn zoon 
geroepen." (NBV21) 
De KerstChallenge eindigt met het vertrek van de familie uit Egypte. Jozef kreeg opnieuw een droom 
van God nadat Herodes was gestorven. Ze vertrokken niet naar Bethlehem omdat daar een zoon van 
Herodes koning was geworden. Ze reisden verder naar Galilea (Nazareth). 
Ga jij mee? Iedereen van 12 t/m 16 jaar is welkom. Het is fijn als je je eerst even aanmeldt bij Jeroen 
Knol: kerkelijkwerker@stinskerk.nl / 06-26305286 
 
Opvang vluchtelingen  
In het Mercure Hotel in Spoolde verblijven op dit moment 42 minderjarige vluchtelingen. Het zijn 
jongens van 15, 16 en 17 jaar, ver weg van vader, moeder, broers en zussen. Ze zijn op de vlucht voor 
oorlog of door andere omstandigheden, in afwachting van het doorlopen van een asielprocedure. 
Wilt U deze jongeren een kerstkaartje sturen? Deze kaart kunt u in het mandje leggen bij de ingang van 
de kerkzaal. Het mandje staat op de tafel van de zwo. 
Er hoeft geen postzegel op. Wij zorgen dat er een naam op komt, en dat het wordt bezorgd.  
Namens de zwo-commissie hartelijk dank. 
 



 
Hallo allen, 
Hierbij even een bericht en een groet uit het verre en warme Afrika. Wij hebben afgelopen weekend 
onze periode in Matunkha, Malawi afgesloten en zijn nu op rondreis in Tanzania. 
In de afgelopen weken mochten we ontdekken dat Matunkha een waardevol centrum is voor de 
inwoners van Rumphi en omgeving als ook voor de lokale medewerkers van het centrum. We hebben 
deelgenomen aan alle programma’s die ontwikkeld zijn om het leven van deze mensen te verbeteren. 
Zo waren we o.a. aanwezig bij assesments, zogenaamde onderzoeken, die gedaan worden door de 
social worker van Matunkha. Zij heeft gesprekken met mensen die zeer kwetsbaar zijn. Ze informeert of 
er mogelijkheden zijn in het netwerk van deze mensen voor ondersteuning of dat ze zelf kunnen werken 
en in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Als blijkt dat er geen mogelijkheden zijn vanwege een te 
kwetsbare gezondheid, ouderdom of andere oorzaken maakt zij een rapport en overlegt met haar 
leidinggevende van Matunkha wat ze mag uitdelen. De donaties die Matunkha ontvangen heeft t.n.v. 
Benefiet H&M worden hieraan besteed: dekens, mais, plastic voor op de daken en matjes worden dan 
aangeschaft. Als er kinderen zijn die niet naar school gaan omdat er geen financiële middelen zijn, 
regelt ze uniformen en betaalt Matunkha de kosten voor het onderwijs. 
Naast bovenstaande hulp hebben wij met verschillende groepen op het centrum korte sessies 
georganiseerd over het thema “Identiteit en Geloof”. Het blijkt dat Malawi’s moeilijk praten over wie ze 
zijn en hun persoonlijke geloof. In de bijeenkomsten hebben wij uitgelegd wat identiteit is en door 
middel van vragen hierover gesproken en nagedacht. Erg boeiend om samen te doen en je ervaart dan 
sterke cultuur verschillen tussen de Malawi’s en ons. 
Verder zijn wij enkele keren met Tiem en Ineke Selles op reis geweest door het land en hebben mooie 
natuurgebieden bezocht. Een prachtig land, sommige plekken erg dor en droog, maar ook hele mooie 
groene bergachtige gebieden en in het zuiden een nationaal park, Liwonde Park met veel wilde dieren. 
Wij kijken terug op een zeer boeiende en leerzame tijd op Matunkha en in Malawi en hebben in korte 
tijd veel geleerd over de cultuur, de bevolking, het land en hoe belangrijk ontwikkelingshulp op langere 
termijn is. Een aanrader voor iedereen. 
Hartelijke groeten en alvast fijne feestdagen gewenst. 
 
Mirjam en Henk Kamphof 
 
Michaëlsviering in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
Zondag 17 december 3e Advent, Michaëlsviering, vesper. In deze derde  Adventsvesper staat een 
adventslied uit het Liedboek centraal. Liturgen zijn Robert Kanning en Harry Steenbergen m.m.v. 
enkele leden van de Michaëlscantorij, o.l.v. cantor/organist Toon Hagen.  
Zondag 24 december, 22.00 uur Kerstnachtviering. In deze viering klinkt de cantate ‘Uns ist ein Kind 
geboren.’  Vg. ds. Bert Schüssler. M.m.v. de Michaëlscantorij en Musica Michaelis o.l.v. Toon Hagen, 
en enkele  solisten van de Michaëlscantorij. De kerk gaat open om 21.30 uur.   
 
Bedankt! 
Mijn hartelijke dank voor de bloemen en kaarten in verband met mijn been. 
Fenny Dunnewind 
 
Bloemendienst 
Zondag 17 december: Mw. R. Kwakkel 
Zondag 24 december: Mw. R. Hollander 
 
Oppasdienst 
Zondag 17 december: Harienke. 16.00 uur Kinderkerst: iedereen helpt. 
Zondag 24 december: Isa, (Sam?) Maayke 
Stinskids 
Zondag 17 december: Harienke. 16.00 uur Kinderkerst: iedereen helpt. 
Zondag 24 december: Onderbouw Amber Maayke  Midden-bovenbouw Elke 
Zondag 25 december Kerstochtend Chaline & co, Esra: Kinderen in de zaal 
 
De zondagsbrief van 24 december wordt gemaakt door: Pop van Gelder 
* zondagsbrief@stinskerk.nl ( 4213511 
Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk donderdag 17:00 uur.  
Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan, 
u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch 
akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de papieren versie als 



op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar 
bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.  

   

 


