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Zondag 3 december 2023         10:00 uur                               19.00 uur Westenhage                                                                          
Voorganger:                                ds G.C. van Rheenen             ds G.C. van Rheenen 
Organist/pianist                           dhr. R. Paulusma                    dhr. M. Scholtens                         
Inzameling van de gaven:   1e: Diaconie;        2e: De  kerk;        Bij de deur: Exploitatie PGZ 

Blemen gaan namens de gemeente naar: de doopouders Martin en Danique Kielema. Vandaag 
wordt gedoopt Levijn, zusje van Jasmijn en naar mevrouw Eikenhorst na het overlijden van haar man. 
Een attentie is gebracht bij Dinie Fransman i.v.m.  een aanstaande operatie op 12 december, iets van 
een lichtje voor haar in deze donkere dagen en bij de heer en mevrouw Van Dijk-van Dalfsen voor hun 
45 jarig huwelijk. 
De bloemen van vorige week zijn gegaan naar de familie van Marten Drost en naar de familie van 
Rikus en Riet Veldkamp. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze Zondagsbrief leest. Via de Zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en 
leven we met elkaar mee. Deze zondag is de Eerste Adventszondag. We bereiden ons voor in de 
diensten en in onze persoonlijke omgang met de Heer op het feest van de geboorte van onze Heer 
Jezus Christus. Vanmorgen vieren we daarbij de doop van Levijn Kielema. Doopouders Martin en 
Danique, zus Jasmijn en verdere familie en vrienden speciaal welkom in de dienst van vanmorgen. 
Vanavond om 19.00u is er dienst in Westenhage. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. In 
beide diensten ga ik voor. Volgende week zondag leidt ds. Labooy uit IJsselmuiden de dienst in de 
Stinskerk. We wensen elkaar dankbaarheid en vreugde toe. 
 
Liturgie vanmorgen 
Zingen vóór de dienst: keuze organist; Psalm 25: 2 en 4; Gez. 335: 1, 2 en 3 ‘Heer van uw kerk’; 
Opwekking 77 ‘God kent jou vanaf het begin’; ELB 382 ‘Heer uw licht en uw liefde schijnen’; Gez. 117: 
1 en 3 ‘Hoe zal ik u ontvangen?’; ‘Trektocht door de tijd’ op melodie Gez. 173; Gez. 127: 1 en 5 ‘Gaat 
stillen in den lande’. Bijbellezing: Filippenzen 1: 1-11. Thema: Ga mee! – met dankbaarheid en 
vreugde. 
 
Advent – ‘Trektocht door de tijd’ 
 
Wij maken hier een trektocht door de tijd, 
en onze voeten zoeken zeek’re wegen, 
de rechte paden tussen vloek en zegen, 
de horizont achter de eindigheid.  ꜜ  
 
Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is, 
en onze ogen speuren in het duister 
naar vonken van uw glans en van uw luister, 
een ster, een vuurvlam in de wildernis. 
 

Wij tellen dagen naar wat komen gaat, 
en onze harten vullen zich met leven, 
met de beloften ooit de mens gegeven, 
dat U het bent, die in ons midden staat. 
 
Wij leven tastend op de toekomst aan, 
en onze monden spreken van de dromen, 
van visioenen, werelden die komen. 
Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan. 
(Tekst: A. Bronswijk) 

 
Meeleven 
We leven mee met dhr. Henk Koersen die struikelde en zijn schouder brak. We bidden hem kracht en 
vertrouwen toe. 
We leven mee met Pieter de Jong die een longontsteking had en enkele dagen in het ziekenhuis 
verbleef. We hopen en bidden met hem en zijn gezin om voorspoedig herstel. 
We leven mee met Wil Bultman die vorige week een nieuwe heup kreeg. De operatie verliep goed. 
Met kleine stapjes is het nu weer opbouwen. 
De gezondheid van dhr. Klaas Schaap is de afgelopen weken snel achteruit gegaan. Hij heeft het 
vertrouwen dat Gods Vaderhand hem begeleidt. Het ontvangen van de laatste zegen mocht dat 
bevestigen. We leven mee met hem en zijn kinderen. 
We leven mee met mevr. Betsie Fiks. Zij viel in huis en heeft veel pijn. Gelukkig lijkt er niets gebroken. 

 



We leven mee met mevr. Miep Mulder bij de intensieve zorg om haar gezondheid. 
We leven mee met elkaar als zorg langer voortduurt. We vertrouwen op Gods nabijheid en toekomst. 
 
Terugblik overleg consistorie en pastoraal team 
Afgelopen maandag hebben de pastoraal ouderlingen en leden van het pastoraal team elkaar ontmoet 
voor toerusting en om bij te praten. Joke Herssevoort werd verwelkomd als nieuw lid van het pastoraal 
team. Zij gaat een aantal gemeenteleden in Westenhage bezoeken.  
Jeroen Knol zette in zijn inleiding de Bijbelse achtergrond van het pastoraat uiteen. Diverse Bijbelse 
teksten haalde hij aan die inspireren en tegelijkertijd uitdagen om je aan te spiegelen. In het tweede 
deel van het samen-zijn is de contactlijst besproken en geactualiseerd. Voorts is stil gestaan bij het 
terugtreden van Kees Lips als coördinator van het pastoraal team. Aan Kees is afgelopen week een 
bos bloemen gestuurd om hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet. Kees blijft overigens contact 
houden met wie hij dat al geruime tijd heeft.  
Het pastoraal team kan versterking goed gebruiken. Heeft u/heb jij affiniteit met het contact 
onderhouden met gemeenteleden dan horen we dat graag. Twee maal per jaar is er een vergadering. 
Mocht er tussentijds behoefte zijn aan ondersteuning dan zijn Jeroen en ondergetekende daarvoor 
beschikbaar. 
 
Contact en beschikbaarheid 
Op maandag, dinsdag en donderdag ben ik beschikbaar voor overleg en gesprek. Ik ben bereikbaar 
via mailadres predikant@stinskerk.nl of telefoon 038-3374368. Op mijn werkdagen ben ik tussen 9.00-
9.30u telefonisch het beste bereikbaar.  
 
Gezegende adventszondag en een goede week gewenst. De Heer zij ons en onze dierbaren nabij. 
Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen 
 
Zondag 3 december 2023: Exploitatie PGZ 
Op de exploitatierekening van de Protestantse Gemeente Zwolle staat een groot aantal verschillende 
kostenposten. Pastoraat en salarissen, bijvoorbeeld, maar ook onderhoud van de gebouwen, 
verzekeringen en energielasten. Deze uitgaven worden geboekt op de kostenplaatsen van de zes 
wijkgemeenten. De inkomsten van de PGZ bestaan uit de opbrengst van de Actie Kerkbalans en de 
opbrengsten van collecten. Een van de drie zondagse collecten is altijd voor ‘de kerk’, daarnaast is 
regelmatig de opbrengst van de derde, zogeheten doelcollecte, bestemd voor de exploitatie van de 
PGZ. Dat is vandaag het geval. Mede door uw gift kunnen de inkomsten en uitgaven per 
wijkgemeente in evenwicht worden gehouden.  
 
Advent 
De tijd dat we ons richten op kerst. De ster gaat met ons mee en staat steeds hoger; totdat hij met 
kerst daar hoog zal staan te stralen. De guirlande gemaakt van diverse groene takken symboliseren 
de diverse mensen op aarde uit allerlei windstreken. Het touw wat gevlochten is met drie touwen 
symboliseren de drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest.                                                                              
God houdt ons mensen vast en omwikkeld ons met zijn liefde.                                                                   
In de guirlande zijn ook sterren te zien die naar Kerst steeds meer zullen gaan stralen.                                         
De komst van de Here Jezus naar de aarde, een stralend licht over deze wereld. 
 
Toekomstplannen voor Zwolle-West 
Beste gemeenteleden,  
Zoals wij vorige week al in de Zondagsbrief schreven: de Algemene Kerkenraad heeft ons tot 1 maart 
uitstel gegeven voor onze toekomstplannen voor Zwolle-West. Hier zijn we erg blij mee, omdat we nu 
de tijd krijgen om de plannen beter te onderbouwen en door te rekenen. Dat betekent dat wij nu, begin 
december, nog niet een stuk hebben om uitgebreid met jullie te bespreken. We kunnen al wel zeggen 
dat beide kerkenraden erop willen aansturen dat wij tot 2030 twee gebouwen, dus twee plekken 
behouden in onze wijken om zondags de eredienst te vieren. Maar dat kan niet zomaar. We zullen de 
gebouwen (nog) efficiënter moeten gebruiken, kosten moeten besparen en ook meer inkomsten 
moeten krijgen. Daarover volgt in januari meer informatie. Maar als je hier vragen of opmerkingen over 
hebt, hoef je natuurlijk niet tot dan te wachten. Jullie kunnen ons zondags na de diensten aanschieten 
voor informatie of om ons je ideeën mee te geven. Ook kun je mailen via scriba@stinskerk.nl.  
In de gezamenlijke wijkkerkenraad met de Open Kring van 20 november was de voortgang van de 
stuurgroep Zwolle-West het belangrijkste gespreksonderwerp. Daarnaast zijn een aantal meer 
zakelijke punten aan de orde geweest, zoals het vergaderrooster van komend jaar, de datum voor de 
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startzondag, enzovoort. Wat het vermelden waard is: ook komend voorjaar willen we weer 
huiskamergesprekken organiseren waar gemeenteleden van de Open Kring en de Stinskerk samen 
over geloofszaken in gesprek kunnen gaan. De ervaringen van afgelopen jaar waren goed en we 
willen dit graag voortzetten. Deze gesprekken zullen in de periode van de veertigdagentijd ingepland 
gaan worden. Daarover lees je begin 2024 meer in de Zondagsbrief.  
In beide gemeentes merken we dat het voor sommige taken soms moeilijk is om voldoende 
vrijwilligers te vinden. In de Stinskerk speelt dat vooral in een aantal werkgroepen, in de Open Kring 
ook binnen de kerkenraad. Zo is de diaconie van de Open Kring op dit moment erg klein. Waar 
mogelijk proberen onze diakenen wat ondersteuning aan hen te bieden, zodat het voor hen ook 
behapbaar blijft. Zaken die in beide gemeentes vergelijkbaar zijn, zoals bijvoorbeeld het opstellen van 
het collecterooster en de vermelding van de informatie over collectedoelen in de Zondagsbrieven, 
hoeft immers niet dubbel gedaan te worden. Zo proberen wij op een heel praktische manier elkaar als 
samenwerkende gemeentes te ondersteunen. Misschien heb je zelf ook ideeën voor praktische 
samenwerking met de Open Kring? Wij horen het graag!  
 
Namens de kerkenraad,  
Jan Willem Bosselaar, scriba  
Jacco Dankers, voorzitter  
 
 
Verjaardagfonds 
Op maandag 4 december 2023 is er weer een inleveravond tussen 18.45 – 19.45 uur.  
De nieuwe lijsten en cadeautjes voor de komende periode liggen klaar.  
Als uzelf niet in de gelegenheid bent om de zakjes in te leveren en de lijst + cadeautjes op te halen, 
wilt u mij dan mailen willytedorsthorst@gmail.com of bellen 06-80084745 dan zoek ik een oplossing 
hiervoor.  
Gemeenteleden waarbij het zakje niet is opgehaald, kunnen dit zakje in de collectezak doen. 
U kunt het geld ook overmaken naar:  
Diaconie Stinskerk, rek.nr.NL34 RBRB 0691 693 617 ovv verjaardagfonds. 
U mag het ook in de brievenbus doen bij de kerk of bij 
Henriet van de Wetering, Bisschopwetering 49 of bij  
Willy te Dorsthorst, Voorsterweg 53 C, 
Wij hopen dat u dit wilt doen, want zoals u begrijpt zijn we afhankelijk van de financiële bijdrage. 
Hartelijk dank voor uw medewerking.   
Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd bij mij terecht via bovenstaande mail adres of bellen. 
Hartelijke groet Willy te Dorsthorst 
 
Bijbelgespreksgroep 

Dinsdagmorgen 5 december 2023 hebben we weer onze bijbelgespreksochtend. Een morgen zomaar 
midden in de week. Samen praten over ons geloof. Zondag mochten we de eerste kaars aansteken. 
De eerste adventszondag, de start van een nieuw begin. We gaan dinsdagmorgen beginnen aan een 
nieuw hoofdstuk in ons boek Morgen doe ik het beter, hoofdstuk 9  ‘Uit de bocht gesproken’. We gaan 
praten over woede of verdriet. Ik heb liever dat iemand kwaad op me is, dan dat iemand verdriet over 
me heeft. Nog liever heb ik geen van beide. In de Bijbel zegt God dat wij de Heilige Geest verdriet 
kunnen doen. Dat gaan we lezen in de bijbel: Efeziërs 4 vers 17 t/m 32. Dinsdagmorgen om kwart 
voor tien. U bent welkom in de Stinskerk. 
Met een vriendelijke groet, 
Gerrit Zwakenberg 
 
Website vernieuwd 
Het afgelopen jaar is samen met de andere Zwolse gemeenten gewerkt aan het vernieuwen van de 
websites. De websites van de gemeenten en de PKN-Zwolle-website hebben een modernere 
uitstraling gekregen en de vormgeving van de verschillende websites is op elkaar afgestemd. 
Op woensdag 6 december wordt de Stinskerk-website vervangen door de vernieuwde website. 
 
Michaëlsviering in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur  
Zondag 3 december 1e Advent, Michaëlsviering, vesper. In deze eerste Adventsvesper staat 
adventslied 433 uit het Liedboek centraal: ‘Kom tot ons de wereld wacht’.  Voorganger is ds. Jan 
Doelman. M.m.v. de Michaëlscantorij, o.l.v. cantor/organist Toon Hagen. Trompet: Alieke Jonkman en 
Roliena Top. 
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Kerstviering senioren in de Stinskerk 
Zaterdag 16 december is in de Stinskerk onze jaarlijkse kerstviering voor de senioren van 65 jaar en 
ouder van de Stinskerkgemeente. De viering is van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur. 
Vanaf 25 november liggen/hangen er in de Stinskerk en in Westenhage lijsten om u hiervoor op te 
geven. Dit kan t/m 11 december.  
Indien u niet in de gelegenheid bent uw naam op één van deze lijsten in te vullen of het lukt u niet voor 
die dag zelf vervoer te regelen, dan kunt u contact opnemen met Gerrianne Kok  4220999 (liefst 
overdag en niet na 21.00 uur) of  e-mail: ag.kok@hotmail.com 
Wij hopen velen van u deze zaterdag te ontmoeten. 
   Namens de seniorencommissie, Marijke Paulusma 
 
 
Een verhaal over geboorte en verwachting met (black)gospelkoor Grace & Glory 
Op maandagavond 18 december horen we naast prachtige kerstliederen over de geboorte van Jezus 
ook het verhaal van de geboorte van de Navolging van Christus. Dat verhaal wil gastheer en 
verhalenverteller Mink de Vries van het Ontmoetingshuis Moderne Devotie dan ook graag met u 
delen. De muzikale invulling wordt verzorgt door het inmiddels in Zwolle goed bekende (black) 
gospelkoor Grace & Glory onder leiding van Talitha Nawijn. Het thema van de avond is 'Vol 
verwachting'. Het belooft een sprankelende viering te worden waarvoor we je van harte uitnodigen. De 
toegang is vrij. U bent van harte welkom in kerkgebouw de Open Kring. Deze kerk ligt in de wijk 
Stadshagen, achter het Zonnehuis, Hofstedelaan 1. Het gebouw is goed bereikbaar met openbaar 
vervoer, bs1, halte Nijenhuislaan. Ook is er voldoende parkeergelegenheid en is er een fietsenstalling 
voor de deur. 
De deuren gaan open om 19.30 uur. Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur met een korte pauze. Er wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd. 

  
 
Bloemendienst:  
Zondag 3 december: Mw. Hendriks;  
Zondag 10 december: Mw. Hollander. 
 
Oppasdienst:  
Zondag 3 december: Jenny Ruitenberg en Ite (Lucie);  
Zondag 10 december: Alissa en Dennis. 
 
Stinskids:  
Zondag 3 december: Onderbouw: Lusanne en Lucie; Middenbouw icm Bovenbouw: Carlijn en Casper. 
Zondag 10 december: Onderbouw: Bianca en Henriet; Middenbouw icm Bovenbouw: Jannie en 
Dennis. 
 
Agenda: 
Maandag 4 december: Verkoop collectemunten: 16.30 – 17.30 uur Stinskerk; 18.15 – 18.45 uur Jan 
Pelleboerstraat 16, ’s Heerenbroek. 
Maandag 4 december: Inleveren verjaardagsfonds. 
Maandag 4 december: 20.00 uur - Kleine Kerkenraad. 
 
De zondagsbrief van 10 december wordt gemaakt door: Ineke van den Brink   
 zondagsbrief@stinskerk.nl  038-4222117.  
Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk donderdag 17:00 uur.  
 
Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander 
instaan, u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u 
automatisch akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de 
papieren versie als op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de 
Zondagsbrief en u daar bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.  
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