
 

 
 

Best gemeentelid van de Jeruzalemkerk, 

De Jeruzalemkerk is een plek van betekenis in Zwolle. Een plek waar de Bijbel opengaat en 
waar we ons geloof delen. Een plek waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Een 
plek waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Met 
uw bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Mogen we op uw steun rekenen? 

Dankzij alle bijdragen aan Actie Kerkbalans hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot 
stand kunnen brengen. De zondagse kerkdiensten, het pastoraat, de Bijbel- en 
gesprekskringen brengen jong en oud samen. Verder kunnen mensen uit de buurt op 
vrijdagochtend een kopje koffie drinken en een spelletje doen, zijn er de open maaltijden, de 
rommelmarkt en het kerstfeest voor Assendorp. We hebben met de ‘papierprikteams’ de 
buurt en park De Wezenlanden schoongehouden. En de schoolvakanties worden extra leuk 
dankzij de Vakantie Bijbel Clubweken. 

Voor de kerk van morgen 
Heel graag willen we ook dit nieuwe jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn. Voor 
u, en voor iedereen die verdieping en ontmoeting zoekt. De kerk is niet alleen voor ons, 
maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. We willen uitnodigend zijn voor jonge 
mensen, en voor mensen die God nog niet kennen. We willen mooie en inspirerende 
diensten organiseren, evenals verbindende activiteiten daaromheen. Maar dat alles kost 
geld. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk! 

Samen voor onze kerk 
Kerk-zijn doen we samen. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2026 
vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee aan Actie Kerkbalans en vul het 
toezeggingsformulier bij deze brief ruimhartig in. 

Alvast heel hartelijk dank! 

Met vriendelijke groet, 
 

Aart Schoonderbeek, Gert-Jan Eshuis, Han Slootweg,  
Jan Jonker en Klaas Bos  
 
Ouderlingen kerkrentmeester van de Jeruzalemkerk 

 
 
 

PS Kerk-zijn kunnen we alleen samen! Wilt u ook dat de kerk van betekenis blijft? 
Geef uw bijdrage aan Actie Kerkbalans vandaag nog aan ons door. 



  

 
Wat is Actie Kerkbalans? 

Met ‘Actie Kerkbalans’ vragen kerken in Nederland de leden om een bijdrage. 
Elk jaar, in januari, zetten vele vrijwilligers zich in om geld in te zamelen voor 

hun kerk. Meer dan 2.000 kerken doen aan de actie mee. 

 

Waarom geven aan de kerk? 
Kerk-zijn kost geld. We hebben mensen in dienst die een salaris verdienen voor 
het waardevolle werk dat zij doen. Het kerkgebouw moet worden onderhouden 
en de activiteiten die we organiseren kosten geld – al proberen we natuurlijk met 
zo weinig mogelijk middelen mooie dingen te doen! Een kerk krijgt geen geld 
van de overheid, maar is afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Vergelijk 

het met het lidmaatschap van een vereniging of abonnement op de krant. 

 

Geven naar draagkracht 
“Hoeveel geef ik aan de kerk?” is een vraag die vaak wordt gesteld. Bijdragen 
aan Actie Kerkbalans is vrijwillig. Maar van onschatbare waarde, want alleen 
als we allemaal geven, kunnen we als kerk van betekenis blijven. Het mooie 
aan samen kerk-zijn, is dat we het ook financieel samen doen. Ieder geeft naar 

draagkracht. Inspiratie nodig bij het bepalen van uw bijdrage? Ga naar 
www.pknzwolle.nl/draagkracht 

 

Meer geven, zonder dat het iets kost 
Wilt u fiscaal aantrekkelijker geven? Maak dan van uw bijdrage aan Actie 
Kerkbalans een periodieke gift. Wanneer u uw gift voor minimaal vijf 
jaar vastlegt, kunt u deze aftrekken bij uw belastingaangifte. U krijgt 

dan een deel van uw geschonken bedrag terug van de Belastingdienst. 
Met dit voordeel kunt u uw bijdrage aan de kerk verhogen, zonder dat 
het extra geld kost. Hoe u de periodieke schenking regelt, leest u op 

www.pknzwolle.nl/bijdragen/mogelijkheden of 
bel het kerkelijk bureau via 038-4217596 

 

 
 

      

Adventskerk Jeruzalemkerk Oosterkerk Open Kring Sionskerk Stinskerk 

 

 

Uw kerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Zwolle. Zes zielen, één gedachte: 
de kerk is van en voor iedereen in Zwolle. www.pknzwolle.nl 

Dankzij uw 
bijdrage... 

 
 
 

 
Kunnen we samen vieren in de kerk 

en beleven we ons geloof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geven we als kerk mensen in armoede 

een belangrijk steuntje in de rug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zijn onze predikanten en kerkelijk 
werkers altijd beschikbaar voor een 

gesprek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blijft de kerk een belangrijke spil in 
de wijk. 


