
Liederen voor zondag 12 april 2026

GEZANG 221
1
Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaal'gen sabbathsvree!
3
In uw hoede zijn wij wel geborgen,
en schoon eerlang 't oog ons breek',
open gaat het op de grote morgen
na deez' aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als we onsterf'lijk, uit de dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar!

PSALM 98
1
Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
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HEMELHOOG 171 / LIED 125
1
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,
die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft,
die al het aards gebeuren vast in handen heeft.

refrein:
Hem zij de glorie, want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

2
Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden wordt
eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
refrein

LIED 79
1
Vrede zij u - Vrede zij u
Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u.
Vrede zij u - Vrede zij u
Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u.
2
Blijft in mijn vrede - Blijft in mij
Mijn woord moet in u zijn dat maakt u vrij.
Blijft in mijn vrede - Blijft in mij
Mijn woord moet in u zijn dat maakt u vrij.
3
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
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Hemelhoog 274: Create in me a clean heart

1
Create in me a clean heart, oh God
and renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart, oh God
and renew a right spirit within me.

Refrein
Cast me not away
from thy presence, oh Lord,
and take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within me.

Hemelhoog 432
1
O laat Gods Zoon je thans omhullen
met zijn liefde en zijn Geest.
Laat je hart en ziel
gevuld zijn door de Heer.
O geef Hem alles wat je vasthoudt
en zijn Geest zal als een duif
op je leven dalen
met godd’lijke kracht.
2
O kom en zing dit lied met blijdschap,
met een hart vol van vreugd.
Hef je handen in
aanbidding naar omhoog.
O geef Hem al je pijn en moeite
en de jaren van verdriet,
en nieuw leven vangt dan aan
in Jezus’ naam.

Refrein:
Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.
Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.
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GEZANG 215
1
Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!
3
Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer,
halleluja!

Hemelhoog 637: Houd me dicht bij U

1
Houd me dicht bij U,
laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer,
verlangend naar uw vriendschap, Heer.
U alleen begrijpt
wat ik nodig heb;
uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar uw hart,
breng mij terug naar U.

Refrein
U bent mijn doel,
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel,
houd mij heel dicht bij U.
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Hemelhoog 719 / Evangelische Liedbundel 406
1
Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de rechter van 't heelal.
Refrein:
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?
2
Eens zal op de grote morgen
't mensdom zwijgen eind'lijk stil:
dan zal Jezus Christus vragen:
'Wat deed u om mijnentwil'
Refrein:
3
Eens zal op de grote morgen
Jezus' macht worden erkend: -
dan zal ieder mens beseffen,
dat Gods Woord geen leugens kent.
Refrein:
4
Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.
Refrein:

HEMELHOOG 216
1
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên
die ’t heil voor u verwierf.
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HEMELHOOG 177 Heer, ik prijs uw grote Naam.
1
Heer, ik prijs uw grote Naam.
Heel mijn hart wil ik u geven.
Want u bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven
Refrein:
U daalde neer van uw troon
om mens te zijn
Van de stal naar het kruis
droeg u mijn pijn;
van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote Naam.
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Een toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,             
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet.   
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.                  
  
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
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