
Liederen voor zondag 8 maart 2026 (Open Deur)

GEZANG 444
1
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
2
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!
3
Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

Er is een God die hoort

Vreugde of blijdschap droefheid of smart
Er is een God, er is een God
Stort bij Hem uit o mens toch uw hart
Er is een God die hoort

Ga steeds naar Hem om hulp en om raad
Wacht niet te lang ’t is spoedig te laat
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord
Er is een God die hoort

Van oost tot west van zuid tot noord
Mens zegt het voort mens zegt het voort
Wordt ’s Heren liefde alom gehoord 
Mensenkind zegt het voort

Dwaal niet in ’t duister ga niet alleen
Maar zoek het heil bij Jezus alleen
Dat al uw hoop op hem is gericht
Jezus is ’t eeuwig licht.
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LIED 37
1
Prijs de HEER met blijde galmen,
gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof
'k Zal zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied!
Hem verhogen in mijn lied!

God wijst mij een weg

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis -
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Hemelhoog 608 / LIED 462
1
Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je thuis bent of buiten op straat.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.
Doe je mee, want ook jij hoort er bij.
Zing en fluit! (fft, fft, fft)
Roep het uit! (hoi, hoi, hoi)
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
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2
Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je bruin bent of sproetig of blond.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met je hand of je voet of je mond.
Want een vrolijk geluid maakt je blij.
Ben je ziek of gezond, kom erbij!
Ook je stem (la, la,la)
is van Hem. (la, la,la
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

GEZANG 293
1
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
2
Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
3
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
4
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
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You raise me up  Nederlandse tekst

Al voert mijn weg door diepe duist’re dalen
en zwaar mijn hart door zorgen overmand
dan ben ik stil en wacht hier in de stilte 
tot U daar bent en reikt uw vaderhand

Refr.

U heft mij op zodat ik sta op bergen 
U heft mij op ja, dwars door stormen heen
Ik ben sterk, Gij draagt mij op uw schouders
U heft mij op, ik voel me niet alleen

U neemt mijn hand als ik dreig weg te zinken
U neemt mijn hand en trekt mij naar omhoog
Ik hoor uw stem vol liefde en vertrouwen 
Gij voert mij mee tot aan de hemelboog

Refr.
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