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Hemelhoog 493 / Opwekking 573

We zijn hier bij elkaar
om de koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar
om te vieren dat Hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus onze Heer!

Refrein:
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U,
U bent welkom in ons midden.

PSALM 42
1
  Evenals een moede hinde
  naar het klare water smacht,
  schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
  die ik ademloos verwacht.
  Ja, ik zoek zijn aangezicht,
  God van leven, God van licht.
  Wanneer zal ik Hem weer loven,
  juichend staan in zijn voorhoven?

Blad 1



Hemelhoog 685: Laat zo je licht maar schijnen
1
Laat zo je licht maar schijnen
bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen "God is goed!"
God is liefde,
God is... God is goed!

Hemelhoog 16 / Lied 8

Als een hert, dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen;
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

HEMELHOOG 629 / LIED 226
1
  Heer ik kom tot U, 
  neem mijn hart verander mij.
  als ik u ontmoet vind ik rust bij U.
  Want, Heer ik heb ontdekt dat,
  als ik aan uw voeten ben
  trots en twijfel wijken
  voor de kracht van uw liefde.
Refrein:
  Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
  Houd mij vast heel dicht bij uw hart.
  Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
  Dan zweef ik op de wind, 
  gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.
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Hemelhoog 294 / Opwekking 642
1
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
2
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten,Heer.
3
Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."
Refrein:

Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.
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GEZANG 429
1
  Wie maar de goede God laat zorgen
  en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
  is bij Hem veilig en geborgen,
  die redt Hij godlijk, wonderbaar:
  wie op de hoge God vertrouwt,
  heeft zeker op geen zand gebouwd.
2
  Blijf dan eerbiedig God verbeiden
  en zwijg de Heer ootmoedig stil;
  Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
  't is goed en heilig wat Hij wil.
  God die ons uitverkoren heeft,
  kent alle zorg die in ons leeft.

Hemelhoog 679
1
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)
Kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heilge geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint
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2
Heer ik wil komen in Uw nabijheid 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
leer mij toets mij U stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij

(rerein)
Kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heilge geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

GEZANG 465
1
  Van U zijn alle dingen,
  van U, o God en Heer,
  van U de zegeningen
  die 'k biddende begeer.
  Gij wilt mijn weg omringen
  met liefde wijs en teer.
  Wat wij ooit goeds ontvingen,
  het is van U, o Heer.
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