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PSALM 138
1
  U loof ik, Heer, met hart en ziel,
  in eerbied kniel ik voor U neder.
  Ja, in de tegenwoordigheid
  der goden wijd ik U mijn beden.
  Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
  hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
  Gij zult, o Here, wijd en zijd
  uw heerlijkheid en trouw bewijzen.
4
  Als, ik omringd door tegenspoed,
  bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
  Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
  uw rechterhand zal redding geven.
  De Heer is zo getrouw als sterk,
  Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
  Verlaat niet wat uw hand begon,
  o Levensbron, wil bijstand zenden.

Blad 1



GEZANG 173
1
  Alles wat over ons geschreven is
  gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
  alle geboden worden thans voldragen,
  alle beproeving van de wildernis.
2
  Gods schepping die voor ons gesloten bleef
  ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
  die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
  Koning der Joden die de dood verdreef.
3
  Jezus, de haard van uw aanwezigheid
  zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
  Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
  Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

PSALM 110
4
  De Heer heeft onherroepelijk gezworen,
  dat gij als Melchizedek zijt gewijd.
  Voorgoed zal u het priesterschap behoren.
  De Heer is met u, Hij beslecht het pleit.

Blad 2



Hemelhoog 219: Een grote Hogepriester
1
Een grote Hogepriester,
de hemel doorgegaan,
is voor de troon gaan staan
en offert al zijn liefde.
Hij heeft Zichzelf gegeven,
Hij plengt zijn eigen bloed;
geloof het vast, houd moed;
zijn dood belooft u leven!
2
Hij is geen harde priester
die niet van zwakheid weet;
dit Lam draagt al het leed
der wereld met zich mede.
Getrouw is Hij bevonden,
in de woestijn geweest,
verzocht, beproefd - Gods Geest
behoedde Hem voor zonde.
3
Laat ons dan zeer vrijmoedig
de weg gaan tot de troon -
God is om Hem, de Zoon,
genadig en lankmoedig.
Alwie zijn hulp verlangen
zullen te Zijner tijd,
als Hij als priester pleit
barmhartigheid ontvangen.

Blad 3



Hemelhoog 516
1
Halleluja! Zing voor Jezus,
zittend aan Gods rechterhand.
Halleluja! Hoog verheven,
heersend over zee en land.
Allerwegen klinkt het loflied
voor de Heer, want Hij is goed;
Hij die ons uit alle volken
vrijgekocht heeft met zijn bloed.
2
Halleluja! Niet als wezen
laat Hij ons hier ooit alleen.
Halleluja! De Verhoogde
blijft beneden om ons heen.
Waar zijn Geest, de Geest der waarheid,
tot ons spreekt op zijn gezag,
weten wij van zijn belofte
Ik ben met u, elke dag.

GEZANG 427
1
  Beveel gerust uw wegen,
  Al wat u 't harte deert,
  der trouwe hoed' en zegen
  van Hem, die 't al regeert.
  Die wolken, lucht en winden
  wijst spoor en loop en baan,
  zal ook wel wegen vinden
  waarlangs uw voet kan gaan.
2
  De Heer moet gij vertrouwen,
  begeert gij de uitkomst goed,
  op Hem uw hope bouwen,
  zal slagen wat gij doet.
  Door geen bekommeringen,
  geen klagen en geen pijn
  laat God zich iets ontwringen:
  Hij wil gebeden zijn.

Blad 4


