
Liederen voor zondag 8 februari 2026 (Open Deur dienst)

Johan de Heer 571

1 O, liefde Gods, oneindig groot,
Ver boven ons verstand;
Die zondaars weer een weg ontsloot,
Naar ’t hemelsch Vaderland!
Daartoe zond God, van ’s hemels troon,
Tot ’s menschen heil Zijn een’gen Zoon.
Ja! amen, ja! Op Golgotha,
Vond ’t menschdom weer genâ.

refrein:
O, welk een vreugde,
 vreugde, vreugde;
O, welk een vreugde, een kind van God te zijn.
Welzalig, die zich is bewust,
Dat Jezus vrede geeft en rust.
Halleluja, Halleluja,
Prijst God voor zijn genâ.

HEMELHOOG 304
1
Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die Zichzelve gaf aan ’t kruishout
en mij redde van de dood.
*Refrein*
Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.
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3
’k Wil mijn dierb’re Heiland prijzen,
spreken van zijn grote kracht.
Hij kan overwinning geven
over zond’ en satans macht.
*Refrein*

GEZANG 300
1
  Eens, als de bazuinen klinken,
  uit de hoogte, links en rechts,
  duizend stemmen ons omringen,
  ja en amen wordt gezegd,
  rest er niets meer dan te zingen,
  Heer, dan is uw pleit beslecht.
5
  Mensen, komt uw lot te boven,
  wacht na dit een ander uur,
  gij moet op het wonder hopen
  dat gij oplaait als een vuur,
  want de Geest zal ons bestoken,
  nieuw wordt alle creatuur.
6
  Van die dag kan niemand weten,
  maar het woord drijft aan tot spoed,
  zouden wij niet haastig eten,
  gaandeweg Hem tegemoet,
  Jezus Christus, gist'ren, heden,
  komt voor eens en komt voor goed!

PSALM 103
3
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
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5
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

LIED 58
1.
  Zoekt eerst het Koninkrijk van God
  en zijn gerechtigheid
  en dit alles krijgt u bovendien.
  Hallelu, halleluja.
  Halleluja, halleluja,
  Halleluja, halleluja.
3.
  Bidt en u zal gegeven zijn,
  Zoekt en gij zult het zien.
  Klopt en de deur zal voor u opengaan.
  Hallelu, halleluja,
  Halleluja, halleluja,
  Halleluja, halleluja.
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Lied 372

  Mijn Jezus mijn Redder, 
  Heer er is niemand als U.
  Laat elk moment, al wat ik denk,
  vol zijn van uw liefde, Heer.
  Mijn schuilplaats mijn trooster,
  veilige toren van kracht, 
  adem en stem, al wat ik ben
  brengen u voortdurend eer.
  Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij
  Zing voor de Koning en zijn heerschappij.
  Bergen aanbidden, de zee zee juicht mee
  bij het horen van uw Naam.
  U wil ik prijzen voor wat u schiep:
  mijn leven lang loven,
  want u heb ik lief.
  Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

LIED 342
1
  Heer, ik prijs uw grote Naam.
  Heel mijn hart wil ik u geven.
  Want u bent de weg gegaan
  die mij redding bracht en leven
  U daalde neer van uw troon
  om mens te zijn 
  Van de stal naar het kruis
  droeg u mijn pijn;
  van het kruis naar het graf,
  uit het graf weer opgestaan.
  Heer, ik prijs uw grote Naam.
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JDH 60

1 'k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind,
en 'k zal wonen in 's Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud:
glorievol als een schoon paradijs.

Refr:
'k Ben een koninklijk kind
door de Vader bemind,
en Zijn oog rust zo teder op mij!
Als de daag'raad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij!

3 'k Ben een koninklijk kind,
dat zijn vreugd daarin vindt,
God te loven met jub'lende stem!
Tot ik sta voor de poort,
van het hemelse oord,
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem!

Refr.
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Aan het slot van deze avond 

1. Aan het slot van deze avond, komen wij tot U, o Heer.
Samen mochten wij getuigen van Uw liefde, tot Uw eer.
Als Uw kind’ren hier tezamen, één van hart en één van zin.
Mogen wij dat steeds beamen, in ons leven, ons gezin.

2. Help ons, dat wij niet vervreemden, van Uw doel en Uw gebod.
Laat ons omzien naar ontheemden, breng een omkeer in hun lot.
Als wij dwalen langs Uw wegen, wijs ons weer ’t juiste spoor.
Met het Woord van U gekregen, leidt U ons : wij gaan er voor.

3. Houdt ons vast, o lieve Heiland, op de weg die Gij ons leert.
Ga ons voor en leer ons danken “U de glorie, lof en eer”.
Laat ons nu de handen vouwen, zingend bidden tot U Heer.
Dat wij allen U vertrouwen, dan zijn wij nooit eenzaam meer!
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