
Liederen voor woensdag 31 december 2025

Hemelhoog 122: Al wie dolend in het donker
1
  Al wie dolend in het donker
  in de holte van de nacht
  en verlangend naar een wonder
  op de nieuwe morgen wacht::
  Vrijheid wordt aan u verkondigd
  door een koning zonder macht.
3
  Tot de groten zal Hij spreken
  even weerloos als een lam
  het geknakte riet niet breken
  Hij bewaakt de kleine vlam:
  hoort en ziet het levens teken
  van een God die tot ons kwam.
4
  Dor en droog geworden aarde
  die om dauw en regen vraagt
  dode mens die snakt naar adem
  wereld die om toekomst vraagt:
  Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam,
  die mijn welbehagen draagt.

Blad 1



PSALM 90
1
  Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
  de zekerheid van allen die U vrezen.
  Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
  wij zijn in uw ontferming opgenomen.
  Wij mogen bouwen op de vaste grond
  van uw beloften en van uw verbond.
2
  Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,
  de aarde en de zee gestalte kregen,
  nog eer uw scheppend woord aan alle leven
  een wereld om te wonen heeft gegeven,
  God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,
  van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.

GEZANG 397
1
  O God, die droeg ons voorgeslacht,
  in nacht en stormgebruis,
  bewijs ook ons uw trouw en macht,
  wees eeuwig ons tehuis!
2
  De schaduw van uw troon omsloot
  uw heiligen weleer,
  bij U beveiligd is ons lot
  en zeker ons verweer.
3
  Gij zijt, van voor Gij zee en aard'
  hebt door uw woord bereid,
  altijd dezelfde, die Gij waart,
  de God der eeuwigheid!
4
  En duizend jaar gaan als de dag
  van gist'ren voor U heen,
  een schaduw, een gedachte vaag,
  een nachtwaak, die verdween.
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5
  De tijd draagt alle mensen voort
  op zijn gestage stroom;
  ze zijn als gras, door zon verdord,
  vervluchtigd als een droom.
6
  O God, die droeg ons voorgeslacht
  in tegenspoed en kruis,
  wees ons een gids in storm en nacht
  en eeuwig ons tehuis!

GELOOFSBELIJDENIS

  
1. Ik geloof in God de Vader, 
die almachtig, wijs en goed, 
aard’ en hemel heeft geschapen, 
vorm en kleur in overvloed. 
Die de stilte heeft doorbroken 
en zichzelf heeft uitgesproken 
in het vleesgeworden Woord, 
opdat ieder naar Hem hoort. 
Dat is wat ik hier belijd, 
mijn geloof, mijn zekerheid. 

2. Ik geloof in Jezus Christus, 
Zoon van mensen, Zoon van God, 
die als Redder van de wereld 
werd gekruisigd en gedood. 
Maar die opgestaan ten leven, 
hemelhoog nu is verheven, 
boven heerschappij en macht 
die ten onder wordt gebracht 
Dat is wat ik hier belijd, 
mijn geloof, mijn zekerheid. 
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3. Ik geloof in God de Trooster, 
die van oudsher, wereldwijd, 
overal zijn volk vergadert 
en tot dienen toebereidt. 
Met Gods kinderen verbonden, 
in vergeving van mijn zonden 
mag ik op de jongste dag 
opstaan, leven met een lach. 
Dat is wat ik hier belijd, 
mijn geloof, mijn zekerheid.

PSALM 150: 
1
  Looft God, looft Hem overal.
  Looft de Koning van 't heelal
  om zijn wonderbare macht,
  om de heerlijkheid en kracht
  van zijn naam en eeuwig wezen.
  Looft de daden, groot en goed,
  die Hij triomferend doet.
  Hem zij eer, Hij zij geprezen.
2
  Hef, bazuin, uw gouden stem,
  harp en fluit, verheerlijkt Hem!
  Cither, cimbel, tamboerijn,
  laat uw maat de maatslag zijn
  van Gods ongemeten wezen,
  opdat zinge al wat leeft,
  juiche al wat adem heeft
  tot Gods eer. Hij zij geprezen.
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