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Liederen voor zondag 7 december 2025

PSALM 51

1
Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.
Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.
Door eigen schuld verzink ik in de nacht.
Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,
reinig mij door uw diepe mededogen.
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,
geef mij een vaste geest, die diep van binnen
zonder onzekerheid U blijft beminnen,
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.
Ontneem mij niet uw heil'ge Geest, o God,
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,

en richt geheel mijn wil op uw gebod,

dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

GEZANG 124

1
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
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4

De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,

is Christus, 't eeuwig licht!

Hemelhoog 321: Wees mijn verlangen

1

Wees mijn verlangen,
o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen

in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten
op U zijn gericht;
wakend of slapend,
vervuld van uw licht.
2

Geef mij uw wijsheid,
uw woorden van eer,
dat ik in U blijf

en U in mij Heer,

U als mijn Vader

en ik als uw kind

dat in uw armen
geborgenheid vindt.
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Hemelhoog 523 / LIED 289

1

Ik geloof in God de Vader

die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,

licht in onze duisternis.

Hij, de Koning van de kosmos,
het gesternte zingt zijn eer -
heeft uit liefde mij geschapen

en tot liefde keer ik weer.

2

Ik geloof in Jezus Christus

die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.

Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis -
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

3

Ik geloof dat mijn Verlosser

door de dood is heengegaan

en op Pasen - God zij glorie -

uit het graf is opgestaan.

Door het brood - dit is mijn lichaam -
door de wijn - dit is mijn bloed -
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.
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GEZANG 75

2
Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

11
Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,

doorstroom ons met uw hartebloed.

GEZANG 437

1
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,

naar lijf en ziel herboren zijn.
2

Schep, God, een nieuwe geest in mij,

een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
3
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.
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