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Liederen voor zondag 12 oktober 2025 (Open Deur)

LIED 186a

1
Leid mij Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn gids in 't barre land.
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.

Leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, brood des hemels.
voed mij dat ik groei naar U.

Voed mij dat ik groei naar U.

Laat mij door uw levend water
vloeien als een klare stroom.

O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus in uw kracht.
Kom, Heer Jezus in uw kracht.
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LIED 147

1
Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer.
Laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij.
Vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and'ren, maar ook mij.

Ja ook mij, ja ook mij,

zegen and'ren, maar ook mij.

Psalm 1

Hij is zoals een boom die is geplant in goede grond,dicht bij de
waterkant,

Wanneer het tijd is zal hij vruchten dragen.

Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen.

Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet.

Wat hij ook onderneemt, het lukt hem goed.

GEZANG 252

1
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;
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Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,

die vindt de boom des levens,
de Messiaanse boom

en als hij zich laat enten

hier in dit aardse dal,

dan rijpt hij in de lente

tot hij vruchtdragen zal.

Leven als de bomen

Leven als de bomen, trouw en aardsgezind,

bij het water wonen, leven van de wind.

Hemelhoog geloven, leven uit één stuk, ademnood te boven,
onverdeeld geluk.

Leven als de bomen, God heeft hen geplant,
leven om te loven, leven uit Gods hand.

Op de lente hopen, weten van de herfst,
dromen van de zomer, leven dat niet sterft.

Toevlucht voor de vogels, schaduw,onderdak

huis van mededogen, liefde wijdvertakt.

Leven als de bomen, zingen voor je God, levenslang geloven, vaste
voet aan grond.

Om bloesem aan de bomen ( Andre Troost)

Om bloesem aan de bomen, om overvlioed aan vrucht,

om vissen in de stromen, om vogels in de lucht, om volle korenaren, om
akkers wuivend graan,

om voedsel uit de aarde, roepen wij Heer U aan!

Om water op het droge, om groei in de woestijn,
om doorzettingsvermogen voor wie mistroostig zijn,
om werk voor werkelozen, om toekomst, hier en nu,
om hulp voor hulpelozen roepen wij, Heer tot U!
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Om hoop, geloof en liefde, om vrijheid en om recht,

dat eindelijk geschiede, al wat Gij hebt voorzegd.

Uw rijk Heer, laat het komen, uw wil alom gedaan, dan zal aan alle
bomen de bloesem opengaan!

Om bloesem aan de bomen ( Andre Troost)

Om bloesem aan de bomen, om overvloed aan vrucht,

om vissen in de stromen, om vogels in de lucht, om volle korenaren, om
akkers wuivend graan,

om voedsel uit de aarde, roepen wij Heer U aan!

Om water op het droge, om groei in de woestijn,
om doorzettingsvermogen voor wie mistroostig zijn,
om werk voor werkelozen, om toekomst, hier en nu,
om hulp voor hulpelozen roepen wij, Heer tot U!

Om hoop, geloof en liefde, om vrijheid en om recht,

dat eindelijk geschiede, al wat Gij hebt voorzegd.

Uw rijk Heer, laat het komen, uw wil alom gedaan, dan zal aan alle
bomen de bloesem opengaan!
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Johan de Heer 57

1 Er komen stroomen van zegen.
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;
Stroomen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.

refrein:

Stroomen, stroomen van zegen,
Komen als plasregens neér.

Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stroomen, o Heer.

2 Er komen stroomen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn:
Op de valleien en bergen

Zal er nieuw leven dan zijn.

refrein

3 Er komen stroomen van zegen,
Zend ons de heilstroom nu neér!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef Z' ons voortdurend, o Heer.

refrein
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