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PSALM 19

1
De hemel roemt den Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

God heeft de tent gemaakt,
waarin de zon ontwaakt

fier als een bruidegom,

die blinkend van gewaad
het bruidsvertrek verlaat

en licht verspreidt alom.

Zo, vrolijk als een held

die tot de zege snelt,

roept hij de nieuwe morgen;
hij trekt zijn glanzend spoor
de ganse hemel door:

zijn gloed laat niets verborgen.
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Hemelhoog 10 / LIED 7a
1

De Heer is mijn herder en geen ding
ontbreekt mij naar zijn wil.
Hij schenkt mij rust in grazig land,
aan waat'ren klaar en stil.

2
Hij is het die mijn ziel verkwikt
en die mijn schreden leidt
in rechte sporen, om de eer
zijns Naams in eeuwigheid.

3
Al ga ik door een duister dal,
ik vrees geen kwaad, want Gij
zijt altijd met mij en uw stok
en staf vertroosten mij.

4
Gij zijt het die mijn dis bereidt,
voor 't oog van wie mijn krenkt,
die zalft mijn hoofd en mij een kelk
des overvloeiens schenkt.

3
Zo zullen heil en goedheid groot
mij volgen dag aan dag.
En ik verkeer in's Heeren Huis,
waar 'k eeuwig wonen mag.
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PSALM 19

3
Volmaakt is 's Heren wet,
die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis
is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geetft.
Des Heren woord is goed,
wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God
en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.
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Hemelhoog 58: Klein, Klein kindje
1

Klein, klein kindje,

je leven loopt gevaar.

Ik maak een biezen mandje
en morgen is het klaar.

2

Klein, klein kindje,

dit mandje wordt een boot.
Daarmee moet jij gaan varen
op leven of op dood.

3

Klein, klein kindje,

ik zet je tussen het riet.

Wie weet gebeurt het wonder
dat de prinses je ziet.

4

Klein, klein kindje,

als de prinses jou vindt,

dan gaat je boot niet onder;
jij bent een koningskind.

Hemelhoog 338: 'k Stel mijn vertrouwen

'k Stel mijn vertrouwen

op de Heer, mijn God.

Want in zijn hand

ligt heel mijn levensiot.

Hem heb ik lief,

zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en 'k weet
Hij is mij steeds nabij.
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GEZANG 293

1

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2

Heer, ik wil uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.

Zalig hij, die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,

als ik in uw hemel kom!

3

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

4

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.
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Hemelhoog 420
1

Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,

troost mij dan liefdevol

en moedig mij weer aan.
2

Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,

leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

4

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heetft.
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