
Liederen voor zondag 5 oktober 2025

Hemelhoog 336 / LIED 170
1
  Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader.
  Er is geen schaduw van omkeer bij U.
  Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
  die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
  refrein
  Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
  iedere morgen aan mij weer betoond.
  al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
  groot is uw trouw o Heer, aan mij betoond.
2
  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
  en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
  kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
  Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
  Refrein

PSALM 62
1
  Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
  van Hem verwacht ik altijd weer
  mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
  Ik wankel niet, want Hij staat vast;
  mijn toevlucht, als het water wast,
  mijn rots, mijn enige vertrouwen.
4
  Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
  Hij immers schenkt u altijd weer
  zijn heil, -op Hem toch kunt gij bouwen.
  Wankel dan niet, want Hij staat vast,
  Hij is, ook als het onheil wast,
  uw rots, uw enige vertrouwen.

Blad 1



Hemelhoog 272:  Sjaloom chaverim

Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim,
sjaloom, sjaloom.
Lehitraot, lehitraot,
sjaloom, sjaloom.

Hemelhoog 266 Hoor Israël,
1
Er is een volk door God gekozen,
om tot zijn licht te zijn.
Het werd uit slavernij gedragen,
op reis door de woestijn.
Het heeft de wet van God gekregen,
een woord van zuiverheid,
een leidraad voor het goede leven,
dat ons in waarheid leidt.
Refrein
Hoor Israël, o volk van God,
keer weer terug naar zijn gebod.
Hij zal zijn liefde nooit verlaten,
jij hoort bij Hem.
Jeruzalem, verscheurde stad,
de Redder komt straks op jouw pad,
Hij zal zich over jou ontfermen,
jij bent van Hem.

Blad 2



2
En uit dit volk is voortgekomen,
de ware Vredevorst,
de Zoon van God en de Messias,
die van het kwaad verlost.
Door Israël werd Hij verworpen,
zij namen Hem niet aan,
toch is dit ons tot heil geworden;
Gods werk is doorgegaan.
Refrein
Hoor Israël, o volk van God,
keer weer terug naar zijn gebod.
Hij zal zijn liefde nooit verlaten,
jij hoort bij Hem.
Jeruzalem, verscheurde stad,
de Redder komt straks op jouw pad,
Hij zal zich over jou ontfermen,
jij bent van Hem.
3
Maar dit geheim is ons ontsloten,
God laat zijn volk niet gaan,
al zijn zij nu nog ongehoorzaam,
straks nemen zij Hem aan.
Als alle volken zijn gekomen,
zoals Gods woord vertelt,
zal Israël zich tot God keren,
wordt zij in eer hersteld.
Refrein
Hoor Israël, o volk van God,
keer weer terug naar zijn gebod.
Hij zal zijn liefde nooit verlaten,
jij hoort bij Hem.
Jeruzalem, verscheurde stad,
de Redder komt straks op jouw pad,
Hij zal zich over jou ontfermen,
jij bent van Hem.

Blad 3



Hemelhoog 265

Refr:
El Shaddai, El Shaddai, 
El Elyon-na Adonai,
door de eeuwen blijft uw Naam,
als een sterke rots bestaan.
El Shaddai, El Shaddai,
erkamkana Adonai,
en die Naam verhogen wij,
El Shaddai.
 
1. Voor uw volk in de woestijn
wilde U een Herder zijn.
Door de sterkte van uw hand
week de zee terug voor ’t land.

GEZANG 434: 1-5
1
  Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
  Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
  Komt allen saam,
  psalmzingt de heilige naam,
  looft al wat ademt de Here.
5
  Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
  christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
  Hart wees gerust,
  Hij is uw licht en uw lust.
  Alles wat ademt zegt: Amen.

Blad 4


