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PSALM 133

1. Wat goed is het om eensgezind te leven,
om liefde te ontvangen en te geven,

als broers en zussen bij elkaar.

Het is als olie op Aarons haar

die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag
en neervalt op zijn baard en kraag.

2. Als morgendauw is het, als zachte regen,
die neerdaalt van de Hermon als een zegen
op Sions hoogverheven top.

Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op.
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft

een toekomst die geen einde heeft.

PSALM 33

7

Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.

Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,

Hij laat niet verkwijnen

wie zijn hulp verbeidt.

Koninklijk van gaven

wil de Here laven

wie ontbering lijdt.
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Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.

Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.

Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.

8

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.

Laat te allen tijde

uwe liefd' ons leiden,

uw barmhartigheid.

God, op wien wij wachten,

geef ons moed en krachten

nu en voor altijd.
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Lied 422

1
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

2
Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je al het leed van de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.

Refrein

3
Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.

Refrein

4
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar,
schrijf het op alle wegen.

Refrein.

GEZANG 481
1
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
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Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.

Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,

opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Wij danken U, o liefde groot,

dat Christus is gekomen.

Wij hebben in zijn stervensnood

uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht

waar liefde wordt gegeven,

wij uit uw liefde leven.

GEZANG 95
1
Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht
in hemel en op aarde aanzijn gaf,
dat, naar zijn heerlijk wezen,
Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve
en de Messias bij ons intrek neme.
Zijn liefde is de grondslag van ons leven,
de oorsprong van ons hart.
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Dan zullen wij met alle heil'gen saam

in 't morgenlicht op hoge tinnen staan

en hoogte en diepte, lengte en breedte van
Gods heil doormeten mogen.

Dan kennen wij de liefde uit den hoge,

al gaat zij verre het verstand te boven.

Wij zullen tot de volle wasdom komen

in Gods verheven naam.

Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,
die verder gaat dan al ons bidden reikt

en meer is dan ons diepste denken peilt,
zij heerlijkheid en glorie

in de gemeente die Hij heeft verkoren,

in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren

en tot in eeuwigheid.

Ongestraft mag liefde bloeien,

1.

Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.

Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren

als een wonder van het licht,

als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

2.

Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.

Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.

God verhoede dat er iemand

in de liefde wordt gekrenkt.

Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.
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3.

Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.

Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen

dat de angsten overwint.

4.

Leg de liefde niet aan banden,

gun haar gang de vrije loop.

Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.

liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

LIED 219

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est
Waar barmhartigheid en liefde is

daar is God, daar isGod

Psalm 133 : 3

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.
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