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Hemelhoog 400: Kom naar het feest
1

Welkom hier, vreemdeling,
welkom, verschoppeling,
winnaars, verliezers,

kom, mensen als wij.

Welkom hier, reizigers,

moe en versleten,

kom, eet met ons, weet bij ons
welkom te zijn.

2

Wees welkom met vragen,

op zoek naar een antwoord,
op zoek naar de zin

en het doel van de reis.
Welkom, gestruikelden,
welkom, gebrokenen,

vind kracht voor je lichaam

en rust voor je ziel.

Refrein:

Kom naar het feest,

er is ruimte aan tafel,

kom maar, en doe met ons mee.
De Koning vol liefde

staat zelf bij de deur

om de mensen te vragen

voor het feest dat Hij geeft,

om de wereld te vragen

voor het feest dat Hij geeft.
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3

Wees welkom met schulden,
met zorgen voor morgen,
wees welkom als niets in
de wereld je raakt,
waar je geweest bent en
wat je gedaan hebt,
verloren, de weg kwijt,
jong of bejaard.

4

Welkom, gelovigen,
dromers en planners.
Welkom, verdwaalden
op zoek naar een huis,
de handige jongens,

de gevers, de nemers,
de lachers, de zwervers,
op zoek naar een thuis.
Refrein

5

Welkom, succesnummers,
iets te lang doorgegaan.
Welkom wie niet op
eigen benen kan staan,
vurige spreker,

die niets met de de kerk heeft,

eenzame schreeuwer,
waar niemand om geeft.

Refrein:
Kom naar het feest,
er is ruimte aan tafel,

kom maar, en doe met ons mee.

De Koning vol liefde

staat zelf bij de deur

om de mensen te vragen
voor het feest dat Hij geetft,
om de wereld te vragen
voor het feest dat Hij geetft.
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HEMELHOOG 399 / Opwekking 167
1

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan

Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

2

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is

En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis

De weg van god is niet te keren
Omdat hij er over waakt

En de geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

3

Prijs de Heer De weg is open
Naar de Vader naar elkaar

Jezus Christus, triomfator,

mijn verlosser, middelaar

Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer

Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer.

PSALM 149
1
Halleluja! laat opgetogen

een nieuw gezang den Heer verhogen.

laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.

Volk van God, loof Hem die u schiep;

Israél, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.
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Laat het een hoge feestdag wezen.

De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaad'ren.

De heil'ge reien naad'ren.

En zo danst in het morgenlicht

heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom

in 's Heren heiligdom.

GEZANG 255

1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieéen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieéen'ge in zijn troon!

Ere zij de Heer der engd'len,
ere zij de Heer der kerk,

ere aan de Heer der volken:;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,

looft de Koning, heel zijn kerk!

Hemelhoog 433 Opwekking 717
1

Stil mijn ziel wees stil,

en wees niet bang

voor de onzekerheid van morgen.
God omgeetft je steeds

Hij is er bij,

in je beproevingen en zorgen.
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Refrein:

God U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wankelen

Vredevorst vernieuw een

vaste geest binnen in mij

die rust in U alleen

2

Stil mijn ziel wees stil

en dwaal niet af

dwars door het dal zal Hij je leiden

stil, vertrouw op Hem

en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
Refrein:

3

Stil mijn ziel wees stil

en laat nooit los

de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer

de zwartste nacht

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
Refrein

Ik rust in U alleen.
Ik rust in U alleen.

Opw 854 In de stilte

Hier in de stilte zoek ik U,

mijn God, verberg U niet.

Kom dichterbij, ontmoet mij nu;
zodat mijn ziel U ziet.

Voor U ben ik een open boek,

U ziet er alles staan;

terwijl ik nog naar woorden zoek,
hebt U mij al verstaan.
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Hier in de stilte zoek ik U,

want wie U zoekt, die vindt.

Op die belofte hoop ik nu,

vertrouw ik als een kind.

Heer, spreek als ik uw woorden lees,
dan hoor ik wat U zegt.

En onderwijs mij door uw Geest,
dan volg ik steeds uw weg.

Hier in de stilte zoek ik U

en drink ik uit de bron;

uw levend water maakt mij nieuw,
doordrenkt verdroogde grond.

O Heer die mij het leven geetft,
vervul mij meer en meer,

zodat ik naar uw woorden leef,
onder uw zegen, Heer.

Opw 789 Lopen op het water

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.

U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.

Uw sterke hand, die houdt mij vast.

En als mijn voeten zouden falen,

dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
Refrein
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Bridge 4x:

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,

te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,

want ik ben in uw nabijheid.

Refrein

HEMELHOOG 629 / LIED 226
1
Heer ik kom tot U,
neem mijn hart verander mij.
als ik u ontmoet vind ik rust bij U.
Want, Heer ik heb ontdekt dat,
als ik aan uw voeten ben
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.
Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.
2
Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.
Refrein

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

Blad 7



1

GEZANG 304

God is getrouw, zijn plannen falen niet,

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.

Die 't heden kent, de toekomst overziet,

laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;

en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;

Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

GEZANG 477
1

Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!
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Hemelhoog 596: Hoor ons loflied

1

Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.
Refrein:

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.

In de hemel en op aarde

als uw glorie komen zal.

2

Laat Uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.
Refrein:

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.

In de hemel en op aarde

als uw glorie komen zal.

Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja

Refrein:

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal. -3x-
In de hemel en op aarde

als uw glorie komen zal.
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