
Liederen voor zondag 20 juli 2021

PSALM 138:
1
  U loof ik, Heer, met hart en ziel,
  in eerbied kniel ik voor U neder.
  Ja, in de tegenwoordigheid
  der goden wijd ik U mijn beden.
  Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
  hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
  Gij zult, o Here, wijd en zijd
  uw heerlijkheid en trouw bewijzen.
2
  Ten dage dat ik riep hebt Gij
  gehoord naar mij en kracht gegeven.
  Als ik welhaast ten offer viel,
  hebt Gij mijn ziel weer doen herleven.
  Al wat op aarde macht bezit,
  eenmaal aanbidt het U, o Here!
  Als Gij hun 't woord van uw verbond
  met eigen mond hebt willen leren.

Blad 1



Hemelhoog 632
1
  God in ons midden
  Heer, wij aanbidden
  met al uw kinderen wereldwijd
  uw trouw aan mensen,
  uw onbegrensde,
  uw ongekende majesteit.
3
  Licht van de overkant
  fakkel die eeuwig brandt,
  o vlam die ons naar Gods land geleidt,
  wie lopen in uw licht,
  zie, over hun gezicht
  valt al de glans der eeuwigheid.
5
  God in ons midden,
  heer, wij aanbidden
  met al de heiligen uw beleid,
  uw trouw aan mensen,
  uw onbegrensde,
  uw ongekende majesteit.

Hemelhoog 609: Machtig God, sterke Rots
1
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Refrein:
Prijst de Vader,
prijst de Zoon,
prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
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Hemelhoog 691

Vertel het aan de mensen
Wie liefde heeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen 
Wie vrede geeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen

Want iedereen moet weten 
Wie liefde heeft - Jezus!
Want iedereen moet weten 
Wie vrede geeft - Jezus!
Want iedereen moet weten
Dat Jezus leeft
Iedereen moet weten.
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Hemelhoog 624  LIED 357
1
  Vreugde, vreugde, louter vreugde
  is bij U van eeuwigheid,
  Schepper, die 't heelal verheugde,
  bron van eeuw'ge vreugde zijt.
  Gij, die woont in licht en luister,
  drijft de schaduwen uiteen.
  Hij, die zoekend doolt in 't duister,
  vindt, het licht bij U alleen.
2
  In de harmonie der sferen
  klinkt een loflied U gewijd.
  Sterren, eng'len allen eren
  U, de Heer der heerlijkheid.
  Velden, wouden, beken, bergen,
  stromen, zeeën, alles juicht,
  Vogels, bloemen en fonteinen,
  't werk dat van uw vreugd getuigt.

PSALM 138
3
  Dan zingen zij, in God verblijd,
  aan Hem gewijd, van 's Heren wegen.
  Groot is des Heren heerlijkheid,
  zijn majesteit ten top gestegen.
  Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
  op hem het oog die need'rig knielen.
  Maar ziet van ver met gramschap aan
  de eigenwaan van trotse zielen.
4
  Als, ik omringd door tegenspoed,
  bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
  Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
  uw rechterhand zal redding geven.
  De Heer is zo getrouw als sterk,
  Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
  Verlaat niet wat uw hand begon,
  o Levensbron, wil bijstand zenden.
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Hemelhoog 564: Voor uw liefde
1
Voor uw liefde,
Heer Jezus, dank U wel.
Voor uw liefde,
Heer Jezus, dank U wel.
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam!
2
Voor uw Woord van genade,
dank U wel.
Voor uw Woord van genade,
dank U wel.
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw naam!
3
Wij aanbidden U, Jezus,
Zoon van God.
Wij aanbidden U, Jezus,
Zoon van God.
Vul ons hart voor altijd,
met uw liefde en heerlijkheid.
O, Heer, wij prijzen uw naam!
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