
Liederen voor zondag 6 april 2025

Lied 172:1

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd
is leven van genade buiten de eeuwigheid
is leven van de Woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden, die ’t ons heeft voorgedaan.

PSALM 62:1
1
  Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
  van Hem verwacht ik altijd weer
  mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
  Ik wankel niet, want Hij staat vast;
  mijn toevlucht, als het water wast,
  mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Lied 180: 1 en 4
Getsemané, die Nacht moest eenmaal komen,
de Heiland heeft bewust die Weg genomen.
Hij laat Zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het Lijden.

Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan;
waar zijn de Eng’len die Mij kunnen bijstaan?
Maar, zo Ik niet dit Lijden mag ontvlieden:
Uw wil geschiede.

Lied 835: 1a-2b
Jezus, ga ons voor, deze wereld door
en U volgend op Uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Waar Gij voor ons trad, is het rechte pad.

Blad 1



LB 173: 1 en 4
Alles wat over ons geschreven is,
gaat gij volbrengen, deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gij onderhoudt de Vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn Leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t Offer zijt gegaan.

Lied 182
Jezus, Heilig door Uw lijden, door Uw niet te delen pijn,
die Gij droeg zonder te strijden, zonder ooit ontrouw te zijn. 
Opdat wij door U verheven, als verlosten zouden leven.
Man van smarten, spot en hoon, pleit voor mij, o Vaders Zoon.

Blad 2



Lied 641 (JdH)
Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als Grond gelegd. 
Die Grond zal onverwrikt bestaan, 
als aard en hemel ondergaan.

Lied 208: 2
Houd Gij mij in Uw hoede, Gij die Uw schapen telt.
O Bron van al het Goede, waaruit mijn leven welt.
Gij die mijn ziel wilt laven met liefelijke spijs,
Gij overstelpt met gaven, tot in het paradijs.

NLB 838: 1 en 4/LB 481
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan Uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons Uw woord bewaren, 
Uw waarheid openbaren.  

Wij danken U, o Liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in Zijn stervensnood 
Uw diepste Woord vernomen. 
Nog klinkt dat Woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw Liefde leven.

Blad 3
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