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PSALM 130
3
  Ik heb mijn hoop gevestigd
  op God de Heer die hoort.
  Mijn hart, hoezeer onrustig
  wacht zijn verlossend woord.
  Nog meer dan in de nachten
  wachters het morgenlicht,
  blijf ik, o Heer, verwachten
  uw lichtend aangezicht.
4
  Gij al Gods bondgenoten,
  ziet naar zijn toekomst uit!
  De Heer is vast besloten,
  tot goedertierenheid!
  Hoort aan de goede tijding;
  Hij geeft in zijn geduld
  aan Israël bevrijding
  van onrecht en van schuld.

GEZANG 285
1
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.
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Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Hemelhoog 686:  Leid mij, Heer
1
Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn sterkte, Gij mijn leider,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Vul mij met uw Geest steeds meer.
3
Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.
Kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Vul mij met uw Geest steeds meer.

Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.
Voed mij dat ik groei naar U.

Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus in uw kracht.
Kom, Heer Jezus in uw kracht.
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Met vallen en opstaan.
1
Hij struikelt achter Jezus aan.
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.
Al snapt Petrus Gods plan niet goed,
hij weet dat hij Jezus volgen moet.
2
Hij zegt; maar U bent toch Gods zoon!
U moet geen kruis, U moet een kroon!
Ik laat U niet alleen, ik zweer 
dat ik voor U zal vechten Heer.
3
Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:
een open graf. Want Jezus heeft
de dood verslagen en Hij leeft!

Hemelhoog 429 (Opwekking 599)
1
Nog voordat je bestond
Kende Hij je naam
Hij zag je elk moment
En telde elke traan
Omdat Hij van je hield
Gaf Hij zijn eigen zoon
Hij wacht alleen nog maar
totdat jij komt
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En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houd
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar
wanneer jij komt
Refrein:
Kom tot de Vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt
3
En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij z'n eigen zoon
En nu is alles klaar
wanneer jij komt
Refrein

De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat jij komt
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GEZANG 481
1
  O grote God die liefde zijt,
  o Vader van ons leven,
  vervul ons hart, dat wij altijd
  ons aan uw liefde geven.
  Laat ons het zout der aarde zijn,
  het licht der wereld, klaar en rein.
  Laat ons uw woord bewaren,
  uw waarheid openbaren.

4
  Wij danken U, o liefde groot,
  dat Christus is gekomen.
  Wij hebben in zijn stervensnood
  uw diepste woord vernomen.
  Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
  en het wordt overal volbracht
  waar liefde wordt gegeven,
  wij uit uw liefde leven.
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