
Liederen voor zondag 26 november 2023

GEZANG 118
1
  Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
  Verlos mij van mijn bange pijn!
  Zie, heel mijn hart staat voor U open
  en wil, o Heer, uw tempel zijn.
  O Gij, wien aard' en hemel zingen,
  verkwik mij met uw heil'ge gloed.
  Kom met uw zachte glans doordringen,
  o zon van liefde, mijn gemoed!
2
  Vervul, o Heiland, het verlangen,
  waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
  Ik wil in ootmoed U ontvangen,
  mijn ziel en zinnen zijn bereid.
  Blijf in uw liefde mij bewaren,
  waar om mij heen de wereld woedt.
  O, mocht ik uwe troost ervaren:
  doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

PSALM 87
1
  Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.
  Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
  O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
  door uwe poort zal ieder binnentreden.
2
  Rahab en Babel zullen u behoren.
  Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
  en ieder land erkent Hem als de Heer.
  O moederstad, uit u is elk geboren!
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  God zal hen zelf bevestigen en schragen
  en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
  hen tellen, als in Israël ingelijfd,
  en doen de naam van Sions kind'ren dragen.
4
  Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
  dansend de harpen en cymbalen slaan,
  en onder fluitspel in het ronde gaan,
  zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

LIED 501
1.
Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
2.
In Jezus' Naam, in Jezus' Naam,
In Jezus' Naam geef ik jou
Vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met jou.
3.
Heilige Geest, de heilige Geest,
De Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

GEZANG 109
1
  Hoor een heilig koor van stemmen,
  staande aan de glazen zee,
  halleluja, halleluja,
  God zij glorie, zingen zij.
  Menigten die geen kan tellen,
  als de sterren in hun glans,
  psalmen zingend, palmen dragend,
  in de hemel is een dans.
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  God uit God, eerste geboren,
  licht uit licht, o zonneschijn,
  in wiens lichaam uitverkoren
  heiligen slechts heilig zijn, 
  schenk ons leven uit uw bronnen,
  door uw adem aangeraakt
  zingen wij tot Vader, Zoon en
  Heilige Geest die levend maakt.

Hemelhoog 684
1
Laat uw glorie zien
aan heel de wereld om ons heen.
Als wij samen U aanbidden,
dan maakt U ons een.
Laat uw glorie zien,
laat alle blijdschap die U brengt
een getuigenis van hoop zijn
voor wie U niet kent.
Refrein:
Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden.
Raak ons allen aan,
als wij Jezus’ naam belijden
als de enige die redt.
Toon uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.
2
Laat uw glorie zien,
dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis,
waar Hij ons redding bracht.
Laat uw glorie zien
aan wie gebroken is en moe,
dat zij horen hoe U liefdevol
hun namen roept.
Refrein
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Laat uw glorie zien.
Laat uw glorie zien.
Laat uw glorie zien.
Laat uw glorie zien.
Wij aanbidden U.
Wij aanbidden U.
Wij aanbidden U.
Wij aanbidden U.

HEMELHOOG 460 / Opwekking 770
1
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is "Ik ben" en "Ik zal er zijn".
2
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:
"Ik ben die Ik ben" is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is "Ik ben", en "Ik zal er zijn".
3
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
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O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein:
"Ik ben die Ik ben" is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is "Ik ben", en "Ik zal er zijn".

Uw naam is "Ik ben", en "Ik zal er zijn".

Hemelhoog 719 / Evangelische Liedbundel 406
1
  Eens zal op de grote morgen
  klinken het bazuingeschal,
  dan zal Jezus wederkomen
  als de rechter van 't heelal.
  Refrein:
  Wie zal op die grote morgen
  buigen voor die majesteit?
  Wie zal op die grote morgen
  vluchten voor die heerlijkheid?
3
  Eens zal op de grote morgen
  Jezus' macht worden erkend: -
  dan zal ieder mens beseffen,
  dat Gods Woord geen leugens kent.
  Refrein:
4
  Eens zal op de grote morgen
  blank en bruin worden vereend;
  kleur of ras is niet belangrijk,
  maar Gods gunst aan ons verleend.
  Refrein:
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Hemelhoog 122: Al wie dolend in het donker
2
  Onze lasten zal hij dragen
  onze onmacht totterdood
  geeft als antwoord op ons vragen
  ons zichzelf als levensbrood
  nieuwe vrede zal er dagen
  liefde straalt als morgenrood.
3
  Tot de groten zal Hij spreken
  even weerloos als een lam
  het geknakte riet niet breken
  Hij bewaakt de kleine vlam:
  hoort en ziet het levens teken
  van een God die tot ons kwam.
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