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van de Protestantse Wijkgemeente Stadshagen

OPEN KRING

NIEUWS

Samen wandelen tussen Pasen en Pinksteren

Wat boffen we tot nu toe met het weer! Alle avonden is het
stralend weer, geen spatje regen tegengekomen. We zijn alweer
op de helft en Pinksteren komt in zicht. Zin om mee te gaan? De
volgende wandeling is op donderdag 7 mei. We vertrekken om
19.30 uur vanuit Westenholte: Koolzaadweg 1. De dinsdag
daarna, 12 mei is ons startpunt Hasselterdijk 32L.

ledereen is van harte welkom! We wandelen maximaal een uur

en sluiten gezellig af met een kopje koffie of thee. & £

Afwezig + geen Koffie met een oortje op dinsdag 5/5

Tot en met zaterdag 2 mei ben ik afwezig.

Op dinsdag 12 mei is het oortje er weer. We gaan dan, voor wie
wil, de tekst van de Pinksterdienst bespreken. Let op, dit keer van
11.15 uur tot 12.15 uur. AHZ

Terugblik op de vieringen van de Stille Week en Pasen:
donderdag 7 mei vanaf 19:30 uur

We hebben in Zwolle-West als Fonteinkerk, Stinskerk en Open
Kring een aantal gezamenlijke vesperdiensten gevierd,
voorbereid in samenwerking tussen de Vespercommissie en de
voorgangers. Daarnaast waren er de diverse vieringen op Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en de Stille Zaterdag als een
avondwake. Elk van de vieringen met een eigen karakter en een
keuze voor de vormgeving. De vespercommissie is gewoon om
intern de vespers te evalueren. Daarnaast willen wij als
kerkenraden en als voorganger graag met gemeenteleden
terugkijken op deze vieringen. Dat willen we doen tijdens een
'open inloop’ op donderdag 7 mei; van 19:30 tot 21:00 uur gaan
we om tafel in de Open Kring. Van harte welkom, Anne Zweers

Hemelvaartsdag: gezamenlijke viering in de Open Kring

Op 14 mei is er eerst een korte fietstocht vanaf 8.30 uur, vanaf de
Open Kring voor wie daar zin in heeft. De koffie staat voor
iedereen klaar vanaf 9.15 uur. Daarna is er een dienst waarin ds.
Wim Bloemendaal voorgaat. Wees Welkom!

De Kompasgroep...

... is ontstaan uit de wijkgemeenten Stinskerk en Open Kring.
Beide kerkenraden hebben de Kompasgroep gevraagd om hen te
helpen met het adviseren in het beloop van het proces van
samen naar elkaar toegroeien van beide gemeenten. Deze groep
bestaat uit gemeenteleden van beide gemeenten, die gevraagd
(en desnoods ongevraagd) advies uitbrengen aan de
gezamenlijke kerkenraad.

De Kompasgroep heeft geen enkele besluitende rol in het geheel.
Dat is de taak van de gezamenlijke kerkenraad. De Kompasgroep
loopt mee in het proces. Observeert, luistert, kijkt en spreekt met
gemeenteleden over de inbreng van beide gemeenten.

Door naar elkaar te luisteren en elkaar positief te bemoedigen
hopen we te komen tot goede adviezen die we mee kunnen
geven aan de beide kerkenraden. De Kompasgroep bemiddelt
niet, maar luistert vooral.

Wilt u als gemeentelid een van ons spreken en uw gedachten
met ons delen over dit proces van samen naar elkaar toegroeien?
Spreek een van ons dan gerust aan. Wij lopen met u mee. Maar
niet alleen, enkel uit Godsgenade kunnen we dit doen.

Sharda, Lucie, Freek, Joke, Martijn, Niels, Wim

Gluren bij de Buren op 28 juni (13-18u) — wie doet er mee?
Vorig jaar deed de Open Kring voor het eerst mee met Gluren bij
de Buren. De kerkzaal was toen het podium voor een -stevige-
gospelrockband. Dit jaar willen we de hal beschikbaar stellen
voor een iets bescheidener optreden. Ik, Lucinda, wil dit gaan
organiseren, maar ik kan het niet alleen. Wie helpt me mee

voorbereiden en wie helpt op de dag zelf? Graag hoor ik uiterlijk
woensdag, dan weet ik of ik de Open Kring kan opgeven.
Opgeven kan via zondagsbrief@openkring.nl. Groet, Lucinda

Bevrijding ...hoezo?

Vorige week was daar de Open Brief van o.a.(!) bisschop Gerard
de Korte en ds. Kees van Ekris, scriba PKN, vanwege afstemmen
in de Kamer, van dreigende strafbaarstelling voor vluchteling-
zonder-papieren.

Klein feestje voor gezin Babayants, Kerkasiel-Open Hof (vanaf
november '24) in Kampen. Natuurlijk was de Open Brief ook
richting regering bedoeld: een openbaarmaking dus weer, van
deze schandvlek die op land en regering rust. Want ja, het gezin
zit daar nog wel, daarbinnen in die kerk... ook met mooi weer.

En zo -- molens draaien traag -- zullen lemke Epema, Siebren en
Joke van der Zee op 5 mei (!) van 10.00 tot 12.00 uur weer
invulling geven aan de bezinningsmarathon daar.

Gaat u mee/doet u mee?

Tussentijdse resultaten Kerkbalans 2026.

We zijn heel blij met alle reacties en toezeggingen, die we tot nu
toe hebben ontvangen. Tot eind maart is er vanuit 347 adressen
118.447 euro toegezegd. Dank daarvoor. Er is nu al meer
toegezegd dan in de vergelijkbare periode van afgelopen jaar
(111.613 euro eind maart 2025). Dat is mooi en hartverwarmend.
Namens kerkrentmeesters Open Kring, Jan Brandsema

Nog niet gereageerd op Actie Kerkbalans 20267

Ondanks de eerste positieve reacties op Kerkbalans 2026,
moeten wij constateren dat een groot gedeelte van de leden van
de Open Kring niet heeft gereageerd. Ook uw bijdrage is hard
nodig. De vraag blijft: ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen.’
Wij wensen ons allemaal een plek in ons leven én in onze wijk
waar we in rust kunnen gedenken, verdriet én vreugde kunnen
delen, samen liefde, geloof en geluk kunnen vieren. Een plek
waar we op zondag samen ons geloof delen.

Maar ook voor pastoraat, kinderwerk, gespreksgroepen,
filmavonden of andere activiteiten.

Wij hebben ieders bijdrage nodig voor de Open Kring om dit te
blijven realiseren. Kerk-zijn doen we samen.

Heeft u de brief of mail over de Actie Kerkbalans 2026 niet
gehad? En zit de mail ook niet in de spambox? Laat het ons dan
weten via een mail naar jan.brandsema@openkring.nl. Dan
kunnen wij uw vragen beantwoorden of zaken voor u oplossen.
Met een hartelijke groet,

Namens kerkrentmeesters Open Kring, Jan Brandsema

Judith
Koelemeijer

Boekbespreking 16 juni

De commissie Bezinning en Verdieping organiseert
een bespreking over het boek De redding van
Judith Koelemeijer. Het boek telt 125 bladzijden
en beschrijft een ingrijpende, waargebeurde
gebeurtenis die vragen oproept over moed,
verantwoordelijkheid en naastenliefde. Centraal
staat de vraag waarom de ene persoon wel ingrijpt
wanneer iemand in nood is, en de ander niet. De
boekbespreking vindt plaats op 16 juni om 19.30 uur en staat
onder leiding van Joke Gosker. Onder het genot van koffie en
thee hopen we op een mooie en inspirerende avond. Graag
opgeven bij Joke via jm.gosker@gmail.com of 06-57849661.
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Wijkkas

Op de tweede zondag van de oneven maanden is de derde
collecte bestemd voor de wijkkas, volgende week dus ook! Je
leest er dan meer over op de Zondagsbrief.
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Naast deze wijkkascollectes is het ook mogelijk een gift voor de
wijkkas over te maken op de bankrekening van de wijkkas: NLO2
RABO 0377 3761 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Zwolle.

In de afgelopen twee maanden zijn er op de bankrekening
diverse giften ontvangen voor de wijkkas: 1 x € 100, 2 x € 25, 1 x
€30, 1x€ 10 en 1 x € 15. Alle gevers hartelijk dank!

Vorige week is ook het koffiepotje weer geleegd. Dit was de
eerste leging dit jaar en dat bleek ook wel. In het koffiepotje zat
namelijk € 207,20! Hartelijk dank hiervoor.

Geloven in Groen

Dit kopje stond onlangs boven een column in 'Down to Earth’;
nogal 'aards' blaadje dus? Ja, je denkt: gaat dit ook niet een
beetje ver? Tikje overdreven? Geloven gaat toch wel over wat
anders, hier toch boven-uit?

Hoewel ... érgens lijk je er toch niet omheen te kunnen: om die
aarde die 'des Heren' is. Wat ons mensen, wel heel diréct geldt:
voor hen die erop wonen! Ja, zondermeer waar; maar hoe maak
je dat nu goed praktisch, echt van betekenis?

Als een ook toch centraal gegeven binnen geloven? Wie weet, op
ongeveer joodse wijze: geloven doen! A.h.w. als iets
ingebakkens, een tweede natuur voor Natuur: anders kijken,
proeven, ruiken, bewonderen. Ook bv. van wat buiten
groeit/bloeit, plukvrij. Met blij gevoel; minder afhankelijk.

Het proberen waard! Werkgroep Groene Kerken

Michaélsviering in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur

3 mei: De Michaélscantorij zingt 0.a. het stuk: "Waar woorden
tekortschieten". Tijdens de herdenking op de Dam op 4 mei 2021
werd de tekst van dit stuk voorgedragen door de schrijver: de 19-
jarige Amara van der Elst. Zij maakte diepe indruk tijdens deze
Nationale Dodenherdenking. Toon Hagen heeft haar tekst op
muziek gezet en heeft de muzikale leiding.

Philline Coops neemt de pianopartij voor haar rekening en de alt
Eske Tibben zingt de solopartij. Vg. is ds. Bert Schussler.

Zie de website www.michaelscantorij.nl

LEVEN IS MEELEVEN

De bloemengroet is gebracht naar Wim Mensink, als steun na
zZijn operatie, we wensen hem een goed herstel toe, met een
hartelijke groet!

Meeleven:

We kregen bericht dat Aleid Maat is opgenomen in Isala, voor
zorg en onderzoeken. Hij verblijft op V4.2 kamer 107. We wensen
hem veel sterkte en moed toe.

Bep de Groot is naar Zorghotel Residence Coestraete in Zwolle,
Koestraat 10-14, gegaan, ze hoopt over enkele weken naar haar
nieuwe huis in de Tippe te gaan.

We leven met beiden mee.

Kaarten: jarig zijn in het voorjaar, een jubileum vieren in het
voorjaar, een groet krijgen in het voorjaar, meeleven voelen in het
voorjaar............. aandacht voor elkaar in het voorjaar!

A

HARTELIJK WELKOM BIJ DE KERKDIENST OP 3 mei

Voorganger: Lenie van Geenen (kerkelijk werker PKN)
Ambtsdragers: Jan Vastenavond en Miranda Landsman
Organist: Johannes Dijkstra

Lector: Hans van de Molen

Koster: Eric Landsman
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken.

LITURGIE VOOR DEZE DIENST - adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen

Stilte, Welkom
Intochtslied 283: 1,2,3
Stilte, bemoediging en groet
V: Onze hulp in de Naam van de Eeuwige
A: Uw naam zegt ons dat U uw wereld trouw bilijft.
V: Eeuwige hier zijn wij
Geef ons ogen die zien waar onrecht wordt gedaan.
Geef ons ogen die niet voorbij kijken wanneer wij zelf
tekortschieten.
A: Dat wij zullen opkomen voor hen die geen stem hebben.
V: Licht en vrede voor U- jullie
Die het licht heeft geroepen en het was er.
Hij is ons Licht, ons eeuwig leven.
A: Amen.
Lied 220: 1,3

(staand)

(gemeente gaat zitten)

Kyriegebed — Gloria lied 304

Inleiding — Vrijheid
Lezing: Daniel 3: 1 t/m 28
Lied 830

Overdenking

Lied 834

Orgelspel

Lied791: 1,3 en 4

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d)
Mededelingen en collecten (digitaal+contant) voor de Diaconie
(Zwolle), Kerk (Open Kring) en Instandhouding synagoge
Slotlied 423

Zegen

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal

1@ collecte: Diaconie (Zwolle)

2¢ collecte: Kerk (Open Kring)

3¢ collecte: Instandhouding synagoge

De synagoge aan de Samuel Hirschstraat is een
karakteristiek gebouw in de Zwolse binnenstad. Tot
in de Tweede Wereldoorlog bood de synagoge onderdak aan een
grote joodse gemeenschap. Het gebouw overleefde de oorlog
wonderwel. Maar voor de meeste leden van de joodse gemeente
was dat anders: zij werden gedeporteerd en omgebracht. Slechts
enkelen keerden terug. Op 4 mei staan we stil bij dat immense
leed. U begrijpt dat de naoorlogse joodse gemeente veel te klein
is om zorg te dragen voor de Zwolse synagoge. Daarom wordt
deze beheerd en onderhouden door twee stichtingen. Zo staat de

synagoge open voor iedereen om verbonden te blijven met haar
geschiedenis én met de joodse religie van vroeger en nu (zie:
www.synagoge-zwolle.nl). Vanzelfsprekend dragen we als
Protestantse Gemeente Zwolle hieraan bij.

Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website
van SKGCollect:
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html
Via Appostel is de 4% collecte bestemd voor ZWO.

Uw gift in de oranje bus of via de QR-code hiernaast is
bestemd voor het diaconale project ‘Bethesda: Hoop
voor vrouwen in Mali.
https://camazending.nl/project/project-bethesda/

AGENDA OPEN KRING

Wo 6 mei 19.30-21.00: Open Kring Koor

Do 7 mei 19.30-20.30: Napraten / evalueren Paasweek

Vr 8 mei 10.00-12.00: Koffie-inloop

Vr 8 mei 10.00-11.30: Seniorenorkest FAIR, Hasselt (Zonnehuis)

Zo 10 mei zal ds. Dirk-Jan Lagerweij voorgaan.

Kijk op https://openkring.nl/agenda/ voor de complete agenda
(ook bezetting door anderen dan Open Kring).

Kopij is welkom tot woensdag 18u op zondagsbrief@openkring.nl
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