
                              

NIEUWS  
Paasmorgen – zingen vanaf 9.15u!! 
Voorafgaand aan de dienst op Paasmorgen beginnen we om 

9.15u met het zingen van een paar mooie liederen. Welkom! 
 
Project Kinderkring - Paasmorgen 
We zijn met de Kinderkring op reis op “de weg van de hoop”. 

Vandaag komen we in een tuin. Daar kun je zien dat het leven tot 

bloei komt. In de tuin maakt Maria iets heel bijzonders mee. Ze 

ziet dat Jezus is opgestaan. De leerlingen van Jezus zijn rennend 

op weg gegaan, nadat ze hebben gezien dat het graf leeg is. De 

weg van de hoop eindigt niet, maar gaat in de hoogste versnelling 

verder, want God maakt een nieuw begin. Daar mogen alle 

mensen hoop van krijgen. 
 
Terugblik “Havendag” kerkenraden 
Beste gemeenteleden, 

Op zaterdag 28 maart hebben onze wijkkerkenraden een 

gezamenlijke ‘Havendag’ gehad, waar we in dankbaarheid op 

terugkijken. Ook een aantal leden van de Kompasgroep heeft aan 

deze dag meegedaan. We hebben ’s ochtends uitgebreid 

gesproken over de betekenis die het Heilig Avondmaal voor ons 

heeft. Welke bijzondere viering herinneren we ons nog? Wat 

zouden we missen als we geen Avondmaal meer vieren? ’s 

Middags hebben we het gehad over welke stappen wij als 

kerkenraden nu te zetten hebben, met het oog op onze toekomst. 

Mooie gesprekken, waarbij we de tijd hadden om de diepte in te 

gaan en uitgebreid naar elkaar te luisteren. En die zicht geven op 

verdere stappen in onze gemeenten.. 

Een belangrijke uitkomst is dat we op korte termijn toe willen 

werken naar het samen houden van onze vergaderingen. Niet 

meer twee keer per jaar, maar altijd. Dat past ook bij de 

uitkomsten van het gezamenlijke gemeenteberaad van vorig jaar 

april. Er is toen door gemeenteleden aangegeven dat het aantal 

gezamenlijke diensten omhoog moest, wat wij dit jaar hebben 

gerealiseerd. En op nummer twee stond toen het toewerken naar 

één gezamenlijke wijkkerkenraad. 

Omdat wij jullie als gemeenteleden in deze stappen ook 

nadrukkelijk mee willen nemen, houden wij op zondag 19 april na 

afloop van de gezamenlijke dienst in de Stinskerk weer een 

bijpraatmoment. U bent hierbij van harte uitgenodigd om mee te 

praten en mee te denken over onze toekomst. 

Namens de wijkkerkenraden: Hans van Eerbeek, Jacco Dankers 
 
Zinvol leven 
Op donderdagavond 9 april om 20:00 uur komt de gespreksgroep 

“Zinvol Leven” weer bij elkaar in de Open Kring. Deze 

gespreksgroep is de voortzetting van de gespreksgroep van ds. 

Van Rheenen, hij wees ons op het boek: Volhouden van ds. L.W. 

den Boer, e.a. Het boek is niet nodig om deel te nemen aan het 

gesprek. We zullen ons gesprek voeren over “Gehoorzamen” 

naar aanleiding van Hebreeën 11-1-8 en zoals Abraham in 

Genesis 11:27 – 12:4. Welkom. 

Met vriendelijke groeten, Popke Alkema 
 
Uitnodiging voor Nieuw ingekomen gemeenteleden 
Beste allen, in het afgelopen jaar bent u lid geworden van de 

Open Kring. Misschien hebt u al enige tijd de kerkdiensten 

bezocht of aan andere activiteiten deelgenomen. Toch vinden we 

een persoonlijke ontmoeting belangrijk, en we nodigen u uit om 

op zondag 12 april, na de viering, om 10.45 uur, verder kennis te 

komen maken bij een kop koffie. Enkele kerkenraadsleden zijn 

dan aanwezig. Met een brief hierover op uw huisadres bent u ook 

geïnformeerd en uitgenodigd. 

We hopen u te ontmoeten, met groet, Miranda Landsman en 

Geertje Wijnja, ouderlingen pastoraat. 

Vrijwilligers vacatures Open Kring 
Fijn dat zich vrijwilligers hebben gemeld voor uitvaartkosters / 

hulpen in de Open Kring. Voor wat betreft de scriba hebben we 

wat “houtje-touwtje” oplossingen. Niet handig, als voorzitter loop 

ik daar voortdurend tegenaan. 

Daarnaast is de preekvoorziener/voorgangervinder gestopt met 

zijn werkzaamheden. Ook hier worden wat taken verdeeld zodat 

lopende zaken worden geregeld. Maar voor onverwachte zaken 

(ruilen/ziekte e.d.) zijn nog geen afspraken. 

Leest u de vacatures nog maar eens na, heeft u ideeën, tips: 

graag! Reacties: scriba@openkring.nl en voorzitter@openkring.nl  

Taak Extra info Plek open 
vanaf 

Scriba (= ook lid van kerkenraad 

en moderamen) 

urgent Dec ‘25 

Voorgangervinder/ 

preekvoorziening invullen van het 

kerkdienstrooster 

Urgent 

Kan vanuit 

huis 

Apr ‘26 

Medewerkers kinderkring; om 1x 

per 2 wkn kinderkring te kunnen 

blijven bieden 

1x per 4-6 

weken aan de 

beurt 

Apr ‘24 

Lid cameraploeg: zorgen voor 

beeld en geluid in de Open Kring 

en thuis 

dringend Apr ‘24 

Fotograaf (kan ook met 

smartphone) 

  Aug ‘24 

Medewerker(s) oppaskring, via een 

rooster, hoeft niet elke week 

1 aanmelding, 

graag nog 2 

Apr ‘24 

Liturgische Bloemschikkers   Mrt ‘26 

 
Samen wandelen tussen Pasen en Pinksteren 
Tussen Pasen en Pinksteren trekken we er weer samen op uit! 

Inmiddels is het een mooie traditie geworden: een uurtje 

wandelen in de frisse voorjaarsavond. Al lopend genieten we van 

de prachtige plekjes in en rond Stadshagen, en ontstaan er 

vanzelf fijne en inspirerende gesprekken. 

Dit jaar wandelen we op 14, 23 en 28 april en op 7, 12 en 21 mei. 

We lopen afwisselend op dinsdag en donderdag. Op 14 april 

starten we om 19.30 uur bij de Open Kring. Het startpunt voor de 

daaropvolgende avonden maken we steeds bekend via de 

zondagsbrief. Iedereen is van harte welkom — of je nu één keer 

meeloopt of gezellig alle avonden aansluit! 

Werkgroep Bezinning & Verdieping 
 
Snuffelmarkt 18 april Stinskerk, 9-13 uur 
Op zaterdag 18 april is er weer een snuffelmarkt van 9-13 uur in 

de Stinskerk. De opbrengst is voor het gezamenlijke ZWO-project 

van dit jaar (Open Kring en Stinskerk): het Bethesda ziekenhuis 

in Mali. https://camazending.nl/project/project-bethesda/. Spullen 

voor de snuffelmarkt kunnen gebracht worden op vrijdagmiddag 

17 april van 15.00-17.00 uur in de Stinskerk. Naast de kraampjes 

met o.a. servies, kinderspeelgoed, boeken, zijn er bloemen te 

koop, is er een loterij, een sjoelbak en een koffiehoek. Mocht u 

mee willen helpen tijdens de snuffelmarkt, dan kunt u dit per mail 

aangeven bij Lieneke Zwakenberg: 

lieneke.zwakenberg@gmail.com, dit graag voor 11 april 

doorgeven. Ook is het fijn als er mensen zijn die iets willen 

bakken/lekkers willen verzorgen om aan te bieden bij de 

koffiehoek, als u dit wil graag ook even doorgeven via de mail 

aan Lieneke. We hopen op een gezellige ochtend, met mooi weer 

en vooral een goede opbrengst voor het Bethesda ziekenhuis. 

Namens de ZWO-commissie, Lieneke Zwakenberg en Coralie 

Soetevent 
 

Zondagsbrief 
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Pasen 
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Hoe gaat het met jou, IJssel? 
Een vraag die we elkaar vaak stellen. Maar wat als we die vraag 

eens richten aan de rivier die al eeuwenlang door ons landschap 

stroomt? Hoe gaat het met de IJssel – met haar water, haar 

oevers, haar verhalen? 

Op deze bijzondere avond laten we de rivier zelf aan het woord. 

Of beter gezegd: Wim Eikelboom geeft namens de IJssel stem 

aan haar verhaal. Velen kennen hem van zijn boeiende 

presentaties en zijn grote kennis van de rivier en alles wat zich 

langs haar oevers afspeelt. Met passie en betrokkenheid neemt 

hij ons mee in verleden, heden en toekomst van deze levensader 

van onze regio. 

U bent van harte uitgenodigd om deze avond mee te beleven: 

! 21 april 2025 

" Open Kring, Hofstedestraat 1, 8043 WC Zwolle 

# 19:30 uur (inloop met koffie vanaf 19:15 uur) 

⏰ Einde rond 21:30 uur 
Kom luisteren, kijken en meepraten. Laat u verrassen door 

nieuwe inzichten en oude verhalen. We hopen u daar te 

ontmoeten! 

Van harte welkom namens de werkgroep Bezinning en 

Verdieping en de werkgroep Groene Kerk. 

Reageren? Groenekerk@openkring.nl  

Wim Eikelboom 

‘Alle rivieren stromen naar zee en toch raakt de zee niet vol’ 
Deze oude wijsheid -opgeschreven in het bijbelboek Prediker- 
spreekt tot mijn verbeelding. 
Ik houd van rivieren, omdat ze waardes van het menselijk leven 
weerspiegelen die ik belangrijk vind: ze hebben karakter, ze gaan 
altijd vooruit en houden niet van stilstand, ze bieden schoonheid 
en troost, ze blijven niet altijd binnen de lijntjes en gaan graag 
hun eigen weg. 
Informatie over Wim: https://rivierverhalen.nl/over-wim/  
 
Michaëlsviering in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
3 apr: Goede Vrijdag, 22.00 uur: Kruismeditatie. De 

Michaëlscantorij zingt delen uit ‘The Lamentations of Jeremiah’ 

van Thomas Tallis. Vg. ds. Nelleke Eygenraam. Eugène van 

Bohemen en Luuk Schuurman leiden en begeleiden de cantorij. 

5 apr Paaszondag: in deze Michaëlscantateviering voeren 

solisten, de Michaëlscantorij en Musica Michaelis o.l.v. Toon 

Hagen, het Oster Oratorium ‘Kommt, eilet und laufet’ (BWV 249) 

van J.S. Bach uit. Vg. ds. Iemke Epema. Solisten: Sopraan – 

Elles Venhuizen. Alt – Eske Tibben. Tenor – Roelof Polinder. Bas 

– Jan Kruisselbrink. 

Zie de website www.michaelscantorij.nl  
 
 
 
 

Oefengroep groen en vrolijk leven 
(overgenomen uit de Nieuwsbrief Raad van Kerken, 18-3-2026) 
Veel mensen willen duurzaam leven, maar het komt er niet 

genoeg van of je denkt dat je de enige bent. Onder de naam 7 

weken Groen & Vrolijk Leven start theologe Corinne Groenendijk 

tussen Pasen en Pinksteren een Signal-groep met dagelijkse tips 

voor kleine en grote stappen naar duurzamer leven. Corinne: “het 

wordt een vrolijke groep waarin we ideeën opdoen en ervaringen 

delen.” De groep start op 5 april 2026. 

In zeven weken kunnen mensen samen met anderen hun leven 

stap voor stap groen en vrolijk maken, is de overtuiging van 

Corinne Groenendijk. Deelnemers ontvangen van Pasen tot 

Pinksteren 2026 iedere dag via de speciale Signal-appgroep een 

filmpje met een tip van een deelnemer met een kleine of grote 

stap, verrassend en praktisch met daarbij inspiratie van de 

deelnemer. 

Mensen kunnen zich aanmelden voor de groep door een berichtje 

te sturen naar info@corinnegroenendijk.nl of via de website, 

www.corinnegroenendijk.nl/zevenweken. Deelname is gratis. 

Toevoeging: Volgens de Consumentenbond is Berichten-app Signal een 
privacy vriendelijk alternatief voor Whatsapp. 
Werkgroep Groene Kerk Open Kring 
 
Ervaar de Zwolse Camino 
In en rondom Zwolle krijg je de kans om in dagdelen op een 

heuse Pelgrimstocht te gaan. Samen, alleen, te voet, per fiets en 

zelfs aan scootmobielers is gedacht. Ontdek het “Pelgrimspad 

IJsseldelta”, een nog tamelijk onbekende route. 

Ontmoet jezelf, een ander, de schoonheid van de natuur. Laat je 

aanspreken en geniet. Individueel kun je de etappes lopen met 

behulp van de Wandelgids (€ 14,95). Gezellige 

groepswandelingen vinden plaats vanaf za 18 april (1e keer 
start vanaf Basiliek Peperbuskerk 13.00 uur) en lopen de 

zomer door tot en met 19 september.  

Wij van de Werkgroep GroeneKerk Dominicanenkerk, bevelen dit 

initiatief van harte bij je aan en hopen ook zelf diverse etappes 

mee te gaan. Voor meer informatie over Pelgrimspad IJsseldelta 

zie: www.ziehierdemens.nl.  

Ook meedoen? Meld jezelf aan via: info@ziehierdemens.nl   

Kom in beweging! 
 
Meezingconcert - schrijvers voor gerechtigheid 
30 mei 2026 | 20.00u (zaal open 19.00u) | Harderwijk 

Voor iedereen die van zingen houdt. Zing tijdens dit 

jubileumconcert mee in het projectkoor! Met liederen over recht, 

herstel en hoop. 

Tickets €25,- Toegang/aanmelden: 

https://eventsforchrist.nl/evenement/schrijvers-voor-

gerechtigheid-jubileumconcert  

Groene Kerken NL 
 

LEVEN IS MEELEVEN 
De bloemengroet is afgelopen week gebracht naar Henry 

Kleene, Raaigras 34, met een hartelijke groet en de wens voor 

een voorspoedig herstel. 
 
Meeleven en kaarten: In Isala is plotseling opgenomen Magda 

de Jong-Boode. Ze heeft een grote darmoperatie ondergaan en 

herstel zal de nodige tijd vragen, we hopen en bidden op en voor 

een goed herstel (afd. V2.4B, kamer 127, dr van Heesweg 2, 

8025 AB, Zwolle). Veel sterkte gewenst. 

Wim Mensink moest onverwacht een grote hart- en vaatoperatie 

ondergaan, in Isala, zoals het nu lijkt is hij weer thuis voor verder 

herstel. Veel steun en kracht gewenst, Wim. 

We leven mee met Bettine en Daan de Jong-van der Haar en hun 

dochters Saar en Fiep, nu de vader van Daan heel plotseling is 

overleden, een groot verdriet en gemis voor hen, we leven mee  

Er zijn zieken thuis, zij vragen om zorg en aandacht, laten we hen 

niet vergeten.  

Kaarten voor verjaardagen komen elke week weer op de 

adressen, en zo denken we aan elkaar. 

 

 

 

In memoriam Roel Stuifzand  
Assen 10 juli 1941         Zwolle 21 maart 2026  

‘Wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt’.  

Roelof (Roel) Stuifzand werd op 10 juli 1941 in Assen geboren. 

Hij groeide op in Hoogeveen en ging naar de mulo. Hij trouwde 

met Henni Dekker en samen kregen ze twee dochters: Karen en 

Alien. Henni overleed al op jonge leeftijd en Roel bleef achter met 

zijn twee jonge dochters. Een zware en verdrietige tijd. Er kwam 

gezinshulp in huis om te helpen bij de dagelijkse zorg voor de 

kinderen en het huishouden. Eens in de zoveel tijd vond er een 

gesprek plaats met de coördinator van de gezinszorg, Sita de 

Boer. Later werden de gesprekken vertrouwelijker en groeide er 

voorzichtig liefde tussen Roel en Sita. Ze trouwden in 1975 en 

een aantal jaren later werd er een derde dochter geboren: Nynke. 

Er was dankbaarheid voor de liefde voor elkaar, de oprechte 

liefde voor alle drie dochters, ze waren een gezin, hoorden bij 

elkaar.  

Verdriet was er toen Sita ziek werd en er beperkingen aan 

overhield. Ook het overlijden van Karen maakte de 

kwetsbaarheid van het leven tastbaar.  

In zijn werkzame leven was Roel jarenlang als hoofd van de 

salarisadministraties van diverse grote academische 
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ziekenhuizen werkzaam. Het gaf hem veel voldoening. Buiten het 

werk waren hij en Sita betrokken bij het vrijwilligerswerk in de 

kerk. Zo ook in Zwolle, ze waren betrokken en actief in de Open 

Kring. Ziekte en kwetsbaarheid maakten het de laatste jaren 

lastiger. Ze zorgden voor elkaar, elk op hun eigen manier. Een 

griep met niet verdwijnende klachten in februari dit jaar was reden 

voor nader onderzoek. Er kwam een onverwachte uitslag: 

uitgezaaide kanker in een vergevorderd stadium. De laatste 

dagen van Roel stonden in het teken van samen zijn, van 

waardevolle open gesprekken met Sita, zijn dochters en 

kleinkinderen. In de middag van 21 maart is Roel rustig en in 

vertrouwen weggegleden uit onze aardse wereld.    

A.C.Tuller 
 

 

HARTELIJK WELKOM BIJ DE KERKDIENST OP 5 APRIL, PASEN   
 
 Voorgangers: ds. Anne Zweers en Anne Claudine Tuller 

Ambtsdragers: Geertje Wijnja en Henk Vos 

Organist: Jeroen van der Scheer 

M.m.v. het Open Kring Koor o.l.v. Jannet Loode 

Lector: Hans van Eerbeek 

Koster: Annemieke van Ommen 

Kinderkring o.l.v. Marieke Reinders en Maartje Visscher 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een 

kopje koffie, thee of beker limonade te drinken. 

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst:  https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen 
Voor de dienst, vanaf 9:15 uur: muziek en samenzang: 
- Daar juicht een toon (Joh 25: 1,2) 
- Lied 624: Christus onze Heer verrees 
- Lied 630: Sta op… 
- Lied 655: Zing voor de Heer een nieuw gezang - wisselzang: 
k:1,2 a:3, k:4 a:5 
 
IN HET LICHT GEROEPEN 
Lied 749a: ‘Op waak op’ als canon gemeente en koor 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst 
Koor en gemeente: Licht dat terugkomt  (wij gaan staan) 

‘Licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil. 

Vrede die bij ons blijft.’ 

De brandende Paaskaars wordt binnengebracht 
 
WIJ KOMEN SAMEN 
Welkom 
Aanvangswoord en groet 
Voorganger: Zoals ooit aan het begin van onze tijden 

   Gods stem riep ‘Licht’ 

Allen:   en het leven werd geboren 

Voorganger:  Zo horen wij nu in het midden van onze tijd: 

   De Heer is opgestaan 

Allen:   De Heer is waarlijk opgestaan! 

   Nieuw leven wordt geboren! 

Lied: De Heer is waarlijk opgestaan (Hanna Lam, Alles wordt  

nieuw I,27: 1: allen 2: vrouwen 3: allen 4: mannen 7: allen 
We wensen elkaar de vrede van Christus toe 
Gebed voor de nood van de wereld, na elke voorbede zingen we: 

‘Licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil. 

Vrede die bij ons blijft.’ 

Antwoordlied: 707 Dragende moederlijke.. k: 1,2  a: 3 
 
RONDOM HET WOORD 
Openingsgebed 
Lied 631: k: 1,2, a: 3 (Tussen waken, tussen..) 
Kinderkring: Reisbureau Warhoop & projectlied 
Het paasevangelie: Johannes 20: 1-10 
Lied 626: k: 1,2  a: 3, 4 
Het paasevangelie: Johannes 20: 11-18 
Lied 626: k: 5,6,  a: 7,8 
Preek 
Koor: The angel rolled…. 
Gebeden: met acclamatie lied 368f: k en a 
 God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja. 
 
Mededelingen en collecten (digitaal+contant) voor de Diaconie 
(Zwolle), Kerk (Open Kring) en Paascollecte PGZ 
Wegzending en zegen          (staand) 
Slotlied 426 God to enfold you: koor: Engels, allen: NL 
Zegen 
Lied 634 ‘U zij de glorie’ 

BIJ DE BLOEMSCHIKKING 
Basissymboliek liturgische schikking van de 
Veertigdagentijd 
De rode draad in de schikkingen is "de Geest waaiert breed uit". 

Hier staat als basis een tweedimensionale waaier met in het 

midden van de waaier een vaas. De waaier suggereert beweging 

die we misschien niet altijd ervaren. Voor ons staat hij symbool 

voor beweging en communicatie op weg naar een andere 

toekomst, een nieuw begin. 
 
Johannes 20:22 Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 
“Ontvang de Heilige Geest”. Jezus gaf de Heilige Geest door aan  

zijn leerlingen. Ook vandaag inspireert de Geest ons om op weg 

te gaan met het evangelie. We mogen erop vertrouwen dat de 

Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven. De 

afgelopen weken zagen we de waaier voller en groener worden 

als teken dat de Geest breed uitwaaiert over de wereld. Vandaag 

is de waaier helemaal vol met bloeiende narcissen en 

bloesemtakken als belichaming van het nieuwe leven. 

Een bloeiende tuin 

Vol bloemen van het begin 

Inspiratie 

Voor een brede beweging. 

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie (Zwolle) 
2e collecte: Kerk (Open Kring) 
3e collecte: Paascollecte voor de Protestantse 
Gemeente Zwolle 
De opbrengst van de Paascollecte is bestemd voor 

de Protestantse Gemeente Zwolle. Het College van 

Kerkrentmeesters hoopt dat u ook bijdraagt aan de Paascollecte. 

Alle beetjes helpen, ook de kleinste. En bedenk: uw 

wijkgemeente deelt mee in de opbrengst! 

Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website 

van SKGCollect: 

https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html  

Via Appostel is de 4de collecte bestemd voor ZWO. 

Uw gift in de oranje bus of via de QR-code hiernaast is 

bestemd voor het diaconale project ‘Bethesda: Hoop 
voor vrouwen in Mali. 
https://camazending.nl/project/project-bethesda/

AGENDA OPEN KRING 
Di 7 apr 9.00-12.00: Koffie met een oortje 

Wo 8 apr 19.30-21.00: Open Kring Koor 

Do 9 apr 20.00-22.00 Gespreksgroep Zinvol leven 

Vr 10 apr 10.00-12.00: Koffie-inloop 

Zo 12 apr zal ds. Bert Aalbers om 9.30u voorgaan.  

Kijk op https://openkring.nl/agenda/ voor de complete agenda 

(ook bezetting door anderen dan Open Kring).  

Kopij is welkom tot woensdag 18u op zondagsbrief@openkring.nl 
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