
                              

NIEUWS  
Gemeentebijeenkomst Open Kring: zondag 8 maart over:  
- het voorgenomen besluit gebouwenkeuze 
- de stand van zaken in het samenwerkingsproces 
Beste gemeenteleden van de Open Kring, 
Afgelopen week heeft u de brief van de AK ontvangen over de 
gebouwen en de afwegingen van de AK en CvK daarbij. Wij 
willen u als gemeenteleden de gelegenheid geven om daar op te 
reageren. Wij willen u daarom uitnodigen voor een informele 
gemeentebijeenkomst aanstaande zondag 8 maart, aansluitend 
op de kerkdienst in de Open Kring. Ook willen we u nog wijzen op 
de twee gemeentebijeenkomsten die door de AK georganiseerd 
zijn in de Jeruzalemkerk op maandag 23 maart om 15:30 uur en 
19:30 uur. Dus voor vragen en reacties aan de AK verwijzen we u 
naar hun bijeenkomst. 
In onze bijeenkomst willen we u ook in een korte schets vertellen 
voor welke vragen we als Open Kring nu staan, voor onszelf en in 
de samenhang met de Stinskerk. En welk plan van aanpak we 
daarbij voor ogen hebben. 
Van harte welkom, namens de kerkenraad, Hans van Eerbeek 
(voorzitter Kerkenraad Open Kring) 
 
Project Veertigdagentijd 
Kinderkring 
Welkom op de weg van de 
hoop! In deze 
Veertigdagentijd doen we in 
de Open Kring een 
speurtocht naar hoop. Wie de 
weg van de hoop gaat, wordt 
onderdeel van een groter 
verhaal. Elke zondag 
ontmoeten we een nieuwe 
plek vol hoop. Deze week 
leidt de reis ons langs ene 
waterput, een plek waar 
mensen en dieren kunnen 
drinken. Het is ook een plek 
om elkaar te ontmoeten en 
nieuwe hoop te krijgen. Een 
Samaritaanse vrouw ontmoet 
Jezus bij de waterput, want 
bij de waterbron kan je veel meer halen dan alleen maar water! 
Dat er meer is dan water komt ook in een toneelstukje naar 
voren. 
 
Palmpasen in de Open Kring! 
Op zondag 29 maart is het Palmpasen. Tijdens de Palmpasen 
dienst van deze zondag kunnen de kinderen met hun versierde 
Palmpasenstokken een optocht door de kerk (De Open kring, 
Hofstedestraat 1) lopen. We laten onze stokken zien aan alle 
mensen in de kerk. Ook vervolgen we onze weg van de hoop (40 
dagen project) en gaan we leuke dingen doen die hierbij passen. 
We maken er een gezellige, mooie 
ochtend van! Daarnaast hopen we een 
bezoek te brengen aan het Zonnehuis. 
We vinden het heel leuk als er veel 
kinderen komen die een versierde 
Palmpasenstok hebben. Daarom gaan 
we op vrijdagavond 27 maart (18.30 tot 
19.30 uur) in de hal van de kerk weer 
palmpaasstokken versieren. Wij zorgen 
voor alle versiering die op de stok hoort, 
zoals bijvoorbeeld rozijnen en mooie linten. Zelf moet je dan wel 
een kruis (twee latten op elkaar in de vorm van een kruis)  

meenemen die je gaat versieren. Ook moet je zelf een 
broodhaantje kopen of bakken en eventueel wat takjes 
meenemen (buxus o.i.d.). Om te weten voor hoeveel kinderen we 
spullen moeten halen, vragen we jullie om je van tevoren op te 
geven. Dat kan via: kinderkring@openkring.nl  
Alle kinderen die het leuk vinden om een stok te komen 
versieren zijn van harte welkom! Neem gerust 
een vriendje of vriendinnetje mee! 

Voor de ouders, opa’s en oma’s staat de 
koffie met wat lekkers klaar. Een fijn 
moment om elkaar te ontmoeten en elkaar 
even te spreken. Kom gezellig langs!  

Dus alles op een rijtje: 
Wat:  Palmpaasstok maken in de kerk 
Wanneer:  Vrijdag 27 maart van 18.30-19.30 uur 
Wat neem je mee:  Een kruis, een broodhaantje en een ouder 

die je kan helpen als het niet helemaal zelf lukt. 
Opgeven:  kinderkring@openkring.nl (uiterlijk 24 maart) 
 
Wijkkas 
Op de tweede zondag van de oneven maanden is de derde 
collecte bestemd voor de wijkkas, vandaag dus ook! Je leest er 
elders op deze zondagsbrief meer over. 
Naast deze wijkkascollectes is het ook mogelijk een gift voor de 
wijkkas over te maken op de bankrekening van de wijkkas:  
NL02 RABO 0377 3761 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Zwolle. 
In de afgelopen twee maanden zijn er diverse giften ontvangen in 
de wijkkas: 1 x € 150, 1 x € 20, 1 x € 35 en 1 x € 25.  
Alle gevers hartelijk dank! 
 
Ontmoetingskring Omega 12 maart: Levenspuzzelen 
“Het leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen maakt.” Het 
duo Acda en De Munnink zong het al, je hebt je route 
uitgestippeld en ineens gaat alles een andere kant op, 
ingrijpende gebeurtenissen overkomen je. Het leven kan dan 
soms een grote puzzel lijken, een berg aan stukjes en het grote 
plaatje is uit beeld. Hoe ga je daar mee om, als er ingrijpende 
dingen op je pad komen en de toekomst er ineens heel anders 
uitziet? Als je moet levenspuzzelen om alle stukjes weer op een 
goede plek te krijgen?  
Gespreksbegeleiders zijn ds. Anne Zweers en kerkelijk werker 
Anne Claudine Tuller  
Nog niet eerder geweest, maar wel nieuwsgierig? Ook dan ben je 
van harte welkom om aan te schuiven!   
Donderdag 12 maart van 10u tot 11.30u in de Open Kring 
 
Boekbespreking ‘Durf moedig te zijn’ van Mariann Budde 
“Durf moedig te zijn" is een krachtig en inspirerend boek waarin 
Mariann Budde oproept tot morele moed en integriteit in moeilijke 
tijden, met een focus op kleine gebaren van goedheid. 
In “Durf moedig te zijn” verkent Mariann 
Budde de betekenis van moed in de 
hedendaagse samenleving. Ze benadrukt dat 
moed niet altijd gaat om grote daden maar om 
vaak eenvoudige, dagelijkse keuzes die ons in 
staat stellen om trouw te blijven aan onze 
waarden en aan anderen. Budde roept de 
lezer op om op te staan voor menselijke 
waardigheid, vooral in tijden van sociale en 
politieke onrust. 
Donderdag 12 maart, 19.30u, Open Kring 
Opgeven bij t.hoekstraboot@kpnmail.nl  
Toke Hoekstra 
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Het boek op de aandachtstafel 
Het boek op de aandachtstafel lag er sinds Pasen 2012. En nu is 
het vol. Nee, niet vol maar gevuld: met gedachten, herinneringen, 
voorbeden en dankgebeden. 
Nu ligt er een nieuw boek, maar dat is niet leeg. 
Uit elke bladzijde spreekt een onuitsprekelijk vertrouwen. 
Je wordt van harte uitgenodigd om alles wat je bezighoudt 
daaraan toe te vertrouwen, in het geloof dat geen gebed verloren 
gaat.     Anne Zweers 
 
Volgende week zondag 15 maart: Doopdienst! 
Volgende week zondag, de zondag met de mooie naam ‘Laetare’ 
is er een doopdienst. Laetare betekent ‘verheugt u!’. En dat doen 
we zeker. De ouders Gerrit-Jan en Alianne Dreijer 
(Havezathenallee 106) laten dan hun dochter Juliëtte Marie Elise 
dopen.     Anne Zweers 
 
Inzameling t.b.v. de Voedselbank Zwolle 
Op zondag 15 maart a.s. willen we weer producten inzamelen 
voor de voedselbank. Deze keer is er behoefte aan: 
Rijst, Pasta, Soep in blik, Tonijn in blik, Oploskoffie & 
Tomatensaus 
U mag uw gift op zondag in de daarvoor bestemde kratten doen. 
Ook mag u de producten op vrijdagmorgen, tijdens de koffie-
inloop, inleveren. 
Namens de diaconie en de voedselbank, hartelijk dank voor uw 
gift. 
 
Bericht van de Algemene Kerkenraad (AK) 
In de afgelopen periode heeft u persoonlijk bericht ontvangen 
over het voorgenomen besluit van de AK over de 
gebouwenkeuze. Het horen van de gemeente vindt plaats op 
maandag 23 maart in de Jeruzalemkerk. Er zijn twee 
keuzemomenten: van 15.30-17.00 uur of van 19.30-21.00 uur. 
Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst. 
Namens de Algemene Kerkenraad, scriba@pknzwolle.nl 
 
“Ik zag twee beren…” 
Maar nee — die zoeken we dit keer niet 😉. 
Wat we wél zoeken, zijn gemeenteleden die willen helpen met het 
voorbereiden van een eenvoudige, smakelijke lunch. Denk aan 
het klaarmaken van broodjes, een pan soep, en wat melk of 
karnemelk. En natuurlijk ook het brengen ervan. 
Waarom? 
De kerkenraden van de Open Kring en de Stinskerk hebben 
samen een ontmoetingsdag gepland. Op deze dag gaan we met 
elkaar in gesprek over de toekomst van onze wijkgemeenten. Er 
ligt een belangrijke vraag op tafel: óf en hoe we willen toewerken 
naar één nieuwe gemeente. Dat vraagt om goede, inhoudelijke 
gesprekken rond verschillende thema’s — en daarbij hoort ook 
samen eten en ontmoeten. 
De ontmoetingsdag vindt plaats op: 
📅 Zaterdag 28 maart 
📍 Zeilclub ’37 in IJsselmuiden (Pijperstaart 2, Kampen) 
Wie wil ons helpen met het verzorgen van de lunch? Het zou ons 
enorm ondersteunen — en bovendien is het een stuk voordeliger 
dan alles bestellen. 

Wilt u/jij bijdragen aan deze dag, op een heel praktische maar 
waardevolle manier? Laat het ons weten. Samen maken we er 
een goede en gastvrije ontmoetingsdag van! 
Reactie/vragen: voorzitter@openkring.nl; voorzitter@stinskerk.nl  
 
Hoe gaat het met jou, IJssel? 
Een vraag die we elkaar vaak stellen. Maar wat als we die vraag 
eens richten aan de rivier die al eeuwenlang door ons landschap 
stroomt? Hoe gaat het met de IJssel – met haar water, haar 
oevers, haar verhalen? 
Op deze bijzondere avond laten we de rivier zelf aan het woord. 
Of beter gezegd: Wim Eikelboom geeft namens de IJssel stem 
aan haar verhaal. Velen kennen hem van zijn boeiende 
presentaties en zijn grote kennis van de rivier en alles wat zich 
langs haar oevers afspeelt. Met passie en betrokkenheid neemt 
hij ons mee in verleden, heden en toekomst van deze levensader 
van onze regio. 
U bent van harte uitgenodigd om deze avond mee te beleven: 
📅 21 april 2025 
📍 Open Kring, Hofstedestraat 1, 8043 WC Zwolle 
🕢 19:30 uur (inloop met koffie vanaf 19:15 uur) 
⏰ Einde rond 21:30 uur 
Kom luisteren, kijken en meepraten. Laat u verrassen door 
nieuwe inzichten en oude verhalen. We hopen u daar te 
ontmoeten! 
Van harte welkom namens de werkgroep Bezinning en 
Verdieping en de werkgroep Groene Kerk. 
Reageren? Groenekerk@openkring.nl  
Wim Eikelboom 
‘Alle rivieren stromen naar zee en toch raakt de zee niet vol’ 
Deze oude wijsheid -opgeschreven in het bijbelboek Prediker- 
spreekt tot mijn verbeelding. 
Ik houd van rivieren, omdat ze waardes van het menselijk leven 
weerspiegelen die ik belangrijk vind: ze hebben karakter, ze gaan 
altijd vooruit en houden niet van stilstand, ze bieden schoonheid 
en troost, ze blijven niet altijd binnen de lijntjes en gaan graag 
hun eigen weg. 
Informatie over Wim: https://rivierverhalen.nl/over-wim/  
 
Heilige grond? 
Een hartelijke uitnodiging voor een viering op zondag 22 maart 
in de Wolweverkerk. In deze viering, aan het begin van de lente, 
staat de aarde centraal. De heilige grond waarop wij leven en 
waarvan we leven.  
Aanvang 10.00 uur, Wolweverstraat 9 Zwolle 
namens Werkgroep Groene Wolweverkerk 
 
Michaëlsviering in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
40-dagentijd 2026. Thema: KWETSBAAR EN VEERKRACHTIG 
‘Een mens te zijn op aarde.’ 
8 mrt zondag Oculi – Psalm 25. Thema: BEKEKEN, de digitale 
wereld …. het oog van God .... Schriftlezing: Psalm 139. M.m.v. 
ds. Marjanne Dijk en leden van de Michaëlscantorij o.l.v. cantor-
organist Luuk Schuurman.  
Zie de website www.michaelscantorij.nl  

 

LEVEN IS MEELEVEN 
De bloemengroet is afgelopen week gebracht naar Annemarie 
Noorlag als steun in de rug en met een heel hartelijke groet 
vanuit de gemeente. 
 
Kaarten: het kan de dag mooier kleuren als er een kaart op je 
deurmat valt, bij verjaardagen, en bij andere momenten in je 
leven waarop aandacht goed doet en helpt! 
 
Ik las dit gebed: Geest van God, ga voor mij uit, Laat mij zien 
waar ik vandaag Gods licht kan brengen en voor wie ik er mag 
zijn. (uit het blad Petrus) 

Meeleven: Henry Kleene (Raaigras 34) verblijft in Isala op afd 
chirurgie V 2.4b kamer 139.4 en zal vrijdag voor verder herstel 
naar IJsselheem, locatie Isala gaan, we wensen hem moed en 
vertrouwen toe. 
Na een bezoekje aan Thea en Andre Wagenaar, 
Marskramerstraat 11, kan ik doorgeven dat de collectemunten 
(na tel. afspraak via 038-4201080) bij hen gehaald kunnen 
worden. 
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HARTELIJK WELKOM BIJ DE KERKDIENST OP 8 MAART   
 
 
Voorganger: ds. Bert Aalbers (Open Kring) 
Ambtsdragers: Hans van Eerbeek en Bettine de Jong 
Organist: Johan Hardeman 
Lector: Joke Leeuw-Kralt 
Koster: Marjan van de Vegte 

Kinderkring o.l.v. Esther Klein Bramel 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een 
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken – deze zondag 
met iets lekkers erbij! 

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst:  https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen 
3de zondag in de Veertigdagentijd, Zondag Oculi (Ogen) 
DIENST VAN VOORBEREIDING  
Welkom  
Psalm van de zondag 25a Mijn ogen zijn gevestigd          (staand) 
 
Bemoediging en Drempelgebed 
V    God zij ons genadig en zegene ons, 
G   hij doe zijn aanschijn over ons lichten. 
V   Van u zegt ons hart steeds: 
     ‘zoekt zijn aanschijn!’ 
G   Heer, uw aanschijn zullen wij zoeken! 
V   Wil uw aanschijn niet voor ons verbergen, 
G   wijs ons niet toornig af, 
V    gij waart toch onze hulp; 
G    wil ons niet verstoten, niet verlaten! 
V    breng gij, o God, een wending 
G   in het licht van uw aanschijn 
    worden wij gered! Amen             (gemeente gaat zitten) 
Kyriegebed 
Kyrielied in oorlogstijd 
 
 

DIENST VAN HET WOORD  
Kinderkring: 40-dagenproject ‘De weg van de hoop’ en projectlied 
Groet V De Eeuwige zij met u. 
  G Zijn Geest in ons midden. 
Gebed voor de opening van het Woord  
Toralezing Genesis 32.24-33.11 
Lied 991: 1,2,3,5,6   
Evangelielezing Matheus 25.31-46 
Lied 561 O liefde die verborgen zijt 
Verkondiging: GEZOCHT: BEELDEN VAN GOD 
n.a.v. Genesis 33:10 
“Ik heb jouw gezicht gezien alsof ik het gezicht van God zag” 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD  
Orgelspel 
Lied 827 (let op: 3e couplet is gewijzigd, zie de schermen) 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d) 
Na ‘zo bidden wij samen’ zingen we lied 368d 
Mededelingen en collecten (digitaal+contant) voor de Diaconie 
(Zwolle), Kerk (Open Kring) en Wijkkas 
Slotlied: Psalm 72 (voor de tekst zie de schermen)        (staand) 
Wegzending en zegen 

BIJ DE BLOEMSCHIKKING 

Basissymboliek liturgische schikking van de 
Veertigdagentijd 
De rode draad in de schikkingen is "de Geest waaiert breed uit". 
Hier staat als basis een tweedimensionale waaier met in het 
midden van de waaier een vaas. De waaier suggereert beweging 
die we misschien niet altijd ervaren. Voor ons staat hij symbool 
voor beweging en communicatie op weg naar een andere 
toekomst, een nieuw begin. 
 
Tekst Johannes 4: 3 en 4, Jezus verliet Judea en ging weer naar 
Galilea. Daarvoor moest Hij door Samaria, een ongebruikelijke 
route. Op het stille middaguur ontmoet Hij de Samaritaanse 
vrouw bij de bron. Zij had haar redenen om op dat uur water te 
putten. De ontmoeting bij de bron staat centraal in deze 

schikking. De grote vaas is gevuld met water en irissen, de 
kleinere vaas is gevuld met water als verwijzing naar de bron. De 
iris is driekleurig en is een drietallige bloem. Een verwijzing naar 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De kleuren van de iris 
zijn blauw, wit en geel. Blauw - de kleur van de lucht, de hemel 
en het water; wit - de kleur van de onschuld; geel - de kleur van 
het goddelijke. 

Water, levensbron 
De iris, een teken voor de drie-eenheid 
Hemelsblauw, goddelijk geel en zuiver wit 
De iris kleurt onze ogen 
Waardoor we kunnen zien 
Naar de ander. 

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie (Zwolle) 
2e collecte: Kerk (Open Kring) 
3e collecte: Wijkkas 
Je mag er best eens bij stil staan: alle activiteiten die 
door het jaar heen in de wijkgemeenten worden 
georganiseerd. Overal zijn vrijwilligers bezig de verbondenheid 
met hun kerk handen en voeten te geven en zo verbindingen te 
leggen met anderen, binnen en buiten de gemeente. Voor 
mensen van alle leeftijden, ‘smaken’ en ‘kleuren’ is er altijd wel 
iets te doen, te lezen, te horen, te beleven. Veel van al die 
activiteiten worden betaald vanuit de Wijkkas en daarvoor is 

vandaag de derde collecte bestemd. Het behoeft geen betoog dat 
ieders bijdrage van harte welkom is. Eigenlijk is die een gift aan 
jezelf! 
Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website 
van SKGCollect: 
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html  
Via Appostel is de 4de collecte bestemd voor ZWO. 
Uw gift in de oranje bus of via de QR-code hiernaast is 
bestemd voor het diaconale project ‘Bethesda: Hoop 
voor vrouwen in Mali. 
https://camazending.nl/project/project-bethesda/

AGENDA OPEN KRING 

Zo 8 mrt 11.00-12.00: Gemeenteberaad 
Ma 9 mrt 10.30-12.00: Werkgroep Groene Kerk 
Ma 9 mrt 20.00-22.00: Moderamen 
Di 10 mrt 9.00-12.00: Koffie met een oortje 
Di 10 mrt 19.45-21.30: Over de ‘Ziel en Spiritualiteit’ 
Wo 11 mrt 19.30-21.00: Open Kring Koor 
Do 12 mrt 10.00-11.30: Omega bijeenkomst 

Do 12 mrt 19.30-22.00: Boekbespreking ‘Durf moedig te zijn’ 
Vr 13 mrt 10.00-12.00: Koffie-inloop 
Zo 15 mrt zal ds. Anne Zweers om 9.30u voorgaan. In de dienst 
van het Zonnehuis om 11.30u za Gertine Prins voorgaan. 
Kijk op https://openkring.nl/agenda/ voor de complete agenda 
(ook bezetting door anderen dan Open Kring).  
Kopij is welkom tot woensdag 18u op zondagsbrief@openkring.nl 

 
 
De papieren Zondagsbrief mag mee naar huis – om thuis nog eens rustig na te lezen of door te geven aan een andere belangstellende! 

Wilt u de Zondagsbrief elke week in uw mailbox? Mail dan naar zondagsbrief@openkring.nl   
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