
                              

NIEUWS  
Project Veertigdagentijd 
Kinderkring 
“Welkom op de weg van de 
hoop!” In deze 
Veertigdagentijd doen we met 
de kinderen een speurtocht 
naar hoop. Hoop is een 
spannend woord. Als er nog 
iets valt te hopen, dan is er 
ook nog iets dat je verwacht. 
De weg van de hoop gaat 
door het hele land, door heel 
de wereld. Het is de weg van 
geluk en kwetsbaarheid. Elke 
zondag in deze 
Veertigdagentijd is er 
Kinderkring in de kerk en 
gaan we een stukje verder op 
de weg van de hoop. We 
maken een hoopvolle reis! Ga 
je mee?  
 
De weg van de hoop 
Vandaag is de eerste zondag van de 40-dagentijd, de tijd waarin 
we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Marieke Reinders 
schrijft daar vanuit de kinderkring ook over op deze zondagsbrief. 
Het thema is ‘De weg van de hoop’, een mooi en krachtig thema. 
Met de bijbelverhalen, startend met het verhaal van de 
verzoeking in de woestijn, spannen we een koepel over deze tijd 
heen, over onze levensweg heen. 
 
Koffie met een oortje 
Wij waren vorige week op doorreis en 
deden Basel aan, bezochten daar de 
‘Münster’, de grote kerk van de stad, 
en zagen dat het initiatief van ‘koffie 
met een oortje’ daar ook navolging 
gekregen heeft! 
 
Bij de dienst van 22 februari 
Deze dienst heeft een paar feestelijke 
bijzonderheden. We zijn blij dat Joke 
Gosker een stap naar voren heeft 
gezet en diaken gaat worden, 
vandaag wordt zij bevestigd. En we zijn blij dat Marrianne van 
Norel heeft aangegeven haar periode als diaken te willen 
verlengen. 
We vieren deze dienst ook de tafel van de Heer, met brood en 
wijn gedenken we Hem die ons de weg van de overgave en de 
hoop heeft geleerd. 
Bij deze dienst is er een muzikale plus, moeder en zoon Joke en 
Jan Willem Altelaar, begeleiden de dienst met zang, orgel en 
pianomuziek. 
We hopen samen op een mooie viering, waarin al onze zintuigen 
worden aangesproken.    A.H.Z 
 
Eerherstel voor de veertigdagentijd 
De veertigdagentijd – de periode voorafgaand aan Pasen – was 
traditioneel een tijd van matiging. Minder vlees, geen zoetigheid, 
eenvoudiger leven. Sommigen bewaarden als kind snoepjes in 
een vastentrommeltje. Een speelse maar duidelijke oefening in 
begrenzing. Met de ontkerkelijking verdween die praktijk naar de 
achtergrond. Wat restte was nostalgie. Maar in een tijd van 
klimaatverandering, uitputting van grondstoffen en permanente 
overconsumptie krijgt vasten een nieuwe betekenis. 

In een consumptiemaatschappij die draait op voortdurende 
verleiding is vasten een daad van vrijheid. Het is nee zeggen 
tegen overdaad om ja te kunnen zeggen tegen genoeg. Wie vast, 
oefent zich in begrenzing in een wereld zonder rem. 
Wat de veertigdagentijd extra bijzonder maakt, is dat deze 
periode dit jaar samenvalt met de ramadan. Ook daarbij draait 
het om matiging, om het loslaten van onmiddellijke 
behoeftebevrediging. Een moslimvriendin vertelde me hoe ze 
tijdens de ramadan na enkele dagen een opmerkelijke helderheid 
ervaart. Doordat ze minder gericht is op eten, is ze meer gefocust 
in studie en gebed. Haar innerlijke ruimte neemt toe. 
Wist je trouwens dat deze periode je leven voorgoed kan 
veranderen? Volgens onderzoek van University College London 
duurt het gemiddeld 66 dagen voordat nieuw gedrag een 
gewoonte wordt. De veertigdagentijd is korter, maar biedt wel een 
afgebakende oefenruimte. En niet onbelangrijk: een ritme dat kan 
helpen om nieuw gedrag sneller eigen te maken. 
Duurzame verandering begint niet met grote woorden, maar met 
kleine dagelijkse daden. Met een bewuste maaltijd. Met een 
vroege ochtendwandeling, of een moment van dankbaarheid voor 
wat er al is. Vasten is een uitnodiging om even uit de ratrace te 
stappen en opnieuw te leren genieten van genoeg. En soms blijkt 
het geluk dat je zo ver zocht, al die tijd al om de hoek te wachten. 
Deeltekst bij “Kerk en Milieu” febr 2026, door Kelly Keasberry 
Reactie: groenekerk@openkring.nl 
 
Voorgenomen besluit door AK 
Maandagavond 16 februari heeft de Algemene Kerkenraad (AK) 
vergaderd en is het voorgenomen besluit over de toekomst van 
de PGZ en de gebouwenkeuze besproken. Na een zorgvuldige 
bespreking is door de AK een voorgenomen besluit genomen. In 
de loop van volgende week krijgen alle gemeenteleden via mail 
en per post persoonlijk bericht over het voorgenomen besluit. Op 
maandag 23 maart is er dan een gemeenteberaad in de 
Jeruzalemkerk waarvoor alle gemeenteleden uitgenodigd zijn en 
gehoord kunnen worden.  
Geertje Wijnja en Jan Willem Bosselaar 
(afgevaardigden naar de AK vanuit Open Kring en Stinskerk) 
 
Zondagviering met muzikale plus 
Hierbij de fraaie plus: organist Jan Willem Altelaar, zal nu ook als 
zanger meewerken! Met aan de piano zijn moeder, Joke Altelaar 
(zang-/pianopedagoge). Zo krijgt interkerkelijke (soms ook 
oecumenische) samenwerking echt weer gezicht. 
Welkom ieder! 
Joke van der Zee 
 
Zinvol Leven (ma 23 feb, 20u, Open Kring) 
… is een gezamenlijke maandelijkse ontmoetingskring van de 
Stinskerk en de Open Kring. Tijdens de ontmoetingen lezen we 
een korte passage uit de Bijbel. We wisselen vervolgens van 
gedachten over de betekenis en wat je er concreet mee kunt. Een 
boekje dat uitleg geeft gebruiken we als achtergrondinformatie. 
Van tevoren lezen van het boekje is nuttig, maar geen 
voorwaarde om mee te kunnen doen. Naast verdiepend gesprek 
is gezelligheid en met elkaar meeleven minstens zo belangrijk. 
Na het vertrek van ds. Gerlof van Rheenen (een keer?) in de 
Open Kring, aankomende maandag van 20u tot ongeveer 21.30u. 
Je kunt gewoon een keer meedoen zonder enige verplichting.  
 
Filmavond  
Dinsdag 3 maart draaien we weer een film in de Open Kring, 
noteer deze datum! Volgende week vertellen we waar onze 
keuze op is gevallen.  
Werkgroep Bezinning en Verdieping 
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Bloemschikkers gezocht 
De Liturgische Bloemengroep zoekt 1 of 2 mensen ter versterking 
van de groep. Kitty Bardelmeijer heeft aangegeven dat ze wil 
stoppen. Wij hebben op de laatste vergadering afscheid van haar 
genomen en willen haar nogmaals bedanken voor haar inzet. 
De bloemengroep maakt schikkingen bij bijzondere diensten 
zoals de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Advent en 
Kersttijd, de Veertigdagentijd en Pasen. Soms maken we 
schikkingen met Pinksteren en de startzondag. We komen een 
aantal keren per jaar bij elkaar om de schikkingen te bespreken. 
Deze schikkingen maken we meestal naar aanleiding van een 
brochure van de Protestantse Kerk dus je hoeft niet een heel 
creatieve geest te hebben. 
Heb je belangstelling of wil je meer informatie neem dan contact 
op met Afke Jukema (via zondagsbrief@openkring.nl)  
 
Bedankt Kitty Bardelmeijer 
Op onze laatste bijeenkomst heeft Kitty aangegeven dat ze stopt 
met de Liturgische Bloemengroep. Kitty heeft meer dan twintig 
jaar in de bloemengroep gezeten. Ze is begonnen in de 
Zevensprong. Toen de gemeente naar de Open kring verhuisde 
zijn ze begonnen als Liturgische Bloemengroep. (De schikking op 
de tafel verwijst naar de lezingen van die zondag.) Ook heeft Kitty 
in de eerste jaren in de andere bloemengroep gezeten, zij 
verzorgen de bloemen in de hal en de kerk. Wij zijn heel 
dankbaar dat ze dit werk zoveel jaren gedaan heeft en wensen 
haar het allerbeste toe. 
 
Jaarcijfers 2025 Open Kring (wijkkas en beheerkas) 
Op 2 februari jl. zijn jaarcijfers 2025 van de wijkkas en beheerkas 
toegelicht zijn bij de kerkenraad. Afgelopen week heeft ook de 
kascommissie de cijfers beoordeeld en akkoord bevonden.  
Ik zal in het kort een paar posten toelichten, maar eerst zal ik het 
verschil tussen de wijkkas en beheerkas verduidelijken. 
De beheerkas betreft alles wat met (de verhuur van) het gebouw 
te maken heeft en de wijkkas heeft betrekking op de ‘menselijke’ 
kant van onze wijkgemeente (bloemengroet, kinderkring, 
pastoraat etc.). 
Dankzij de inzet van vrijwilligers hebben we ook dit jaar weer 
opbrengsten uit verhuur van de kerkzaal of overige zalen gehad 
(inclusief koffie/thee ed. € 6.077). Het koffiepotje heeft € 1.428 
opgebracht en de collecten voor de wijkkas leverden € 668 op. 
De giften van gemeenteleden en overige giften bedroegen bij 
elkaar € 2.454.  
Uiteraard zijn er ook kosten geweest. Het voert te ver om deze 
allemaal toe te lichten, maar u moet denken aan kosten voor de 
zondagse bloemengroet, het liturgisch bloemschikken en de 
bloemen voor de hal en zalen (bij elkaar € 1.395), kosten voor 
schoonmaakartikelen, inkoop koffie en thee, kosten voor 
seniorenkring en kinderkring etc.  
Alles bij elkaar (wijkkas en beheerkas) leidt dit tot een positief 
resultaat van € 632 (2024: € 3.015). 
Mocht u de jaarcijfers in willen zien, stuur mij een mail op 
penningmeester@openkring.nl. We plannen dan een 
inzagemoment in. 
Trijnie van de Put  
(penningmeester wijkkas en beheerkas Open Kring) 
 
Over Keltische Christelijke spiritualiteit 
We hebben afgelopen dinsdagavond een mooie avond gehad 
over de ziel. En we waren nog lang niet uitgepraat. Over de ziel 
raak je nooit uitgepraat. Het was mooi om te horen hoe ieder er 
over denkt en voelt, en hoe we dit allemaal naast elkaar konden 
laten staan. 
Op dinsdag 10 maart is er weer een gespreksavond. Dit keer 
over Keltische christelijke spiritualiteit. We gaan op zoek naar het 
huwelijk van de oorspronkelijke Keltische spiritualiteit met het 
christelijk geloof, hoe die twee met elkaar verbonden zijn geraakt 
en elkaar verrijkt hebben. We gaan op reis naar het Noord-
Engeland en Ierland, en we komen om te beginnen uit in de 
vierde eeuw wanneer daar de eerste missionarissen en monniken 
het christendom verspreiden en verbinden met het volksgeloof. 
Columba, Sint Patrick, Saint Hilda, Iona, de kunst, de muziek, de 
sporen ervan tot in onze tijd, tot en met ons liedboek. 

Er komt veel voorbij deze avond. En hopelijk doen we met elkaar 
dezelfde ontdekking die ik ook had: hoe springlevend, actueel en 
aanstekelijk die spiritualiteit is. 
De avond wordt gehouden in de Open Kring, dinsdag 10 maart, 
de inloop is vanaf 19:30 en we beginnen om 19:45. Omstreeks 
21:30 ronden we af. Graag even opgeven (als je dat nog niet 
gedaan had): anne.zweers@openkring.nl  
Welkom!  Anne Zweers 
 
Uitnodiging 12 maart, 19.30u - boekbespreking Mariann 
Budde: Durf moedig te zijn  
Mariann Budde is episcopaals bisschop van Washington. Op 1 
juni 2020 stond zij voor het eerst op tegen president Trump, bij 
protesten na de moord op George Floyd. Hij kwam om het leven 
door politiegeweld. Trump maakte met geweld een einde aan de 
vreedzame demonstratie. Eerst liet hij de straat schoonvegen. 
Toen liep hij demonstratief naar de ingang van de kathedraal. 
Daar posteerde hij zich met een (omgekeerde) Bijbel in zijn hand 
als hoeder van recht en orde. In niet mis te verstane woorden 
protesteerde Mariann Budde tegen dit misbruik van heilige 
symbolen.  
Budde kwam opnieuw in het nieuws door haar preek nadat 
Trump voor de tweede keer geïnstalleerd was als president van 
de VS. Zij riep de president op tot mededogen. “Laat mij een 
laatste verzoek doen. In naam van onze God vraag ik u om 
genade te hebben met de mensen in ons land die nu bang zijn.” 
Daarbij nam ze het op voor de lhbti-gemeenschap en voor 
asielzoekers die door de haatdragende taal van Trump weggezet 
worden als misdadigers en schadelijk voor de samenleving. 
“Moge God ons de moed geven om de waardigheid van ieder 
mens te respecteren.”  
Het zou fijn zijn als u het boek gelezen heeft voor deze 
boekbespreking. Mocht dat niet lukken, dan nog bent u welkom. 
Als u wilt kunt u zich ook voorbereiden door op You Tube die 
installatie van Trump in de kerk van Mariann Budde of het 
gesprek wat Annemiek Schrijver met haar heeft gevoerd, te 
bekijken. Wees welkom. Graag aanmelden via 
zondagsbrief@openkring.nl  
Toke Hoekstra 
 
Uit de kerkenraad van 2 februari 2026 
De eerste kerkenraadsvergadering van 2026 is een feit. Na een 
korte winterstop was het weer even inkomen: elkaar begroeten, 
de draad oppakken en vooral de blik weer vooruit: richten op wat 
voor ons ligt. 
We begonnen de avond met de jaarcijfers over 2025 van de 
wijkkas van de Open Kring. Onze penningmeester, Trijnie van der 
Put, nam ons zorgvuldig mee door de cijfers. Enkele posten waar 
vragen over waren, werden toegelicht. De kernvraag was 
eenvoudig maar belangrijk: hoe staan we ervoor, en kunnen we 
blijven doen wat we als gemeente belangrijk vinden? Over 2025 
zijn er geen tekorten – iets om dankbaar voor te zijn. Er is zelfs 
enige ruimte voor extra’s in de komende periode, al blijft het 
belangrijk om binnen duidelijke grenzen te blijven. Iets meer 
financiële ademruimte zou welkom zijn. Na haar heldere 
toelichting en onze dank voor al het werk dat zij verricht, nam 
Trijnie afscheid van de vergadering. 
Daarna een woord van dank voor onze notulist, Jan Brandsema, 
die telkens weer zorgvuldig vastlegt wat besproken en 
afgesproken is. 
Vervolgens keken we vooruit naar enkele kerkdiensten in de 
periode februari tot en met mei. Er waren zorgen over de 
beschikbaarheid van voorgangers en organisten. Het lijkt erop dat 
de meeste diensten toch goed ingevuld kunnen worden, maar we 
merken wel dat het organiseren hiervan steeds meer inspanning 
vraagt. Voor de Paasweek krijgt de viering op Stille Zaterdag een 
andere invulling, in overleg met de Vespercommissie. Nadere 
informatie volgt te zijner tijd in de zondagsbrief. 
Ook de dienst op Hemelvaartsdag is inmiddels rond. Dit jaar zal 
de Open Kring de activiteiten rondom deze gezamenlijke dienst 
verzorgen. Daarvoor zoeken we nog gemeenteleden die willen 
meewerken – hulp is van harte welkom. 
Een belangrijk moment was de behandeling van de 
geactualiseerde Plaatselijke Regeling van de Open Kring. Met 
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dank aan Lucinda Blauw voor het nodige redactiewerk. Na een 
grondige update heeft de kerkenraad deze voorlopig vastgesteld. 
In dit document staan de basisafspraken over hoe we belangrijke 
zaken binnen onze gemeente organiseren. De gemeente krijgt nu 
gelegenheid om hierop te reageren; dit is al aangekondigd via de 
Zondagsbrief en de mededelingen in de kerkdienst. 
In maart staat een bijzondere ontmoeting gepland: de 
kerkenraden van de Open Kring en de Stinskerk gaan op een 
zaterdag met elkaar in gesprek over de toekomst. De 
samenwerking tussen beide gemeenten groeit op steeds meer 
terreinen. Dat roept ook de vraag op of we in Zwolle West op 
termijn naar één kerkenraad – en dus naar één nieuwe gemeente 
– gaan. Dat vraagt zorgvuldige afstemming en luisteren naar 
elkaar, naast al het lopende werk. Uiteraard zullen de gemeenten 
betrokken worden bij eventuele keuzes en vervolgstappen. 
De kerkrentmeesters deden daarnaast een voorstel om te kijken 
naar een meer structurele verhuur van ruimtes binnen de Open 
Kring. Dit kan extra inkomsten genereren. Met de betrokken 
groepen/gebruikers van de Open Kring wordt hierover in gesprek 
gegaan om de mogelijkheden en grenzen te bepalen. 
De jaarlijkse viering met het Zonnehuis krijgt dit jaar een iets 
andere uitwerking. In prettig overleg zijn hierover afspraken 
gemaakt. De direct betrokken groepen worden geïnformeerd; 
voor de gemeente volgt in mei nadere informatie in de 
Zondagsbrief. 
Tot slot passeerden nog enkele onderwerpen kort de revue: de 
geplande huiskamerontmoetingen, de voorbereiding van de 
Paascyclus en de urgente vacatures onder de vrijwilligers. 
Het was een volle, maar waardevolle avond. Met veel 
onderwerpen, vragen en plannen, en met het verlangen om als 
Open Kring een betrokken en levende gemeente te blijven. 
Hopelijk geeft dit u als lezer een inkijkje in waar de kerkenraad 
zich mee bezighoudt aan het begin van dit nieuwe jaar. 
Reacties: voorzitter@openkring.nl  
 
Nieuwe plaatselijke regeling van de Open Kring 
Ter herinnering: tot komende zondag ligt de herziene 
plaatselijke regeling ter inzage in de kerk. Via de website van de 
Open Kring kunt u het document downloaden of opvragen bij de 
scriba. Tot 1 maart hebt u als gemeentelid de mogelijkheid om 
te reageren. Eventuele reacties worden door de wijkkerkenraad 
besproken en al dan niet overgenomen. Na het verwerken van de 
reacties, dan wel het ongebruikt verstrijken van de reactietermijn 
gaat de plaatselijke regeling in werking.  
Reacties: via de mail: scriba@openkring.nl of schriftelijk via 
postadres: Hofstedestraat 1, 8043 WC Zwolle. 
 
Urgentie! Vacature uitvaart-kosters en extra uitvaart-hulp! 
We zoeken dringend mensen die doordeweeks beschikbaar zijn 
om uitvaarten in de Open Kring te regelen of te begeleiden. Van 
aanspreekpunt voor de begrafenisondernemer zijn tot aan alles 
klaarzetten voor de dienst en aanwezig zijn om een en ander in 
goede banen te leiden. We zoeken een paar vrijwilligers, zodat 
niemand het alleen hoeft te doen. NB. Het gaat niet om het leiden 
van een uitvaart, zie daarvoor de volgende oproep!  
Reacties: scriba@openkring.nl of voorzitter@openkring.nl  
 
Uitvaartbegeleiders gevraagd 
Er bestaat de mogelijkheid voor gemeenteleden om een 
praktische training te volgen voor het zelfstandig leiden van een 
kerkelijke uitvaart. De PKN biedt hiervoor speciale cursussen 
aan. De kerkenraden willen deze mogelijkheid onder jullie 
aandacht brengen en we stimuleren het als (één of een aantal) 
gemeenteleden deze cursus gaat volgen. 

Dat deze cursus voor gemeenteleden bestaat, heeft alles te 
maken met het kleiner worden van het aantal beschikbare 
predikanten en kerkelijk werkers. Dit is niet alleen een landelijke 
trend, ook de andere wijkgemeenten in Zwolle merken dit. Bij ons 
in Zwolle-West is met het vertrek van ds. Baljeu, ds. Van 
Rheenen en op termijn van kerkelijk werker Jeroen Knol, ons 
team van uitvaartbegeleiders kleiner geworden. 
Om te voorkomen dat er situaties ontstaan dat er geen 
uitvaartbegeleiders beschikbaar zijn, moedigen onze kerkenraden 
gemeenteleden aan om zich beschikbaar te stellen voor dit werk 
en om deze cursus te gaan volgen. Het leiden van een kerkelijke 
begrafenis houdt in dat je onder verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad de familie van een overledene begeleidt en in overleg 
met hen een kerkelijke afscheidsdienst voorbereidt en vervolgens 
leidt. 
Wil jij uitvaarten leiden om voor mensen die in onze gemeenten 
overlijden een waardig afscheid te verzorgen? Dan is deze 
training wat voor jou. In de cursus komen alle aspecten van een 
uitvaartdienst langs en wordt er geoefend. De training is gericht 
op uitvaartdiensten van zowel mensen die op afstand van kerk en 
geloof zijn, als van gemeenteleden. 
Is dit iets voor u/jou, dan willen we vragen om contact op te 
nemen met de scriba (scriba@openkring.nl). Na een gesprek met 
(een afvaardiging van) de kerkenraad, kunnen de kosten voor 
deze training door de kerkenraad vergoed worden. Deze vraag 
wordt ook uitgezet bij de andere wijkgemeenten van de PGZ en 
bij voldoende aanmeldingen kan de training wellicht ook in Zwolle 
worden georganiseerd. 
Meer informatie en inkijk training  
https://protestantsekerk.nl/training/leiden-van-uitvaartdiensten-door-gemeenteleden/ 
Namens de kerkenraden van de Open Kring en Stinskerk 
Hans van Eerbeek (voorzitter OK) en Jan Willem Bosselaar 
(scriba SK) 
 
Een vraag aan u 
De Diaconie van de Protestantse Gemeente is een dynamische 
organisatie op het snijvlak van kerk en samenleving. 
Geïnspireerd door en gehoorzaam aan het Evangelie wil zij hier 
vorm aan geven. Vaak gebeurt er in het leven mensen dat niet 
was voorzien of verwacht. Een mens heeft geen mens, er zijn 
geen financiële middelen om de problemen het hoofd te bieden of 
er is geen hulpverlening beschikbaar. De Diaconie is dan veelal 
de laatste reddingsboei. 
Als organisatie wordt de Diaconie bestuurd door het College van 
Diakenen. In dit College heeft iedere wijkgemeente een 
afvaardiging. De dagelijks gang van zaken wordt afgedaan door 
het moderamen, feitelijk het dagelijks bestuur. Op dit moment 
kent het moderamen twee vacatures, een vacature vicevoorzitter 
en één voor HRM-taken. 
Wellicht spreekt een dergelijke functie u aan en wilt u zich 
eventueel hiervoor inzetten. Laat het ons dan weten. Graag gaan 
wij dan met u hierover vrijblijvend in gesprek. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de diaconaal consulent, te bereiken via 
consulent-diaconie@pknzwolle.nl of telefonisch 06-10186422. 
Een vraag aan u, misschien bent u het antwoord. 
 
Michaëlsviering in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
40-dagentijd 2026. Thema: KWETSBAAR EN VEERKRACHTIG 
‘Een mens te zijn op aarde.’ 
22 feb Invocabit – Psalm 91, Schriftlezing: Marcus 1, 9-12. Vg. 
ds. Ad Geerling, m.m.v. de Michaelscantorij o.l.v. cantor-organist 
Eugene van Bohemen. Zie de website www.michaelscantorij.nl  

 

LEVEN IS MEELEVEN 
De bloemengroet is afgelopen week gebracht naar Bert Klerk en 
zijn vrouw Greet, als steun in de rug en met een heel hartelijke 
groet. 
En er zijn bloemen gebracht naar Kitty Bardelmeijer, om haar te 
bedanken voor haar jarenlange inzet in diverse bloemengroepen, 
het laatst in de Liturgische Bloemschikgroep. Ze is nu gestopt, we 
wensen haar alle goeds toe. 
 

Meeleven en kaarten: ervaren dat er mensen zijn, waar je mee 
verbonden bent, waar je mee kunt delen, dichtbij en vaak op 
meer afstand, maar wel meelevend, dat gun je elkaar, een 
gebaar van trouw en troost 
 
Bedankt 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de bloemen die ik 
heb mogen ontvangen van de Open Kring. Bedankt voor de steun 
die ik heb ontvangen. Aleid Maat 
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HARTELIJK WELKOM BIJ DE KERKDIENST OP 22 FEBRUARI   
 
 
Voorganger: ds. Anne Zweers 
Ambtsdragers: Henry Kleene, Henk Vos en Marrianne van Norel 
Orgel, piano, zang: Jan Willem Altelaar en Joke Altelaar 
Lector: Hans van Eerbeek 

Koster: Jan Leeuw 
Kinderkring o.l.v. Marieke Reinders 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een 
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken. 

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst:  https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen 
Muziek, Stilte, Welkom 
WIJ KOMEN SAMEN 
Intochtslied 91a: 1,2  
 (Wie in de schaduw Gods mag wonen)        (staand) 
Stil Gebed, Aanvangswoord en Groet         (gemeente gaat zitten) 
 
MET ALLES WAT IN ONS 
Onze gebeden (bij de aandachtschaal) 

Na de woorden zo bidden wij, zingen we: 
Lied 535b (Roept hij Mij..)1: voorzang, 2: allen 

Lied van vertrouwen 754: 1,3 (Liefde Gods, die elk beminnen..) 
 
WIJ GEVEN GEHOOR, ELK OP ONZE EIGEN MANIER 
Bevestiging in het ambt van diaken: Joke Gosker 
Een zegenlied: Psalm 119: 24,40 (Aan wie U dient…) 
 
RONDOM HET WOORD 
Gebed 
Kinderkring: 40-dagenproject ‘De weg van de hoop’ en projectlied 
Evangelielezing: Mattheus 4: 1-11 
Brieflezing: 1 Cor.13: 1-13 
 

Antwoordlied 539: 1-5 (Jezus diep in de woestijn) 
Preek 
Muziek: Joke Altelaar 
Belijdenispsalm: 57: 1,3: voorzang Jan Willem, 5: allen    (staand) 
 
WIJ DELEN ONZE GAVEN 
Mededelingen en collecten (digitaal+contant) voor Voedselbank 
(Avondmaalscollecte), Kerk (Open Kring) en Studentenpastoraat 
Tafelgebed 
‘Heilig’: lied 405: 1,3,4 
Onze Vader 
Instellingswoorden 
Wensen wij elkaar de vrede van Christus toe. 
Wij ontvangen brood en wijn ( 

tijdens rondgang: muziek Joke en Jan Willem 
Wij besluiten met zingen: lied 536 (Alles wat..) 
Dankgebed 
 
WIJ MOGEN OP WEG GAAN ALS GEZEGENDE MENSEN 
Slotlied: 425 (vervuld van uw zegen)         (staand) 
Zegen 

BIJ DE BLOEMSCHIKKING 

Basissymboliek liturgische schikking van de 
Veertigdagentijd 
De rode draad in de schikkingen is "de Geest waaiert breed uit". 
Hier staat als basis een tweedimensionale waaier met in het 
midden van de waaier een vaas. De waaier suggereert beweging 
die we misschien niet altijd ervaren. Voor ons staat hij symbool 
voor beweging en communicatie op weg naar een andere 
toekomst, een nieuw begin. 
 
Tekst: Mattheüs 4:1 Daarna werd Jezus door de Geest 
meegevoerd naar de woestijn. 

In ons menselijk bestaan lopen we door negatieve krachten in de 
wereld of door gedachten het risico van Gods weg af te raken. 
Laat je niet afleiden door verleidingen. De grote vaas is gevuld 
met droog zand als symbool van de woestijn. De droge grassen, 
in de waaier geweven, geven betekenis aan negatieve 
gedachten. In de kleine vaas staan blauwe bloempjes met een 
duif als teken van de Heilige Geest. 

Zand, eindeloze vlakte 
Onbekende verleidingen 
De duif als teken van de Geest 
Helpt ons onze weg te vinden. 

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
Avondmaalscollecte 
2de collecte: Kerk (Open Kring) 
3de collecte: Studentenpastoraat 
Hoewel Zwolle geen universiteit heeft, is het wel een 
echte studentenstad. Een ruim aanbod aan hbo- en 
mbo-opleidingen trekt een groot aantal jongeren naar onze stad. 
Studenten die zich wel eens verloren en eenzaam kunnen voelen 
in een onbekende, hectische omgeving te midden van al die 
anderen. Ds. Martin Jans is als studentenpastor werkzaam op 
Hogeschool Windesheim. Hij organiseert activiteiten voor de 
studenten en biedt ook een luisterend oor als zij vragen hebben 
over geloof en zingeving. Of gewoon over ‘het leven’. Waar 

vinden zij troost en bronnen van inspiratie? De studentenpastor 
wordt deels betaald door de Protestantse Gemeente Zwolle, die 
met de collecte van deze zondag een bijdrage vraagt voor dit 
waardevolle en belangrijke werk. 
Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website 
van SKGCollect: 
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html  
Via Appostel is de 4de collecte bestemd voor ZWO. 
Uw gift in de oranje bus of via de QR-code hiernaast is 
bestemd voor het diaconale project ‘Bethesda: Hoop 
voor vrouwen in Mali. 
https://camazending.nl/project/project-bethesda/

AGENDA OPEN KRING 

Ma 23 feb 20.00-21.30: Zinvol Leven 
Di 24 feb 9.00-12.00: Koffie met een oortje 
Wo 25 feb 19.30-21.00: Open Kring Koor 
Vr 27 feb 10.00-12.00: Koffie-inloop 
Zo 1 mrt zal ds. Anne Zweers om 9.30u voorgaan. In de dienst 
van het Zonnehuis om 11.30u zal ds. A. Palland voorgaan. 

Kijk op https://openkring.nl/agenda/ voor de complete agenda 
(ook bezetting door anderen dan Open Kring).  
Kopij is welkom tot woensdag 18u op 
zondagsbrief@openkring.nl 

 
 
 
De papieren Zondagsbrief mag mee naar huis – om thuis nog eens rustig na te lezen of door te geven aan een andere belangstellende! 

Wilt u de Zondagsbrief elke week in uw mailbox? Mail dan naar zondagsbrief@openkring.nl   
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