Zondagsbrief

1 februari 2026

van de Protestantse Wijkgemeente Stadshagen

OPEN KRING

NIEUWS

Bedankt

Dit weekend neem ik na 7,5 jaar afscheid als wijkpredikant van
de Stinskerk en daarmee ook van jullie als naaste buurgemeente.
Ik heb mij bij jullie welkom en gewaardeerd gevoeld. Terugkijkend
was het telkens goed om elkaar te ontmoeten in
kerkenraadsverband, bij gesprekskringen zoals Zinvol Leven en
Omega en bij de Huiskamerontmoetingen. Collegiaal heb ik fijn
kunnen samenwerken met Cor Baljeu en Geke Cleveringa en de
afgelopen periode met Anne Zweers en Anne Claudine Tuller.
Deze week kwam Geertje Wijnja namens jullie een ruime
hoeveelheid tulpen en een veelkleurige kaart aan huis brengen.
Dit voelt als een rijke bevestiging van onze opgebouwde band.
Veel dank voor de tijd dat we het goed met elkaar hebben gehad.
Vrede en alle goeds gewenst voor de tijd die komt.

Gerlof van Rheenen

Uitnodiging High-tea

De ZWO-commissie van de Stinskerk nodigt u uit voor een high-
tea ontmoeting op vrijdag 6 februari van half 3 tot half 5. U
kunt dan genieten van een kopje thee/koffie met wat lekkers. De
opbrengst is voor ons project Bethesda van Joke Gosker. Kom
naar de Stinskerk voor een leuke en gezellige middag.

Namens de ZWO-commissie, Lieneke Zwakenberg

Uitnodiging Huiskamerontmoetingen, ‘Welkom aan boord!’
Heeft u al gereageerd op de uitnodiging voor de jaarlijkse
Huiskamerontmoetingen? Het kan nog t/m zondagmorgen,
daarna worden de groepen samengesteld.

Uit betrouwbare bron weet ik dat er nog ruimte is, dus aarzel niet
om u op te geven!

Warme truiendag vrijdag 6 februari.

Samen in actie voor het klimaat! Komende vrijdag is het voor de
19e keer warme truiendag. Het idee is simpel; trek een warme
trui aan en zet de verwarming lager. Je bespaart 7% energie per
graad en daardoor 7% CO2 minder uitstoot. En als we dat
allemaal samendoen dan besparen we in Nederland op één dag
het jaarverbruik van drie Waddeneilanden.

Doe je mee? Zet vrijdag de verwarming lager en trek een warme
trui aan.

Werkgroep Groene Kerk.

Samen eten !

De eerste gezamenlijke maaltijd van dit jaar staat gepland op
donderdag 12 februari. Hartje winter dus... wat is er dan fijner
dan een heerlijke, stevige stamppot? Met of zonder spekjes en
worst — alles mag en alles smaakt! Wil je erbij zijn? Geef je dan
op bij Riet via ggvanderwenden@home.nl en laat meteen even
weten of je zelf een stamppotje meeneemt.

De kosten zijn € 7,50, of wat je kunt missen. De deur gaat open
om 18.00 uur en om 18.30 uur schuiven we gezellig samen aan
tafel. Van harte welkom!

Werkgroep Bezinning & Verdieping

Over de ziel en spiritualiteit

We hebben een tweetal dinsdagavonden gepland over de ‘ziel en
spiritualiteit’, de eerste op 17 februari en de tweede op 10 maart.
De avonden beginnen om 19:45 uur (inloop vanaf 19:30u). Ze
staan inhoudelijk op zichzelf, dus je kunt kiezen voor een van de
twee of allebei. Het is fijn als degenen die meedoen zich even
opgeven (via anne.zweers@openkring.nl)

De eerste avond gaat over de Ziel'.

Wat bedoelen we eigenlijk als we het over ‘de ziel’ hebben?

Aan de hand van ‘oude’ en ‘jonge’ omschrijvingen van de ziel
gaan we op verkenningsreis. Waarbij ‘oud’ en ‘jong’ niet voor
niets tussen haakjes staan, want oude gedachten zijn verrassend
actueel en jonge inzichten hebben vaak diepe wortels. We
luisteren naar wat Augustinus, Thomas a Kempis, Meester
Eckhart, Hildegard van Bingen, Bonhoeffer, Tjeu van
Knippenberg te zeggen hebben. En, belangrijker, we gaan in
gesprek over wat de ziel voor jou is. Oude vragen komen voorbij
waarop we onze antwoorden proberen te vinden.

Op de tweede avond gaan we op reis naar het Noord-Engeland
van de zesde eeuw en staan we stil bij Saint Hilda die probeerde
de Latijnse (zeg maar ‘roomse’) spiritualiteit te verbinden met de
Keltische. Saint Hilda was een boeiende en invloedrijke persoon
in haar tijd en haar spiritualiteit is nog steeds inspirerend.
Welkom! Anne Zweers

Cameraploeg zoekt dringend versterking

De cameraploeg verzorgt elke week de uitzending van de
kerkdienst en de presentaties tijdens kerkdienst. Door
omstandigheden en de krappe bezetting wordt het lastig om dit
elke week te blijven verzorgen. We zijn dan ook dringend op zoek
naar versterking!

Het is niet nodig om veel technische kennis te hebben. Het is wel
handig als je computervaardigheden hebt. De diensten zijn vrij
eenvoudig voor te bereiden. En natuurlijk leren we je de
apparatuur te bedienen.

Wil je ons helpen? Neem dan contact met ons op via
cameraploeg@openkring.nl

Chauffeurs gezocht

In verband met het vertrek van Mirjam Visser is de codrdinatie
van het vervoer weer teruggekomen bij de diaconie. Bedankt
Mirjam voor het werk wat je daarvoor hebt gedaan! Nu stopt
Mirjam per 1 april ook als chauffeur en er is nog iemand die per 1
juli stopt. U begrijpt mijn vraag wel. Ik zou graag 2 nieuwe
chauffeurs willen hebben die af en toe een bewoner kunnen
ophalen vanuit de Ingelandhof 36 (Philadelphia).

Graag opgave aan de diaconie: diaconie@openkring.nl .

Alvast bedankt met een vriendelijke groet, Henk Vos.

Michaélsviering in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur

1 feb, Thema: Marcus 4: 35-41, Messias/Christus, vg. ds. Ad
Geerling, m.m.v. de Michaélscantorij, het geheel o.l.v. cantor-
organist Toon Hagen. Zie de website www.michaelscantorij.nl

Daoud Nassar van ‘Tent of Nations’ op 8 februari in
Oosterkerk

Daoud Nassar van het Palestijnse vredesproject ‘Tent of Nations’
spreekt zondagmiddag 8 februari in de Oosterkerk in Zwolle.
Tijdens de bijeenkomst is aandacht voor de actuele situatie en
voor Palestijnse poézie en muziek. Tent of Nations is een
educatieve boerderij van de Palestijns-christelijke familie Nassar
niet ver van Bethlehem, op de :
illegaal door Israél bezette
Westelijke Jordaanoever.

De familie leeft onder bezetting
en wordt bedreigd door
kolonisatie. Niettemin is hun
motto ‘Wij weigeren vijanden te
zijn’. Vrienden van Tent of Nations Nederland die deze mlddag
organiseert, ondersteunt de familie in haar werk. Tijdens de
bijeenkomst zullen ook Nederlandse vrijwilligers die zich op de
Westelijke Jordaanoever hebben ingezet voor het vredesproject,
vertellen over hun ervaringen.
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Na afloop is er gelegenheid om informeel door te praten met
koffie en thee.

Daoud Nassar is de belangrijkste spreker deze middag. Nassar is
een bekende vertegenwoordiger van het Palestijnse volk, een
gesprekspartner voor veel politici en maatschappelijke
bewegingen in de westerse wereld.

Inloop vanaf 14.30u, aanvang 15.00u, 16.25u afsluiting met
mogelijkheid tot napraten.

Graag aanmelden via een formulier, link daarnaar en meer
informatie over het programma kunt u vinden op
https://pknzwolle.nl/nieuws/daoud-nassar-van-tent-of-nations-op-
8-februari-in-oosterkerk/

LEVEN IS MEELEVEN

De bloemengroet is afgelopen week gebracht naar ds. Gerlof
van Rheenen, in Hattem, met een heel hartelijke groet vanuit de
Open Kring gemeente. Zijn afscheid is komende zondag 1
februari in de Stinskerk, we wensen hem en zijn vrouw alle goeds
toe.

Kaarten en meeleven: omzien naar elkaar, en meeleven met de
bewoners van het Zonnehuis, waar het griepvirus heerst. Dat
goede zorg en behandelingen hen mogen ondersteunen.

Marjo Slot verbleef voor revalidatie in het Zonnehuis, maar is
vrijdag weer naar haar eigen huis gegaan, heel fijn voor haar, we
wensen haar toe dat ze verder kan herstellen.
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HARTELIJK WELKOM BIJ DE KERKDIENST OP 1 FEBRUARI

d- -

Voorganger: dr. Henk Vijver (ethicus, verbonden aan het
Academiehuis / de Grote Kerk)

Ambtsdragers: Jan Vastenavond en Miranda Landsman
Organist: Jan-Willem Admiraal

Lector: Thea van Dijken

Koster: Annemieke van Ommen

Kinderkring o.l.v. Esther Klein Bramel

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken.

LITURGIE VOOR DEZE DIENST - adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen

Motto: “de zevende man”

VOORBEREIDING
Welkom

Intochtslied 91a: 1,2
Bemoediging en groet
: Wij verwachten onze hulp van de Heer

Die hemel en aarde gemaakt heeft

Die trouw is tot in eeuwigheid

en niet laat varen het werk van zijn handen.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer
Jezus Christus
A: Amen.

Lied 91a: 3

(staand)

S><><

(gemeente gaat zitten)

Een gedicht
Lied 283: 1,2,3

Woorden over de liefde
Lied 283: 4,5
Moment met de kinderen en kinderlied ‘kom van je plek af’

DE BIJBEL GELEZEN EN BELUISTERD
Gebed

Lezing: Jesaja 55: 1-3

Lied 63: 1

Lezing Johannes 4: 1-30

Verkondiging: “de zevende man”

Lied 653: 1,3,5

ONZE GAVEN EN GEBEDEN

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d)
Mededelingen en collecten (digitaal+contant) voor de Diaconie
(Zwolle), Kerk (Open Kring) en Energiekosten kerkgebouwen
Zegenlied 413: 1-3 (staand)

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal

1@ collecte: Diaconie (Zwolle)

2% collecte: Kerk (Open Kring)

3% collecte: Energiekosten kerkgebouwen

De verschillende kerken van de Protestantse
Gemeente Zwolle willen voor hun kerkgangers en ‘
gasten een goede gastvrouw of gastheer zijn. ledereen is meer
dan welkom in de kerk om samen te zingen, te bidden en te
luisteren. Het moet in de kerk goed toeven zijn. Allen die in de
kerk komen, willen we een warm onthaal bieden. Vandaar deze
collecte.

Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website
van SKGCollect:
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html
Via Appostel is de 4% collecte bestemd voor ZWO.

Uw gift in de oranje bus of via de QR-code hiernaast is
bestemd voor het diaconale project ‘Bethesda: Hoop
voor vrouwen in Mali.
https://camazending.nl/project/project-bethesda/

AGENDA OPEN KRING

Ma 2 feb 20.00-22.00: Kerkenraad

Di 3 feb 9.00-12.00: Koffie met een oortje

Wo 4 feb 19.30-21.00: Open Kring Koor

Do 5 feb 9.30-10.30: Schoonmaak

Do 5 feb 19.30-21.30: Voorbereiding Huiskamerontmoetingen
Do 5 feb 19.30-22.00: Kerkrentmeesters

Vr 6 feb 10.00-12.00: Koffie-inloop

Vr 6 feb 19.00-22.00: Eetgroep 2

Zo 8 feb zal ds. Bert Aalbers om 9.30u voorgaan.

Kijk op https://openkring.nl/agenda/ voor de complete agenda
(ook bezetting door anderen dan Open Kring).

Kopij is welkom tot woensdag 18u op zondagsbrief@openkring.nl

De papieren Zondagsbrief mag mee naar huis — om thuis nog eens rustig na te lezen of door te geven aan een andere belangstellende!
Wilt u de Zondagsbrief elke week in uw mailbox? Mail dan naar zondagsbrief@openkring.nl
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