Zondagsbrief

25 januari 2026

van de Protestantse Wijkgemeente Stadshagen

OPEN KRING

NIEUWS

Uitstel afscheidsdienst ds. Gerlof van Rheenen

In verband met ziekte hebben we de afscheidsdienst van
dominee Gerlof van Rheenen helaas met een week moeten
uitstellen. Dat betekent dat deze dienst op zondag 1 februari zal
plaatsvinden.

Namens de wijkkerkenraad van de Stinskerk,

Jan Willem Bosselaar en Jacco Dankers

Uitnodiging Huiskamerontmoetingen, ‘Welkom aan boord!’
Welkom aan boord! Het jaarthema van dit seizoen nodigt ons uit
om samen in het schip van de kerk te stappen en uit te varen. Dat
klinkt avontuurlijk en is het ook. Want, waar gaat de reis naartoe?
Wie staat er achter het roer? En hoe houden we de wind in de
zeilen? Spannende vragen die de actualiteit van het kerk-zijn in
Zwolle-West raken.

Graag nodigen we je uit om samen over het jaarthema door te
praten tijdens de jaarlijkse Huiskamerontmoetingen. In huiselijke
kring komen we in groepen bijeen van maximaal 8-10 personen.
Fijn om elkaar als samenwerkende gemeenten te ontmoeten en
(nog) beter te leren kennen! Op verschillende manieren
verdiepen we samen het gesprek.

De uitnodiging vinden jullie als bijlage bij de digitale zondagsbrief,
maar ook a.s. zondag in de Open Kring. Daar kunnen ze ingevuld
worden!

Wij zien er naar uit u/jou te ontmoeten!

Ds. Anne Zweers en Jan Willem Bosselaar

Correctie datum uitnodiging

Bij de zondagsbrief van vorige week zat de uitnodiging voor de
huiskamerontmoetingen. In die brief is per abuis een fout
geslopen. Eén van de voorgestelde data is dinsdag 4 maart om
20:00u. Dit moet zijn: dinsdag 3 maart om 20:00u. Achter deze
zondagsbrief zit de aangepaste uitnodigingsbrief.

Jan Willem Bosselaar

Koffie met een oortje: voorbereiding van de dienst van 22/2
Aanstaande dinsdag (27/1) is weer koffie met een oortje. Het lijkt
me mooi om met een paar mensen het Bijbelverhaal te gaan
lezen voor de dienst van zondag 22 februari, de eerste zondag in
de 40-dagentijd. Op het rooster staat dan Mattheus 4: 1-10, het
mooie verhaal van de verzoeking in de woestijn.

Wie wil sluit aan, we gaan van 10:00 tot 11:15 met elkaar in
gesprek. Welkom! Anne

Opbrengst van de Midwinternachtwandeling.

De midwinternachtwandeling van 30 december heeft na aftrek
van de kosten (€90) een mooi bedrag van €275 opgeleverd. Dit
bedrag is inmiddels overhandigd aan medewerkers van het
kerkasiel te Kampen. Ze zijn er heel blij mee en gaan er
leermiddelen voor kopen voor de kinderen van het gezin
Babayans.

Alle gevers bedankt! Anne Zweers

Nieuwe ambtsdrager diaconie

Eind januari loopt de ambtstermijn van diaken Marrianne van
Norel af. Wij zijn erg blij dat Marrianne heeft aangegeven haar
taak nog een tijd te willen voortzetten.

Ook zijn wij verheugd dat wij met Joke Gosker een nieuwe
ambtsdrager mogen verwelkomen. Zij zal de diaconie komen
versterken. Op zondag 22 februari wordt zij bevestigd.

Er zijn nog vacatures in de kerkenraad, zoals die van scriba.
Heeft u belangstelling of kent u iemand die u geschikt acht voor
een taak in de kerkenraad? Laat het ons dan weten via een mail
naar scriba@openkring.nl.

Als u meer wilt weten over het ambt van scriba, stel dan gerust
uw vragen aan een van de kerkenraadsleden.

Over de ziel en spiritualiteit

We hebben een tweetal dinsdagavonden gepland over de ‘ziel en
spiritualiteit’, de eerste op 17 februari en de tweede op 10 maart.
De avonden beginnen om 19:45 uur (inloop vanaf 19:30u). Ze
staan inhoudelijk op zichzelf, dus je kunt kiezen voor een van de
twee of allebei. Het is fijn als degenen die meedoen zich even
opgeven (via anne.zweers@openkring.nl)

De eerste avond gaat over de Ziel'.

Wat bedoelen we eigenlijk als we het over ‘de ziel’ hebben?

Aan de hand van ‘oude’ en ‘jonge’ omschrijvingen van de ziel
gaan we op verkenningsreis. Waarbij ‘oud’ en ‘jong’ niet voor
niets tussen haakjes staan, want oude gedachten zijn verrassend
actueel en jonge inzichten hebben vaak diepe wortels. We
luisteren naar wat Augustinus, Thomas a Kempis, Meester
Eckhart, Hildegard van Bingen, Bonhoeffer, Tjeu van
Knippenberg te zeggen hebben. En, belangrijker, we gaan in
gesprek over wat de ziel voor jou is. Oude vragen komen voorbij
waarop we onze antwoorden proberen te vinden.

Op de tweede avond gaan we op reis naar het Noord-Engeland
van de zesde eeuw en staan we stil bij Saint Hilda die probeerde
de Latijnse (zeg maar ‘roomse’) spiritualiteit te verbinden met de
Keltische. Saint Hilda was een boeiende en invloedrijke persoon
in haar tijd en haar spiritualiteit is nog steeds inspirerend.
Welkom! Anne Zweers

Vervoer naar avond(en) over "de ziel en spiritualiteit".

Een gemeentelid zoekt een vervoersmogelijkheid naar de
avonden "de ziel en spiritualiteit”. Vanuit Dieze-Centrum naar de
Open Kring op dinsdagavond 17 feb en 10 mrt. Wie zou dit willen
doen, of gaat zelf naar deze avonden en kan iemand
meenemen?

Voor meer informatie kun je met mij contact op nemen.

Hans van Eerbeek, voorzitter@openkring.nl

Vrijwilligers vacatures Open Kring

Heel fijn dat de lijst wat korter is geworden: de vacature van
diaken wordt binnenkort opgevuld, dat geldt ook voor de
coordinator voor het organistenrooster. Er zijn ook weer
voldoende koffieschenkers voor de zondagmorgen.

Voor wat betreft de scriba hebben we wat “houtje-touwtje”
oplossingen, dat betekent meer afstemmen en extra checken. De
mail gericht aan de scriba wordt wel gelezen, maar telkens door
een ander lid van het moderamen.

Taak Extra Plek open
nformatie  fvanaf
Scriba (= ook lid van de Lrgent December
kerkenraad en moderamen) 025
Voorgangervinder/ Kan vanuit P kwartaal
preekvoorziening: invullen van huis 0026
het kerkdienstrooster
Medewerkers kinderkring \oor 2026 April 2024
Iminder vaak
kinderkring
Lid camera-, beamerteam April 2024
Fotograaf (kan ook met Augustus
smartphone) D024
Medewerker(s) oppaskring April 2024
2 chauffeurs, zie oproep Apr / juli 2026
Versterking cameraploeg, zie Januari 2026
oproep

Cameraploeg zoekt dringend versterking
De cameraploeg verzorgt elke week de uitzending van de
kerkdienst en de presentaties tijdens kerkdienst. Door
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omstandigheden en de krappe bezetting wordt het lastig om dit
elke week te blijven verzorgen. We zijn dan ook dringend op zoek
naar versterking!

Het is niet nodig om veel technische kennis te hebben. Het is wel
handig als je computervaardigheden hebt. De diensten zijn vrij
eenvoudig voor te bereiden. En natuurlijk leren we je de
apparatuur te bedienen.

Wil je ons helpen? Neem dan contact met ons op via
cameraploeg@openkring.nl

Chauffeurs gezocht

In verband met het vertrek van Mirjam Visser is de codrdinatie
van het vervoer weer teruggekomen bij de diaconie. Bedankt
Mirjam voor het werk wat je daarvoor hebt gedaan! Nu stopt
Mirjam per 1 april ook als chauffeur en er is nog iemand die per 1
juli stopt. U begrijpt mijn vraag wel. Ik zou graag 2 nieuwe
chauffeurs willen hebben die af en toe een bewoner kunnen
ophalen vanuit de Ingelandhof 36 (Philadelphia).

Graag opgave aan de diaconie: diaconie@openkring.nl .

Alvast bedankt met een vriendelijke groet, Henk Vos.

Samen eten !

De eerste gezamenlijke maaltijd van dit jaar staat gepland op
donderdag 12 februari. Hartje winter dus... wat is er dan fijner
dan een heerlijke, stevige stamppot? Met of zonder spekjes en
worst — alles mag en alles smaakt!

Wil je erbij zijn? Geef je dan op bij Riet via
ggvanderwenden@home.nl en laat meteen even weten of je zelf
een stamppotje meeneemt.

De kosten zijn € 7,50, of wat je kunt missen. De deur gaat open
om 18.00 uur en om 18.30 uur schuiven we gezellig samen aan
tafel. Van harte welkom!

Werkgroep Bezinning & Verdieping

Seniorengespreksgroep

Vorige week kwamen we weer bij elkaar, mensen (in totaal 16
personen), die het fijn vinden een onderwerp te bespreken, dit te
delen, en ook het samenzijn waarderen. De volgende keer is op
donderdag 19 februari, mocht u interesse hebben, dan bent u van
harte welkom. ds. Bert Aalbers leidt de ochtenden.

Uitnodiging: Alpha-cursus

Wil je meer weten over het christelijk geloof? Of verlang je naar
verdieping? Dan ben je van harte welkom op de Alpha-cursus in
de Stinskerk, Westenholte! In tien avonden en een weekend
bespreken we de basiselementen van geloven: wie is Jezus en
waarom moest Hij sterven? Bidden, Bijbellezen, kerk, Heilige
Geest en meer. We beginnen de avonden altijd met een maaltijd
en ontmoeting. Na een korte inleiding over het thema is er in
groepjes ruimte voor vragen en gesprek.

Start: 5 februari 2026 | Welkom om op de 1e avond vrijblijvend
kennis te komen maken!

Data: 10 donderdagen (19-21.30u) plus een weekend (10-12
april)

Aanmelden: alphawestenholte@gmail.com of bel/app Rachel van
de Worp: 06-48498691

Kerkasiel Kampen

Op 21 november 2024 opende De Open Hof vanuit
warmhartigheid de deur voor de familie Babayants. Dat is dus al
meer dan een jaar! Ook in dit nieuwe jaar aandacht hiervoor! Als
kerk luiden zij de klok voor kinderen. Doe je mee?

U kunt ook meedoen om de familie Babayants en alle gewortelde
kinderen te beschermen. Uw bijdrage aan de voortdurende

viering tijdens het kerkasiel wordt zeer gewaardeerd! U kunt
meedoen als voorganger, muzikant, bezoeker, vrijwilliger of
donateur. Zij zijn een gastvrije kerk voor de familie Babayants.
Maar ook voor u als bezoeker en vrijwilliger. Om de familie
Babayants te helpen hoeft u geen gelovige te zijn! ledereen die
gelooft dat zorg voor deze kinderen nodig is mag meehelpen!
Als bezoeker bent u van harte welkom bij de doorlopende
vieringen. Je hoeft geen christen te zijn om je steun te betuigen
aan gewortelde kinderen! De deur staat 24/7 uur voor u open,
aanmelden is niet nodig. De locatie van de viering is: Open Hof
Kampen, Lelystraat 49, 8265 BB Kampen.

Van mensen van binnen en buiten de kerk horen we hoe
inspirerend de vieringen zijn. De verbondenheid rond het lot van
gewortelde kinderen is groot. U wordt welkom geheten door het
welkomstteam. De koffie en thee staat ook 24/7 voor u klaar!
Via deze link is de agenda in te zien:
https://kerkasielkampen.nl/agenda/ of kijk onder nieuws:
https://kerkasielkampen.nl/over/blog/

Michaélsviering in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur

25 jan, Thema: Marcus 4: 35 - 41 ‘Meester’, vg. ds. lemke
Epema, m.m.v. de Michaélscantorij, het geheel o.l.v. cantor-
organist Toon Hagen. Zie de website www.michaelscantorij.nl

Filmpje Waalse Kerk

Sinds kort is er een filmpje beschikbaar over de Waalse Kerk aan
de Schoutenstraat. De Waalse gemeente te Zwolle maakt deel uit
van de Protestantse Kerk in Nederland. De diensten worden er
tweewekelijks in het Frans gehouden. Het filmpje is opgenomen
op 2 november 2025 tijdens de landelijke Waalse kerkendag. Het
filmpje is te vinden op de site van de Waalse gemeente te Zwolle
https://www.waalsekerkzwolle.nl

Daoud Nassar van ‘Tent of Nations’ op 8 februari in
Oosterkerk

Daoud Nassar van het Palestijnse vredesproject ‘Tent of Nations’
spreekt zondagmiddag 8 februari in de Oosterkerk in Zwolle.
Tijdens de bijeenkomst is aandacht voor de actuele situatie en
voor Palestijnse poézie en muziek. Tent of Nations is een
educatieve boerderij van de Palestijns-christelijke familie N
niet ver van Bethlehem, op
de illegaal door Israél
bezette Westelijke
Jordaanoever.

De familie leeft onder
bezetting en wordt bedreigd
door kolonisatie. Niettemin
is hun motto ‘Wij weigeren
vijanden te zijn’. Vrienden van Tent of Nations Nederland, die
deze middag organiseert, ondersteunt de familie in haar werk.
Tijdens de bijeenkomst zullen ook Nederlandse vrijwilligers die
zich op de Westelijke Jordaanoever hebben ingezet voor het
vredesproject, vertellen over hun ervaringen. Na afloop is er
gelegenheid om informeel door te praten met koffie en thee.
Daoud Nassar is de belangrijkste spreker deze middag. Nassar is
een bekende vertegenwoordiger van het Palestijnse volk, een
gesprekspartner voor veel politici en maatschappelijke
bewegingen in de westerse wereld.

Inloop vanaf 14.30u, aanvang 15.00u, 16.25 afsluiting met
mogelijkheid tot napraten.

Graag aanmelden via een formulier, link daarnaar en meer
informatie over het programma kunt u vinden op
https://pknzwolle.nl/nieuws/daoud-nassar-van-tent-of-nations-op-
8-februari-in-oosterkerk/

assar

LEVEN IS MEELEVEN

De bloemengroet is afgelopen week gebracht naar Marjo Slot,
die in het Zonnehuis verblijft, Reggestraat kamer 8. We wensen
haar toe, dat ze verder zal herstellen, met een hartelijke groet
vanuit de gemeente.

Meeleven doen we met eenieder die zorg nodig heeft,
behandelingen krijgt, herstelt, of wacht op uitslagen, dan kan
onze steun goed doen.

Kaarten: naast de kaarten die wekelijks worden rondgebracht
naar gemeenteleden die jarig zijn of om andere redenen, zijn er
veel mensen die wel eens een kaart "verdiend "hebben, door het
vele werk wat ze meestal achter de schermen doen.

Misschien een idee om dat eens spontaan te doen, als je weet
dat iemand zich inzet, en dat "gewoon" doet?
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Bedankt

Beste mensen van de Open Kring, zaterdagmiddag werd ik
verblijd met een mooie orchidee, hartelijke dank hiervoor.
Een hartelijke groet vanuit het Zonnehuis van Marjo Slot.

Wij gedenken Henk Smit

Op 10 januari overleed na een kort verblijf in het ziekenhuis toch
nog onverwacht Henk Smit op de leeftijd van 77 jaar.

Henk werd geboren in Raalte in een Rooms-Katholiek gezin in
Raalte. Toen hij later verkering kreeg met Jeanette Terwal heeft
hij belijdenis gedaan in de Gereformeerde kerk van Zwolle,
Henk ging na de lagere school naar het Seminarie. Maar al gauw
bleek het priesterschap niet zijn bestemming, Die vond hij later
als politieman. Veertig jaar diende hij bij verschillende afdelingen
van het politiekorps Zwolle.

Omdat hij graag zong, werd hij lid van het politiemannenkoor,
eerst in Zwolle, later IJsselland.

Koken was een van zijn hobby’s. In het bijzonder zijn salades
waren bij familie en vrienden befaamd.

Henk was ook een groot natuurliefhebber, kon enorm genieten
van mooie vogels en bloemen. En hij was een fanatiek filmer.
Vooral op de reizen die Henk en Jeanette samen maakten.
Spreken over zijn geloof deed hij niet gemakkelijk. Maar een van
zijn favoriete liederen was: “Heer ik heb U nodig” en dat is

veelzeggend. Dat lied klonk dan ook in de afscheidsdienst op
zaterdag 17 januari in de aula van Kranenburg.
Als tekst om te lezen en te overdenken kozen we Psalm 104. Een
lied waarin veel elementen ons aan Henk deden denken: de
schoonheid van de schepping. Het genieten van het leven, het
dagelijks werk en natuurlijk het zingen.
Wij namen afscheid van Henk. Onze verbondenheid met hem
kreeg een andere dimensie. Maar Gods verbondenheid met Henk
gaat door, over dood en graf heen. Daarom begon en eindigde de
dienst met liederen die daarvan getuigden. Eerst “Er is een land
van louter licht”. Met o0.a. “Daar is het altijd lentepracht, in bloei
staat elke plant” (de natuur!). En later “Eens als de bazuinen
klinken”. Waarbij we opnieuw dachten aan een van zijn andere
hobby’s, toen we hoorden: “rest er niets meer dan te zingen.”
Voor Jeanette is een moeilijke tijd aangebroken. Meer dan 55 jaar
trokken zij samen op. Wij wensen haar in dagen van gemis lieve
mensen om haar heen die een eindje meelopen en de kracht van
Boven die klinkt in een ander bekend gezang:

“U heb ik nodig, uw genade is

Mijn enig licht in nacht en duisternis.

Wie anders zal mijn Leidsman zijn dan Gij,

In dood en leven Heer, blijf mij nabij.”
Moge de gedachtenis van Henk Smit tot zegen zijn!
Ds. Bert Aalbers

d-  of-

HARTELIJK WELKOM BlJ DE KERKDIENST OP 25 JANUARI

Voorganger: pastor Hans Schoorlemmer (Open Kring)
Ambtsdragers: Bettine de Jong en Hans van Eerbeek
Organist: Jan Willem Altelaar

Lector: Trijnie van de Put

Koster: Marjan van der Vegte
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken.

LITURGIE VOOR DEZE DIENST - adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen

Welkom
Intochtslied 217: 1-4 ‘De dag gaat open ...
Bemoediging en groet
V:  Onze hulp in de naam van de Heer
A:  Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:  Genade, vrede en alle goeds

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
A: Amen. (gemeente gaat zitten)
Moment van inkeer

’

(staand)

Kyrielied 281: 1,2,3,5 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’
Glorialied 652: 1,2,3,5 Zing jubilate’

Openingsgebed

Lezing: Jesaja 49: 1-6

Lied 528: 1,2,3,5 ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’

Lezing Mattelis 4: 12-22

Acclamatielied 492 ‘Verschenen is de mildheid’
(1x voorzang, 1x allen)

Overdenking

Geloofslied 391: 1,2,4 ‘Hij ging van stad tot stad’

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d)
Mededelingen en collecten (digitaal+contant) voor de Diaconie
(Zwolle), Kerk (Open Kring) en Vakantieweken voor mensen met
een beperking

Zegen — allen Amen’ (staand)
Slotlied 362: 1-3 'Hij die gesproken heeft een woord dat gaat

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal

1@ collecte: Diaconie (Zwolle)

2% collecte: Kerk (Open Kring)

3% collecte: Vakantieweken voor mensen met een
beperking

Waar gaat de reis dit jaar heen? Een dankbaar
onderwerp voor deze tijd van het jaar waarop de verschlllende
vakantiegidsen zijn verschenen. De voorpret is dan al begonnen.
Er zijn ook mensen die wel graag op vakantie willen, maar het
niet zomaar kunnen omdat ze niet weten wie hen kan helpen en
of er wel de nodige aanpassingen aanwezig zijn. Voor deze
mensen worden vakantieweken georganiseerd waarin alle

benodigde voorzieningen, zorg en begeleiding aanwezig zijn.
Jaarlijks zetten vele vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Samen
kunnen we dit mogelijk blijven maken.

Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website
van SKGCollect:
https:/site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html
Via Appostel is de 4% collecte bestemd voor ZWO.

Uw gift in de oranje bus of via de QR-code hiernaast is
bestemd voor het diaconale project ‘Bethesda: Hoop
voor vrouwen in Mali.
https://camazending.nl/project/project-bethesda/

AGENDA OPEN KRING

Ma 26 jan 10.30-12.00: Evaluatie gezamenlijke viering Zonnehuis
Di 27 jan 9.00-12.00: Koffie met een oortje

Di 27 jan 10.00-11.15u: Voorbereiding dienst 22 feb

Di 27 jan 19.00-20.00: Overleg groep bloemengroet

Wo 28 jan 19.30-21.00: Open Kring Koor

Vr 30 jan 10.00-12.00: Koffie-inloop

Zo 1 feb zal dr. Henk Vijver om 9.30u voorgaan in de Open kring.
In de dienst (met Avondmaalsviering) van het Zonnehuis om
11.30u zal ds. Pieter-Frans de Boer voorgaan.

Kijk op https://openkring.nl/agenda/ voor de complete agenda
(ook bezetting door anderen dan Open Kring).

Kopij is welkom tot woensdag 18u op zondagsbrief@openkring.nl

De papieren Zondagsbrief mag mee naar huis — om thuis nog eens rustig na te lezen of door te geven aan een andere belangstellende!
Wilt u de Zondagsbrief elke week in uw mailbox? Mail dan naar zondagsbrief@openkring.nl
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Z OPEN KRING

Uitnodiging Huiskamerontmoetingen
‘Welkom aan boord!’

Beste leden van de Open Kring en de Stinskerkgemeente,

Welkom aan boord! Het jaarthema van dit seizoen nodigt ons uit om samen in het schip
van de kerk te stappen en uit te varen. Dat klinkt avontuurlijk en is het ook. Want, waar
gaat de reis naartoe? Wie staat er achter het roer? En hoe houden we de wind in de
zeilen? Spannende vragen die de actualiteit van het kerk-zijn in Zwolle-West raken.

Graag nodigen we je via deze brief uit om samen over het jaarthema door te praten tijdens
de jaarlijkse Huiskamerontmoetingen. In huiselijke kring komen we in groepen bijeen van

maximaal 8-10 personen. Fijn om elkaar als samenwerkende gemeenten te ontmoeten en
(nog) beter te leren kennen! Op verschillende manieren verdiepen we samen het gesprek.

Hieronder kun je aangeven wanneer het je past om mee te doen. We zijn er ook blij mee
als je aangeeft dat je jouw huiskamer beschikbaar stelt voor een ontmoeting. Het strookje
kun je in een enveloppe in de brievenbus van één van beide kerken inleveren met daarop
‘Huiskamerontmoetingen’. Of mail je aanmelding naar scriba@stinskerk.nl of
scriba@openkring.nl. Aanmelden kan tot 1 februari.

Wij zien er naar uit u/jou te ontmoeten! Ds. Anne Zweers en Jan Willem Bosselaar

S
Ja, ik wil graag deelnemen aan de huiskamerontmoetingen

N AN
AT
TelefoOn/e-Mail: oo

Ik kan deelnemen op de volgende datum (meerdere data invullen is mogelijk)

@) Donderdag 19 februari 20.00u O Dinsdag 10 maart 15.00u (S. Soucis)
@) Dinsdag 24 februari 20.00u O Woensdag 11 maart 15.00u

@) Dinsdag 3 maart 20.00u O Dinsdag 17 maart 15.00u

@) Donderdag 5 maart 15.00u (W’hage) O Donderdag 19 maart 20.00u

@) Donderdag 5 maart 20.00u O Dinsdag 24 maart 20.00u

@) Maandag 9 maart 20.00u

@) Optie: Ja, ik stel mijn huiskamer beschikbaar



