
                              

NIEUWS  
Terugblik op de Midwinternachtwandeling van 30 december 
2025 
We kijken terug op een mooie wandeling, onder prachtige 
omstandigheden, het weer, de muzikale bijdrages van de 
Midwinterhoornblazers en de Euphonian-singers, de gastvrije 
ontvangst op de boerderij van Jos en Erica Poppe. 
Na aftrek van de kosten (€90) bleef er een prachtig bedrag over 
voor het Kerkasiel te Kampen, te weten €275. Iedereen bedankt! 
A.H.Z. 
Gift 
Via een gemeentelid ontving ik enkele weken geleden een gift 
van € 20,- bestemd voor de kerk. Dank daarvoor! 
Geen koffie met een oortje 
Op dinsdag 13 januari is er geen koffie met een oortje vanwege 
een studiedag. AHZ 
 
Filmavond 13 januari 
De eerste film in het nieuwe jaar is Quand Vient l'Automne 
(wanneer de herfst begint). De VPRO recenseert deze film uit 
2024 als volgt: de zeventig-plusvriendinnen Michelle en Marie-
Claude hebben het niet getroffen met hun kinderen; 
respectievelijk een egoïstische dochter en een criminele zoon. 
Maar zou Michelle haar dochter daarom opzettelijk vergiftigen 
met paddenstoelen uit het bos? Terwijl Michelle aan zichzelf 
begint te twijfelen, mag de kijker uitmaken wat voor moeders 
deze vrouwen waren. Bij de regisseur Francois Ozon zijn oudere 
vrouwen met een rijk verleden nooit saai, en zoals gebruikelijk 
speelt de cineast met verwachtingen en genres. Test je 
vertrouwen in de 
mensheid – en jezelf! – 
met dit bedrieglijk 
onbevangen drama 
over ongeluk, opzet of 
slecht uitpakkende 
goede bedoelingen. En 
zie respectievelijk een 
moraalspel, thriller of 
goedhartige pastiche 
daarop. 
De toegang is vrij, 
waarbij een eigen 
bijdrage op prijs wordt 
gesteld. Een kop 
koffie/thee staat klaar 
vanaf 19.15 uur en om 
19.30 uur starten we de 
film. Na afloop praten 
we nog even na met 
een glaasje. 
Werkgroep Bezinning & Verdieping 
 
Ontmoetingskring ‘Omega’ 15 januari 
Komende week is er weer gelegenheid om aan te schuiven bij de 
ontmoetingskring ‘Omega’. Deze gezamenlijke gesprekskring van 
de Open Kring en de Stinskerk geeft ruimte om over het laatste 
seizoen van het leven door te praten. Deze keer kijken we naar 
een videofragment waarin Herman Finkers zijn gedachten deelt 
over het leven na de dood. Welke gedachten hebben we zelf bij 
‘de ziel’ en ‘het eeuwige leven’? Waar hoop je op? We leggen 
daar een passage naast uit het Bijbelboek Openbaringen. Wat 
vertelt deze tekst jou? Van harte welkom om mee te doen, 
donderdag 15 januari van 10u tot 11.30u in de Stinskerk. Voor 
gewoon voor één keertje is ook helemaal goed. 
Gespreksbegeleiders zijn kerkelijk werker Anne Claudine Tuller 
en ds. Gerlof van Rheenen. 

Over de ziel en spiritualiteit 
We hadden een tweetal avonden gepland over de ‘ziel en 
spiritualiteit’. Maar het blijkt dat beide avonden terecht kwamen in 
weken waarin of op een avond waarop er ook veel andere 
activiteiten zijn en dat zit elkaar wat in de weg. Vandaar dat de 
avonden verplaatst worden: de eerste avond wordt dinsdagavond 
17 februari (was 21 januari) en de tweede avond wordt 
dinsdagavond 10 maart (was 28 januari). Het is fijn als degenen 
die meedoen zich even opgeven (via anne.zweers@openkring.nl) 
De avonden beginnen om 19:45 uur (inloop vanaf 19:30), plaats: 
Open Kring. 
De avonden staan inhoudelijk op zichzelf, dus je kunt kiezen voor 
een van de twee of allebei. De eerste avond gaat over de ‘Ziel’. 
Wat bedoelen we eigenlijk als we het over ‘de ziel’ hebben?  
Aan de hand van ‘oude’ en ‘jonge’ omschrijvingen van de ziel 
gaan we op verkenningsreis. Waarbij ‘oud’ en ‘jong’ niet voor 
niets tussen haakjes staan, want oude gedachten zijn verrassend 
actueel en jonge inzichten hebben vaak diepe wortels. We 
luisteren naar wat Augustinus, Thomas a Kempis, Meester 
Eckhart, Hildegard van Bingen, Bonhoeffer, Tjeu van 
Knippenberg te zeggen hebben. En, belangrijker, we gaan in 
gesprek over wat de ziel voor jou is. Oude vragen komen voorbij 
waarop we onze antwoorden proberen te vinden. 
Op de tweede avond gaan we op reis naar het Noord-Engeland 
van de zesde eeuw en staan we stil bij Saint Hilda die probeerde 
de Latijnse (zeg maar ‘roomse’) spiritualiteit te verbinden met de 
Keltische. Saint Hilda was een boeiende en invloedrijke persoon 
in haar tijd en haar spiritualiteit is nog steeds inspirerend. 
Welkom! Anne Zweers 
 
Toezegging Kerkbalans 2025 
Medio december hebben wij de voorlopige balans opgemaakt van 
de actie Kerkbalans 2025. Voor de Open Kring is er vorig jaar 
3.000 euro meer toegezegd dan wij in 2024 hebben ontvangen. 
Daar zijn wij heel blij mee. Een mooi en hartverwarmend 
resultaat. Iedereen bedankt voor uw bijdrage hieraan. 
 
Kerkbalans 2026: geef vandaag voor de kerk van morgen. 
Medio januari start de actie Kerkbalans 2026. U ontvangt tussen 
10 en 24 januari via mail of brief een uitnodiging om uw financiële 
bijdrage aan te geven voor dit jaar. In de 
uitnodiging staat op welke wijze u uw 
bijdrage kunt doorgeven. 
We hebben uw bijdrage hard nodig om 
invulling te blijven geven aan de wijze 
waarop wij als kerk zichtbaar in de 
samenleving willen zijn. Het kost geld om 
kerk te zijn en te blijven. Denk aan kerkgebouwen, het pastoraat, 
maar ook de vele activiteiten waarbij wij gezamenlijk invulling 
willen geven aan kerkzijn. Een plek en gemeenschap waar 
iedereen welkom is en waar je je verbonden voelt met God en 
mensen. 
“De kerk helpt mij stil te staan bij waar het echt om gaat. Een 
moment van rust en bezinning in alle hectiek.” 
Geeft u ook voor de kerk van morgen? 
Heeft u nog vragen of hulp nodig bij het reageren? Neem dan 
contact met ons op via jan.brandsema@openkring.nl of bel. 
Namens de kerkrentmeesters, Jan Brandsema 06-23592673 
Verzoek van het Kerkelijk Bureau: 
Heeft u nog niet eerder meegedaan aan de digitale Actie 
Kerkbalans, maar wilt u dat dit jaar wel doen? Geef dit dan 
alstublieft zo spoedig mogelijk door aan 
administratie@pknzwolle.nl. Heeft u een ander e-mailadres? Laat 
het ons dan ook even weten! We hopen dat we weer op u mogen 
rekenen. 
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Afscheidscadeau ds. Gerlof van Rheenen 
Het bericht dat ds. Gerlof van Rheenen afscheid gaat nemen van 
de Stinskerk is al met u gedeeld. Hij neemt op 25 januari 
afscheid tijdens een dienst in de Stinskerk. 
We hebben Gerlof in de afgelopen jaren vaak in ons midden 
gehad: als voorganger, in de lopende samenwerking en bij vele 
gezamenlijke activiteiten. Hij heeft daarbij een grote en mooie rol 
vervuld in de huidige samenwerking met de Stinskerk. Wij zijn 
hem daarvoor bijzonder dankbaar. Als wijkkerkenraad gaan wij 
vanuit de Open Kring een cadeau aanbieden. 
Wilt u ook een financiële bijdrage aan dit cadeau geven? Dan 
kan dat tot en met 19 januari door een bedrag te storten op het 
rekeningnummer van de Open Kring (NL02 RABO 0377 3761 
91) met vermelding 'Cadeau ds. Gerlof van Rheenen'. 
 
Ontvangen giften wijkkas 
In december 2025 zijn er meerdere giften via de bankrekening 
van de wijkkas ontvangen (1 x € 500, 1x € 200, 1x € 50, 1x € 35 
en 1x € 25). Via het pastorale team is een gift van € 20 
ontvangen. Alle gevers hartelijk dank daar voor! 
Vanuit de wijkkas worden allerlei activiteiten binnen onze 
wijkgemeente betaald. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
kinderkring, koffie-ochtenden en de wekelijkse bloemengroet. 
Het bankrekeningnummer van de wijkkas van de Open Kring is: 
NL02 RABO 0377 3761 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Zwolle. 
 
Michaëlsviering in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
11 jan, vg. ds. Harm Bousema, m.m.v. enkele leden van de 
Michaëlscantorij, het geheel o.l.v. cantor-organist Toon Hagen. 
Zie de website www.michaelscantorij.nl  
 
Mystiek Café 
Op 20 januari spreekt Anne Zweers in het Mystiek Café over 
Keltische spiritualiteit. De Kelten leefden in stamverband in 
Ierland, Schotland en Wales en zij leefden in diepe 
verbondenheid met de natuur. Keltische spiritualiteit en mystiek 
bieden een rijke bron van inspiratie en inzicht voor mensen die 
op zoek zijn naar een diepere verbinding met zichzelf, de natuur 
en het goddelijke. Locatie: SIO, Thorbeckelaan 2 in Zwolle (zuid), 
met maaltijd vooraf.  Van 18.30 - 21.30 uur. Aanmelden 
https://ontmoetingshuismodernedevotie.nl/agenda/mystiek-cafe-5/ 
 
Kloosterweekend 2026 - Thema: Wie is God voor jou? 
Van 13 t/m 15 maart verblijven we in de Abdij van Berne in 
Heeswijk Dinther. We zijn te gast bij de Norbertijner monniken. U 
betaalt ongeveer €190 per persoon (prijspeil 2025) voor een 1-
persoonskamer met eigen sanitair, inclusief drie maaltijden per 
dag, beddengoed, handdoeken en gebruik van een gezamenlijke 
groepsruimte. Vervoer moet u zelf regelen. Heeft u belangstelling 
voor dit weekend maar heeft u te maken met fysieke 
beperkingen, dan graag vooraf contact opnemen via: 
ontmoetingshuis@pknzwolle.nl. Aanmelden kan tot 1 februari: 
https://ontmoetingshuismodernedevotie.nl/agenda/kloosterweekend/  
 

 
 
 
 
 
 

 

LEVEN IS MEELEVEN 
De bloemengroet is afgelopen week gebracht naar Janny en 
Theo Rijers als steun na een val van Janny met polsbreuken Een 
hartelijke groet en een goed herstel gewenst! 
 
Kaarten: in de eerste week van het nieuwe jaar alweer enkele 
kaarten bezorgd, dat blijven we doen, in weer en wind en deze 
week dus ook in en met sneeuw! 
Dat de vele wensen voor een nieuw jaar ons in beweging 
brengen en houden, voor en met elkaar. 
 
Meeleven: 
Marjo Slot-Havers is al enkele weken opgenomen in Isala met 
hevige rugpijn. Ze hoopt vrijdag naar het Zonnehuis te gaan voor 

verdere revalidatie en behandeling. We wensen haar moed en 
alle goeds toe de komende tijd. 
Gerrit Hasewinkel ondergaat nog verdere onderzoeken voor de 
behandeling van lymfeklierkanker. Er zijn zorgen en we willen 
Gerrit en Riek veel kracht toe wensen in de komende tijd. 
 
Bedankjes 
Wil Lobbes bedankt voor de prachtige amaryllis kerstgroet die ze 
voor de kerst mocht ontvangen uit de Open Kring. 
Gerrit Hasewinkel was blij en verrast voor de mooie bos bloemen 
die hij mocht ontvangen op oudejaarsdag. Hartelijk bedankt 
daarvoor. 
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HARTELIJK WELKOM BIJ DE KERKDIENST OP 11 JANUARI   
 
 
Voorganger: ds. Marrit Bassa (Ontmoetingskerk Heerde) 
Ambtsdragers: Henk Vos en Marrianne van Norel 
Organist: Jeroen van der Scheer 
Lector: Bob Wierenga 

Koster: Jan Leeuw 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een 
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken. 

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst:  https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen 
Thema: Doop van de Heer 
Liturgische kleur: wit (of groen, als het wit al opgeborgen is) 
 
Aanvangslied 100c: 1,3 ‘Juich luid voor God…’       (staand) 
Bemoediging en groet  
Lied 100c: 4 ‘Wij zingen: ‘Dank U, …’         (gemeente gaat zitten) 
 
Kyrie & Gloria 
Gebed met als antwoordlied 356 ‘O God, die uit het water en in 
het begin’, na ‘zo bidden wij’ steeds 2 verzen 
 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Lezing: Mattheus 3: 3-17 
Lied 524 
Verkondiging 
Lied 362: 1,3 
 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d) 
Mededelingen en collecten (digitaal+contant) voor de Diaconie 
(Zwolle), Kerk (Open Kring) en Wijkkas Open Kring 
Slotlied 215: 1,2,4,7          (staand) 
Zegen 

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie (Zwolle) 
2de collecte: Kerk (Open Kring) 
3de collecte: Wijkkas Open Kring 
Het nieuwe jaar is aangebroken. Ook dit jaar wordt 
overal op een eigen manier invulling gegeven aan 
het werk in en van de kerk. Zo wordt de veelkleurigheid zichtbaar 
en kunnen ook buren, gasten van ver en nieuwkomers proeven 
hoe het kerk zijn smaakt. We hopen op goede gesprekken, 
inspirerende ontmoetingen en betrokkenheid van alle 
leeftijdsgroepen. De wijkkas draagt eraan bij dat dit niet alleen 
vandaag gebeurt, maar dat het gemeenteleven in stad en buurt 

het hele jaar door mag groeien en bloeien. Uw bijdrage hieraan is 
dan ook heel welkom! 
 
Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website 
van SKGCollect: 
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html  
Via Appostel is de 4de collecte bestemd voor ZWO. 
Uw gift in de oranje bus of via de QR-code hiernaast is 
bestemd voor het diaconale project ‘Bethesda: Hoop 
voor vrouwen in Mali. 
https://camazending.nl/project/project-bethesda/

AGENDA OPEN KRING 

Ma 12 jan 10.30-12.00: Werkgroep Groene Kerk 
Ma 12 jan 20.00-22.00: Moderamen 
Di 13 jan 19.30-22.00: Filmavond 
Wo 14 jan 19.30-21.00: Open Kring Koor 
Do 15 jan 10.00-12.00: Seniorenkring 
Vr 16 jan 10.00-12.00: Koffie-inloop 
Vr 16 jan19.00-22.00: Eetgroep 1 

Zo 18 jan zal ds. Wim Bloemendaal om 9.30u voorgaan in de 
Open Kring. Om 11.30u is er een dienst van het Zonnehuis. 
 
Kijk op https://openkring.nl/agenda/ voor de complete agenda 
(ook bezetting door anderen dan Open Kring).  
Heeft u een ruimte nodig voor een activiteit, mail dan naar 
kerkrentmeesters@openkring.nl  
Kopij is welkom tot woensdag 18u op zondagsbrief@openkring.nl

 
 
 
 

De redacteur geeft u graag een wens mee voor het nieuwe jaar:  
verwoord in het door Siebren van der Zee hertaalde hoofdstuk 2 van het boek Spreuken: 

 
oren die verstaan 

 
als je oren gaan horen 

zal je hart zich gaan buigen 
naar de Weg van het leven 

je wordt een vanger van gaven 
de Ene krijgt stem door jou 

 
als een goed verstaander 
---met de Ene in je hart--- 

word je gered van het kwaad 
want welk mens kan er wonen 

in een huis dat helt naar de dood? 
 

als je loopt in het Licht 
weet je waar het duister wenkt 

als je hart een waakvlam is 
verzamel je rechte sporen 
dat Vuur houdt je gaande 

 
 
 
De papieren Zondagsbrief mag mee naar huis – om thuis nog eens rustig na te lezen of door te geven aan een andere belangstellende! 

Wilt u de Zondagsbrief elke week in uw mailbox? Mail dan naar zondagsbrief@openkring.nl   
 

https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html
https://camazending.nl/project/project-bethesda/
https://openkring.nl/agenda/
mailto:kerkrentmeesters@openkring.nl
mailto:zondagsbrief@openkring.nl
mailto:zondagsbrief@openkring.nl

