
                              

NIEUWS  
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
Deze zondag, 23 november 2025, is het de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag geheten. De 
kerkelijke traditie heeft een heel eigen tijdrekening, we geloven 
dat onze tijden in Gods hand zijn. Het gaat niet om begin of eind, 
maar om onze oorsprong en bestemming die verbonden zijn met 
God. 
Zo willen wij de gemeenteleden gedenken die het afgelopen jaar 
overleden zijn, we noemen hun namen en hopen op en geloven 
in Gods trouw. En zo denken we aan ieder van wie wij afscheid 
moesten nemen. In deze dienst gaan Anne Claudine, Bert 
Aalbers en Anne Zweers voor. Het Open Kring Koor o.l.v. Jannet 
Loode zingt in de dienst, met ons en voor ons.  
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de hal 
van de kerk. 
 
!" Doe mee met onze kerstmusical! # 
Wat hebben pizza’s en kerst met elkaar te 
maken? Dat ontdek je als jij meespeelt in 
onze kerstmusical op kerstavond in de 
Open Kring! We zoeken kinderen die zin 
hebben om samen iets moois neer te 
zetten. Hou je van zingen, toneelspelen of 
gewoon gezellig samen oefenen? Doe dan 
lekker mee! 
Wanneer oefenen we? 
Elke adventszondag tijdens de dienst 
bereiden we ons voor op de musical. Stap 
voor stap leren we de liedjes en rollen, zodat we op kerstavond 
een vrolijke voorstelling kunnen geven. 
Wil jij meedoen? 
Meld je aan door te mailen naar kinderkring@openkring.nl!  
Aanmelden kan tot en met 25 november. 
Groetjes vanuit de pizzeria, ehhh kinderkring, Maartje, Bettine en 
Anne-Els 
 
Beste gemeenteleden, 
Maandag 17 november kwamen wij weer bij elkaar met de 
gezamenlijke wijkkerkenraden van de Open Kring en de 
Stinskerk. Gerlof van Rheenen opende de vergadering met een 
korte overdenking over de liefde, waarop wij samen Lied 791 
zongen: “Liefde, eenmaal uitgesproken”. 
Er waren onderwerpen in de vergadering waarbij we duidelijk 
weer een stap verder zijn dan een paar maanden geleden. Zo is 
het gelukt om het dienstenrooster van 2026 zo aan te passen dat 
we meer gezamenlijke diensten zullen hebben. Dit was één van 
de wensen die duidelijk naar voren kwam in de 
gemeenteraadpleging op 27 april. En voor 2027 wordt al bij het 
maken van het rooster iedere maand een gezamenlijke dienst 
gepland, voordat de preekvoorzieners op zoek gaan naar 
voorgangers. Ook zijn we weer een stuk verder met het thema 
‘veilige kerk’, waar wij al eerder over schreven. Komend jaar 
willen wij samen twee vertrouwenspersonen aanstellen voor 
gemeenteleden. De omschrijving van de taken en de betekenis 
van deze personen voor de gemeente is vrijwel af en wij gaan 
binnenkort op zoek naar mensen die dit op zich kunnen nemen. 
Er zijn ook onderwerpen die meer over de lange termijn gaan. Er 
speelt op dit moment van alles binnen de Protestantse Gemeente 
Zwolle rondom de gebouwen. Dit zal de komende jaren 
waarschijnlijk ook een verandering binnen ons cluster in Zwolle-
West gaan betekenen. De kans is groot dat over een paar jaar 
één van onze gebouwen zal moeten worden verkocht. Welk 
gebouw voor onze gemeenten het meest geschikt is om te 
behouden, is nog niet helder. Dat kan ook afhangen van hoe 

onze samenwerking zich verder ontwikkelt. Daarom willen wij in 
de eerste helft van 2026 een knoop doorhakken over hoe wij de 
komende jaren verder gaan (ook een actie uit de 
gemeenteraadpleging van 27 april van dit jaar). We willen kijken 
of wij kunnen samengaan naar één nieuwe wijkgemeente of dat 
we meer zelfstandigheid houden. Hoe dan ook willen we over die 
keuze het komend half jaar duidelijkheid krijgen. En dat zullen we 
natuurlijk ook aan jullie als gemeenteleden voorleggen. 
Vervolgens kunnen we dan in de tweede helft van 2026 verder 
nadenken over welk gebouw het best past bij die keuze. Gaat het 
dan om een gebouw voor één gezamenlijke gemeente of om een 
gebouw waarin wij als twee aparte wijkgemeenten willen kerken? 
Beide mogelijkheden liggen nu nog open. En wij moeten ook 
nadenken over wat die toekomstvisie gaat betekenen voor de 
predikant(en) die wij gaan zoeken. Veel gesprekken over de 
toekomst. Maar ook een aantal concrete punten voor nu: op 7 
december is er in de Stinskerk een bijeenkomst voor nieuw 
ingekomen leden. Nieuwe inwoners van de Tippe zijn daarbij 
uitgenodigd en wij zullen daarbij met leden van beide 
kerkenraden aanwezig zijn. Daarnaast zijn de voorbereidingen 
voor de huiskamerontmoetingen weer begonnen. 
Ten slotte is de diaconie druk bezig met kerstpakketten en 
andere vormen van ondersteuning voor mensen in de wijk die 
moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Niet alleen voor 
gemeenteleden, maar voor iedereen die wel wat hulp kan 
gebruiken. Maar het is vaak moeilijk om te achterhalen wie dat 
dan zijn. Kent u mensen waarvan u denkt dat de diaconie iets 
voor hen kan betekenen? Geef dan vooral hun namen door, via 
diaconie@openkring.nl en diaconie@stinskerk.nl.  
Anne Zweers sloot met ons de vergadering af, in een kring in de 
kerkzaal. Hij ging ons voor in gebed en daarna zongen wij Lied 
248: “De dag, door uwe gunst ontvangen”. Het geeft vertrouwen 
te beseffen dat de lof, dank en zang voor God op onze Aarde 
nooit stilvallen. 
Namens de beide wijkkerkenraden, 
Hans van Eerbeek en Jacco Dankers 
voorzitter@openkring.nl en voorzitter@stinskerk.nl  
 
AED-training 
Sinds vorig jaar hangt er een AED (Automatische Externe 
Defibrillator) in de hal. Met dit apparaat kan iemand met een 
hartstilstand in de eerste minuten nog gereanimeerd worden. En 
daarbij levensreddend zijn. Iedereen mag in principe een AED 
gebruiken. Bij het aanzetten van het apparaat wordt automatisch 
aangegeven wat je moet doen. Als je het apparaat nog nooit 
gebruikt hebt, kan een eerste keer de nodige stress geven. Het is 
beter dit te leren en te oefenen tijdens een reanimatiecursus. Als 
je dan een keer een AED moet gebruiken geeft dat vertrouwen en 
gaat er geen kostbare tijd verloren. 
Vanuit de PGZ wordt aan de wijken een gratis AED-training 
aangeboden. Dag en tijdstip moeten nog worden bepaald. 
Tijdsbeslag is ca. 2 uur. 
Er hebben zich al twee mensen vanuit de wijk aangemeld. Ook 
belangstelling? Geef het door via jan.brandsema@openkring.nl 
met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer. 
 
Inzage conceptbegroting 2026 Kerkrentmeesters PGZ 
De conceptbegroting 2026 van de Protestantse Gemeente Zwolle 
ligt ten inzage, vanaf 20 november t/m 1 december op het 
kerkelijk bureau aan de Molenweg 241. De openingstijden van 
het kerkelijk bureau zijn maandag en donderdag van 8.30 uur t/m 
12.00 uur. Eventueel kunt u ook een afspraak maken. 
U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail: 
administratie@pknzwolle.nl of telefonisch tijdens de 
openingsuren van het kerkelijk bureau (038-)4217 596. 
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Vervang Black Friday door GREEN FRIDAY 
Het is weer de Black Friday periode en allerlei aanbiedingen 
vliegen ons om de oren. Er zijn vanuit de marketing en 
psychologie verschillende verklaringen te geven voor onze 
koopkoorts: 
# De aanbieders maken gebruik van het schaarste principe, hoe 
minder beschikbaar hoe aantrekkelijker het wordt; 
# Er wordt een gevoel van urgentie gecreëerd, we zouden iets 
moois voor weinig mislopen; 
# De verlaagde prijs benevelt ons denkvermogen. Black Friday 
zet aan tot impuls inkopen, zonder ons af te vragen of we het 
product echt nodig hebben; 
#  Groepsdenken. Familie, vrienden en collega’s hebben het over 
Black Friday acties. We voelen ons aangemoedigd en willen niet 
achterblijven. 
Om niet in een fuik te lopen, kunnen we ons het volgende 
afvragen: 
#  Vraag je ten eerste af of je het product echt nodig hebt; 
#  Zou je het gekocht hebben als het niet in de aanbieding was en 
#  Zijn er alternatieven? 
Door hierbij stil te staan voorkom je impuls aankoop 
Zoals bekend is Green Friday een duurzaam alternatief voor 
Black Friday. 
In plaats van mensen te stimuleren veel te kopen met kortingen 
op allerlei gebied, richt Green Friday zich op het ondersteunen 
van duurzaamheid. 
We zouden moeten kiezen voor een economie die zich richt op 
welzijn en bloei en niet een economie die alleen om geld draait. 
De mens, de natuur en de planeet kunnen dan tot volle wasdom 
komen zonder uitbuiting van mensen, dieren, en onze aarde. 
Het is dus hard nodig om de aandacht te richten op Green Friday 
i.p.v. Black Friday 
Nog een paar tips: 
# Als je iets nodig hebt, informeer jezelf over wat je koopt en hoe 
het is gemaakt, is er sprake van uitbuiting in de keten? 
# Het idee dat we altijd nieuw materiaal en gereedschap nodig 
hebben, stimuleert een wegwerpcultuur en willen we dat? 
# Kun je het 2e hands kopen: circulaire economie? 
# Kun je het product dat je denkt nodig te hebben repareren of 
laten repareren? 
#  Was kleding als het echt nodig is en zo mogelijk op lagere 
temperaturen 
#  Plant een boompje, een tegel eruit, boom of struikje erin. Heel 
goed voor de biodiversiteit en de aarde. 
https://treesforall.nl/greenfriday/  
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
23 nov, Eeuwigheidszondag. In deze viering op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, de zondag waarop we onze 
overledenen gedenken, staat het requiem van Duruflè centraal. 
Aan deze Gedachtenisviering werken mee: Esther de Vos 
(Mezzo sopraan), Roelof Polinder (Bariton), Musica Michaelis en 
de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. Liturg is ds. Iemke Epema. 
Zie de website www.michaelscantorij.nl  

ETEN VOOR KERST!  
Ben jij of ken jij iemand met een kleine portemonnee die 
financieel niet in staat is een lekkere maaltijd op tafel te zetten 
met de kerst, meld je of die persoon (personen) dan nu aan! Ik ga 
weer Indonesisch koken voor de mensen die het niet zelf kunnen 
betalen. Op het menu staat: Babi Ketjap (niet pittige varkensvlees 
in jus van ketjap) witte rijst en Sajoer boontjes (boontjes in een 
wat pittige saus) Via een mail kun je je bij mij aanmelden: 
annetrumengan@gmail.com  
Uiteraard blijft alles privé! Het is echt bedoeld voor mensen die 
het zelf niet kunnen betalen, dus niet aanmelden omdat je 
Indonesisch eten zo lekker vindt. Mensen van de Voedselbank 
krijgen van de Voedselbank extra met de kerst, dus gaat het eerst 
om de mensen die tussen wal en schip geraakt zijn en geen 
steun hebben van de Voedselbank. Ik ga uit van de eerlijkheid 
van degenen die zich aanmelden. Er zit uiteraard wel een 
maximumaantal aan vast, maar om meer mensen blij te kunnen 
maken, begin ik op tijd. Wij bezorgen de maaltijden in o.a. de 
regio, Dalfsen, Zwolle, Ommen, Nieuwleusen, Hasselt. Mocht je 
twijfelen of je woonplaats onder de regio valt, dan kun je ook altijd 
even een mail sturen. De maaltijden zullen op 23 december 
bezorgd worden, om de privacy van de mensen te bewaren. Het 
hoeft dus niet opgehaald te worden. 
Mocht ik niet meteen reageren op een 
mailtje, dan komt dat omdat ik op mijn 
werk ben. Ik zal dan later reageren. 
De mensen die in aanmerking komen 
voor een maaltijd krijgen een bericht 
van mij.  
Lieve groet, Annet Rumengan-Roons  
Koken voor Kerst " 
 
KerstZwolle zoekt hulp 
Stichting KerstZwolle organiseert een kerstpakkettenactie voor 
Zwolse stadsgenoten die leven met weinig. Op vrijdag 
12 en zaterdag 13 december worden in dertien 
supermarkten in Zwolle boodschappen ingezameld 
waarmee we de kerstpakketten kunnen vullen.  
Hoewel we veel producten via de supermarktactie 
inzamelen, is er gemiddeld nog zo’n €15 per pakket nodig om het 
compleet te maken. Daarom is uw gift nu al van harte welkom. 
Donaties zijn fiscaal aftrekbaar en eenvoudig te doen via onze 
website of direct via het scannen van de QR-code. Kijk op 
www.kerstzwolle.nl en houd onze Facebook- en 
Instagrampagina’s in de gaten voor updates en nieuwtjes. Samen 
maken we het verschil. Dank je wel! 
 
 
 
 
 

 

LEVEN IS MEELEVEN 
De bloemengroet van afgelopen week is gebracht naar Wim 
Mensink. Na een hartoperatie wensen we hem en voorspoedig 
herstel toe, met een hartelijke groet vanuit de gemeente. 
 
Kaarten en meeleven: dit tekstje gevonden, sprak me aan en 
deel ik: Mantelzorg is als zand tussen je vingers, je ziet het  

nauwelijks maar het draagt bergen. Elke korrel telt. 
 
Bedankt 
Vorige week heb ik een mooi boeket vanuit de Open Kring 
gemeente mogen ontvangen. Heel erg fijn en bedankt daarvoor! 
Hartelijke groet van Hannie Passchier 

AGENDA OPEN KRING 
Di 25 nov 9.00-12.00: Koffie met een oortje 
Wo 26 nov 19.30-21.00: Open Kring Koor 
Vr 28 nov 9.00-11.00: Schoonmaak 
Vr 28 nov 10.00-12.00: Koffie inloop 
Zo 30 nov gaat Gerald Schutte om 9.30u voor in de Open Kring. 
In de dienst van het Zonnehuis om 11.30u gaat ds. A. Palland 
voor. 

Kijk op https://openkring.nl/agenda/ voor de complete agenda 
(ook bezetting door anderen dan Open Kring).  
Heeft u een ruimte nodig voor een activiteit, mail dan naar 
kerkrentmeesters@openkring.nl  
Kopij is welkom tot woensdag 18u op zondagsbrief@openkring.nl
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HARTELIJK WELKOM BIJ DE KERKDIENST OP 23 NOVEMBER   
 
 Voorgangers: kerkelijk werker Anne Claudine Tuller, ds. Bert 
Aalbers en ds. Anne Zweers 
Ambtsdragers: Geertje Wijnja en Jan Vastenavond 
Organist: Robert Helder 
M.m.v. het Open Kring Koor o.l.v. Jannet Loode 

Lector: Bob Wierenga 
Koster: Eric Landsman 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een 
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken. 

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst:  https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen 
WIJ KOMEN SAMEN 
Welkom 
We ontsteken de kaars van verbinding 
Aanvangslied: 90: 1 (Gij zijt geweest..)         (staand) 
Stil gebed bemoediging en groet 
Vervolg aanvangslied: 90: 8             (gemeente gaat zitten) 
 
MET ALLES WAT IN ONS IS 
Gebed voor de nood van de wereld 
 Na elke gebedsintentie: Als alles duister is.. (lied 598) 
 Het koor zingt voor, allen herhalen 
Lied van vertrouwen: 281: 1,2,6,7,8,10 (Wij zoeken hier uw 
aangezicht) - koor: couplet, allen: slotregel 
 
RONDOM HET WOORD 
Gebed bij de opening van het Woord 
Lezing: 1 Kor. 15: 12-20 (Uit de Willibrordvertaling) 
Lied 753: Er is een land (wisselzang met koor: k:1, a:2, k:3, a:4,6) 
Verkondiging n.a.v. 1Kor 15:20b 
“Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die 
ontslapen zijn.” 
Antwoordlied: 759 (Gods kinderen op aarde) 1: Koor 2: allen 
 
WIJ GEDENKEN ONZE OVERLEDENEN 
De gedachtenis van de overledenen, wij noemen hen bij name 

Er wordt een licht voor ieder van hen ontstoken aan de 
paaskaars en op de liturgische tafel geplaatst 

Cees Abraham (Cees) Touwen, 70 jaar 
Johannes (Jo) van Zwet, 89 jaar 
Josephus Abraham (Jos) van Hooijdonk, 81 jaar 
Edwin Scholtmeijer, 55 jaar 
Hermina Hendrika (Hermi) Cleveringa Blikman, 90 jaar 
Marten Drogt, 85 jaar 
Marrigje Marianne (Marian) de Labije-van Hunnik, 84 jaar 
Grietje Wilhelmina (Greet) Reurink-de Jong, 77 jaar 
Kors Ravestein, 95 jaar 
Dirkje (Dikky) Somsen-Lenselink, 94 jaar 
Hermannus (Herman) Driegen, 83 jaar 
Teun den Dunnen, 83 jaar 
Wij gedenken ook degenen uit onze gemeente van wie we de 
naam niet genoemd hebben in deze dienst 
Daarbij zingen we: 

Rust en vrede, rust en vrede, mensenkind, Gods licht voor 
jou! (eerste twee regels lied 954) 

 Koor zingt voor, allen herhalen  
 
Als jouw naam klinkt zie ik even 
hoe je liep en wat je zei,  
wat er altijd is gebleven 
van jouw leven diep in mij 
 
Als jouw naam klinkt stroomt er water 
uit mijn ogen, door mijn ziel. 
Onze dromen, plan voor later, 

tijd die in het water viel. 
 
Nu jouw naam klinkt komt tot leven 
hoe jij mij hebt meegemaakt, 
mee geschapen, weggegeven, 
mijn bestaan hebt aangeraakt. 
 
Nu jouw naam klinkt wacht ik onder 
onze levens eens een hand, 
ook al voelt nu anders zonder, 
God brengt ons weer in verband. 

Michiel de Zeeuw 
Wij als gemeenteleden kunnen ook een licht ontsteken en voor in 
de kerk plaatsen. 
Wij zingen: Heer, herinner U de namen. 
(Melodie lied 730, tekst Kees van der Zwaard) 

Heer, herinner U de namen, 
ieder die gestorven is. 
Zie ons aan zoals wij kwamen 
uit de diepte, het verlies 
van de mensen, die wij dragen 
op de lippen, in ons hart, 
die wij missen sinds de dagen, 
dat de dood ons huis verwart. 
 
Uit het duister van de dalen 
zoeken wij uw nieuw gebied. 
Laat ons niet in schuld verdwalen, 
niet verzanden in verdriet. 
U bent onze hoop voor ogen, 
spreek één woord: je bent bemind, 
zoals Jezus werd bewogen 
met ontferming voor een kind. 
 
Heer, U weet hoe vaak wij deelden 
van ons dagelijkse brood, 
hoe wij vochten, hoe wij speelden 
ongehinderd door de dood. 
Ooit bent U met ons begonnen 
aan een ware levensreis. 
Langs de wegen van verlangen. 
Gaan wij biddend: breng ons thuis. 

 
WIJ DELEN 
Gebeden, na elke voorbede lied 367k, afgesloten met het Onze 
Vader (tekst lied 369d) 
Mededelingen en collecten (digitaal+contant) voor Diaconie 
(Zwolle), Kerk (Open Kring) en Onderhoud kerkgebouwen 
 
WIJ GAAN OP WEG ALS GEZEGENDE MENSEN 
Slotlied: Behoed en bewaar jij ons lieve God        (staand) 
(lied 252, Zangen van zoeken en zingen): K: 1,2: a: 3,4   
Zegen            

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie (Zwolle) 
2de collecte: Kerk (Open Kring) 
3de collecte: Onderhoud kerkgebouwen 
Kerkgebouwen. Vergeleken met een aantal jaren 
geleden, heeft de Protestantse Gemeente Zwolle er 
steeds minder. Toch voelen we de noodzaak en het verlangen 
om de deuren van de kerken open te houden en velen welkom te 
heten. De kerk bestaat uit mensen. Juist op Eeuwigheidszondag 
ervaren velen ook dat de kerk een gebouw is waarin velen 
samenkomen om overleden dierbaren te gedenken. God is 
overal. Tegelijk is het fijn dat er kerkgebouwen zijn om samen te 

vieren en te gedenken, een kaarsje aan te steken, te bidden, te 
zingen of stil te zijn. Ruimte voor God en voor alles wat ons met 
God verbindt, daar is de doelcollecte van vandaag voor bedoeld. 
Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website 
van SKGCollect: 
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html  
Via Appostel is de 4de collecte bestemd voor ZWO. 
Uw gift in de oranje bus of via de QR-code hiernaast is 
bestemd voor het diaconale project ‘Bethesda: Hoop 
voor vrouwen in Mali. 
https://camazending.nl/project/project-bethesda/
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