Zondagsbrief

2 november 2025

van de Protestantse Wijkgemeente Stadshagen

OPEN KRING

NIEUWS
Vrijwilligers vacatures bij de Open Kring: scriba urgente Uit de kerkenraad
oproep! Afgelopen maandag, 27 oktober, kwam de kerkenraad van de

We hebben veel vrijwilligers bij de Open Kring. Zonder

vrijwilligers gaat het niet, maar meerdere plekken staan al te lang

open! Dit betekent dat het geheel kwetsbaar is en sommigen te

veel op het bordje krijgen/nemen. Graag aandacht hiervoor: vele

handen maken licht werk. En meedoen geeft betrokkenheid (en is

ook gewoon leuk!).

Een aantal vrijwilligersvacatures worden nu ingevuld:

- de coodrdinatie van de koffieochtenden (op vrijdagmorgen)
wordt voortaan gedaan door Jeannette Nierse,

- de lectoren codrdinatie wordt opgepakt door Lianne Moihoek

- Toke Hoekstra heeft zich aangemeld bij de schoonmaakploeg

- Marrianne van Norel neemt de verwerking van de cartridges
over.

We zijn heel blij met hun aanmeldingen!

Zeer urgent wordt nu de vacature van de scriba bij de Open

Kring. Zonder scriba wordt het functioneren van de kerkenraad

direct geraakt. We kunnen niet zonder......

Taak Extra informatie Plek open
vanaf
Scriba wijkkerkenraad (lid November
wijkkerkenraad) 2025
Diaken (lid kerkenraad) April 2024
Codrdinator organisten Kan vanuit huis, 1 | April 2024
X jaar bijeenkomst
Medewerkers kinderkring | Er zal steeds April 2024
minder kinderkring
zijn!
Lid cameraploeg Er zijn vrijwel altijd | April 2024
Zorgen voor beeld en 10-tallen
geluid in de Open Kring thuiskijkers
en thuis
Fotograaf (kan ook met Augustus
smartphone) 2024
Medewerkers oppaskring April 2024
Voorgangervinder / Vragen van Begin 2026
preekvoorziening, voor voorgangers voor
opstellen van onze kerkdiensten.
dienstenrooster Kan vanuit huis

Informatie over vacatures via scriba@openkring.nl of
voorzitter@openkring.nl Hans van Eerbeek

MUZIEK!

Ook op deze zondag zal er weer een dienst met een Muzikale
Plus zijn. Heel mooi: hieraan wordt meegewerkt door Marion
Bloemendaal -- zang!

Gesprekskring ‘Omega’

Voor de levensfase van het ouder worden heb je niet geleerd. Het
spreekwoord zegt dat wijsheid met de jaren komt, tegelijk kent
deze levensfase zo zijn uitdagingen! De nieuwe gezamenlijke
gesprekskring van de Open Kring en Stinskerk ‘Omega’ —
genoemd naar de laatste letter van het Griekse alfabet — geeft
ruimte om over het laatste seizoen van het leven door te praten.
Van harte welkom om mee te doen op donderdag 6 november
a.s. van 10u tot 11.30u in de Stinskerk. We bekijken een
fragment van een interview waarin zanger Herman van Veen
vertelt over zijn beleving van het ouder worden. Wat herkennen
we? Hoe is onze beleving? Opgave vooraf hoeft niet. Gewoon
een keer aanschuiven is helemaal goed. Gespreksbegeleiders
zijn kerkelijk werker Anne Claudine Tuller en ds. Gerlof van
Rheenen.

Open Kring bijeen voor een reguliere vergadering. De opening
werd deze keer verzorgd door Henk Vos, die met zijn woorden
een moment van bezinning bracht voordat de vergadering van
start ging. Zoals gebruikelijk was er daarna ruimte om
persoonlijke ervaringen te delen — een waardevol onderdeel van
onze bijeenkomsten. Het helpt ons om niet alleen elkaars
werkzaamheden, maar ook elkaars omstandigheden te begrijpen.
Zo kunnen we beter meeleven en rekening houden met ieders
mogelijkheden en beperkingen.

Na de notulen en de actielijst werd er stilgestaan bij de
kerkdiensten. Eerst keken we terug: hoe waren de afgelopen
diensten verlopen, waren er bijzonderheden of reacties vanuit de
gemeente? Vervolgens wierpen we een blik vooruit: staat alles
klaar voor de komende weken, en zijn er nog punten van
aandacht — met name voor de komende Eeuwigheidszondag.
Een belangrijk onderwerp daarna was de vacature van scriba.
Deze functie is echt dringend nodig om het werk binnen de
kerkenraad en de gemeente goed te laten doorlopen. We
bespraken of het mogelijk is om de taken te verdelen over
meerdere mensen, maar dat vraagt weer meer afstemming. Hoe
dan ook, één ding is duidelijk: de werkzaamheden van de scriba
zijn onmisbaar. Er werden afspraken gemaakt om de continuiteit
richting de volgende vergadering te waarborgen, al voelt het nu
nog wat als “houtje-touwtje.”

Hans van Eerbeek heeft op zich genomen om de lopende acties
rond de vertrouwenspersoon en de plaatselijke regeling verder op
te pakken. De secundusrol richting de Algemene Kerkenraad en
de aanvragen voor VOG's blijven bij Miranda Landsman.

Daarna werd het voorstel voor het kerkdienstrooster van 2026
besproken. Zoals eerder tijdens het gemeenteoverleg in april
2025 was afgesproken, zullen meerdere diensten gezamenlijk
plaatsvinden met de Stinskerk. Tegelijkertijd merken we dat het
steeds moeilijker wordt om alle “preekbeurten” ingevuld te krijgen
— vooral op feestdagen en in de vakantieperiodes. De Paascyclus
van dit jaar wordt nog geévalueerd, maar het is duidelijk dat we
voor 2026 enkele praktische aanpassingen moeten overwegen.
Ook de eerste opzet voor 2027 komt al voorzichtig in beeld; de
voorbereidingen daarvoor starten binnenkort.

Over de invulling van de rol van vertrouwenspersoon voor de
Open Kring is besloten om het model van de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN) als basis te nemen. Dit wordt afgestemd met de
kerkenraad van de Stinskerk, waarna er gekeken wordt wie deze
taak op zich zouden kunnen nemen.

Ook het vergaderrooster voor de komende periode kwam aan
bod. Dit is grotendeels afgestemd op dat van de Stinskerk, zodat
gezamenlijke vergaderingen eenvoudiger te organiseren zijn. In
de nieuwe opzet zijn er jaarlijks acht moderamenvergaderingen
en vijf kerkenraadsvergaderingen, inclusief de gezamenlijke
bijeenkomsten. Dat zorgt voor minder vergaderdruk, terwijl het
moderamen de uitvoerende taken en activiteiten uitvoert en volgt.
Belangrijke beleidsbesluiten blijven uiteraard bij de kerkenraad.
Tot slot werd nog kort stilgestaan bij de aftredende ambtsdragers
per januari 2026 en de status van de openstaande vacatures.
Vanuit de kerkrentmeesters kwam het bericht dat de brieven voor
Kerkbalans 2026 gereed zijn.

De volgende vergadering is gepland op 17 november, dat wordt
een gezamenlijke bijeenkomst met de Stinskerk. Daarmee sluiten
we een intensieve, maar constructieve vergadering af — met veel
lopende zaken, maar ook noodzakelijk voor de voortgang binnen
onze wijkgemeente.

Voor vragen kunt u met mij (Hans van Eerbeek) contact
opnemen: voorzitter@openkring.nl
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Samen eten

Op 11 november a.s. dekken we weer de tafel. De dagen
worden alweer snel korter en wat is er dan gezelliger dan samen
eten? Dus geef je snel op bij Riet (ggvanderwenden@homen.nl)
Je maakt ons ook heel blij als je wilt koken. We houden het lekker
simpel, neem gewoon je lievelingskostje mee! Of het nu een
salade is of een lekkere stamppot of een pan nasi, alles mag.
We vragen een bijdrage van € 7,50 om de kosten voor de kokers
te dekken. De deur gaat open om 18.00 uur en om 18.30 uur
gaan we aan tafel. Tot 11 november!

Werkgroep Bezinning & Verdieping,

Joke Gosker, Toke Hoekstra, Anne Claudine Tuller, Riet van der
Wenden

Sing-in Alpha Stinskerk: 14 november en 23 januari

Alpha Westenholte organiseert op vrijdagavond 14 november en
23 januari in de Stinskerk een sing-in. Doel: God lofprijzen, elkaar
ontmoeten en kennismaken met de Alpha-cursus. Woon je in
Westenholte, Stadshagen of omgeving? Hou je van zingen? Wil
je meer weten over Alpha, of hoe je een bijdrage zou kunnen
leveren? Welkom! Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Om
20.00 begint de sing-in, tot uiterlijk 21.00 uur. Ook na afloop is er
ruimte voor ontmoeting. Info: alphawestenholte@gmail.com of
bel/app Rachel van de Worp: 06-48498691

Petrus Adventskalender 2025

Wil je bewust toeleven naar Kerst? Ook dit jaar
biedt Petrus voor de adventsperiode een
dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in
aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan.
Voor elke dag is een korte overdenking
beschikbaar, aangevuld met korte
(gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten.
In deze adventskalender kiezen we in het
verlengde van het jaarthema voor het thema: ‘Kijk! Laat je
verrassen door Gods weg in deze wereld'. Kerst roept
verwondering op over de manier waarop God als een kwetsbaar
mensenkind midden in onze wereld komt. Een eenvoudig meisje,
Maria, raakt zwanger van de heilige Geest. Wat betekent dit
bijzondere verhaal? En kunnen we iets leren van Maria’s
bereidwilligheid?

De kalender is gratis (1 exemplaar per adres) aan te vragen via
https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/

Michaélsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur

2 nov Vq. is ds. Margo Jonker. M.m.v. enkele leden van de
Michaélscantorij 0.l.v. cantor-organist Toon Hagen. Zie ook de
website www.michaelscantorij.nl

KerstZwolle zoekt hulp

Stichting KerstZwolle organiseert een kerstpakkettenactie voor
Zwolse stadsgenoten die leven met weinig. Samen willen we hen
tijldens de feestdagen een hart onder de riem steken. Met deze
actie verspreiden we niet alleen 2.800 goedgevulde
kerstpakketten, maar vergroten we ook de bewustwording
rondom armoede in onze stad. Elk pakket bevat houdbare
boodschappen en — als het lukt — een klein cadeautje: iets kleins
dat groots voelt. De pakketten worden via maatschappelijke
organisaties bezorgd bij mensen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken.

Een klein gebaar, een groot verschil

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 december staan vrijwilligers in
Zwolse supermarkten om klanten te vragen iets extra’s te kopen
voor in de pakketten. Op maandag 15 en dinsdag 16
december worden de pakketten samengesteld.
Vanaf november kun je je aanmelden om mee te
helpen. Zet de datums nu alvast in je agenda

Maak deze actie mogelijk

U kunt ons in december helpen door in de
supermarkt boodschappen te doneren. Hoewel we veel
producten via de supermarktactie inzamelen, is er gemiddeld nog
zo'n €15 per pakket nodig om het compleet te maken. Daarom is
jouw gift nu al van harte welkom. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar
en eenvoudig te doen via onze website of direct via het scannen
van de QR-code.

Doe mee!

Wil jij bijdragen aan een mooie kerst voor Zwollenaren die het
nodig hebben? Kijk op www.kerstzwolle.nl en houd onze
Facebook- en Instagrampagina’s in de gaten voor updates en
nieuwtjes. Wil je met je wijk/huiskring een supermarkt adopteren
voor een dagdeel? Mail dan naar info@kerstzwolle.nl.

Samen maken we het verschil. Dank je wel!

LEVEN IS MEELEVEN

De bloemengroet van afgelopen week is gebracht naar Alie en
Jan Doornbos, omdat ze hun 60e trouwdag hebben gevierd.
Dankbaar voor het goede in hun leven. De hartelijke felicitaties
vanuit de Open Kring gemeente, en alle goeds wensen we hen
toe.

Meeleven

Marijke Deinema mocht deze week gelukkig weer thuiskomen uit
het ziekenhuis! Ze laat weten dat het goed met haar gaat,
vergezeld van een hartelijke groet voor de leden van de Open
Kring

Kaarten: door weer en wind krijgen kaarten hun bestemming,
met de Geest van velen, die aandacht geven.

Wij gedenken...

Op 20 oktober overleed op de leeftijd van 83 jaar Teunis den
Dunnen. Hij woonde een aantal jaren in Sans Soucis en sinds
vorig jaar in het Zonnehuis. Dinsdag 28 oktober namen wij
afscheid van hem in de Open Kring, waarna hij werd begraven op
De Zandberg in IJsselmuiden.

Teun had als tekst voor de dienst Psalm 6 opgegeven. Een
zware, sombere psalm waarin een mens schreeuwt om
bevrijding, genade, vergeving. Verder lezend in de psalm blijkt de
dichter al vragend en klagen het vertrouwen op God weer terug te
vinden.

Bij de voorbereiding vroeg ik aan zijn beide zonen of zij de keus
van hun vader konden verklaren. Zij vertelden toen over zijn
jeugdjaren in Boven-Hardinxveld, deel van de zgn. Biblebelt,
waar de schuld en zonde van de mens een zwaar accent krijgt.

Hoewel Teun zich daar letterlijk en figuurlijk van verwijderd had,
was er kennelijk altijd iets van blijven hangen.

Toen er vorig jaar tijdelijk geen pastoraal werker was in onze wijk,
heb ik Teun bezocht. Hij vertelde dat hij zijn maatje (die in 2019
overleed) ontzettend miste. Voor hem hoefde het niet meer.
Steeds weer in ons gesprek kwam hij daarop terug. Of ik hem
negatief vond, vroeg hij. Nee, zei ik, het is toch ook positief: het
zegt iets over de band die jullie hadden en hoe groot het gemis
dus is.

Behalve Psalm 6 stond er nog een lied centraal in de
afscheidsdienst. Bij haar laatste bezoek aan Teun had hij de
pastoraal ouderling verteld dat het lied “Heer ik hoor van rijke
zegen”, een oud lied uit de bundel van Johan de Heer, hem heel
sterk aansprak. Een lied van verlangen, een persoonlijk gebed,
net als de psalm, maar in een heel andere toonsoort: “Zegen
anderen, maar ook mij, ja, ook mij!” Aan die oude woorden
ontleende Teun troost en kracht.

Bovenaan de rouwkaart stond een Latijnse spreuk uit de rooms-
katholieke dodenmis: “Vita mutatur, non tollitur,” het leven wordt
veranderd, niet weggenomen. Woorden ontleend aan 1 Korinte
15, waar Paulus ons met klem verzekerd dat de dood niet het
laatste woord heeft.

In dat vertrouwen namen wij afscheid van Teunis den Dunnen.
Dat vertrouwen wensen wij toe aan hen die achterblijven.

Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn!

Ds. Bert Aalbers

Maar ook het vertrouwen in het vervolg van de psalm was op
Teun van toepassing.
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Bedankjes

Alie en Warnar Rietman laten weten erg blij te zijn met de
ontvangen bloemengroet vanuit de Open Kring. Als felicitatie voor
hun 55e trouwdag, hartelijk dank daarvoor.

Wij waren op zondag 12 oktober in de kerk en kregen via de fam.
Ridderbos na afloop de bloemen mee. Wij genieten er nog
dagelijks van. Hartelijk dank fam. Wagenaar.

Goedendag,

Onze hartelijke dank voor de prachtige plant die we mochten
ontvangen voor ons 60-jarig huwelijk.

Hartelijke groeten, Alie en Jan

d- of-

HARTELIJK WELKOM BIJ DE KERKDIENST OP 2 NOVEMBER L L

Voorganger: ds. lemke Epema (Advents/Oosterkerk)
Ambtsdragers: Henry Kleene en Bettine de Jong)
Organist: Jan Willem Admiraal

Zang: Marion Bloemendaal

Pianist: Joke van der Zee

Lector: Hans van Eerbeek

Koster: Marjan van der Vegte

Kinderkring o.l.v. Esther Klein Bramel

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken.

LITURGIE VOOR DEZE DIENST - adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen

Piano: Trek ik de leefzee door
Stilte

Welkom

Openingslied 217 vs 1,2 en 3
Bemoediging en drempelgebed
Lied 217vs 4en 5 (gemeente gaat zitten)
Moment met de kinderen & Kinderlied ‘Kom in het licht’

(staand)

Gebed bij de opening van de Schrift
Lied 330, 1x solo, 1x allen

Lezing Psalm 142

Lied 158B 1x solo, 1x allen

Lezing Lucas 19 vs 1t/m 10

Lied 833 1x solo, 1 x allen
Overdenking
Muzikale meditatie: Er is een woord waarvan ik zing

Lied 916 vs 1 solo, vs 2 en 3 allen

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader (tekst lied 369d)
Mededelingen en collecten (digitaal+contant) voor Diaconie
(Zwolle), Kerk (Open Kring) en Zending-Kerk in Actie
Kinderen komen terug van de kinderkring

Slotlied 686

Zegen

Muzikaal uitgeleide

(staand)

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal

1@ collecte: Diaconie (Zwolle)

2% collecte: Kerk (Open Kring)

3% collecte: Zending

Kerk in Actie heeft hiervoor een aantal projecten.
Een van die is voor de kerken in China. Kerken in
China hebben steeds meer te maken met
beperkende regelgeving vanuit de overheid. Toch willen ze laten
zien dat ze er zijn. Ze zijn bijvoorbeeld actief in de ouderen- en
gezondheidszorg of de opvang van verslaafden. Steeds vaker
richten ze zich op jongeren. Veel jongeren kampen met mentale
problemen. Kerken leiden voorgangers en jeugdleiders op om
jongeren hierbij te begeleiden.

Kerken in China krijgen steeds meer regels opgelegd vanuit de
overheid, maar blijven toch Kerk in Actie ondersteunt een
trainingsprogramma waarbij kerk- en jeugdleiders getraind
worden om jongeren te ondersteunen bij mentale problemen en

traumaverwerking. Door deze begeleiding via hun kerk krijgen
1200 jongeren weer hoop en perspectief.

Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website
van SKGCollect:
https:/site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html

Via Appostel is de 4% collecte bestemd voor ZWO.

Uw gift in de oranje bus of via de QR-code hiernaast is bestemd
voor het diaconale project ‘Bethesda: Hoop voor
vrouwen in Mali. Dit jaar is Bethesda het
diaconale project van de Open Kring en de
Stinskerk. Uw steun maakt een wereld van
verschil! Uw gift is welkom op: IBAN: NL76 ABNA :
0484 6740 48 t.n.v. Stichting CAMA Zending o.v.v. Bethesda
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
https://camazending.nl/project/project-bethesda/

AGENDA OPEN KRING

Ma 3 nov 20.00-22.00: Moderamen

Di 4 nov 09.00-10.00: Koffie met een oortje

Wo 5 nov 19.30-21.00: Open Kring Koor

Vr 7 nov 10.00-12.00: Koffie inloop

Vr 7 nov 19.00-22.00: Eetgroep 2

Zo 9 nov gaat ds. Marijn Rohaan om 9.30u voor in de Open
Kring.

Kijk op https://openkring.nl/agenda/ voor de complete agenda
(ook bezetting door anderen dan Open Kring).

Heeft u een ruimte nodig voor een activiteit, mail dan naar
kerkrentmeesters@openkring.nl

Kopij is welkom tot woensdag 18u op zondagsbrief@openkring.nl

De papieren Zondagsbrief mag mee naar huis — om thuis nog eens rustig na te lezen of door te geven aan een andere belangstellende!
Wilt u de Zondagsbrief elke week in uw mailbox? Mail dan naar zondagsbrief@openkring.nl



https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html
https://camazending.nl/project/project-bethesda/
https://openkring.nl/agenda/
mailto:kerkrentmeesters@openkring.nl
mailto:zondagsbrief@openkring.nl
mailto:zondagsbrief@openkring.nl

