
                              

NIEUWS  
Bij de gezinsdienst op 5 oktober in de Open Kring in het 
teken van Sint Franciscus. 
Het idee voor deze dienst ontstond al een paar jaar geleden. 
Toen hoorde ik van de traditie in de Katholieke kerk om op de 
geboortedag van Sint Franciscus je geliefde huisdier mee te 
kunnen nemen naar de kerk. Ik merkte hoe dit degenen die dat 
deden ontroerde. Want ze zijn dankbaar voor deze vriend in hun 
leven, waaraan ze liefde kunnen geven en van wie ze 
onvoorwaardelijke liefde ontvangen. Het is mooi dat de 
geboortedag van Sint Franciscus Werelddierendag is geworden. 
Hij beleefde onze aarde en al wat er leefde als een groot 
geschenk van God en voelde zich ermee verbonden, inclusief 
broeder zon en zusje maan. 
Voor wie dat wil is er deze zondag (de dag na Werelddierendag) 
in de Open Kring ook gelegenheid om zijn of haar huisdier mee te 
nemen, in de gezinsdienst die we samen met de Kinderkring 
hebben voorbereid. 
We hopen op een mooie, feestelijke en ook eerbiedige kerkdienst 
met elkaar. Welkom! 
Anne Zweers (06-25350857, annezweers@openkring.nl)  
 
Beste gemeenteleden, 
Komende maandagavond 6 oktober hebben we als 
wijkkerkenraden van de Stinskerk en Open Kring een 
gezamenlijke vergadering. Deze vergadering begint om 20:00 uur 
en wordt gehouden in de Stinskerk. In die vergadering komen de 
(plaatsvervangend) voorzitter van de Algemene Kerkenraad, de 
penningmeester van de Protestantse Gemeente Zwolle, Bernard 
Vosselman van Kerkvitaal en een (nu nog niet bekend) lid van de 
Algemene Kerkenraad bij ons op bezoek. De bijeenkomst is 
bedoeld als consultatiemoment van de Algemene Kerkenraad en 
heeft betrekking op de besluiten die voorbereid worden. We 
zullen informatie krijgen over de toekomst van de PGZ, de te 
maken (gebouwen) keuzes en de vervolgstappen die zowel voor 
Zwolle West als ook voor de andere wijkgemeentes gelden. Het 
gesprek is ook de gelegenheid om onze zorgen en wensen 
kenbaar te maken. Het wordt een intensief laatste kwartaal van 
het jaar, waarbij we steun en vertrouwen vragen, en waarin de 
verdere samenwerking vorm kan krijgen.  
Met vriendelijke groet, 
Geertje Wijnja en Jan Willem Bosselaar, afgevaardigden vanuit 
Open Kring en Stinskerk in de Algemene Kerkenraad 
 
Nieuwe scriba gezocht! 
In verband met persoonlijke omstandigheden heb ik de beslissing 
genomen om het scribaat per 1 november 2025 neer te leggen. 
Toen ik een jaar geleden aan een nieuwe periode als scriba 
begon heb ik dat gedaan vanuit de overtuiging dat ik dat ook 
langere tijd kon blijven doen. Helaas is de realiteit anders. 
Dat houdt dus in dat we op zeer korte termijn op zoek zijn naar 
een nieuwe scriba of 2 nieuwe scriba’s. Het scribaat zou namelijk 
eventueel ook door 2 personen gedaan kunnen worden. Het 
betreft o.a. taken als behandelen van inkomende mail, 
voorbereiden van moderamen- en kerkenraadsvergaderingen, 
roosters maken voor ambtsdragers, deelnemen aan overleggen 
met de Stinskerk en andere voorkomende zaken. Mocht u 
interesse/vragen hebben of iemand weten, dan kunt u contact 
opnemen met Hans van Eerbeek (voorzitter@openkring.nl) of 
Miranda Landsman (scriba@openkring.nl).  
 
Mariaviering 8 oktober 
Woensdag 8 oktober om 19 uur is er weer een Mariaviering bij de 
kapel bij familie Van Dam, Veecaterweg 2, ‘s-Heerenbroek. 
Thema: HET VREDESPLAN VAN MARIA., 

Voorgangers zijn: pater Wiebe Fransen (Dominicaan) en dominee 
Bert Aalbers (Open Kring). En er is samenzang, wat zal dat mooi 
klinken in de open lucht. Na afloop is er koffie en thee in de 
schuur. Wees welkom. 
 
De Weggeefkast bij de Stinskerk. 
Op de parkeerplaats bij de Stinskerk hangt een weggeefkast aan 
de muur. Deze hangt er nog niet zo lang en kan wel wat promotie 
gebruiken. Het is bedoeld om levensmiddelen en 
verzorgingsproducten te delen. Ook boeken kunnen geruild of 
meegenomen worden, deze staan bovenin. Geef wat je kunt 
missen en neem wat je nodig hebt. U kunt er anoniem artikelen 
plaatsen of meenemen. Ook staat er in de kerk een doos waarin 
u kunt doneren. Op dit moment is er ruimte in de kast voor o.a. 
levensmiddelen en verzorgingsproducten; b.v. groenteconserven, 
shampoo en maandverband. De kast wordt regelmatig 
gecontroleerd. Namens de diaconie, Gerrie Groen. 
 
Vrijwilligers vacatures bij de Open Kring 
We hebben al veel vrijwilligers bij de Open Kring. Zonder 
vrijwilligers gaat het niet, maar meerdere plekken staan al te lang 
open! Dit betekent dat het geheel kwetsbaar is en sommigen te 
veel op het bordje krijgen/nemen. 
Graag aandacht hiervoor: vele handen maken licht werk. En 
meedoen geeft betrokkenheid (en is ook gewoon leuk!). 
Informatie over vacatures via scriba@openkring.nl of 
voorzitter@openkring.nl    Hans van Eerbeek 

Taak Extra 
informatie 

Plek open 
vanaf 

Diaken (lid kerkenraad) 
 

April 2024 
Coördinator organisten Kan vanuit 

huis, 1 x jaar 
bijeenkomst 

April 2024 

Coördinator koffie-ochtenden Kan vanuit 
huis, 1 x jaar 
bijeenkomst 

April 2024 

Medewerkers kinderkring   April 2024 
Lid camera-, beamteam   April 2024 
Fotograaf (kan ook met 
smartphone) 

  Augustus 
2024 

Medewerker(s) oppaskring   April 2024 
Voorgangervinder / 
preekvoorziening 

Kan vanuit 
huis 

Begin 2026 

Scriba wijkkerkenraad (lid 
wijkkerkenraad) 

  November 
2025 

Medewerkers 
schoonmaakploeg(en) 

  September 
2025 

Coördinator lectoren Kan vanuit 
huis, 1 x jaar 
bijeenkomst 

November 
2025 

 
Inzameling voor Voedselbank op Wereldvoedseldag 
Zondag 19 oktober a.s. willen we graag, vanwege 
Wereldvoedseldag, producten inzamelen t.b.v. de Voedselbank 
Zwolle. 
Er is behoefte aan de volgende producten: 
Rijst  /  Pindakaas.. /  Wasmiddelen 
Tonijn in blik  /  Chocolademelk  /  Soep in blik 
U kunt de producten meenemen naar de kerk op zondag, maar u 
kunt ook op vrijdagochtend tijdens de koffie-inloop uw goederen 
inleveren. 
Namens de Diaconie en de Voedselbank, hartelijk dank   
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Wereldvoedseldag 16 oktober 
Wereldvoedseldag (World Food Day) is een dag waarop voedsel 
centraal staat en er wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid 
in de wereld wordt gevraagd. 
Ook in de Open Kring gaan we aandacht besteden aan deze dag. 
We gaan de gelegenheid geven om voedsel in te zamelen voor 
de Voedselbank (zie het bericht van de Diaconie). 
Ook de collecte op de zondag erna is gewijd aan 
Wereldvoedseldag (via het Werelddiaconaat). We willen als 
Groene Kerk u, na de dienst van 19 okt, kennis laten maken met 
duurzame chocolade en vega-maaltijdrecepten. 
Voldoende mogelijkheden om mee te doen en te helpen waar u 
dat kunt. Reacties: GroeneKerk@openkring.nl  
 
Petrus Adventskalender 2025 
Wil je bewust toeleven naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus voor 
de adventsperiode een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt 
om in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan. Voor elke 
dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte 
(gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. 
In deze adventskalender kiezen we in het verlengde van het 
jaarthema voor het thema: ‘Kijk! Laat je verrassen door Gods weg 
in deze wereld’. Kerst roept verwondering op over de manier 
waarop God als een kwetsbaar mensenkind midden in onze 
wereld komt. Een eenvoudig meisje, Maria, raakt zwanger van de 
heilige Geest. Wat betekent dit bijzondere verhaal? En kunnen 
we iets leren van Maria’s bereidwilligheid? 
De kalender is gratis (1 exemplaar per adres) aan te vragen via 
https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/  

          

Herinnering Solidariteitskas! 
Ieder gemeentelid van 21 jaar of ouder heeft een verzoek 
gekregen om bij te dragen aan de Solidariteitskas. De PGZ heeft 
nog niet van iedereen een financiële bijdrage ontvangen. 
Mogelijk is het verzoek voor deelname Solidariteitskas aan de 
aandacht ontsnapt. Wilt u overwegen om alsnog 
een bijdrage over te maken?   
Dat kan op rekeningnummer NL 32 RABO 
0373734174 onder vermelding van Solidariteitskas 
2025. Of met gebruikmaking van de QR-code.  
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage, uw 
kerkrentmeesters 
 
Mannen aan het Woord 8 oktober 
Na een geslaagd eerste seizoen, gaat de groep verder woensdag 
8 okt. 10.00 - 11.45 uur in de Oosterkerk. Nog enkele mannen 
kunnen erbij. We organiseren afwisselende ontmoetingen. Na de 
kennismaking praten we over belevenissen deze zomer, lief en 
leed. Na de pauze denken we na over namen en betekenissen 
van Jezus en hoe wij hem hebben leren kennen. We 
inventariseren programma's voor dit seizoen, want eigen inbreng 
is natuurlijk welkom.  Met respect luisteren we naar elkaar en dat 
wordt weer heel boeiend en gezellig.  Kom ook deze ochtenden 
voor de broodnodige sociale contacten. Kosten € 5,-- per keer. 
Vrijblijvend een keer komen kan ook, we zijn ruimzinnig en 
oecumenisch denkend. 
Meer informatie en aanmelding bij Dik Kremer 
dikkremer@hotmail.com of tel 06-52811032 
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
5 okt Thema: psalm 101. Vg. is ds. Bert Schüssler. M.m.v. enkele 
leden van de Michaëlscantorij o.l.v. cantor-organist Toon Hagen. 
Zie ook de website www.michaelscantorij.nl  
 

 

LEVEN IS MEELEVEN 
De bloemengroet is afgelopen week gebracht naar Nelleke 
Beimers, na een periode van herstel heeft ze haar werk en 
bezigheden weer opgepakt. We wensen haar alle goeds, met een 
heel hartelijke groet vanuit de Open Kring gemeente. 

Meeleven en kaarten: de herfst, met mooie kleuren, en de zon, 
daar genieten we van. Van kaarten en groeten, met woorden die 
aangeven dat we aandacht hebben voor de ander, daar kleurt de 
dag mooier van! 

 

HARTELIJK WELKOM BIJ DE KERKDIENST OP 5 OKTOBER   
 
 Voorganger: ds. Anne Zweers 
Ambtsdragers: Bettine de Jong en Miranda Landsman 
Organist: Jan Willem Admiraal 
Lector: Hans van der Molen 

Met medewerking van de leiding van de Kinderkring 
Koster: Eric Landsman 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een 
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken. 

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst:  https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen 
SINT FRANCISCUS EN ‘NEEM-JE-HUISDIER-MEE-DIENST’ 
Muziek voor de dienst 
We zingen: Mensenkind 
Welkom! 
We zingen: Dit is een morgen… (Lied 216)        (staand) 
We worden stil… 
… en we horen dat we hier mogen zijn in het licht van God. 
 
Over deze dienst 
- We horen iets over Sint Franciscus en werelddierendag 
- We luisteren naar zijn Zonnelied 
En we zingen lied 154b: 1: allen 2: meisjes en vrouwen 3: 
jongens en mannen 7: raamkant 8: Zonnehuiskant 10: allen 
 
Omdat er heel veel verdriet is vertellen we dat aan God en daar 
steken we een lichtje bij aan. 

En we zingen: O lieve Heer ik ben zo blij, de duisternis verdween  
(Hanna Lam, Alles wordt nieuw II,27, Morgenlied) 
 
We gaan zien en horen dat onze wereld een goot wonder is: Het 
scheppingsverhaal 
Daarna zingen we: Iets van alle dieren 
 
OVER SINT FRANCISCUS 
Daarna zingen we: Allemaal een naam 
 
We gaan bidden voor iedereen die dat nodig heeft… 
en we bidden zonder woorden 
en we bidden met de woorden die Jezus ons leerde  
 
Mededelingen en collecten (digitaal+contant) voor Diaconie 
(Zwolle), Kerk (Open Kring) en Kerk&Israël 
En ons laatste lied: 8b Zie de zon, zie de maan.       (staand) 
Zegen  
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COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie (Zwolle) 
2de collecte: Kerk (Open Kring) 
3de collecte: Kerk en Israël  
Begrip en dialoog blijven bevorderen in Israël 
In Israël en Palestina groeien Joodse en 
Palestijnse kinderen en jongeren op in een 
werkelijkheid vol angst en geweld. Het Rossing Center in 
Jeruzalem wil hen leren dat er een andere weg mogelijk is: die 
van dialoog, gerechtigheid en vrede. Het centrum traint docenten 
en schoolleiders om vredeseducatie in hun lessen en 
schoolcultuur te verankeren. 
Ook leren jongeren en studenten omgaan met trauma’s en krijgen 
ze handvatten om conflicten op een respectvolle manier te 
bespreken. Na 7 oktober en de daaropvolgende oorlog tussen 
Israël en Hamas is dit werk zwaarder en urgenter dan ooit. 
Jongeren leven dagelijks met trauma’s en zien op sociale media 
de verschrikkingen van de oorlog. De dialoogprogramma’s tussen 
Joodse en Palestijnse jongeren gaan gewoon door, maar het 
programma is aangepast: er wordt meer tijd genomen om na 
afloop in de eigen groep emoties en ervaringen te verwerken. Zo 
ontstaat er ruimte voor echte ontmoeting en begrip. 

Help mee om jongeren en scholen perspectief te geven op een 
vreedzame toekomst. Juist nu is het van levensbelang dat jonge 
generaties leren dat vrede wél mogelijk is. Uw bijdrage aan de 
collecte ondersteunt dit waardevolle werk. Van harte aanbevolen! 
Lees meer: www.kerkinactie.nl/israelpalestina  
Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website 
van SKGCollect: 
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html  
Via Appostel is de 4de collecte bestemd voor ZWO. 
 
Uw gift in de oranje bus of via de QR-code hiernaast is bestemd 
voor het diaconale project ‘Bethesda: Hoop voor 
vrouwen in Mali. Dit jaar is Bethesda het 
diaconale project van de Open Kring en de 
Stinskerk. Uw steun maakt een wereld van 
verschil! Uw gift is welkom op: IBAN: NL76 ABNA 
0484 6740 48 t.n.v. Stichting CAMA Zending o.v.v. Bethesda  
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 
https://camazending.nl/project/project-bethesda/ 

AGENDA OPEN KRING 

Ma 6 okt 10.00-12.00: Overleg bezoekgroep senioren 
Di 7 okt 09.00-12.00: Koffie met een oortje 
Di 7 okt 19.30-22.00: Droomgroep 
Wo 8 okt 19.30-21.00: Open Kring Koor 
Vr 10 okt 10.00-12.00: Koffie inloop 
Zo 12 okt gaat ds. Elly Urban om 9.30u voor in de Open Kring. 

Kijk op https://openkring.nl/agenda/ voor de complete agenda 
(ook bezetting door anderen dan Open Kring).  
Heeft u een ruimte nodig voor een activiteit, mail dan naar 
kerkrentmeesters@openkring.nl  
 
Kopij is welkom tot woensdag 18u op zondagsbrief@openkring.nl  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De papieren Zondagsbrief mag mee naar huis – om thuis nog eens rustig na te lezen of door te geven aan een andere belangstellende! 

Wilt u de Zondagsbrief elke week in uw mailbox? Mail dan naar zondagsbrief@openkring.nl   
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