Zondagsbrief

21 september 2025

van de Protestantse Wijkgemeente Stadshagen

OPEN KRING

NIEUWS

Maria Viering op woensdagavond 8 oktober, van 19-19.30 uur.
Bij de kapel, bij Diny en Henk van Dam, Veecaterweg 2 in ‘s-
Heerenbroek. Voorgangers zijn: pastor Wiebe Fransen
(Dominicaan) en ds. Bert Aalbers (Open Kring). En er is
samenzang, wat zal dat mooi klinken in de open lucht. Na afloop
is er koffie en thee in de schuur. Wees welkom.

Terugblik startzondag & jaarprogramma

Wat een goed bezochte Startzondag hebben we afgelopen
zondag gehad! Een viering die ons in woord en lied en muziek
verrassend mee liet bewegen op het water, we waren Welkom
aan Boord, en de (roei)boot was een bloemrijke plek om ons toe
te spreken, en dat ging Gerlof en Anne goed af.

Bij de diverse activiteiten was voldoende animo, voor een ieder
een invulling, en na koffie en thee, was er daarna ook nog soep
en broodjes.

Met veel helpende handen konden we de kerk weer opgeruimd
verlaten. HEEL VEEL DANK.

Het jaarprogramma Bezinning en Verdieping Seizoen 2025-2026
van Stinskerk en Open Kring is op papier en via de website
beschikbaar. Mooie activiteiten!

Vanuit de kerkenraad

De vergadering, van 8 september jl., begon met een inspirerende
opening: de oproep om moedig te zijn. Dat gaf ons direct energie
om samen aan de slag te gaan.

Allereerst stond de conceptbegroting van de wijkkas op de
agenda. Onze penningmeester, Trijnie van de Put, was aanwezig
om toelichting te geven — en daar zijn we dankbaar voor. Het vele
werk dat hier telkens weer in wordt gestoken, verdient een groot
compliment. De begroting voor 2026 laat een tekort zien, maar
dat is eigenlijk vooral een teken van de vele plannen en wensen
die er leven in onze kringen en werkgroepen. Er is volop
inspiratie, al stijgen de kosten mee met de tijd. Toch hebben we
vertrouwen dat we het samen voor 2026 rond gaan krijgen.
Daarna namen we even de tijd om persoonlijke ervaringen en
zorgen te delen. Het is goed en waardevol om elkaar ook op dat
vlak te leren kennen en mee te nemen in wat er bij ons leeft.

In de terugblik op de zomerperiode viel op hoe mooi het was dat
bijna in alle diensten het themalied telkens weer terugkwam. Een
hoogtepunt was zeker de buitendienst bij de boer: een viering vol
spontaniteit en saamhorigheid. Prachtig om dat samen te
beleven.

Vooruitkijkend stond de startzondag centraal. De voorbereidingen
daarvoor verlopen voorspoedig. Ook de gezinsdienst van 5
oktober werd besproken — toevallig precies op Dierendag.
Natuurlijk kwam Franciscus van Assisi daarbij direct in beeld.
Hoofdonderwerpen

Een ander belangrijk agendapunt was de brief van de Algemene
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle, die via de
zondagsbrief bij iedereen is bezorgd. De toon en de
voorgenomen planning hadden we niet verwacht, en dat bracht
teleurstelling. De plannen zullen veel vragen van zowel
kerkenraad als gemeente. Tijdens de geplande consultatie begin
oktober, samen met de Stinskerk, willen we dit onder de
aandacht brengen.

Ook blikten we terug op de afspraken die gemaakt zijn tijdens de
gezamenlijke gemeentezondag van 27 april. Een paar punten
sprongen eruit. Zo wordt er deze maand overlegd over het
voorstel om meer gezamenlijke diensten in 2026 te houden. De
roosters van de Open Kring en de Stinskerk worden naast elkaar
gelegd om tot een goed plan te komen — een veelbelovende stap.
We beseffen ook dat het vinden van predikanten steeds lastiger
wordt, en dat dit voor 2027 nog duidelijker zal spelen.

Over het onderwerp gezamenlijke kerkenraad zoeken we contact
met de Adventskerk/Oosterkerk in Zwolle om te leren van hun
ervaringen. De werkgroep die vorige week samenkwam, zal later
meer terugkoppeling geven over andere lopende punten.

Tot slot

Met spijt moesten we kennisnemen van het besluit van Miranda
om haar taak als scriba neer te leggen. Ze blijft gelukkig wel lid
van de kerkenraad, en daar zijn we blij mee. Tegelijk betekent dit
dat we nu op zoek zijn naar een opvolger.

Verder kwamen praktische zaken voorbij. De teksten voor de
brieven van Kerkbalans 2026 worden binnenkort afgerond. Ook
de (telefonische?) bereikbaarheid van de Open Kring, met name
het gebouw, kreeg aandacht: voldoet de huidige situatie, of zijn
verbeteringen nodig?

In de rondvraag passeerden nog enkele korte punten: Het
vernieuwde begin van de dienst, met een welkom door een
ambtsdrager namens de kerkenraad, wordt als positief ervaren:
de opbouw voelt logischer; er wordt gekeken naar de
mogelijkheid van een steunpunt of leuning bij het opstappen naar
het liturgisch centrum; misschien komt er weer een
talentenveiling. En als zorgpunt werd genoemd dat er in 2026
minder leiding voor de kinderkring beschikbaar zal zijn. We
waarderen enorm wat de huidige leiding doet, en hopen dat zich
nieuwe mensen zullen aandienen.

De vergadering werd afgesloten met “de stilte die spreekt”. Een
passend en inspirerend slot na een avond vol gesprekken,
plannen en zorgen, maar ook met veel vertrouwen voor de
toekomst. Voorzitter@openkring.nl

Muzikale Plusdienst

Sinds februari van dit jaar is er nu doorgaans één keer in de
maand een viering met een muzikale plus gepland! Komende
zondag -- na vakantietijd en schitterende Startzondag! -- zal dat
zijn met de medewerking van de inmiddels welbekende Nienke
Laroi -- viool. Joke van der Zee

Schaamrood

Ik had het aangekondigd maar zelf niet goed in de gaten.
Afgelopen dinsdagochtend was de eerste bijeenkomst gepland
rondom wonderverhalen... En iemand kwam dus ter onverrichte
zake.. want ik had een andere bespreking staan.

Het schaamrood stond me op de kaken..

En een herkansing komende dinsdag, wie zin heeft: van 10:00 tot
11:30 bespreken we het prachtige wonderverhaal van de
genezing van de verlamde man(nen). Welkom, AHZ

Running Dinner

Aanstaande zaterdag hebben we ons (eerste?) Running Dinner
bij verschillende gemeenteleden thuis. We hebben een mooie
groep die eraan meedoet. We starten om 17:30u in de Open
Kring en om 21:00u hebben we het dessert gehad en sluiten we
af. Hoe het was, dat gaat u horen. En als het in de smaak valt
doen we het in het voorjaar nog eens. Want tradities moeten
groeien.

Nieuwe scriba gezocht!

In verband met persoonlijke omstandigheden heb ik de beslissing
genomen om het scribaat per 1 november 2025 neer te leggen.
Toen ik een jaar geleden aan een nieuwe periode als scriba
begon heb ik dat gedaan vanuit de overtuiging dat ik dat ook
langere tijd kon blijven doen. Helaas is de realiteit anders.

Dat houdt dus in dat we op zeer korte termijn op zoek zijn naar
een nieuwe scriba of 2 nieuwe scriba’s. Het scribaat zou namelijk
eventueel ook door 2 personen gedaan kunnen worden. Het
betreft 0.a. taken als behandelen van inkomende mail,
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voorbereiden van moderamen- en kerkenraadsvergaderingen,
roosters maken voor ambtsdragers, deelnemen aan overleggen
met de Stinskerk en andere voorkomende zaken. Mocht u
interesse/vragen hebben of iemand weten, dan kunt u contact
opnemen met Hans van Eerbeek (voorzitter@openkring.nl) of
Miranda Landsman (scriba@openkring.nl).

Aankondiging droomcursus

Heb je weleens een droom gehad die je bijbleef en je aan het
denken zette? Vanaf dinsdag 30 september start er in de Open
Kring een bijzondere cursus waarin we samen op zoek gaan naar
de betekenis van dromen. Zes dinsdagavonden (19.30-21.00
uur) verdiepen we ons met een kleine groep (maximaal vijf
deelnemers) in de wereld van symbolen en verhalen die in
dromen verborgen liggen. We laten ons hierbij inspireren door de
psycholoog Carl Jung, die ontdekte dat veel dromen verwijzen
naar Bijbelse beelden zoals water, wijn, woestijn etc. Zo kunnen
dromen ons soms iets laten zien van verlangens, zorgen of
nieuwe mogelijkheden. We gaan samen ontdekken hoe deze
symboliek ons kan helpen om onszelf beter te begrijpen, en hoe
het ons geloofsleven kan verdiepen. Want juist in de taal van
beelden en verhalen spreekt God vaak tot ons hart. Wil je
meedoen aan deze ontdekkingsreis? Meld je dan voér 28
september aan bij Joke Gosker: jm.gosker@gmail.com

Zinvol Leven

Je staat met beide benen op de grond. Maakt wel overwogen
keuzes. Laat je niet zomaar meeslepen door wat men vindt. Zo
probeer je bewust te leven. En je geloof concreet te maken in wat
je doet. De gezamenlijke Ontmoetingskring Zinvol Leven is
bedoeld om over deze manier van in het leven staan door te
praten. Het Bijbelboek Prediker is in deze periode onze

inspiratiebron. Een prikkelend boek dat je uitdaagt met stevige
uitspraken. En niet terugdeinst je een spiegel voor te houden.
Donderdag 25 september a.s. om 20.00u staat de koffie klaar in
de consistorie van de Stinskerk. Je bent welkom, ook als je
gewoon een keertje aanschuift. Ds. Gerlof van Rheenen.

Samen lekker eten - Stinsmaaltijd

U kunt zich opgeven voor de Stinsmaaltijd in de Stinskerk voor
donderdag 2 oktober 2025. De Stinsmaaltijd is een gezellig
moment om even samen aan tafel een lekkere maaltijd te
nuttigen.

Er wordt door verschillende mensen gekookt, wat de maaltijden
altijd gevarieerd maakt. Het eten wordt in buffetvorm
aangeboden. ledereen, jong en oud, is welkom!

Jeugd ouder dan 12 / Volwassenen: € 7,50; Kinderen 8 t/m 12: €
3,-; Kinderen onder de 8: Gratis

Graag gepast betalen.

De deuren gaan om 17:30 uur open. Eten tussen 18:00 en 19:30
uur. U moet zelf voor vervoer zorgen.

Opgeven voor het eten kan tot zondagochtend 28 september bij
Sylvia Eikenaar (4203533), Geertje de Graaf (4210188) of per e-
mail: stinsmaaltijd@stinskerk.nl tot en met maandag 29
september 2025. We heten u graag welkom in de Stinskerk op
donderdag 2 oktober 2025.

De Stinsmaaltijdcommissie

Michaélsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur

21 sep, thema: Psalm 100. vg is ds. Marjanne Dijk. M.m.v. enkele
leden van de Michaélscantorij 0.l.v. cantor-organist Toon Hagen.
28 sep, Michaels Cantateviering: ‘Aus Der Tiefen Rufe Ich, Herr,
Zu Dir m.m.v. solisten en Musica Michaelis o.l.v. Toon Hagen. Vg
is ds. lemke Epema. Zie ook de website www.michaelscantorij.nl

LEVEN IS MEELEVEN

De bloemengroet is gebracht naar Teun den Dunnen, hij verblijft
op de Ankumstraat van het Zonnehuis. De bloemen staan in de
huiskamer daar, zo kan iedereen meegenieten, en als dank voor
de zorg en aandacht die Teun en anderen krijgen.

Meeleven: Rineke van Hooijdonk verblijft nog in Kampen
(Myosotis, afd Heemhof), voor observatie en ondersteuning, naar

de toekomst toe..
En er zijn zeker gemeenteleden die zorgen ervaren, we hopen op
steun voor hen!

Kaarten: een geschreven gebaar, dat kan de (feest)dag nog
mooier maken.

de f-

HARTELIJK WELKOM BlJ DE KERKDIENST OP 21 SEPTEMBER

de e

Voorganger: ds. Nelleke Eygenraam (Advents/Oosterkerk)
Ambtsdragers: Bettine de Jong en Hans van Eerbeek
Organist: Jeroen van der Scheer

Violist: Nienke Laroi

Lector: Afke Jukema

Koster: Jan Oosting

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken.

ADRES DIGITALE DIENST: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal

1@ collecte: Diaconie (Zwolle)

2% collecte: Kerk (Open Kring)

3% collecte: Exploitatie Protestantse Gemeente
Zwolle

Ook deze week wordt aan de kerkgangers in
Zwolle gevraagd een (extra) financiéle bijdrage te
leveren aan de exploitatie van de Protestantse Gemeente Zwolle.
Aan onze kerk, die volgens ons een belangrijke en waardevolle
boodschap heeft voor onszelf en voor de samenleving. Die plek,
waar mensen elkaar en God kunnen ontmoeten, willen we in
stand houden.

Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website
van SKGCollect:

https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html
Via Appostel is de 4% collecte bestemd voor ZWO.

Uw gift in de oranje bus of via de QR-code hiernaast is bestemd
voor het diaconale project ‘Bethesda: Hoop voor
vrouwen in Mali. Dit jaar is Bethesda het
diaconale project van de Open Kring en de
Stinskerk. Uw steun maakt een wereld van
verschil! Uw gift is welkom op: IBAN: NL76 ABNA
0484 6740 48 t.n.v. Stichting CAMA Zending o.v.v. Bethesda
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
https://camazending.nl/project/project-bethesda/

AGENDA OPEN KRING

Ma 22 sep 10.30-12.00: Werkgroep Groene Kerk

Di 23 sep 09.00-12.00: Koffie met een oortje

Wo 24 sep 19.30-21.00: Open Kring Koor

Vr 26 sep 10.00-12.00: Koffie inloop

Zo 28 sep gaat ds. Hans Tissink om 9.30u voor in de Open Kring.
In deze dienst zal de Maaltijd van de Heer gevierd worden.

Kijk op https://openkring.nl/agenda/ voor de complete agenda
(ook bezetting door anderen dan Open Kring).

Heeft u een ruimte nodig voor een activiteit, mail dan naar
kerkrentmeesters@openkring.nl

Kopij is welkom tot woensdag 18u op zondagsbrief@openkring.nl
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gezinsdienst in de open kring
5 ohtober 9:30 uur

elkom, neem je
huisdier mee (tot
maximaal
formaat dwerg pony)

De papieren Zondagsbrief mag mee naar huis — om thuis nog eens rustig na te lezen of door te geven aan een andere belangstellende!
Wilt u de Zondagsbrief elke week in uw mailbox? Mail dan naar zondagsbrief@openkring.nl
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