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Welkom aan boord!

van de Protestantse Wijkgemeente Stadshagen

OPEN KRING

A

NIEUWS

Uitleg bij de bloemschikking van deze zondag

Het thema van de startzondag is “Welkom aan boord” n.a.v.
Lucas 8:22-28. Daarin gaat Jezus met zijn leerlingen aan boord
van een schip om naar de overkant van het meer te varen. Maar
dan steekt de storm op en het schip dreigt te vergaan...

Het schip is de kerk op de woelige zee van het leven, met heel
veel verschillende mensen aan boord, want iedereen is welkom.
De bloemen in allerlei kleuren vormen de gemeente die immers
ook uit een bont gezelschap van mensen bestaat.

Schip op het water

De wind maakt woeste golven

Vertrouwen op God

Ledkaarsen

Zoals u wellicht ziet staan er nu ledkaarsen in de hal en zalen van
de Open Kring. Op verzoek van de kerkrentmeesters van de
Open Kring zijn deze aangeschaft door de bloemengroep.

In verband met de veiligheid en eisen van de brandverzekering
mogen er geen brandende kaarsen meer gebruikt worden.

Namens de bloemengroep, Marijke Hessels en Joke van
Eerbeek.

Tentkerkdienst in Westenholte, Vanmiddag, om 16 uur, aan de
Zalkerveerweg (weiland aan de zijkant fa. Boels) Welkom!

Michaélsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 19.00 uur
Zondag 14 sep Orgelvesper met als voorganger ds. Harm
Bousema. M.m.v. enkele leden van de Michaélscantorij o.l.v.
cantor-organist Toon Hagen. Zie ook de website
www.michaelscantorij.nl Let op: m.i.v. zondag 21 september is
de aanvangstijd 17.00 uur!

Muzikale Plus-dienst 21 september a.s.

Sinds februari van dit jaar is er doorgaans één keer per maand
een viering met muzikale plus! Op 21 September a.s. zal dat
weer zijn met de medewerking van de inmiddels vertrouwde
Nienke Laroi -- viool. Welkom iedereen!

Joke van der Zee

Preekconsent

Op vrijdag 5 september heeft het Breed Moderamen van de
Classis Overijssel-Flevoland preekconsent verleend aan kerkelijk
werker Jeroen Knol. Tijdens een korte vesper in vergadercentrum
‘De Overkant’ in Dalfsen kreeg Jeroen Knol het document
uitgereikt. De kerkenraad van de Stinskerkgemeente had het
consent aangevraagd. Jeroen volgt de masteropleiding voor
predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Dankjewel uit Mali !
Deze week liet Henk Vos weten dat de diaconie de ZWO-bus
heeft geleegd voor Bethesda in Mali. Het resultaat: €343,43. Een

prachtig bedrag — en ja, iedere cent telt! Ruth Keita en haar
medische team zijn enorm dankbaar. Dankzij deze steun kunnen
zij in de vrouwenkliniek in Kalaban-Coro dagelijks zo’n 35
vrouwen helpen die anders geen zorg zouden krijgen. Op de
kraamafdeling is plek voor 14 moeders om na de bevalling te
herstellen, en door de zonnepanelen op het dak (sinds 2024) kan
nu ook een koelkast draaien waarin vaccins veilig bewaard
worden. Intussen werkt Bethesda aan een tandheelkundige
afdeling en is er een tandarts in opleiding. Zo groeit de kliniek
stap voor stap. Uw bijdrage maakt verschil — van elke euro tot die
laatste 43 cent. Namens Bethesda: hartelijk dank! Joke Gosker.

Samen lekker eten

U kunt zich opgeven voor de Stinsmaaltijd in de Stinskerk voor
donderdag 2 oktober 2025. De Stinsmaaltijd is een gezellig
moment om even samen aan tafel een lekkere maaltijd te
nuttigen.

Er wordt door verschillende mensen gekookt, wat de maaltijden
altijd gevarieerd maakt. Het eten wordt in buffetvorm
aangeboden. ledereen, jong en oud, is welkom!

Jeugd ouder dan 12 / Volwassenen: € 7,50; Kinderen 8 t/m 12:
€ 3,-; Kinderen onder de 8: Gratis

Graag gepast betalen.

De deuren gaan om 17:30 uur open. Eten tussen 18:00 en 19:30
uur. U moet zelf voor vervoer zorgen.

Opgeven voor het eten kan via de lijsten in de Stinskerk tot
zondagochtend 28 september 2025, of per e-mail:
stinsmaaltijd@stinskerk.nl tot en met maandag 29 september
2025. We heten u graag welkom in de Stinskerk op donderdag
2 oktober 2025.

De Stinsmaaltijdcommissie

Appel- en perenactie 2025

Sinds 2004 kennen we de traditie van de appelactie in de
Stinskerk. Tijdens deze actie worden altijd Elstar appels verkocht.
De opbrengst is voor de wijkkas. Hieruit worden onder andere
zaken als jeugdwerk, materialen voor de nevendiensten en
diverse activiteiten betaald.

De appels kosten € 4,00 per zak van 2kg.

Dit jaar hebben we ook weer Gieser Wildeman stoofperen in de
aanbieding, ook voor € 4,00 per zak van 2kg. Vergeet niet om
snel te bestellen, en er is niets op tegen wanneer u ook bij
familie, buren, vrienden of collega’s zoveel mogelijk zakken
appels of peren verkoopt... Bestellen kan t/m 29 september via
www.stinskerk.nl , via emailadres appelactie@stinskerk.nl, via de
formulieren in de hal van de kerk 6f via een belletje of WhatsApp
berichtje naar 06-24826647 (fam. Paulusma). De uitgifte is
zaterdag 4 oktober in de Stinskerk van 9:30u tot 10:30u.
Kerkrentmeesters Stinskerk

LEVEN IS MEELEVEN

Leven is meeleven

Vorige week zondag is mevr. Gré Bruins, van de
Stinskerkgemeente, opgenomen in Isala. Afgelopen dinsdag is zij
geopereerd aan de galblaas. We bidden om voorspoedig herstel
en voor dochter Margriet om kracht in het bijstaan van haar
moeder.

De bloemengroet vanuit de Open Kring. Deze is gebracht naar
mevr Wil Lobbes als steun en met een hartelijke groet vanuit de
gemeente.

De bloemengroet vanuit de Stinskerk-gemeente gaat naar

mw. Fennie ten Brinke voor haar 90e verjaardag.
Felicitatiekaarten voor huwelijksjubilea gingen naar Gert en Anja
Fix voor hun 35-jarig huwelijk en naar Rypke en Marijke
Paulusma voor hun 30-jarig huwelijk. Er is een attentie gebracht
bij Annerens en Janny Verheij voor hun 50-jarig huwelijk.

Een bloemenbon is vanuit de gemeente gegaan naar Jeroen Knol
nadat hij een studie preekconsent mocht afronden om voor te
mogen gaan in de gemeente. Hartelijk gefeliciteerd met dit
behaalde resultaat.

Bedankt!

Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de mooie bloemen die ik
heb mogen ontvangen. Ook bedankt voor de kaarten, mailtjes en
andere berichten. Het is fijn om te merken dat er meegeleefd
wordt.

In de twee maanden na het overlijden van mijn schoonmoeder
zijn er in onze directe omgeving nog vijf andere vrouwen
overleden. Dit heeft mij veel gedaan en was een druppel die mijn
emmer deed overlopen. Ik werd ontzettend moe en dat ben ik
nog steeds. Daarbij komt dat ik heel weinig prikkels kan
verdragen, grote groepen mensen, veel geluiden door elkaar,
lawaai maar ook veel bewegingen door elkaar vind ik moeilijk te
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verwerken. Alles bij elkaar heeft dit gemaakt dat ik me op advies
van de huisarts ziek heb moeten melden. Een tijd van bezinning
is aangebroken en dat heeft tijd nodig. Veel tijd en meer tijd dan
ik zou willen. Gelukkig is er vervanging en dat voelt goed. Ik heb
me met veel enthousiasme op mijn taak in de Open Kring gestort
en ben dan ook heel erg teleurgesteld dat ik na een paar
maanden deze taak noodgedwongen heb moeten neerleggen. Ik
ben met mezelf aan het werk om op een goede manier weer
terug te komen zodat ik mijn taak weer op kan pakken. Hoe en
wanneer, dat is nog niet bekend. Hartelijke groet,

Geke Cleveringa, kerkelijk medewerker Open Kring.

Bedankt!
Dank voor het mooie boeket dat ik kreeg i.v.m. mijn
ziekenhuisopname. Wil Lobbes

Seniorengespreksgroep Open Kring: donderdag morgen 18
sept is er weer gespreksgroep, in de hal van de Open Kring, o.l.v.
van Bert Aalbers. Inloop vanaf 9.45 uur, gesprek van 10-11.30 u.

Kaarten en meeleven: zon, regen en wind, de natuur is aan het
veranderen, maar omzien naar elkaar kan in alle jaargetijden, ook
vaak in stilte. Het kan mensen helpen en steunen.

In het liedboek deze woorden op blz 1415:

God, luisterende God,we danken U voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt,

de stilte van de mist over de heuvels.

De stilte van het luisteren,

de stilte aan het eind van het verhaal.

De stilte tussen de tonen in de muziek,

de stilte tussen vrienden, Amen.

ds = WELKOM AAN BOORD bij de kerkdienst op 14 september STARTZONDAG 4. 4.

Voorgangers: ds. Gerlof van Rheenen en ds. Anne Zweers en de
kerkelijk werkers Anne Claudine Tuller en Jeroen Knol
Ambtsdragers: Bianca Lubbers, Geertje Wijnja, Jan Vastenavond
Organist/pianist: Henk Kamphof, Violist: Jeroen Knol

Lector: Joke Leeuw-Kralt

Kinderkring: Maartje Visscher en Anne Els Ekker

Zang: projectkoor Stinskerk & Open Kring olv Jannet Loode
Koster: Jan Leeuw

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten,
koffie/thee te drinken en om daarna een (deel) van het
programma van deze Startzondag mee te maken.
Welkom!!

LITURGIE VOOR DEZE DIENST - adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen

Voor de dienst zingen: Gez. 467: 1 (koor), 2 en 4 (allen)

WE KOMEN SAMEN

We bereiden ons in stilte voor op de dienst
Binnenkomst kerkenraad, welkomstwoord
Intochtstlied: Psalm 107: 1 (staande)

Stil Gebed, aanvangswoord en groet

Vervolg intochtslied: Psalm 107: 4 (staande)
Over deze dienst

MET ALLES WAT IN ONS IS

Gebed voor de nood van de wereld

Lied om tegen de storm in te zingen (tekst: A.C.Bronswijk,
melodie Gez. 295) (met koor):

Op de oceaan van leven

Jaagt de stroom ons scheepje voort.
Golven slaan het ongehoord.
Haast dreigt het ons te begeven.
Heer van water, zee en wind,

keer de stormen, red uw kind.

Wij zijn van de koers geweken.
Havens komen niet in zicht.

Aan de kimmen gloort geen licht.
Elke vastheid lijkt te breken.
Heer van water, zee en wind,
keer de stormen, red uw kind.

Christus, beeld van God en baken
voor wie op de levenszee

varen tussen wel en wee,

wil ons met uw vrede raken.

Heer van water, zee en wind,
keer de stormen, red uw kind.

Woorden van dankbaarheid
Loflied: ‘Wij leven van genade’ (Andries Govaart) (met koor):

Wij leven van genade, God,

door U alleen gegeven,

niet door mijn ijver in mijn trots,

of mijn lichtzinnig streven.
Ontheemden zijn wij in zwaar weer,
wij kunnen ons niet redden, Heer.
Als u wilt, spaar ons leven.

Een druppel dauw, een roos ontluikt,
U bent er en nog kleiner.

En U gaat boven alles uit,

zo groot voorbij de einder.

Vermomd en onnaspeurbaar, God,
bent U verborgen voor ons tot

wij U in Christus’ kruis zien.

Spreek tot ons door Uw levend Woord
en richt ons met Uw teken.

Geef troost in twijfel, schenk geloof,
genees onze gebreken.

Dan breekt een nieuwe vrijheid baan,
wij binden ons met Christus’ naam,

en mogen in Hem leven.

RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Lied ‘Kom aan boord’ (Hemelhoog 356) met video
https.//www.youtube.com/watch?v=2FyM9Dha41k&t=70s&ab_ch
annel=suusys

Kindermoment

De jongens en meisjes gaan naar de Kinderkring
Scheepspraat

Lied: ELB 187: 1, 2 en 3 ‘t Scheepke...” koor: eerste 4 regels,
allen: refrein (laatste 4 regels)

Lezing: Lucas 8: 22-25 (NBV21)

Lied 917: ‘Ga in het schip zegt Gij’, koor: 1, 3, 5 allen: 2, 4, 6
Overweging

Antwoordlied: Lied 940 ‘Stil’/Verberg mij nu’

WIJ DELEN MET ELKAAR
Wat hebben we allemaal aan boord?:
korte impressie jaarprogramma
Onze gebeden

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader (gezongen, met koor)
Mededelingen

WIJ MOGEN OP WEG GAAN ALS GEZEGENDE MENSEN
Slotlied Lied 273: 1, 2, 3 ‘Looft God die zegent...’

Zegen

Amenlied 431c ‘Amen, amen, amen’
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COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal

1¢ collecte: Diaconie (Zwolle)

2de collecte: Kerk (Open Kring)

3de collecte: Diaconale noodhulp

Er is weer een nieuw kerkelijk seizoen begonnen.
Tal van vrijwilligers hebben zich ingespannen om
een inspirerend, verbindend en verrijkend
programma samen te stellen. Activiteiten om naar uit te kijken en
die vooral worden gefinancierd uit de wijkkas. Deze zondag is de
opbrengst van de derde collecte daarvoor bestemd, giften die
volledig ten goede komen aan de eigen wijkgemeente. Die kan er
dan ook zelf een bestemming aan geven. Wie niet naar de kerk
komt, kan gebruik maken van andere mogelijkheden om te
geven. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de collecte-app of
door een bedrag over te maken naar het bankrekeningnummer
van de wijkgemeente.

Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website
van SKGCollect:
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html

Via Appostel is de 49 collecte bestemd voor ZWO.

Uw gift in de oranje bus of via de QR-code hiernaast is bestemd
voor het diaconale project ‘Bethesda: Hoop voor
vrouwen in Mali. Dit jaar is Bethesda het
diaconale project van de Open Kring en de
Stinskerk. Uw steun maakt een wereld van
verschill Uw gift is welkom op: IBAN: NL76 ABNA
0484 6740 48 t.n.v. Stichting CAMA Zending o.v.v. Bethesda
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
https://camazending.nl/project/project-bethesda/

Collectepenningen

Deze kunt u weer bij mij kopen. Dit doe ik niet vanuit de Open
Kring, maar vanuit mijn huis. Mijn adres is Marskramerstraat 11.
Wilt u doordeweeks collectepenningen bij mij ophalen? Bel dan
even van tevoren. Mijn telefoonnummer is: 038-4201080.
André Wagenaar

AGENDA OPEN KRING

Di 16 sep 09.00-12.00: koffie met een oortje

Wo 17 sep 19.30 — 20.30 Open Kring Koor

Do 18 sep 10.30 -12.00 Seniorenkring

Vr 19 sep 10.00-12.00: Koffie inloop

Vr 19 sep 17.00 Eetgroep 1

Zo 21 sep gaat ds. Nelleke Eygenraam voor in de Open Kring.
Vandaag is er geen dienst van het Zonnehuis

Kijk op https://openkring.nl/agenda/ voor de complete agenda
(ook bezetting door anderen dan Open Kring).

Heeft u een ruimte nodig voor een activiteit, mail dan naar
kerkrentmeesters@openkring.nl

Kopij is welkom tot woensdag 18u op zondagsbrief@openkring.nl

De papieren Zondagsbrief mag mee naar huis — om thuis nog eens rustig na te lezen of door te geven aan een andere
belangstellende! Wilt u de Zondagsbrief elke week in uw mailbox? Mail dan naar zondagsbrief@openkring.nl
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