
Zondagsbrief 

Adres kerk:  Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle   0384212614                 
Predikant  :  ds.G.C. van Rheenen                           0383374368 
Koster       :  wisselend van dienst         0645135706 
Pastoraat: :  dhr.J.Knol                                              0387851294 
Rekening   : Wijkkas :  NL49 RABO 0373 7485 15                                           

Rekening   : Diaconie  NL82 RABO 0373 7495 70          Nr: 2534                 www.stinskerk.nl               

Zondag 17 augustus           09:30 uur                                     19:00 uur Westenhage - geen dienst 
Voorganger:                          ds G.C. van Rheenen                             
Organist/pianist                     dhr. H. Bouwhuis                        
Inzameling van de gaven:     1e: Diaconie        2e: De  kerk        Bij de deur: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle 

 
Blemen gaan namens de gemeente naar: Jan Willem en Janie Tobsvoort. Welkom thuis en een goed herstel 
verder. Een attentie is gebracht bij Mevr. G. Timpert-Dikkers voor haar 87e verjaardag. 
 
De bloemengroet vanuit de Open Kring is gebracht naar mevr Josien Koch,Nilantsweg 41 (Spoolde), met een heel 
hartelijke groet . 
  
Kaarten en meeleven: wat een zon, wat een warmte, in de afgelopen week. Aan mensen die we ontmoeten 
onderweg, of aan mensen die thuis zijn, aan warme belangstelling tonen zit geen limiet, dat kan altijd! 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Welkom! 
Deze zondag is van de zomerperiode alweer de laatste dat we als Open Kring en Stinskerkgemeente gezamenlijk 
optrekken. Nou ja de laatste…  de voorbereidingen voor de volgende gezamenlijke dienst op zondag 14 september 
zijn al in volle gang. Met een startdienstcommissie die vol ideeën zit belooft dat wat te worden. Nu eerst deze zondag 
komen we samen in de Stinskerk en leid ik de dienst, samen met Henk Bouwhuis achter het orgel en Thea van Dijken 
als lector. Voor de kinderen is er Stinskids. Mooi om elkaar deze zondag te ontmoeten, in de kerkzaal en digitaal via 
de uitzending. 
Volgende week gaat in de Stinskerk ds. Marianne Winters (Ommen) voor. In de Open Kring leidt ds. Anne Zweers de 
dienst. 
 
Liturgie deze zondag 
Zingen vóór de dienst: keuze organist; Psalm 100; LB 153b ‘Een schoot van ontferming’; ELB 461 ‘Liefde, blijdschap, 
vrede’; LB 1014 ‘Geef vrede door van hand tot hand’; LB 838: 1, 3 en 4 ‘O grote God die liefde zijt’; ‘Vrede is jouw 
naam’ (A. Bronswijk) op de melodie van ‘Land of Hope and Glory’ (tekst hieronder). Bijbellezingen: Jeremia 29: 1-7 en 
Lucas 12: 49-59 (NBV21). Thema: ‘Wegen van vrede’. 
 
Vrede is jouw naam 
 
Visioen voor mensen, 
vrede is jouw naam! 
Liefde zonder grenzen. 
Weg om in te slaan. 
Huis om aan te bouwen. 
Uitzicht dat ons wenkt 
in het vast vertrouwen 
dat God toekomst schenkt. 
In het vast vertrouwen, 
dat God toekomst schenkt. 
 
 
Visioen voor mensen, 
vrede is jouw naam! 
Opdracht zonder grenzen. 
Licht om in te staan. 
Dat wij dát bewaren, 
ondanks de woestijn, 
totdat deze aarde 
Uw sjaloom zal zijn. 
Totdat deze aarde 
Uw sjaloom zal zijn. 

 



Jongerenplatform Move 
Ken jij Move al? Move is een online christelijke jongerencommunity met als motto ‘Samen 
onderweg in het leven met God’. Via Insta, YouTube, TikTok en WakeMeUp berichten via 
WhattApp maakt deze community geloven als een ‘way of life’. We zijn allemaal 
‘reisgenoten’ en delen een verlangen. Het platform genereert content met inspirerende, 
prikkelende en uitnodigende verhalen. Er is ruimte voor elke vraag, elke twijfel, elke 
emotie en elke frustratie die onderdeel is van het leven.  
 
 
Meeleven Stinskerkgemeente 
We leven mee met mevr. Jesien Hoekstra die momenteel in het Zonnehuis verblijft voor revalidatie.  
We leven mee met dhr. Jan Willem Tobsvoort die na een periode van revalidatie in Zandhove naar huis mocht. 
We leven mee met Stein van de Wetering. Zij heeft een plek gekregen in de Esdoorn. 
We leven mee met allen die een behandeling hebben ondergaan of nog moeten ondergaan. We bidden om herstel en 
vertrouwen. We danken voor de verjaardagen die de afgelopen periode gevierd konden worden. 
Van Gert Jan en Elke Sollie-Koersen ontvingen we het geboortekaartje van hun dochter Sofieke Isa, zusje voor Silke 
en Sara. Na een vlot verlopen bevalling op zaterdag 2 augustus maakt deze stevige meid een rustige en tevreden 
indruk, zoals ik zelf al even mocht aanschouwen. Grootouders, broers en zussen ook van harte gelukgewenst met dit 
nieuwe grote kleine wonder in de familie.    
 
 
Contact en beschikbaarheid 
Maandags, dinsdags en donderdags zijn de werkdagen dat ik beschikbaar ben. Neem gerust contact op als je 
behoefte hebt aan gesprek of overleg. Deze week is ook collega Jeroen Knol weer terug van vakantie. Gezegende 
zondag en een goede week gewenst. De Heer zij ons allen nabij. 
    ds. Gerlof van Rheenen 
 
 
Zondag 17 augustus 2025: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle 
De kerk als een bedrijf, bij menigeen zal dit beeld weerstand oproepen. De kerk is geen koekjesfabriek, we hoeven 
geen winst te maken. Onze winst zit immers niet in geld of materiële zaken. En als we in de kerk over de vergeving 
van schulden spreken, denken we ook niet aan euro’s. 
En toch is er wel geld nodig om de kerk in stand te houden. Euro’s om predikanten en andere medewerkers hun 
welverdiende salaris te geven, om gebouwen te onderhouden en onderhoud te plegen aan installaties. Winst hoeven 
we niet te maken, maar meer geld uitgeven dan er binnenkomt is niet verstandig en een zekere reserve opbouwen 
kan – met het oog op de toekomst - geen kwaad. Vandaag wordt u gevraagd daar weer iets aan bij te dragen, in de 
collecte voor de exploitatie van de Protestantse Gemeente Zwolle. 
 
 
 
In memoriam Hermannus/ Herman Driegen. 
Herman overleed woensdag 6 augustus in Zwolle op 83 jarige leeftijd. De dankdienst voor zijn leven was op dinsdag 
12 augustus in de Open Kring waarbij we stilstonden bij zijn levensloop. We lazen uit Marcus over de roeping van de 
eerste vier discipelen: Simon Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes. Het waren vissers. Jezus riep ze op om hem te 
volgen om vissers van mensen te worden. Visser van mensen zijn, mensen redden uit het water dat hen bedreigd. We 
herkenden dat in het leven van Herman: hij zette zich in voor anderen, voor hun bevrijding om zich volwaardig mens 
te laten voelen. 
Op de liturgie stond een plaatje van een schip op zee, het deed denken aan het lied ” Scheepje onder Jezus’ 
hoede……. al zweept de storm ons voort….” Die levensstormen kende hij van nabij ….het waren zware tijden maar hij 
bood ze het hoofd. Vrijwilligerswerk in het Academiehuis en het Zonnehuis o.a. zorgde ervoor dat hij na zijn 
werkloosheid een nieuwe invulling vond. 
Gerda en Alina waren de familieleden die veel met hem optrokken en die bij hem waren in het hospice. Herman 
verlangde naar het LICHT. Hij wist zich geroepen, hij gaf antwoord door zijn leven. hij stapte in het scheepje en is 
aangekomen in de veilige haven van rust, met Vaders Zoon aan boord. 
In de Tuinzaal van het crematorium Kranenburg is hij in besloten kring gecremeerd. Hij zal gemist worden. 
  Toke Hoekstra 
 
 
Verbintenis van Anne Claudine Tuller als kerkelijk medewerker aan de Open Kring 
Sinds half juli is Anne Claudine Tuller werkzaam voor het pastoraat in de Open Kring. Wij zijn blij dat Anne Claudine 
dit op zich genomen heeft. Zoals we overigens blij zijn met ieder die, op zijn of haar manier op welke wijze dan ook, 
bijdraagt aan het gemeente-leven van de Open Kring. We willen zichtbaar maken dat Anne Claudine haar werk doet 
in en namens onze kerkelijke gemeente. In de dienst van 24 augustus in de Open Kring zal zij daarom worden 
‘gepresenteerd’ en zal zij als kerkelijk medewerker verbonden worden aan de Open Kring. We wensen haar een 
goede en gezegende tijd toe. 
  Anne Zweers 



-- Were you there ... ? -- 
Dit werd zondag gespeeld, vlak voor het Stiltemoment. 
Denkend aan al die ramp-plekken, waar wij in gedachten zouden- kunnen- zijn ... 
 
Om ook ergens concreet aanwezig te kunnen zijn: op de 23-ste in de komende week zal er vanuit Oosterkerk + Open 
Kring weer een aandeel geleverd worden in het (tergende) Kerkasiel in Kampens Open Hof. Met voorgangers Iemke 
Epema en Siebren van der Zee. Het bijeenkomen in de Open Hof is van 10.00 uur tot 12.00 uur. Welkom Stinsers en 
O. Kringers! (ook in groepjes misschien?) 
  Joke van der Zee 
 
Vooraankondiging 
Op 14 september hopen we de gezamenlijke Startzondag te houden, in het gebouw van de Open Kring, om 9.30 uur. 
De voorbereidingen zijn gestart, het thema is: Welkom aan boord. 
Verdere info zal wekelijks volgen. 
  
 
Open Kring Koor 
De repetities van het Open Kring Koor starten weer op  woensdag 27 augustus. Interesse om ook te komen zingen, 
welkom! Info: Geertje Wijnja, 06-15271708.  
 
 
Michaëlsviering in de Grote of St. Michaëlskerk Zwolle, aanvang 19.00 uur 
Zondag 17augustus Michaëlsviering zomervesper, voorganger is ds. Lieke van Houte. M.m.v. enkele leden van de 
Michaëlscantorij o.l.v. cantor-organist Toon Hagen. Zie ook de website www.michaelscantorij.nl. 
 
 
 
Bloemendienst: 
Zondag 17 augustus: mw. A. Koersen.  
Zondag 24 augustus: mw. L. Zwakenberg. 
 
Oppasdienst: 
Zondag 17 augustus: Harienke.  
Zondag 24 augustus: Jenny en Floortje. 
 
Stinskids 
Zondag 17 augustus: onderbouw: Lucie; bovenbouw: Lucie. 
Zondag 24 augustus: onderbouw: Noran; bovenbouw: Carlijn en Floortje.  
 
Agenda: 
-- 
 
De zondagsbrief van zondag 24 augustus wordt gemaakt door: Ineke van den Brink,  
 zondagsbrief@stinskerk.nl  06-27890351. 
Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk donderdag 17:00 uur.  
 
Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan, u schriftelijke 
toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch akkoord dat de aangeleverde 
persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de papieren versie als op de website mogen worden gepubliceerd. 
Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.  

   

 
 


