Zondagsbrief

Adres kerk: Westenholterweg 19, 8042AE,Zwolle & 03842126

Predikant : ds.G.C. van Rheenen @ 03833743

Koster : wisselend van dienst & 06451357

Pastoraat: : dhr.J.Knol @ 03878512

Rekening : Wijkkas: NL49 RABO 0373 7485 15

Rekening : Diaconie NL82 RABO 0373 7495 70. Nr:2530 & www.stinskerk.nl
Zondag 20 juli 2025 09:30 uur 19.00 uur Westenhage geen dienst
Voorganger: ds.T. Dankers

Organist/pianist dhr. R. Paulusma

Inzameling van de gaven: 1°: Diaconie  2°: De kerk Bij de deur: Extra diaconale collecte

Bl®&emen De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar Mevr. Riek van Vilsteren in Het
Zonnehuis voor haar 94e verjaardag.Een felicitatie is gegaan naar Dhr. Eef Borst voor zijn 86e
verjaardag en Dhr. Askamp voor zijn 85e verjaardag.

De bloemen van zondag 13 juli waren bestemd voor Ds. Anneke Kruithof-Looije en een felicitatie is
gegaannaar het 25-jarig bruidspaar Esselink-van der Kamp.

De bloemengroet vanuit de Open Kring is afgelopen week gebracht naar de nabestaanden (dochter
Elly) van dhr Kors Ravestein, die in juni overleden is. Dat zijn kinderen troost ervaren en met goede
herinneringen zijn lange leven gedenken.

Meeleven Open Kring

Mevr Rineke van Hooijdonk (Greppelmos 15) is ter observatie opgenomen in Verpleeghuis Myosotis,
afd Heemhof kamer 12.(adres: , Engelenbergplantsoen 3, 8266 AB, Kampen)

We wensen haar goede zorg en aandacht toe, en leven met haar mee.

Kaarten: woorden en een tekst op een kaart zetten valt niet altijd mee, want de reden dat een kaart
verstuurd wordt, verschilt. Een felicitatie of een kaart als steun, of een groet omdat je aan iemand denkt,
of je iemand goed kent, of niet, dat vraagt even nadenken over wat je schrijft.

Ik kijk vaak in het Liedboek naar mooie teksten, en die zijn er veel, zoals onder het kopje Levensreis,
waar ik deze tekst van Andries Govaert las, en deel:

Dat je de weg mag gaan die je goed doet, dat je opstaat wanneer je valt, dat je mens mag worden in
Gods ogen en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt, dat je gaat in het licht, en de wind je omgeeft, dat je de vruchten van je
leven proeft en gaat in vrede................

Zondag 20 juli 2025: Extra diaconie

Soms zijn er zaken die je niet hebt kunnen voorzien. Daar heeft de Diaconie ook wel eens mee te
maken nu er steeds vaker een beroep wordt gedaan op middelen en mensen. Problemen die niet zijn
voorzien en die ook niet konden worden begroot. Deze collecte is hiervoor bestemd. Om mensen in
onverwachte omstandigheden of situaties voort te helpen. Zo blijven we als kerk opkomen voor mensen
bij wie de eigen kracht (soms, even) even ontbreekt.

Preekconsent voor Jeroen Knol

Deze week ontving onze kerkenraad bericht van de classis dat aan onze kerkelijk werker Jeroen Knol
een preekconsent verleend is. Een preekconsent is de bevoegdheid om een kerkdienst te leiden. Eind
vorig jaar is deze door onze kerkenraad en Jeroen aangevraagd. Jeroen mag vanaf nu dus officieel
voorgaan in onze gemeente. Twee eerdere verzoeken waren nog afgewezen, maar onze derde
aanvraag had gelukkig meer succes. De preekconsent wordt uitgereikt tijdens de vergadering van het
Breed Moderamen van de Classis Overijssel-Flevoland van vrijdag 5 september aanstaande. Als
kerkenraad zijn we erg blij dat Jeroen nu beschikt over zijn preekconsent en we feliciteren hem hier dan
ook van harte mee.

Namens de kerkenraad,

Jan Willem Bosselaar, scriba



Over de lacune in het pastoraat Open Kring

Zoals al bekend is, is onze kerkelijk medewerker pastoraat, Geke Cleveringa, een periode niet
beschikbaar. We wensen haar beterschap vanaf deze plek.

Voor een deel van haar rol zijn we zijn blij te kunnen melden dat Anne Claudine Tuller haar (tijdelijk)
gaat vervangen. Anne Claudine is nu voor 4 uur per week verbonden aan de Open Kring voor

het individuele pastoraat. In de eerste dienst na de zomervieringen zal ze zichzelf voorstellen. In deze
zondagsbrief al vast een eerste kennismaking. Voor het crisispastoraat/uitvaarten is Bert Aalbers in
principe beschikbaar.

Wilt een beroep op ons doen voor (crisis)pastoraat neem dan contact op met Miranda Landsman
(scriba@openkring.nl) of Geertje Wijnja (gwijnja@hetnet.nl).

Hans van Eerbeek, voorzitter@openkring.nl

Even voorstellen ..................

Mijn naam is Anne Claudine Tuller. Samen met Rob woon ik sinds een paar jaar in Zwolle. Zoon Geert
studeert inmiddels in Enschede maar is de meeste weekenden nog in Zwolle te vinden.

Op mijn 18e startte ik met werken in de gezondheidszorg. Een aantal jaren later kwam de leerhonger
opzetten en op mijn 26e ging ik naast mijn baan studeren. HBO-Theologie, de pastorale- en
lerarenvariant, een verrijkende uitdaging! De universiteit (PTHU in Kampen) volgde.

Na in twee kerkelijke gemeentes gewerkt te hebben stapte ik over naar het Voortgezet Onderwijs. Het
doceren van de vakken godsdienst, levensbeschouwing en filosofie was mooi, maar meer nog het
mentoraat en leerlingbegeleiding/schoolpastoraat. Ook de afgelopen jaren ben ik nog een aantal uren in
de individuele leerlingbegeleiding werkzaam geweest.

Nu weer de stap het kerkenwerk in waar ik de komende tijd Geke Cleveringa mag vervangen voor het
individuele pastoraat. Werkend vanuit de kerngedachte van het samen oplopen met mensen, zorg
dragend voor het verhaal van mensen in relatie tot het verhaal van de Eeuwige.

Vriendelijke groet,

Anne Claudine Tuller

Michaélsviering in de Grote Kerk of St. Michaélskerk Zwolle, aanvang 19.00 uur
Zondag 20 juli Michaélsviering zomervesper, orgelvesper. M.m.v. enkele leden van de Michaélscantorij
o.l.v. cantor-organist Toon Hagen. Zie ook de website www.michaelscantorij.nl

Bedankje
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het medeleven na mijn plotselinge ziekenhuisopname
eind mei jl. Van het bloemstuk van Pinksteren heb ik erg genoten. Ook een compliment aan de dames
van het bloemschikteam waar ook ik deel van uit maak. Als je de bloemen krijgt voel je je gedragen. Het
heeft Johnny, Melvyn, Ascha en mij heel erg goed gedaan. Inmiddels ben ik thuis aan het revalideren
met behulp van ergo- en fysiotherapie. Ik hoop jullie na mijn
revalidatieperiode weer te ontmoeten in de kerk.

Met vriendelijke groeten, Heidi van Leusen.

Bloemendienst
Zondag 20 juli : Mw. J. Heldoorn  Zondag 27 juli: Mw. Janny van Gerner

Oppasdienst
Zondag 20 juli : Gezamenlijk in SK: Fam Lubbers

Stinskids
Zondag 20 juli:Onder-middenbouw Bianca,Henriet, Bovenbouw Klarina
Zondag 27 juli: Vakantiestop Stinskids en oppas?

De zondagsbrief van 27 juli wordt gemaakt door de Open Kring
zondagsbrief@openkring.nl

Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk woensdag 17.00 uur

De zondagsbrief van 3 augustus wordt gemaakt door: Pop van Gelder D< zondagsbrief@stinskerk.nl
@0650255746 Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk donderdag 17:00 uur.

Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan,
u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch
akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd — van uzelf of een ander — zowel in de papieren versie als

op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar
bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.




