Deuteronomium 30:19
WOORD DAT RUIMTE SCHEPT: KIES VOOR HET LEVEN
15-2-2026, OK, 1226/1627

Lieve gemeente,

1 Woord dat ruimte schept; dat zongen we zojuist meerdere keren bij
wijze van refrein. Woorden, ja die heb je in veel soorten en maten. Van
woorden die ons pijn doen tot woorden die ons nieuwe adem en ruimte
geven. Dat oude Woord van God wil ook voor ons vandaag ruimte
scheppend zijn, bevrijdend en verbindend. En daarom voeden we ons als
kerk steeds weer met de Bijbel, zoals vandaag. Lukt dat? Niet altijd: want
ook de Bijbel kan soms moeilijk zijn, of wij zitten vol met onze eigen
woorden en gedachten. Daarom klinkt steeds opnieuw: hoor Gods woord!
Schept het ruimte? Ruimte in ons hart, ruimte voor onze omgang met
elkaar? Woord en Wet, ze zijn in de Bijbel twee kanten van de gouden
medaille van Gods Liefde.

2 Deuteronomium, dat betekent: de wet opnieuw. Want je kunt het niet
genoeg herhalen. Wat dan? Heb God lief, heb elkaar lief, en volg daarom
de Weg die Hij je wijst. Ach ja, het klinkt zo eenvoudig, zo klaar als een
klontje. Geen spel tussen te krijgen. Maar hoe dan? Wat moeten we doen?
Antwoord: kies het goede, kies voor het Iéven. Ja, nogal wiedes kun je
zeggen. Maar toch: doe het maar eens! Kies voor het leven, en dan niet
alleen voor jouw eigen leven, maar ook voor het leven van de ander, en
vooral ook voor een samenleven met de ander die soms heel anders
denkt, heel anders praat en doet dan jij. Ga er maar aan staan. Woord dat
ruimte schept...

3 Jezus doet het...Hij brengt Gods wet en Zijn woord van Liefde
opnieuw tot leven. Tot en met liefde voor vreemdelingen, drop-outs en
zelfs vijanden toe. In verhalen, in gelijkenissen en vooral in zijn daden van
nederigheid en wijsheid kom ik Zijn liefde tegen. Zoals ook in Zijn
Bergrede vanmorgen. Daarin klinkt de wet van Mozes nog eens een keer,
maar nu up to date, uiterst actueel, radicaal, ruimte-scheppend en
bevrijdend. En wat komt dit ene zinnetje binnen, zeg. Ook bij u en jou?
Vrij vertaald: als je naar de kerk gaat, ga na of je broeder of zuster iets
tegen je heeft, en zo ja, maak het eerst weer goed met de ander, en ga
daarna pas naar de kerk om de eredienst te vieren... Oef, wat een actueel
geluid en opdracht voor onze Adventskerk-Oosterkerkgemeente waarin de
gebouwenkeuze onze gemoederen zo enorm bezighoudt...

Kiezen wij voor het goede leven? Kiezen wij en masse voor het
ruimte-scheppende woord? Of: zijn we liever zelf aan het woord? Moet ons
eigen standpunt toch maar eens goed bij de ander doordringen??? Kies
dan het leven.

4 Huis van Leven, dat was en is het motto van ons beleidsplan. Huis
van goed leven, met woorden die stuk voor stuk ruimte scheppen,



toekomst willen bieden, de zielen weer eendrachtig laten stromen vanuit
Gods ongelooflijke liefde. Huis van leven, waarin het goed toeven is op het
heilige terrein van vieren, leren, dienen en omzien naar elkaar en naar de
wereld.

Vandaag maken we de overgang naar een nieuw ZWO-project, van
Moldavié naar Colombia. Eerst een blik terug, en daarna een blik vooruit.
Soms kunnen de verhalen van kerken en christenen in arme landen ons
misschien helpen om uit onze eigen cocon en tunnelvisie te komen. De
kerk, dat zijn per slot van rekening niet de stenen, maar dat zijn de
mensen. Mensen die als Gods kinderen vanuit Zijn liefdeswoord ruimte
willen bieden aan het goede leven met elkaar in deze wereld. Daarover
gaan we zo naar luisteren met Martin Ossenwaarde.

Dat is waar we voor willen gaan als gemeente van de Heer: Kies voor het
leven. Luister keer op keer naar het woord van de Heer:

Woord dat ruimte schept, toekomst, wijd licht land
waar gerechtigheid als rivieren stroomt,

waar een wijnstok bloeit tegen klippen op

even is het waar en dan is het weg.

Toon mij niet vergeefs wat mijn ziel verlangt,

geef dat ik volhard in uw vergezicht.

Moge het zo zijn, in naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest...

Amen.



