Psalm 1: 1 Gelukkig ben je onderweg met God 1 jan 2026,
Lieve mensen,

1 Het nieuwe jaar ligt blanco en kersvers voor ons. 2026 ligt voor
onze voeten open als een onbetreden weg. Hoe zal het ons vergaan? We
wensen elkaar het beste toe: ‘gelukkig nieuwjaar’ zeggen we of we
ontvingen deze woorden op onze kerst- en wenskaarten afgelopen weken.
Gelukkig, ja dat willen we allemaal maar wat graag zijn. Geluk, wie
verlangt daar niet naar? Mensen zijn van nature gelukzoekers; maar wat
is geluk? En wanneer ben je gelukkig? In onze hypermoderne, supersnelle
maatschappij met zijn overvloed aan koopkracht en consumptie lijkt geluk
louter te bestaan uit materiéle dingen: zoals een nieuw huis, een luxere
auto, een 2°¢ of 3¢ vakantie naar een ver warm land...In Nederland is de
welvaart voor velen weliswaar groot, maar welvaart garandeert niet altijd
welzijn.

2 We horen vanmorgen ook de gelukkig-prijzingen van de
psalmdichter en van Jezus. Zij wensen ons geen gelukkig nieuwjaar, maar
Zij wijzen ons op de essentie van het ware geluk. De Bijbelwoorden
‘gelukkig, zalig, welzalig’ zijn familie van het mooie woord ‘gezegend’. Bij
de dichter van psalm 1 en Jezus draait geluk niet om de materiéle dingen,
maar om een juiste mentaliteit en goede geesteshouding. Het gaat om
een levensstijl die past bij de weg met God en zijn Thora, zijn wet, zijn
leefregels voor het goede leven.

En dan valt het grote verschil op. Geluk en gelukzaligheid staan in de
Bijbel en in Gods Nieuwe Wereld niet in het teken van het ik en ons ego,
maar zij staan altijd in het teken van de ander, met een kleine a en met
een Hoofdetter A. Gelukkig ben je pas, als je wandelt op de weg van en
met God, d.w.z. de weg van recht en gerechtigheid. Daarom prijst Jezus
mensen zalig, mensen die juist in onze snelle luxe en ambitieuze
maatschappij helemaal niet zo opvallen. Zij hebben namelijk niet het
hoogste woord en evenmin een hoog banksaldo, zij staan niet in de
schijnwerpers van de roem, macht, glamour en glitter. Neen, Jezus
feliciteert daarentegen juist de onaanzienlijken, de nederigen, de
treurenden, de zachtmoedigen, de rechtvaardigen, de barmhartigen. Hij
prijst mensen gelukkig met een zuiver hart, zij die altijd de Thora als
wegwijzer naar vrede, gerechtigheid en liefde voor ogen hebben.

3 Zij hebben geen gebalde vuisten, maar juist gevouwen handen. Zij
walsen niet over anderen heen vol eerzucht en machtswellust, maar hun
hart is louter en alleen gericht op de weg met God. Gelukkig ben je, als je
wandelt met de Ene.

In deze Bijbelse zin wensen we elkaar op deze Nieuwjaarsmorgen van
harte een gelukkig nieuwjaar toe, met heil en zegen, want gelukkig zijn



we als reisgenoten en pelgrims met een hart dat zuiver klopt voor God en
de naaste.

Of zoals een mooie reiszegen van Sint Patrick dat zegt:

De Heer zij véor u,

om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij achter u,

om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.
De Heer zij 6nder u,

om u op te vangen als u dreigt te vallen.

De Heer zij in u,

om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

De Heer zij 6m u héén,

als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u,

om u te zegenen.

Z6 zegene u de almachtige God,-

vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid.

Amen



