Protestantse Wijkgemeente

wosterkerk

ADYENTSKERK ZWOLLE-ZUID

Stille Zaterdag

4 april 2026
om 22 uur IN DE OOSTERKERK

HET LICHT DOORBREEKT DE DUISTERNIS
Het is donker en stil

Stem

Zingen: Lied 296, refrein door allen
Binnenkomst van het licht

Het licht wordt doorgegeven

Lichthymne (staand): Lied 600

(
SCHEPPING EN BEVRIJDING

Groet
Vi De Heer zal bij u zijn
g: DE HEER ZAL U BEWAREN

Openingsgebed

Korte inleiding op de schriftlezingen

Lezing: Genesis 1: 1-5 en Genesis2vs 1t/m 7
Zingen: Lied 986 vs 1 en 3 cantorij, vs 2,4 en 5 allen
Lezing: Exodus 14 vs 19 t/m 22

Zingen: Lied 655 vs 1 en 3 cantorij, vs 2,4 en 5 allen
Korte stilte

Lezing: Ezechiél 37 vs 1 t/m 6

Zingen: Lied 609 vs 1 en 3 cantorij, vs 2,4 en 5 allen

Lezing: Kolossenzen 3: 1-4



Zingen: Lied 611 vs 1 cantorij, vs 2,3 en 4 allen

DOOPGEDACHTENIS

Zingen: Lied 351 allen

Geloofsbelijdenis
Opmaat naar het paasevangelie: we gaan staan
Evangelie van de opstanding: Mt28 vs1t/m7
Paasgroet:

v: De Heer is opgestaan!

g:JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN!

HALLELUJA!

Zingen: Lied 625 of 637 allen
Gebeden met responsie 368f eerste keer (voorafgaand aan)
door cantorij, daarna allen
Stil gebed
Onze Vader Lied 369B

ZENDING EN ZEGEN

Wij pakken onze kaarsen en vormen een kring.
Gezongen zegen Lied430aenc

Daarna zingen wij in de kring een aantal malen ‘Jezus
U bent het licht in ons leven’ (Taizé) en lopend zingend

naar buiten (de cantorij volgt als laatste) en ontsteken
buiten het licht opnieuw.



