Eén van Geest
Oecumenische viering
18 januari 2026, Oosterkerk

Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping.
(Efeziérs 4 vers 4)

Viering in de week van gebed voor eenheid
in het oecumenisch verband van de Thomas a Kempisparochie, de Adventskerk-Oosterkerk
en de Lutherse gemeente te Zwolle

Leon Everts, diaken
Ds. Hans Tissink
Ds. Margo Jonker

Robert Helder, ouderling

Hans Hop, diaken

Renate Verheule, lector

Luuk Schuurman, cantor-organist

Johannes Dijkstra, cantor-organist

Brigitta Damhuis, Saxofoon

Cantorij van de Lutherse gemeente en Adventskerk-Oosterkerkgemeente

Orgelspel
Woord van welkom. Kaarsen worden aangestoken —door de ouderling
Wij gaan staan (indien mogelijk).

Groet
V De Eeuwige zal bij u zijn.
G ZIUN GEEST VAN EENHEID EN VREDE ZIJ IN ONS MIDDEN.

Bemoediging en drempelgebed — Hans
V Onze hulp is in de naam van de ENE
G DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

V God, ENE, nu wij hier zijn samengekomen bij U en bij elkaar
biechten wij U op dat wij soms ver weg zijn van U en van elkaar. (korte stilte)
Wij bidden U:

G NEEM ONS BIJ DE HAND EN HELP ONS,
DAT WE SAMEN VERDER GAAN OP UW WEG.

V Uw naam zij geprezen,

G WANT UW LICHT GAAT AAN ALLES VOORAF.

V Alle volken zullen U prijzen,

G DE HELE AARDE WORDT VERVULD VAN UW HEERLIJKHEID. AMEN!

Lied 275: ‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’. Couplet 1 en 4 door cantorij



Wij gaan zitten.

Inleiding op de viering

Kyrie en gloria lied 299d.

Gebed bij de opening van de schrift

Kinderen in het midden
Lied van Hanna Lam en Wim ter Burg: Kijk eens om je heen

Eerste lezing gezongen: Psalm 96a. Refrein door allen. Coupletten door cantorij

Lezing: Efeziérs 4, 1-13
Lied 970, Vlammen zijn er vele'. 1 en 3 door cantorij, 2, 4, 5 door allen.

Evangelielezing. De gemeente gaat zo mogelijk staan
Wij lezen het evangelie van Jezus Christus volgens de evangelist Johannes
Psalmwoord: uit psalm 96. Psalm wordt gelezen.

9Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie,
huiver, heel de aarde, wanneer Hij verschijnt.
10Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning.

Allen: Lied 338b, halleluja

Evangelielezing: Johannes 12, 31-36, door Renate Verheul

1Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld
uitgebannen worden. 32Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal |k iedereen
naar mij toe halen.” 33Daarmee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven. 34De mensen
zeiden: ‘Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de messias eeuwig blijft leven. Waarom
zegt U dan dat de Mensenzoon omhooggeheven moet worden? Wie is die Mensenzoon?’
35'Nog een korte tijd is het licht bij u,” antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en
laat de duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat.
36Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.” Na deze
woorden ging Jezus weg en Hij hield zich voor hen schuil.

Allen: Lied 339a, U komt de lof toe
De gemeente neemt weer plaats

Homilie

Lied ‘Von guten Machten’



Geloofsbelijdenis van Nicea, ingeleid door ds. Margo Jonker, door iedereen gesproken. De
gemeente gaat, zo mogelijk, staan

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van
zichtbare en onzichtbare dingen;

En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle tijden,

God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen,

één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden;

Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel
en is vlees geworden,

door de Heilige Geest uit de maagd Maria

en is mens geworden,

die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,

geleden heeft en begraven is,

en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,

is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader,
En zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden,
En aan zijn rijk zal geen einde komen,;

En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt,

die uitgaan van de Vader en de Zoon,

die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.

En in één heilige, katholieke en apostolische Kerk.
Wij belijden één doop, tot vergeving van zonden.
En wij verwachten de opstanding der doden
en het leven in de wereld die komt. Amen

De gemeente neemt plaats

Cantorij: Maurice Duruflé (11 januari 1902 - 16 juni 1986) ‘Ubi caritas’

Aandachtsboek
Voorbeden met responsie lied 568a ‘Ubi Caritas’, stilgebed en lied 369b ‘Onze Vader’

Vredewens. Met het zingen van het lied 421 ‘Vrede voor jou’

Mededeling over collecten
Verzameling van de gaven

Lied 418 ‘God schenk ons de kracht’
Zending en zegen ‘De levende zegene en behoede ons.
Voorzang door de voorgangers:
De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht over u lichte, en zij u genadig.

De Levende verheffe zijn aangezicht o ver u en geve u vrede.

Orgelspel postludium. Johann Sebastian Bach (1685-1750), Wir glauben all an einen Gott,
BWV 680



