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VREDE VOOR U! Overdenking bij Johannes 20: 21 
op vredeszondag 21 september 2025, Basiliek, Hans Tissink

Lieve mensen,

1 Vrede voor u! Vrede voor jou! Zo begroet Jezus meerdere malen zijn 
leerlingen. Zij zitten daar na Jezus’ begrafenis bang en verdrietig achter 
gesloten deuren. Radeloos zijn ze, gedompeld in rouw. ‘Vrede’, dat woord 
horen ze nu tot hun stomme verbazing uit de mond van hun verrezen 
Meester; het is het belangrijke Paaswoord. Vrede: Is dit Paaswoord niet 
tegelijkertijd ook een password op z’n Engels gezegd; d.w.z. Gods 
wachtwoord, ofwel de wificode van Zijn Nieuwe Wereld, Zijn Rijk van 
Vrede en Recht?

2 Vrede. Wat is dat? Wat verstaan we eronder? En wat doen we eraan, 
als niets doen geen optie is, zoals het thema van de vredesweek dit jaar 
luidt? Het hangt er natuurlijk wel sterk van af wie dit woord op welk 
moment in de mond neemt... Jezus geeft ons zoals altijd het juiste 
voorbeeld. Onze vredestichter bij uitstek vervolgt zijn warme vredegroet 
met de aanblazing van zijn heilige geestesadem, vol vergeving, warme 
nabijheid en geloofsvertrouwen die alle gewone zien te boven gaat...

3 Vrede, het hangt er veel van af wie het zegt. Hoor je het woord 
‘vrede’ uit de mond van een president uit een groot land die overal ruzie 
en verdeeldheid zaait. En die tegelijk andere wereldleiders op het hart 
drukt om hem voor te dragen voor de Nobelprijs van de Vrede. Of hoor 
het woord uit de mond van een nieuwe kerkelijk leider, vlak na de witte 
rook en zijn verkiezing tot paus op 8 mei: Vrede voor u!!! Wat kwam deze 
paasgroet weldadig bij mij binnen midden in deze koude wereld van 
oorlog en geweld. Vrede voor u. Wat was dat een schot in mijn hart, 
omdat ik toen mismoedig achter mijn gesloten deuren zat om alle 
narigheid, onvrede en polarisatie te verwerken...
Ja, onze beroemde Zwolse monnik Thomas a Kempis noteerde het 600 
jaar geleden al in zijn geestelijke spreukenboek treffend: ’Zachtmoedige 
mensen ervaren blijvende vrede...maar hoogmoedige mensen blijven vaak 
boordevol jaloezie en woede zitten.’ Hij heeft gelijk. Maar ja, hoe 
ontwikkel je blijvende vrede?

4 Vrede wil verbinden....Zoals Jezus zijn leerlingen met zijn warme 
vredesgroet en verschijning wist aan te raken en hun nieuwe 
geesteskracht en vertrouwen gaf, zo hoort duurzame vrede te verbinden 
i.p.v. verdelen, te verzoenen i.p.v. te veroordelen, te activeren i.p.v. te 
verlammen. De vrede van Gods Koninkrijk overstijgt in alle opzichten de 
vaak armzalige vredespogingen en vredesonderhandelingen. Want hoe 
vaak gebeurt het niet dat er vlak na een vredespact toch weer bommen 
vallen en dood en verderf zaaien???
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5 Vrede wil verbinden...dat is het kenmerk van ware vrede. In het 
groot en in het klein. Wij kunnen ons vaak machteloos voelen, als we het 
verschrikkelijke nieuws over oorlogen en polarisatie horen en zien. Hoe 
lang nog, Heer, verzucht je met psalm 13. Komt er ooit een dag van 
vrede, zing je zachtjes mee met een kerklied.

Vrede wil verzoenen en verbinden. Vrede vraagt om een verandering van 
denken en voelen. Blijvende vrede start met die liefdevolle paasgroet van 
Jezus, en geeft moed en vertrouwen dat het onmogelijke toch mogelijk 
kan worden. De zachtmoedige krachten zullen het uiteindelijk winnen. 
Gods liefde is toch sterker dan alle nood en dood.

6 Laten we dus zelf maar aan de slag gaan in de kleine kring waarin 
we wonen, leven en werken. Elkaar Gods vrede toewensen, sjaloom, da 
pacem domine toezingen, omdat de pax Christi (vol geloof, hoop en liefde) 
toch veel hoger, breder en dieper is dan de schijnbare pact mundi (vol 
mitsen en maren, wapenwedloop, wantrouwen, nepnieuws en 
vijanddenken etc.).

Vrede wil verbinden...dat kan al heel in het klein. Kun je in de ander je 
eigen broeder of zuster zien? Iemand die net als jij ondanks alle 
verschillen toch ook een kind van God is, door Hem geschapen, door Hem 
bemind?
Dan wordt het hoog tijd om onbevooroordeeld, mild en zachtmoedig te 
luisteren, te verbinden en samen te werken aan de vrede van God die alle 
verstand te boven gaat.

Of zoals we gaan zingen:

Een volk op weg gezet
om vrede tegemoet te gaan:
de toekomst die is aangezegd,
moet doorverteld, verstaan, gedaan.
Zijn wij dat volk gewekt om op te staan.
Wij gaan!!
Wij gaan!!!

In naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.


