Bezinning & Inspiratie

Bont palet aan activiteiten voor seizoen 2025 - 2026

Met plezier biedt de taakgroep Bezinning & Inspiratie voor het nieuwe activiteitenseizoen een bont palet van kringen

en andere bijeenkomsten aan.

Er is gelegenheid te over om je te verdiepen in Bijbelse theologie of op zoek te zijn naar de wortels van je geloof.

Je kunt je ook laten inspireren door samen gedichten te lezen en te bespreken, je te verdiepen in het gedachtengoed
van Emmanuel Levinas, Jonathan Sacks of de bijzondere visie van Marilynne Robinson op het Bijbelboek Genesis.

In samenwerking met het Dominicanenklooster wordt er diverse keren een intrigerende film vertoond, met gesprek
na afloop. Ook kun je zelf al schilderend en tekenend, of kokend creatief zijn. Er zijn meer mogelijkheden, zoals
verschillende gemeentegroeigroepen en gespreks- of praatgroepen voor mannen en vrouwen onder elkaar.

Het veelzijdige aanbod is meestal niet gebonden aan leeftijdsgrenzen. Het is bekend dat sommige mensen liever
overdag en doordeweeks een activiteit volgen en dat voor anderen de avonden of weekeinden het meest geschikt
zijn. Hopelijk is er voor ieder iets te vinden in het hier gepresenteerde aanbod.

Misschien zijn er toch redenen om te zeggen: laat maar als ik een trap op moet. Of: ik wil graag meedoen, maar kan
het niet betalen. We doen ons best om de toegankelijkheid te bevorderen en het meedoen voor iedereen mogelijk
te maken, 66k in financieel opzicht. U kunt altijd contact opnemen met de organisator om te horen wat mogelijk is.

We wensen iedereen veel bezinning en inspiratie toe!

Namens de taakgroep,
Nelleke Eygenraam
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Nieuwe leden gezocht
De taakgroep Bezinning & Inspiratie bestaat mo-
menteel uit: Ad van der Lugt (voorzitter), Eva Mulder,
Hadewieg Louissen, lemke Epema, Linda Douma,
Nelleke Eygenraam, Riana Driebergen (secretaris). Dit
najaar nemen Eva Mulder, Linda Douma en Nelleke
Eygenraam afscheid van de taakgroep. We zijn dus op
zoek naar nieuwe leden. De taakgroep komt enkele
malen in het voorjaar samen om het programma voor
het volgende seizoen samen te stellen. Lijkt het je ook
leuk om hierover mee te denken? Van harte welkom!
Neem dan contact op met Ad van der Lugt, ptcruiser@
kpnmail.nl, tel. 06-12081462.

" J

GemeenteGroeigroepen

In de GemeenteGroeiGroepen vertel je elkaar wat je bezig-
houdt, wat het leven zinvol maakt, etc. Een goede gelegen-
heid om mensen te leren kennen. Een groep kan bijv. de
Bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf onderwerpen
kiezen of gebruikmaken van gespreksmateriaal bij een
Bijbel(s)boek of -persoon. In de Adventskerk-Oosterkerk-
gemeente zijn verschillende gemeentegroeigroepen:
Zondagavond in Assendorp, n.a.v. een (meegemaakte)
ochtenddienst in een kerk in Zwolle. Contactpersoon:
Wim van der Stouwe (wimvanderstouwe@hetnet.nl,

tel. 038-4218523)

Donderdagavond, wisselende plek. Contactpersoon:
Jelle Zijlstra (jellezijlstra@telfort.nl, tel. 038-4542562)
Donderdagochtend, damesgroep in Zwolle-Zuid of Pierik.
Contactpersoon: Tjitske de Vries (tjitskedevries@hotmail.
com, tel. 038-4602427 of 06-13551717)

Dinsdagavond, 1 keer per 14 dagen in een huiskamer.
Contactpersoon: Jan Kerssies (kerssies@kpnmail.nl,

tel. 038-4650216)

Meer info is ook te vinden via:
www.adventskerk-oosterkerk.nl > Activiteiten >
\Gespreksgroepen > Gemeentegroeigroepen.

Bijbelkring over het Evangelie van Johannes

Vanuit de Waalse kerk (Schoutenstraat 4) is de Bijbelkring
die daar al jaren bestaat bezig het Evangelie van Johannes
te bespreken. Dit 'vierde evangelie’ wijkt nogal af van de
drie andere evangelién (Mattels, Marcus en Lucas) in het
Nieuwe Testament. Waar het nuttig is, worden de verhalen
uit de verschillende evangelién met elkaar vergeleken.

De kring staat open voor leden van andere gemeenten

en parochies en is oecumenisch samengesteld. Hoewel
de kerkdiensten in de Waalse kerk in het Frans worden
gehouden, is de voertaal in de kring Nederlands. De leiding
berust bij ds. Riemer Roukema. Omdat hij ook hoogleraar
Nieuwe Testament was, is hij goed toegerust om moeilijke
passages te verklaren. Maar hij is niet als enige aan het
woord: de gesprekken over de teksten en de uitleg en
eigen ervaringen ontstaan steeds vanzelf.

Ook dit najaar zijn belangstellenden welkom zich hierbij
aan te sluiten. De kring is dan toegekomen aan hoofdstuk
4 of 5. De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmid-
dagen, gewoonlijk eenmaal per twee weken van 15.00 tot
16.00 uur, aan de Spoolderbergweg 8. Aan deelname zijn
geen kosten verbonden. Voor meer informatie, zoals

over de data van de bijeenkomsten in september, en

voor opgave kunt u contact opnemen met de kringleider,
bij voorkeur via rroukema48@kpnmail.nl of anders

tel. 038-4533557.

Twee gesprekskringen voor 30-plus

Dit seizoen bieden we opnieuw twee kringen aan waar
mensen boven de 30 jaar (de bovengrens ligt ergens bij de
60) elkaar kunnen ontmoeten om in gesprek te gaan over
geloofs- en levensvragen. De ene groep komt maandelijks
op de woensdagavond bij elkaar, de andere op de derde
donderdagavond van de maand, bij een van de deelnemers
thuis, van 20.00 tot 22.00 uur. Beide groepen werken dit jaar
met wisselende thema’s. We starten gezamenlijk met een
picknick op donderdag 4 september om 18.30 uur bij het
achterste strand van de Wijthmenerplas. Graag zelf bord,
beker en bestek en iets te eten en/of te drinken meenemen,
we leggen dan alles bij elkaar. Informatie bij ds. lemke Epe-
ma (iemke.epema@hetnet.nl, tel. 06-15968569) of ds. Hans
Tissink (hans.tissink@oosterkerk.nl, tel. 038-3374406).

De nieuwe aarde - een weg daarnaartoe -

interactieve lezing

Willem Mak is, naast pianist en lid van de Oosterkerk,
helderziend medium en schrijver van de boeken ‘Ik voel

de nieuwe aarde’en ‘Een nieuwe weg naar zuiverheid.

In deze lezing schetst hij ons vernieuwende inzichten en
methoden hoe we de kwaliteit van onze menselijke relaties
kunnen verbeteren als aanloop tot het leven in de nieuwe
aarde. Na afloop van zijn lezing kan men concrete situaties
aan hem voorleggen. Aan de hand daarvan zal hij zijn
methodiek middels korte consulten toelichten. De lezing
vindt plaats op donderdag 11 september in de Oosterkerk
met als aanvang 19.30 uur. Er zijn geen kosten aan
verbonden, maar een vrijwillige bijdrage voor koffie en
thee wordt op prijs gesteld. Opgave kan via een email

naar willem@hofvanvrede.nl.

Mannen aan het woord

Na een goede start met zes bijeenkomsten vorig jaar, gaan
we weer verder op woensdagochtenden, elkaar ontmoeten
in een ongedwongen sfeer. Sociale contacten zijn een
eerste doel. We praten en luisteren naar elkaar of muziek,
kunst en cultuur, kijken film of gaan op bezoek naar
organisaties in de buurt. De inhoud stemmen we af op de
wensen en interesses van de deelnemers. Deze kunnen een
oecumenische achtergrond hebben, met belangstelling
voor geloof en samenleving. We hebben eigen inbreng,
maar vragen ook deskundigen van buitenaf. Vrijblijvend kan
men een keer meedoen. We komen elke tweede woensdag
van de maand van 10.00 tot 12.00 uur bij elkaar en starten
op woensdag 8 oktober. Het vindt plaats in de Bagijnehof
bij de Oosterkerk. Kosten € 5,- per keer. Verdere informatie
en aanmelden bij Dik Kremer, dikkremer@hotmail.com,

tel. 06-52811032. Maximaal 15 personen.

Vrouwengespreksgroep

Nieuwe leden bij de vrouwengespreksgroep zijn van harte
welkom. Er worden onderwerpen besproken die zowel
bijbels als maatschappelijk relevant zijn. Meningen,
zienswijzen en geloof worden op deze manier met elkaar
gedeeld. De avonden worden door de leden zelf voor-
bereid, meestal in tweetallen. Een keer per jaar wordt er

in de paastijd gezamenlijk gegeten. Er worden regelmatig
gastsprekers uitgenodigd. De leden van de vrouwen-
gespreksgroep ontmoeten elkaar elke laatste woensdag
van de maanden september t/m mei. De contactpersonen
zijn Ria Hiemstra (riahiemstra@planet.nl, tel. 038-4652406)
en Janny Sieders (aj.sieders@home.nl, tel. 06-10519515).

MannenPraat

Zoals de naam het al zegt, MannenPraat is een gespreks-
groep voor mannen. Niet omdat we niets met vrouwen
hebben, maar gewoon omdat het toch anders praat als
mannen onder elkaar. We komen in principe om de week
bij elkaar bij één van de deelnemers thuis met circa 8
deelnemers per groep. We volgen geen strakke thema'’s of
gespreksonderwerpen maar praten met elkaar over de kerk,
God en geloven. Belangrijk daarbij is hoe jij en de ander dat
zelf ervaart en beleeft. Geen leerhuis, maar persoonlijke
gesprekken waarbij we ontdekken en leren van andermans
ervaringen. Lijkt het jou leuk om met elkaar in gesprek te
gaan over het geloof, hoe jij dat ervaart en wat anderen
daarin beleven, dan horen we graag van je! Dat kan via
mannenpraat@adventskerk.nl. De contactpersonen zijn
Chris Stegeman (tel. 06-44660048) en Bert Jan van der
Steeg (tel. 06-15084514).

Vredesweek 2024 - verhalen van vrede en verbinding
Ook dit jaar vinden er weer activiteiten plaats in de nationa-
le Vredesweek, die van zaterdag 20 tot zondag 28 septem-
ber duurt. Op zaterdag 20 september is er van 13.30 tot

16.30 uur een ‘Walk of Peace’ door de Stationswijk/Park
Eekhout. De start is bij de Passerelle. Op zondag 21 sep-
tember is er om 9.30 uur een oecumenische viering in de
Onze Lieve Vrouwe Basiliek aan de Ossenmarkt. Op maan-
dag 22 september zijn er verhalen van vrede en verbinding
met muziek door het vertelcollectief Pluimage, om 20.00
uur in de Oosterkerk. Op donderdag 25 september is er de
voorstelling ‘Waarom Truus?’ door Margje Wittermans met
een nagesprek, om 19.30 uur in de Oosterkerk.

Vieringen

De Oosterkerk kent al een lange traditie van oecumenische
ontmoetingen. Er zijn contacten met de Lutherse Gemeen-
te, de Thomas a Kempis-parochie en de Dominicanen.

De eerstkomende oecumenische viering vindt plaats op
zondag 21 september, aan het begin van de Vredesweek,
in de Onze Lieve Vrouwe basiliek, aanvang 9.30 uur.

Op zondag 16 november vindt er kanselruil plaats met

de Dominicanen. Voorgangers in de Oosterkerk zijn dan
Jan Groot en Jenny Mooij. In de Dominicanenkerk gaat om
10.00 uur ds. Hans Tissink voor samen met een voorganger
uit die gemeenschap.

Ontmoetingshuis Moderne Devotie

Het seizoen van ontmoetingshuis Moderne Devotie start
op zaterdag 27 september met een kloosterexcursie naar
Abdij Nieuw Sion in Diepenveen. De Abdij is een gebouw
met geschiedenis, met stilte, met mooie ruimtes en een
‘berceau’. Dit is een wandelpad onder een bomenhaag,
één van de dingen waardoor deze Abdij bekend is. In de
kloosterkerk maken we het getijdengebed mee, we maken
een stiltewandeling en gaan lunchen in de koffieschenkerij.
Aanmelden is nodig. Dit graag via de website www.ont-
moetingshuismodernedevotie.nl. Kosten: €6,- per persoon
en de lunch is facultatief en op eigen kosten. Voor overige
activiteiten: zie www.ontmoetingshuismodernedevotie en
verderop in dit nummer van Klankbord.

Emmanuel Levinas

Zeg Levinas en je zegt'het gelaat van de Ander’ Waar staat

het Gelaat voor? Wat gebeurt er wanneer ik geconfronteerd
word met het radicale anders-zijn van de ander? In vier bij-

eenkomsten proberen we het ethische denken van Levinas
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te verkennen. We gaan in dat verband ook in op de
betekenis van begrippenparen als vrijheid en verantwoor-
delijkheid, autonomie en heteronomie, immanentie en
transcendentie. En we betrekken het verhaal van de
barmhartige Samaritaan bij wat Levinas te denken geeft.
U hoeft niets van Emmanuel Levinas gelezen te hebben
om deel te nemen aan de vier bijeenkomsten. Johan Boots-
ma is de inleider op maandagmiddag 6, 13 en 27 oktober
en 3 november van 14.00 tot 16.00 uur in de Bagijnehof
bij de Oosterkerk. Kosten: eigen bijdrage voor koffie/thee.
Aanmelding en/of nadere informatie bij:
nelleke.eygenraam@adventskerk.nl, tel. 038-4525223.

Vrouwen aan het woord

Sinds jaar en dag komen vrouwen uit de verschillende
kerken van Zwolle bij elkaar in de Lutherse Kerk. In een
vertrouwde en veilige sfeer wordt iedere maand aan de
hand van teksten en/of afbeeldingen behorend bij het
jaarthema, een onderwerp besproken. Het thema voor

dit seizoen is Vaderland/Moederland. Elke tweede woens-
dagochtend van de maand, te weten 8 oktober, 12 novem-
ber, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maarten

8 april, telkens van 9.45 tot 11.45 uur, met vanaf 9.30 uur
inloop met koffie/thee. Plaats: gemeentezaal van de Luther-
se kerk, ingang aan de Potgietersingel. Begeleiding dit
seizoen om beurten door Nelleke Eygenraam, Margo Jonker
en Anneke Kruithof. Kosten: €4,- per keer. Aanmelden is
nodig! Graag per e-mail bij khouweling@xs4all.nl.

Zinin film

Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen
over na te praten is een activiteit die we opnieuw samen
met de Dominicanenkerk organiseren. In het Dominicanen-
klooster is de ontvangst met koffie of thee telkens vanaf
19.45 uur, waarna om 20.00 uur de film begint. Er is geen
pauze. Na iedere film is er, voor wie wil, een nagesprek.

Op donderdag 9 oktober wordt de film Entre Deux Mondes
vertoond. Een waar gebeurd verhaal van een schrijfster

die aan de slag gaat als schoonmaakster om de wereld van
uitbuiting en armoede van binnenuit te leren kennen. Op
donderdag 11 december draait Small Things Like These, een
verstilde lerse kerstfilm over het ontdekken van misstanden
en de vraag hoe daar mee om te gaan. Op donderdag

12 februari kijken we naar The Unlikely Pilgrimage of
Harold Frye. Deze film wordt op een andere tijd (namelijk
14.00 uur in de middag) en op een andere locatie (namelijk
de Oosterkerk) vertoond en nu wel met pauze. Op donder-
dag 23 april kijken we, weer in het klooster, naar de laatste
film van dit seizoen: Shoplifters. Dit is een Japanse film over
een handvol verstotenen die samen het hoofd boven water
proberen te houden door kleine diefstallen. Tickets (€7,50
inclusief drankje) zijn te krijgen via de website:

\Www.dominicanenzwolle.nl of aan de zaal.

Het verhaal gaat

Elke tweede dinsdagmiddag in de maand (te beginnen

op 14 oktober om 13.30 uur) is er in de Lutherse kerk een
oecumenische gespreksgroep, die met elkaar de verhalen
leest en overweegt van ds. Nico ter Linden uit zijn serie Het
verhaal gaat... Dit seizoen lezen we verder in het tweede
deel, met verhalen uit Marcus en Mattheds. De kring gaat
alleen door als er de eerste keer minimaal 7 deelnemers
zijn. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Opgave
vooraf is niet nodig, we zien de eerste keer wel wie er
komen. Nadere informatie is te krijgen bij ds. lemke Epema,
iemke.epema@hetnet.nl, tel. 06-15968569.

Hoe blijf je hopen? - Gedachten over gedichten

Een gedicht komt op een andere gevoelslaag binnen dan
een artikel in de krant, een item in het journaal of een
informatieve publicatie op een website. Om te ontdekken
hoe een gedicht je raakt, is een boeiend en inspirerend
gebeuren. Vooral als je dit samen met anderen doet. Tijdens
de bijeenkomsten bespreken we telkens enkele gedichten
die aanzetten om te blijven hopen, juist in de verwarren-
de wereld hier en nu. Voor de eerste twee bijeenkomsten
nemen Hadewieg en Nelleke elk een gedicht mee. Voor de
laatste bijeenkomst leveren de deelnemers zelf een gedicht
in. Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg
Louissen. Weet je welkom op donderdagmiddag 16 en

30 oktober, 6 november van 14.00 tot 16.00 uur in
wijkcentrum SIO bij de Adventskerk. Kosten: eigen bijdrage
voor koffie/thee. Opgave per e-mail bij nelleke.eygenraam@
adventskerk.nl Maximaal 12 deelnemers.

Zwols Leerhuis over Jesaja

In de tijd van Advent 2025 staan volgens het oecumeni-
sche leesrooster gedeelten uit het naar de profeet Jesaja
genoemde Bijbelboek centraal. Hierover houden we twee
keer een leerhuisavond: dinsdag 4 november over Jesaja
2:1-5 voor eerste Advent door ds. Margo Jonker, en dinsdag
18 november over Jesaja 35: 1-10 voor derde Advent door
ds. Nelleke Eygenraam. Vanaf 19.45 uur is er een inloop,

en de avond duurt tot 21.30 uur in de gemeentezaal

van de Lutherse kerk, ingang aan de Potgietersingel.

De deelnemers ontvangen per keer tips ter voorbereiding.
Aanmelding en/of informatie bij Nelleke Eygenraam via
nelleke.eygenraam@adventskerk.nl, tel. 038-4525223.

Het Bijbelboek Genesis en zingevingsthema’s

Marilynne Robinson heeft een boeiend boek geschreven
over het Bijbelboek Genesis. Daarin laat ze niet alleen zien
dat Genesis schitterende literatuur is, maar onderzoekt ook
thema’s als goed en kwaad, menselijke vrijheid en goddelij-

ke genade. Marilynne Robinson is een bekroonde Ameri-
kaanse romanschrijfster en essayiste. We organiseren een
leesclub, die op woensdag 12, 26 november en

10 december van 19.30 tot 21.30 uur bij elkaar komt.

De locatie wordt nog bekend gemaakt. De bijeenkomsten
sluiten we de laatste avond af met Bart Cusveller, docent en
onderzoeker zingeving en ethiek op Hogeschool Viaa. Hij
heeft zich in het denken van Marilynne Robinson verdiept
en schreef een boek over haar. We hopen je alle drie de
avonden te ontmoeten. Opgave uiterlijk 5 november bij
Ad van der Lugt: ptcruiser@kpnmail.nl, tel. 06-12081462.

Schildercursus met Cathy Terlouw

Na een inspiratievolle en fijne schildercursus in de tijd voor
Pasen hebben we ook dit seizoen Cathy gevraagd om crea-
tief aan het werk te gaan met een groepje gemeenteleden.
Ditmaal tijdens de Adventsperiode. De geboorte van Jezus
zal onze inspiratiebron zijn. Het geheel zal in teken staan
van wat wil komen, de reis naar de thuisplek, de geboorte
en het welkom. De drie werken worden weer samen-
gebracht in één geheel. We zullen nat in nat werken met
ecoline, werken met pastelkrijt en een keuze uit bijenwas-
krijt / oliekrijt of aquarelverf en aquarelpotloden in combi-
natie met kleurpotloden. Je hoeft geen kunstenaar te zijn,
schilderachtige aspiratie is meer dan genoeg! De cursus
vindt plaats op maandagavond 24 november, 1 en

8 december van 19.30 tot 21.30 uur in de Oosterkerk en
we sluiten af met een expositie. Kosten: €30,-. Aanmelden
via lgdoumaa@gmail.com, tel. 06-13222808.

Max. 10 deelnemers.

Zangavond met Toon Hagen

Als je van zingen houdt en het leuk vindt om actief kennis
te maken met wat minder bekende liederen uit het lied-
boek, ben je van harte welkom op woensdag 14 januari
om 20.00 uur in de Lutherse kerk. Samen met de Lutherse
gemeente gaan we onder leiding van cantor en organist
Toon Hagen de pareltjes in het liedboek ontdekken. De
avond bestaat deels uit zelf zingen en deels uit een toelich-
ting bij wat we zingen. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Opgave bij ds. lemke Epema via iemke.epema@hetnet.nl,
tel. 06-15968569.

Het boek van de bevrijding, leeskring Exodus

In de 40-dagentijd hopen we een nieuwe serie bijeenkom-
sten aan te bieden van de oecumenische leeskring rond
het boek ‘Exodus, het boek van de bevrijding’ van rabbijn
Jonathan Sacks. De serie is een vervolg op de eerdere
Genesiskring. Het is nog niet helemaal zeker dat het door
kan gaan, dus deze aankondiging is onder voorbehoud.
Sacks leest het Exodusverhaal op zijn eigen wijze, waarbij

hij boeiende verbanden legt met de Tora als geheel, met de
filosofie en de wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke
leven. Het boek is een revolutionair en actueel verhaal over
hoe de allerhoogste macht zich mengt in de geschiedenis
om het op te nemen voor machtelozen. U wordt gevraagd
het boek zelf aan te schaffen (€29,90). Als de kosten een
belemmering vormen, neem dan vooral contact op.
Vanwege de grote belangstelling bieden we opnieuw op
verschillende tijdstippen een serie aan, op de avond in de
Oosterkerk en in de middag in de Kloosterpoort. We komen
bij elkaar op dinsdag 3, 10, 17 en 24 maart van 20.00 tot
22.00 uur in de Oosterkerk, en op woensdag 4, 11, 18 en
25 maart van 14.00 tot 16.00 uur in de Kloosterpoort.
Begeleiders zijn pastor Anneke Grunder en ds. lemke
Epema. Kosten: €5,- per avond voor materiaal, koffie en
thee. Opgave bij ds. lemke Epema uiterlijk 20 februari,
iemke.epema@hetnet.nl, tel 06-15968569. Wilt u bij

opgave aangeven wanneer u kunt en wat uw voorkeur
heeft, de avond- of de middagserie?

EXoDus

Mens, waar ben je? Lezing door Alain Verheij

‘Mens, waar ben je?’ In de Bijbel is dat de eerste vraag die
gesteld wordt. Een volgende vraag, aan Kain, die zijn broer
Abel vermoordde:‘Waar is je broertje?’ In het boek Ode
aan de verliezer pelt Alain Verheij het verhaal van Kain en
Abel af en brengt het dichtbij. Volgens hem is God niet

het antwoord op je vragen, maar de vraag zélIf. Jij bent het
antwoord. Waar ben jij? Alain Verheij (1989) is een bekend
theoloog, schrijver en spreker. Hij vertelt op allerlei plekken
Bijbelverhalen met open vizier en met een scherp oog voor
de wereld van vandaag. In samenwerking met de
Dominicanen komt hij ook in Zwolle voor een lezing.

Wees van harte welkom op donderdag 26 maart om

20.00 uur in de Dominicanenkerk. Kosten: €12,50 per ticket
via www.dominicanenzwolle.nl of aan de zaal.




